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Voorwoord

 

Moi! Hou ist? Ik ben Driekus en woon in de Groninger Veenkoloniën, in Kiel-Windeweer, in de 34e boerderij vanaf de A7. 

Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen. Als broccoliboer (met overigens een gezonde afkeer van deze onprettig riekende groente) ben ik een echte Grunneger uit Kiel-Windeweer, het mooiste dorp van de wereld, beschermd dorpsgezicht, wonende dus in de 34e boerderij vanaf de A7. 

Waar ik van hou? Het traditionele oer-Groninger gerecht shoarma uiteraard, gemaakt van Drentse schapen en Friese kruiden. Klompen. Schotse whisky. John Deere trekkers. Mien trekker rijdt zo lekker. De geur van diesel. Zelfbewuste, onafhankelijke en sensuele vrouwen. 

Een Grunneger die goed boert en met beide poten in de klei staat, die graag met de klompen schopt tegen verkwisting van en gesjoemel met publiek geld. 

Ook trek ik met de mestvork ten strijde tegen hoogdravende bemoeizucht met hoe een ander moet leven. Iedereen kan zijn eigen boontjes doppen en hoeft zich niet afhankelijk op te stellen van een ander, en mag ook een ander hun eigen levensovertuiging niet opdringen. 

De overtreffende trap van mijn allergie (behalve dan dus ook broccoli), dat zijn valse mensen die geld van hardwerkende mensen afpakken via bijvoorbeeld ener-gieheffingen, en dat je dan nog mag bedanken als je via toeslagen je eigen geld weer terug mag ontvangen, wel pas nadat men er zelf een flinke hap uit heeft genomen. 

 

Men zegt voor welvaart te strijden maar schept armoede, al meer dan honderd jaar, in onze mooie provincie. 

Een boek schrijven is heel wat andere koek dan broc-coliboer zijn, want ik prefereer de werkelijkheid boven fictie, en ik prefereer het mooie leven boven fantasie of een verzonnen hiernamaals. Als nuchtere Grunneger zeg ik: waarheid en gezond verstand, en hier blijf ik bij. 

 

Kiel-Windeweer, 2024

Driekus Vierkant. 




Over dit boek

 

U staat op het punt om de autobiografie van Hendricus Johannes Vierkant te lezen. Dit debuut beschrijft een heroïsche opstand van Groningers tegen decennia misbruik van hun provincie als wingewest.

Geen probleem is in de literatuurgeschiedenis zo hachelijk als dat van non-fictie. Aan onze universiteit hebben we na gedegen wetenschappelijk onderzoek vast kunnen stellen dat het opgeschreven relaas feitelijk is gebeurd, gezien de real-time interactie tussen de hoofdpersonen op sociale media die correleert met de data zoals vastgelegd in dit boek.

Zoals het een echte universiteit betaamt hebben wij ons beperkt tot academische waarheidsvinding, op basis van beschikbare OSINT-gegevens van de X-accounts @driekusvierkant @gezinushorema @berendschuitema @jellejellema en @gerdavdoever.

Er moet uitdrukkelijk tegen worden gewaarschuwd dit boek te lezen als fictie, d.w.z. een verzonnen geschiedenis, met fictieve personages. Daarvan is in dit geval geen sprake.

In deze wereld is al zoveel fictie, fakenews, manipulatie, en daarbovenop ook nog eens parodie en satire, dat een feitelijk chronologisch relaas zoals deze een ware verfrissing is, dat er geen enkel misverstand kan bestaan over intentie en perceptie.

Elke mogelijke gelijkenis met fictieve gebeurtenissen en/of denkbeeldige personages berust op louter toeval.

Paterswolde, najaar 2024.

Prof. Dr. B.J.O. Zomerplaag.


Hoofdstuk 1

 

SAMARA




Donderdag 7 november 2024, 04:17, Russische marinehaven, Sebastopol, Zwarte Zee.

 

De duistere hemel vol fonkelende sterren werpt schitterende reflecties in de kalme golven. Het water in de door Rusland bezette marinehaven is zo zwart als de naam van de zee.

In het zwakke maanlicht zie je tussen de golven drie schimmen, verhuld in zwarte duikersuitrusting, geruisloos door het water glijden. Ze slepen een rubberen bootje vol met grote zwarte tassen mee.

De oostenwind waait zachtjes en de lucht is koud. De geur van zeewater, olie en roest dringt door hun maskers heen. Het geluid van hun adem door de snorkels valt weg bij het klotsen van het water tegen de uitgestorven kades vol oude kranen, droogdokken en verroeste schepen. Verder: doodse stilte.

Vlak voor hen ligt de K-295 Samara, een Shchuka-B, ‘snoek’-klasse nucleaire onderzeeër. Het gigantische en intimiderende zwarte gevaarte lijkt uit de diepte van de aarde te komen, gehuld in de duisternis van de nacht.

Driekus kijkt naar Berend en Gezinus. Zijn hart bonkt in zijn keel, niet alleen omdat hij deze fysieke inspanning niet gewend is, maar ook van de spanning. Dit is het moment. Maanden voorbereiding, alles komt neer op dit ene moment. Je ziet de angst en de concentratie in hun blikken.

‘Daar ligt ze,’ fluistert Gezinus bijna onhoorbaar. Berend en Driekus knikken stil, hun ogen turen in de duisternis. Driekus’ hart bonkt niet meer in zijn keel maar voelt alsof het uit zijn borst zou springen.

Uit de bewakingskeet op de kade komt licht door de beslagen ramen, maar het is er muisstil. De mannen zwemmen geruisloos tussen de kade en de onderzeeboot, hun lichamen onzichtbaar in de duisternis. De met rubber beklede romp voelt vreemd onder Driekus’ vingers terwijl hij zich tegen de duikboot aandrukt. ‘Hoe moet dit bizar grote ding ooit in ons kanaal passen,’ denkt Driekus.

Het lichte briesje is nu helemaal gaan liggen. De stilte is een groot contrast met het geweld dat dit beest los kan laten op de wereld. Het is surrealistisch, bijna magisch.

‘We kunnen nu nog terug,’ fluistert Driekus. Hij krijgt een blik van beide mannen terug en wist genoeg.

Berend haalt een klein apparaat tevoorschijn, zijn vingers schieten over de toetsen en het voelt als een eeuwigheid. Elk zacht piepje van het apparaat lijkt oorverdovend luid in de stilte van de nacht en de mannen kijken angstig om zich heen.

Driekus wil schreeuwen: ‘Schiet op, man!’ Maar hij houdt zich stil. Ze mogen geen geluid maken. Niet nu. ‘En de komende dagen ook niet, als we het überhaupt redden,’ bedenkt hij.

Plotseling klinkt er, nauwelijks hoorbaar, diep vanuit de buik van de duikboot een alarmsignaal, een repeterende, mechanische toon. Driekus haalt diep adem en voelt de adrenaline door zijn aderen schieten. Het moment van waarheid.

Het koolmonoxidealarm heeft zijn werk gedaan. Driekus kijkt naar Berend en Gezinus. ‘Nu!’ Ze trekken zich uit het water en realiseren zich dat de buitenlucht flink kouder is.

Het zware luik van de duikboot draait met het geluid van schurend metaal open. Twee Aziatisch lijkende mannen, 

gekleed in lang ondergoed, klimmen haastig naar buiten. Ze springen op het dek en willen richting de kade rennen.

De drie mannen bewegen zich als schaduwen over de duikboot; de vluchtende bemanning heeft geen tijd om zich te verdedigen. Zonder een geluid te maken, overmeesteren ze de twee in het pikkedonker.

Met vastberaden precisie duwt Driekus een naald in de nek van de eerste man. Een korte stuiptrekking. Dan wordt het lichaam slap en zwaar. Voor een seconde vangt Berend de angstige blik van de tweede man op, die begint te stribbelen en wil gaan schreeuwen, net voordat Driekus ook hem injecteert.

Ze slepen de mannen naar de rubberboot. Driekus’ ademhaling versnelt terwijl hij de touwen om de mannen vasttrekt en ze zachtjes de zee in duwt. Ze zullen dobberen, ver weg van hier.

Ze hijsen hun loodzware tassen op hun rug, rennen zonder geluid te maken het dek op. Ze beklimmen de commandotoren en glippen in het luik.

Driekus’ blik glijdt over de donkere horizon voordat hij zich laat zakken. Niemand lijkt hen te hebben opgemerkt. De keet met bewakers is stil. Ze hebben het gehaald. Voor nu.

Met trillende handen draait Driekus snel het zware luik hermetisch dicht, en een plotselinge stilte vult de ruimte om hen heen. Het ruikt er naar vocht, sigarettenrook, zweet, olie en ozon.

Een enkele rode lamp werpt scherpe schaduwen op de ruimte beneden hen: een wirwar van pijpleidingen, kabels, vergeelde kasten met oude elektronica en ook hypermoderne zwarte schermen.

Een rilling gaat door zijn rug. Dit had zo mis kunnen gaan. En het kan nog steeds heel erg misgaan. Maar ze zijn binnen. ‘Fuck. Fuck!’




Hoofdstuk 2

 

EEN

KROEGENTOCHT




Dinsdag 18 Juni 2024, Kiel-Windeweer, Groningen, Nederland

 

In het rustige Groninger lintdorp Kiel-Windeweer zat broccoliboer Driekus met zijn omvangrijke lichaam op een kratje bier in de voortuin van zijn grote boerderij. 

Hij verveelde zich stierlijk. Het was al komkommertijd, dus zat hij maar doelloos voorovergebogen op zijn telefoon in de X-app te scrollen, door domme filmpjes en commentaren. Het was saai. Zijn zak chips – favoriet: joppiesaussmaak - was ook nog eens leeg. Saai. 

Hij opende de Signal app en stuurt een bericht naar zijn vriendengroep: 

‘Moi makkers, ik verveel me en heb drankzucht. Donderdag 20:30, De Toeter?’

Binnen vijf seconden: ‘Ping!’ Bericht van Berend: ‘OK’. 

Groningers zijn mensen van weinig woorden, maar zijn buurman was echt van de buitencategorie. Een man van weinig woorden maar een genie met computers, elektronica, en sleutelen aan brommers en trekkers. Berend Schuitema heeft geen foto van zijn gezicht op Signal, maar draagt mysterieus een hooide en laat een vis zien, wat dat ook moge betekenen.

‘Ping!’ Gerda: ‘Jaaa zin in, en ik neem Jelle ook mee!’ 

Gerda woont tegenover Driekus. Dat klinkt alsof je er zo even heen loopt, maar het Kieldiep, het veenkanaal dat hun dorp splitst alsof het de Berlijnse Muur is, is kilometerslang en de brug is een flink eind lopen. Niet dat Driekus ooit loopt, die pakt altijd zijn John Deere tractor. 

Driekus mompelde ‘Jelle.’ Hij had een tijdje een oogje op Gerda gehad. En onlangs kreeg ze dus met ene hoogblonde Jelle. Notabene een Fries. En die heet Jelle. Driekus vond dat grappig want in Groningen noemen ze Friesland Jelleland. 

Driekus probeerde de Friese nasale klank na te doen en lachte in zichzelf: ‘Jellejellejelle, Gerda wil je mijn jelle jelle?’

‘Ping!’ Gezinus: ‘Ik ga jou in 050 onder tafel drinken, Driekus. Bij!’

Gezinus was zijn varende neef en die was bij uitzondering even in het land. Driekus kon drinken, maar als neef Horema erbij was, dan wist je dat je avond uit de hand liep en je het hele weekend leeg kon vegen om bij te komen.

Driekus appte terug: ‘Mooi. Ben alleen bang dat Berend ons allemaal onder tafel zuipt. Ze noemen hem niet voor niets Popke Nathals.’

‘Ping!’ Berend: ‘allang blij dat je me deze keer geen Schetema noemt. Of Brommend Berend.’




Donderdag 20 Juni 2024, 20:35, Stad Groningen, Nederland

Café de Toeter

Een warme zomeravond. Het vijftal zat aan een gelakte houten tafel in De Toeter in de stad Groningen. Een café dat bekend staat om de vele Schotse whisky’s, waar Driekus groot fan van is.

Jelle, een boom van een blonde kerel, stelde zich aan de rest voor, en vertelde tot grote hilariteit van de Groningers dat hij een piratenzender had in Harlingen, met alleen Friestalige muziek. 

Driekus verslikte zich bijna in zijn Lagavulin 16 en lachte: ‘ik zou nog liever een New Holland kopen, of nee wacht, broccoli eten, dan dat ik naar Friese liedjes moet luisteren!’ 

Gelukkig kon Jelle de plagerijen wel hebben, wees naar Driekus zijn buik, en zei: ‘zo te zien eet jij inderdaad heel wat anders dan broccoli, vriend!’

Ze moesten lachen, Berend hief het glas, ze proostten en de toon was gezet. En dit was nog maar kroeg nummer één. Dit kon niet anders dan een ouderwets gezellige avond worden in deze stad met de grootste kroegendichtheid van West-Europa.

‘Hop, op naar de volgende kroeg!’ riep Gezinus. Jelle vroeg waarom ze weggingen. ‘Het is traditie in Stad om van kroeg naar kroeg te gaan, op zoek naar plezier’, legde Gezinus uit. ‘Ja en mooie vrouwen’, knipoogde Driekus. 

Gerda draaide met haar ogen, zuchtte en zei uitdagend ‘en mannen!’ Gezinus riep: ‘precies, Gerda en ik gaan mannen kijken!’ Berend grinnikte en mompelde ‘bootsjongen’ waarop de rest nog harder moest lachen. Jelle knipperde met de ogen na zoveel informatie. 

Terwijl ze over de Ebbingebrug richting de binnenstad liepen, hielp Driekus Jelle even. ‘In de provincie Groningen is maar één stad dus noemen we de stad gewoon Stad, met een hoofdletter. Ook wel bekend als nulvijftig, vanwege het netnummer.’ 

Gezinus keek even naar zijn eigen reflectie in het raam van een kapperszaak, haalde een hand door zijn golvende haar, en viel hem bij: ‘en heel veel knappe studenten hier, dus supergezellig!’ 

‘Gezinus valt op mannen, en dat betekent dus meer vrouwen voor ons!’ lachte Driekus, en Berend lachte mee. 

Jelle vond het allemaal wel mooi en pakte Gerda bij haar arm. Ze keek even heel gelukkig naar hem.




Café De Drie Uiltjes

Driekus probeerde er voorbij te lopen. Maar Gezinus riep ‘kijk, de Drie Uiltjes, daar gaan we naar binnen.’

Ze namen het trapje omhoog en meteen bij binnenkomst voelden ze de warme en bedompte lucht van een volle kroeg. Het was druk. De zuurstof was verdreven door mensen, muziek, het klinken van glazen en geanimeerde gesprekken. Het rook er naar verschaald bier, en naar zwetende mensen. 

Aan de bar zat een drietal vrouwen van eind dertig, begin veertig, en hun blikken richtten zich meteen naar het groepje dat net binnenkwam: een boomlange kerel, een tengere vrouw met rood haar, en drie, eh, stevig gebouwde, nou ja, zeg maar gewoon dikke mannen, overduidelijk uit de provincie. 

Driekus, die verreweg de dikste van de drie was, heeft volgens de normen niet echt een aantrekkelijk figuur of kledingstijl. Maar dat maakt hij ruimschoots goed met zijn pretogen en zijn humor. Op de een of andere manier trok dat vrouwen aan. De dames aan de bar bleven lonken, in de hoop dat een van de mannen hen een drankje zou komen aanbieden en zich voor zou stellen.

Tevergeefs, want ons groepje van vijf had alleen oog voor elkaar. Enthousiast vertelde Driekus aan Jelle over zijn beroep: broccoliteelt. Wat Jelle hilarisch vond, want wie teelt er nu broccoli terwijl hij het zelf niet lust? 

Gezinus vertelde over hoe hij over de hele wereld reist en in welke steden hij allemaal op stap is geweest. Een indrukwekkende lijst volgde.

Jelle vertelde dat hij van zijn piratenzenderhobby zijn werk had gemaakt en nu in de radiotechnologie zit, en zo Gerda heeft leren kennen. Zij studeerde Sterrenkunde aan de universiteit en werkt als datascientist voor de RDI in Groningen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heette vroeger het Agentschap Telecom.

Berend bevestigde alle gesprekken over techniek brommend.

‘Ik snap echt helemaal niks van al die techniek, als mijn trekker maar werkt en de wifi het doet’, zei Driekus, ‘want ik heb altijd veel lol op X’. 

‘Geef maar toe dat je gewoon X-verslaafd bent, je zit de hele dag met je dikke kont op je trekker, of op je bank met je telefoon in je hand te grinniken om schunnige opmerkingen en foto’s van schaars geklede vrouwen die je zelf plaatst, wat je niet in dank werd afgenomen,’ zei Gezinus, en de rest moest lachen. 

Driekus lachte mee als een boer met kiespijn, want Gezinus had daar gewoon een punt. Toen hij al een hele tijd acuut gestopt was met X had hij alsnog nog de haat van pseudofeministes gekregen over die artistieke foto’s waar hij grappige, droge, satirische tekstjes bij schreef, juist voor meer gelijkwaardigheid notabene, en ook om preutse mensen te plagen. 

Niet iedereen had zijn grappen begrepen, er was zelfs een groepje dat paranoïde begon te worden vanwege het spel tussen wat tegenwoordig nog fictie en realiteit is, en ze waren gaan haten. Ze beschuldigden de verkeerde Driekus en probeerden hem te cancelen. Ze misbruikten zelfs hun positie om hem dwars te zitten. 

Zelfs nu zat Driekus met zijn telefoon in de hand, en hij was bij de dokter en de fysio geweest voor pijn in zijn nek vanwege het steeds turen naar dat apparaat. 

Driekus zei met een bijna kreunende stem, terwijl hij zijn forse lichaam door het publiek richting de bar probeerde te wurmen, ‘Kunst mag schuren, maar volgens die bekrompen vrouwen is hun emotie de enige waarheid, meer waarheid dan harde feiten. Frustratie begint bij jezelf, maar zij willen anderen de mond snoeren omdat ze hun eigen emoties niet onder controle hebben. Ongeschikt voor bestuursfuncties dus. Kom, we gaan naar de volgende kroeg, ik betaal dit rondje wel even.’ 

Jelle, Gezinus en Gerda praatten enthousiast verder over satellieten en radiografie, en Berend luisterde aandachtig mee. 

Daar kwam Driekus met een chagrijnig gezicht terug. Hij zei met een quasi pijnlijke grijns: ‘hoe hard kunnen jullie rennen, of heeft iemand zin in afwassen? Want mijn saldo was ontoereikend en ik heb geen cash bij me…’   

Gezinus riep: ‘geen wonder als je iedereen afraadt om broccoli te eten! Ik dacht altijd dat jij goed boerde. Kom, ik betaal en we gaan doorrrrr’. 

Driekus checkte terwijl de groep onderweg naar de Grote Markt liep even zijn bank-app. Zojuist was er €634,73 afgeschreven door zijn energiemaatschappij. ‘Bijna veertienhonderd guldens! Elke maand weer!’ riep hij verontwaardigd. 




Café Hooghoudt

Ze stapten Café Hooghoudt binnen, een gezellige bruine kroeg, direct aan de Grote Markt. De bediening draagt er traditionele zwarte gilet en vlinderdas op een wit overhemd. Voorin was een hoekje vrij met uitzicht op de markt en ze bestelden een rondje Hertog-Jan. 

‘Dat is toch gewoon diefstal, elke maand weer’, zei Driekus, ‘en dan zulke hoge bedragen in notabene de energieprovincie van het land!’ 

Als Driekus wat drank op had, kon hij herhaaldelijk met veel energie en een mix van strijdvaardigheid en overdrijving losgaan op een onderwerp, en zijn vriendengroep vond dat prachtig vermaak. 

‘Al sinds de turfwinning zijn we gewoon misbruikt als een wingewest! De veenkoloniën! Het Kieldiep, recht voor onze deur, is een symbool van dat kolonialisme! Ons land is letterlijk afgegraven, opgefikt, leeggestoken en in armoe achtergelaten! Mien opoe groeide op in een plaggenhut, terwijl rijken in steden hun huizen verwarmden met onze turf. Wij moeten ook excuses en herstelbetalings!’

‘Let op’, zei Gerda, die deze rant al vaker had gehoord, ‘nu komt de gaswinning’.

‘Ja nou inderdaad,’ zei Driekus terwijl hij gulzig een slok bier nam en morste, ‘en na de turfwinning is ons land letterlijk uitgezogen, leeggepompt door de NAM en de Staat. Lekker pompen, en wat kregen wij terug? Aardbevingen, verzakkingen, scheuren, ontkenning, manipulatie, kapotte boerderijen, kapotte bedrijven!’ 

‘En door bureaucratische incompetentie en tegenwerking murw gebeukte Groningers! Die ambtenaren en politici op het provincietehuis, dat zijn ook een stelletje slapjanussen die het allemaal maar hebben laten gebeuren.’

Driekus vervolgde: ‘We hadden al veel eerder die gasbaten zelf moeten houden en ons af moeten scheiden van Nederland. Ik heb zelfs een keer een pamflet geschreven, eh, hoe heette dat ook alweer?’

‘Ja, het GAS manifest,’ zei Gezinus, “Ga Anders Stemmen”, dat de overheid verslaafd is aan gasbaten en dat je een junkie geen geld moet geven maar cold turkey moet laten afkicken. Je hebt politici in hun gezicht junks genoemd.’ De rest lachte mee om die heftige vergelijking met een kern van waarheid.

‘Nou inderdaad, ze zijn verslaafd aan accijnzen, gasbaten en energieheffingen! En weet je, een junkie moet je geen geen geld meer geven, die moet je cold turkey laten afkicken! We hadden de Groninger Republiek uit moeten roepen’, riep Driekus humoristisch maar ook oprecht boos, ‘dan was iedereen zo rijk..’

‘Als een oliesjeik!!’, riepen Gerda en Gezinus in koor, hard lachend, omdat ze Driekus die opmerking heel vaak hadden horen maken. Berend, Driekus en Jelle lachten hard mee.

‘Nou sjonge jonge’, zei Jelle, ‘ik wist niet dat het zo erg was hier.’ 

‘Het is een dikke bende mienjong’, zei Driekus en zijn stem werd steeds luider, ‘en in plaats van dat wij nou gewoon een beetje gecompenseerd worden met goedkope energie, hebben we hier in de regio de hoogste energierekeningen, omdat we in normale huizen wonen en niet hutjemutje in krappe flatjes zoals in die stinkende Randstad waar ze al onze miljarden hebben opgevreten aan ambtenaren en uitkeringen en Schiphol en Musea.’

‘Let op’, zei Gerda, ‘nu komt Driekus zijn stokpaardje.’

‘Energieheffings!’ brulde Driekus bijna. Er zit verdomme meer dan 160% belastings op de kale gasprijs, die ook al opgeblazen is! Het gas kwam hier bijna gratis uit de grond, maar met energieheffingen en daarbovenop nog weer 21% BTW wordt ons hardverdiende geld gewoon uit de knip getrokken!’

Gezinus valt hem bij: ‘je hebt echt een punt Driekus. Verwarming en elektriciteit zijn eerste levensbehoeften. Principieel hoor je die helemaal niet te belasten. 160% is asociaal. Energiebelasting was ooit bedoeld voor nivellering. Maar ze hebben de tarieven zo opgedreven, dat het elk huishouden serieus veel geld kost per maand, honderden euro’s per maand die ze niet uit kunnen geven aan eten, drinken, hobby’s, isolatie, sport, of cultuur.’

‘Klopt’, zei Gerda, ‘energieheffingen ondermijnen de koopkracht van de gewone man. Er is zelfs energiearmoede, dat mensen in koude beschimmelde huizen moeten leven. De overheid stelt zich tegenover het belang van de burger en de bedrijven, zelfs met groene energie. En dan mag je nog blij zijn als je je eigen geld via toeslagen een beetje terug weet te krijgen, als ze je niet vermorzelen in dat toeslagensysteem.’

‘Pure diefstal en een sigaar uit eigen doos, met een inefficiënte overheid die veel te veel geld afroomt tussen de belastingbetaler en de toeslagenontvanger’, bromde Berend, die naar de ober seinde, onder zijn wenkbrauwen naar hem keek, zijn hand omhoogtilde met de wijsvinger naar beneden, naar zijn clubje wees, een cirkeltje tekende en zijn duim omhoogstak. De ober begreep het signaal, knikte, en haalde nog een rondje bier.

‘Ja kijk alleen maar naar de schadeafhandeling in Groningen. Van elke euro bleef er wel zeventig cent aan overhead plakken, en ging uiteindelijk maar dertig cent naar de mensen. Dat kun je de belastingbetaler en de Groninger toch niet meer uitleggen, dan ben je toch helemaal af,’ zei Gezinus.

‘Ja er is genoeg aan te merken op de overheid, maar nou zijn veel Groningers ook wel heel passief en nukkig,’ zei Driekus. ‘Er zit een weerstand, een chagrijn in. Ook slachtofferschap. Niets is goed of het deugt niet. Ze willen niets veranderen, of vernieuwen. Het is te makkelijk om te blijven klagen en als een calimero naar ‘De Hoge Heren’ te wijzen, en jammerend het handje op te houden, dat is gewoon zwelgen in je eigen ongeluk. Doe er zelf dan iets aan! Maar ze komen nauwelijks zelf met initiatieven.’

‘Driekus, wij betalen vanavond je drank. Je vermaakt ons uitstekend en je hebt gewoon gelijk’, zegt Jelle. De groep beaamde dit. De ober zette glazen vers bier met een perfecte schuimkraag voor ze neer, ze proostten en waren allemaal even stil. 

Driekus voelde zich opgefokt, deels door de drank, ook omdat zijn geld op is, maar vooral door de ellende die generaties voor hem ook al meemaakten. Zijn ouders, zijn grootouders, en zijn overgrootouders, die notabene van pure armoede in een plaggenhut leefden, waar de geit tegen de achterkant van het hoofdbord van hun bedstee aan stond te piesen en dat werd dus gewoon gewaardeerd voor het beetje warmte, omdat de koude winterwind door de plaggen blies en de baby’s van de kou stierven. 

Nu, meer dan 100 jaar later liggen kinderen in onverwarmde huizen met scheuren, met het risico dat de schoorsteen op hun kinderbedje valt. De schoorsteen die niet meer mag roken, want fijnstof, en al dat andere stadse elitaire gezanik. 

Tegelijkertijd voelde Driekus ook veel warmte. Driekus kon dan scherp, cynisch, bot en hard zijn, maar had ook een gouden hart. Het was een fantastische zomeravond, de kroeg was warm, en de warmte die hij van deze vrienden kreeg was bijna overweldigend. Zelfs warmte van een ijskoude Fries, waar hij zo graag grappen over maakte. Vriendschap is steun, en dat vond hij deze avond bij deze mensen, die allemaal voor elkaar door het vuur gingen. 

En hem drank gaven, ook niet onbelangrijk. 

‘Jullie zijn mijn beste kameraden. Echt. We moeten ophouden met klagen en passief zijn. We moeten toch zelf een oplossing weten te vinden. Een hele dikke middelvinger naar Den Haag. Dat zij een keer voor aap staan. Dat we helemaal zonder ze kunnen met eigen energie en zij ons geld niet meer kunnen pakken, dat we ons niet als Groninger slachtoffers aanstellen, maar regie pakken over ons eigen leven’, zei hij. 

Ze proostten weer. ‘Op ons eigen leven!’ riep Gezinus. 

Gerda zei: ‘als er iemand is die scherp en satirisch over dat kolonialisme kan praten, dan is het Driekus wel.’ 

Jelle: ‘Ja, net als Multatuli, maar dan uit de Veenkoloniën!’ 

‘Eerder een Smultatuli’ riep Gezinus, die Driekus even flink bij zijn dikke buik pakte. 

De hele groep lachte keihard, en Driekus het aller hardst. Op naar de volgende kroeg.




Café De Wolthoorn  & Co

Het werd al later op de avond en het vijftal stapte luid pratend uit Hooghoudt. ‘We moeten Jelle de Kromme Elleboog laten zien,‘ zei Gezinus, ‘daar zitten leuke kroegen.’

‘Kromme Elleboog?’, vroeg Jelle. 

‘Ja zo heet dat straatje, we hebben hier hele rare straatnamen zoals hier het Koude Gat en het TingTangsteegje, dat is vernoemd naar een klok die hier hing voor als de schepen aanmeerden’, zegt Gerda.

‘Ting Tang, Ting Tang, ik wil bier, ja drink dan’, zong Gezinus vals, die van alcohol bijzonder vrolijk werd. 

‘Je kan zo op die Friese zender van Jelle,’ grapte Driekus, ‘dit klinkt aardig Fries!’ Het groepje zwalkte een beetje naar rechts, richting Zwanestraat.

Café Soestdijk was bomvol. Misschien pasten vijf normale mensen er wel in, maar Driekus had al moeite om die klapdeuren van zich af te duwen.

Ze liepen door naar Biljartcafé de Wolthoorn. Een beroemd café, met meer dan honderd jaar geschiedenis.

Honderd jaren waarin obers in kostuum drank schonken, waarin gesprekken, ideeën, plezier, geheimen, en drama zich afspeelden, het hele leven in het klein. Met kunst van De Ploeg, Olga Wiese, Jean Pierre Rawie en Driekus van Wissen. 

Het publiek was al wat op leeftijd, net als het meubilair. Sommige publiek was in feite ook meubilair. Er lagen nog net geen dik gehaakte kleedjes op de tafels, maar de tijd van walmende sigarenrook waarde nog steeds rond. 

Het is hier dat ons gezelschap aan de bar ging staan, zich liet bedienen en verder proostte. In de hoek bij het raam zat een lange tengere grijze oude man, bedachtzaam te genieten van een jenever, en Jelle dacht hem ergens van te kennen.

 ‘In deze kroeg werden alle plannen voor de stad gemaakt,’ wist Gerda te vertellen. ‘Hier zaten de ambtenaren met invloed aan deze bar. Dit was het echte stadhuis.’ 

‘Het Kremlin, grapte Driekus, ‘Kremlin aan der A, want Groningen is altijd een socialistische kliek geweest, die de dienst uitmaakte. We dachten eindelijk van de macht van de PvdA verlost te zijn, maar kregen er D66 en GroenLinks voor terug, en die zijn veel erger, dus wees voorzichtig met wat je wenst, hahaha!’

‘Het kan vast niet zo erg zijn als Putin, wat is dat voor een enge maffiabaas zeg, die heeft een heel land in de tang’, zei Jelle, ‘met kernwapens!’

‘Hee maar ook kernenergie en niet zoals die domme Duitsers die hun kerncentrales uitzetten en nu verreweg de grootste smerige bruinkoolstokers zijn, bij hen gaat de energierekening ook helemaal door het dak, waardoor hun economie instort, en die van ons dus ook,’ zei Gerda. 

‘Ik wil wel een kerncentrale op het erf,’ fantaseerde Driekus. ‘Gewoon een kleintje. Voor eigen stroom. Dan lever ik energie aan het hele dorp. Wat zeg ik, aan half Groningen! En dan lachen we Den Haag en Duitsland en Putin uit, met hun hoge gasprijzen en energieheffingen, ze krijgen geen cent meer!’

Ze lachten om Driekus zijn wilde plannen. ‘Gast, weet je wel hoe duur een kerncentrale is. Dat duurt tien jaar en kost miljarden. Je kon net niet eens bier betalen, laat staan een kerncentrale’, zei Gezinus.

‘Ik wil niet horen wat niet kan, maar wat wel kan!’, zei Driekus, ‘hoe regelen we een kerncentrale, want van zon en wind kun je niet altijd op aan, en het moet wel groen zijn maar groene waterstof is gemaakt van regenboogkleurige eenhoornscheetjes!’

‘Dan moeten…,’ zei Berend met dubbele tong, die op de een of andere manier een extra biertje voor zichzelf had geregeld, ‘…dan moeten we er eentje stelen.’ 

Ze bulderden zo van het lachen dat de halve kroeg opkeek.

‘Haha tou eem, Berend. Stelen? Een kerncentrale?’

‘Oh ja tuurlijk, er staat nog een ongebruikte kerncentrale net over de grens bij Lingen, gewoon optillen en bij Driekus op zijn erf neerzetten, hahaha.’

‘Oh wacht’, zei Gerda: ‘Er zijn natuurlijk wel mobiele kerncentrales, zoals in een vliegdekschip, of ijsbrekers, of in onderzeeboten. Maar kun je die zo kopen? Vast niet, toch?’

‘Eureka!’ riep Driekus lachend. ‘We stelen zo’n kernonderzeeboot van de Russen en leggen die in het Kieldiep! Fuck Putin en als Den Haag komt om belastingen op te halen, dan schieten we gewoon een torpedo af!’

Ze lachten hard. Hoe meer drank, hoe gekker de plannen. 

Ineens boog Driekus naar voren, sprak flink aangeschoten, grappend zogenaamd serieus, fluisterend en geheimzinnig: 

‘Goed, wij vijven, wij gaan een kernonderzeeër stelen. Afgesproken?’

‘Afgesproken!’ riepen ze in koor, lachend om de hilariteit. 

Ze proostten en doken het oneindige Groninger nachtleven in: op avontuur.




Hoofdstuk 3

 

De Kater




Vrijdag 21 juni 2024, Kiel-Windeweer

 

Zonnestralen schijnen door het zacht bewegende bladerdek en verwarmen zijn gezicht. Hij ligt, nee zweeft welhaast, in het lange wuivende gras van het glooiende weiland, in de schaduw van een grote oude eik. Kirrende deernes voeren hem druiven terwijl ze hem teder strelen en toezingen. 

Bonk. 

Bonk. 

Auwww. Langzaam ontwaakt hij uit zijn droom. Elke hartslag klopt pijnlijk in Driekus zijn schedel, die te klein voelt voor alle alcohol die in zijn hersens lijkt te zijn opgezogen. Of was het juist uitgedroogd? 

Hij heeft zijn ogen dicht, maar ziet lichtflitsen. Het is koud maar toch ligt hij te zweten. Een irritante pieptoon suist door zijn oren. Hij neemt een grote hap adem.

Met zijn ogen knipperend schiet het daglicht in zijn woonkamer als naaldenprikken in zijn oogballen, en scherpstellen lukt niet. Het kussen plakt aan zijn wang. Langzaam komt hij steunend omhoog van zijn bank. Hij veegt zijn wang met zijn mouw af, en smakt. Het smaakt naar een mix van shoarma, knoflooksaus, bier en whisky. 

Het smaakt naar kater. Oud en vertrouwd. 

‘Fuck’ zegt hij met gebroken stem, en slikt. Het was laat geworden in Stad. Wat hadden ze gedaan? 

Terwijl Driekus zijn woonkamer in zich opneemt komen langzaam wat flarden van de nacht terug. Vrienden. Die Fries. Kroegen. Drank. Uiltjes. Wolthoorn. Belgisch bier bij de Pintelier. Old Fashioned in Mofongo. Eierballen en frikandellen scoren uit de muur bij de Hoek. Ook nog een Old Fashioned in de Stockroom. Dansen met studentes in Pakhuis, Warhol en oh nee, zelfs Shooters. Shoarma gegeten bij de Caïro ook nog. Lachen om Gezinus zijn capriolen.

‘Hehe’, stoot hij uit, en heeft meteen spijt want dat doet pijn in de kop.

Hij pakt een dekentje, trekt het over zich heen, krabt door zijn warrige krullen, draait zich om en valt weer in een diepe slaap, in alle rust van zijn boerderij in het immer uitgestorven Kiel-Windeweer.

‘DRIEKUS!’ 

BAM! BAM! 

Hij schrikt omhoog, met zijn warrige haren rechtop. 

‘DRIEKUS!’  

En weer wordt hard op de achterdeur geklopt. BAM! BAM!

‘VOLLUK!

De deur van de bijkeuken wordt opengetrokken, je hoort dat twee klompen in de hoek worden geschopt en iemand naar binnen stormt.

‘Driekus! Driekus waar ben je! Ik heb alles uitgewerkt!’ 

Het was Berend, die zijn woonkamer binnenkwam, met een open laptop in de ene hand en een blikje energiedrank in de andere. Hij praat snel, luid, en struikelt van enthousiasme over zijn woorden ‘Samara! Kijk daar ligt ze!’

Driekus kijkt verbaasd. Had hij iemand meegenomen? Hij kijkt naast zich. Samara? Er ligt niemand. Hij kijkt op naar Berend: gigantische wallen onder zijn ogen, lijkbleek, en hyperactief. Zo had hij die stille Berend nog nooit gezien.

‘Man wat zie jij er ja uit ja’, zegt Driekus verbaasd. 

 ‘Kijk, hier in Sebastopol, daar heb ik haar gevonden! En ik weet hoe ik haar kan bedienen. En hoe we de communicatie doen, via Starlink. En afleidingsmanoeuvres met spoofing!’ 

Driekus kijkt met kleine ogen naar die ratelende Berend zijn laptop en probeert te focussen. Tientallen schermen staan open, met geografische kaarten, zeevaart-tracking, schema’s, computercode en Cyrillische teksten, wat voor Driekus allemaal onleesbaar is. 

‘Maar waar heb je het over, man! Laat me gewoon mijn roes uitslapen, ik kom morgen wel bij je langs of zo,’ zegt Driekus.

‘Kerel, het is twee uur in de middag, je hebt genoeg geslapen, ga eem douchen want je stinkt, ik zet koffie voor je, en voor mezelf ook want ik heb helemaal niet geslapen, haha!’ zegt Berend, die nog een slok energiedrank neemt. Driekus wordt misselijk van die geur.

‘Ja maar waar gaat dit over man!’

‘Tou eem, ons geheime project, Driekus! De kernonderzeeboot! Het kan!’

Driekus was even stil. Kernonderzeeboot? 

Onderzeeboot? Heh? Is Berend nog dronken? Maakt hij een grap?

Oh verrek. Die grap over een onderzeeboot stelen om zelf groene stroom op te wekken. Ja goede grap wel. 

‘Dat was toch gewoon een grap Berend, we waren dronken!’

‘Hoezo grap? We hebben elkaar vannacht plechtig beloofd dit uit te voeren! En kijk, hier, ik weet zeker dat we dit kunnen, samen met ons vijven!’

‘Berend, ik weet dat je een beetje een autist bent maar je moet niet altijd alles letterlijk nemen, man.’

Berend werd kwaad en begon pinnig en hyperactief door allerlei schermen te klikken. 

‘Beloofd is beloofd en ik heb alles vannacht alles al helemaal zelf uitgezocht! Kijk, dit is de route en Gezinus kan navigeren en ik heb hier handleidingen gevonden…’

‘Handleidingen?’ vroeg Driekus terwijl hij naar Russische documenten op het scherm keek. ‘Van een Russische kernonderzeeër? Hoe heb je dat gefikst?’

‘Je kent me toch Driekus. Ik deed dit soort dingen vroeger. Een beetje inloggen en rondstruinen.’

Driekus knippert met zijn ogen. Wat is er met Berend aan de hand en wat is dit voor krankzinnig gedoe?

‘Dus jij wil serieus een kernonderzeeër van de Russen stelen?’

‘Ja. Wij. Ik, Gezinus, Gerda, Jelle en jij ook. Een onderzeefrikandel, je eigen woorden, vannacht bij De Hoek.’

‘En je hebt er eentje gevonden en het Russische leger gehackt?’

‘Ja!’

‘Hahahhahahaa!’ Driekus lachte heel hard om meteen met zijn handen naar zijn hoofd te grijpen: ‘fuck, mien kop’.

Driekus is even stil en denkt in zichzelf na. Hij probeert het plan van gisteravond terug te halen. Ja, we wilden inderdaad een kernonderzeeër stelen. En hij heeft dit vannacht helemaal zitten uitpluizen? Dat is echt indrukwekkend van die Berend, hij is technisch een genie. Wat een hyperfocus. Maar hij is ook gek. De hele nacht doorwerken, en Russen hacken? Dat is levensgevaarlijk!

‘Berend, wat geniaal haha, maar ik ben zo brak, man. Ga jij nou even slapen, en dan vragen we morgen Gezinus, Gerda en, eh…’

‘Jelle.’

‘Ja Jelle, ze vinden je plan vast echt geweldig.’

‘Morgen 10:00! Hier bij jou!’

‘Ja best.’

‘Yo!’ 

Berend stuift de woonkamer uit en Driekus heeft niet de indruk dat die gaat slapen. Hij wel. Nog even de ogen dicht. Er was iets met druiven. Of iets met frikandellen. 




Hoofdstuk 4

 

Een 

krankzinnig plan




Zaterdag 22 juni 2024, 10:00, Kiel-Windeweer

 

Driekus zijn keuken is precies zoals je die verwacht. Ruim, met grove houten balken aan het plafond. Een aanrecht en keukenkastjes uit de jaren 70: zo knalgroen dat het na 50 jaar weer hip is. Geglazuurde poepbruine rechthoekige tegels aan de muur, en roodbruine tegeltjes op de vloer die er zeker al 80 jaar liggen.

Het ritmische getik van de houten wandklok wordt verstoord door een oranje pruttelend koffieapparaat.

Door de ramen bij het aanrecht zie je de verre uitzichten over de Groninger veenlandschappen, de zomerse ochtendzon straalt naar binnen.

Driekus is overduidelijk niet van het koken of van het opruimen. De losse magnetron op het aanrecht is zijn levensader en zit vol ondefinieerbare vlekken. Lege verpakkingen van opwarmmaaltijden liggen ernaast. Het aanrecht staat vol met afwas, de deur van de afwasmachine staat open en is vol. 

In het midden van de keuken staat een grote, grove eikenhouten tafel. Daarboven hangt aan een balk een oude olielamp, met bloemen versierde glazen kap en koperen ornamenten.

Driekus staat voorovergebogen naast de tafel en schenkt hete koffie in een grote mok. De damp krioelt omhoog, zo zijn gezicht in. Wat ruikt dat toch lekker, verse koffie. Hij voelt zich een stuk beter, maar om nou te zeggen dat hij weer helemaal fit is na die zware nacht afgelopen donderdag, nou, nee. 

Hij trekt een houten stoel naar achteren, de poten maken een schurend geluid over de tegels. Hij ploft zijn forse lichaam neer en neemt een slok koffie. ‘Aaaahhhhh’. 

Een voor één komen zijn vrienden binnen, via de achterdeur, want zo gaat dat in Kiel-Windeweer. Die deur is nooit op slot. Gezinus geeft hem een boks, Gerda geeft hem een knuffel, Jelle een hand. Ze gaan zitten, en krijgen ook koffie.

Gehaast komt Berend binnen, weer met zijn laptop en een blikje energiedrank in zijn handen. ‘Mogge allemaal!’

‘Moiiiii.’ 

‘Dat was een geweldige avond in Stad,’ zegt Gerda, ‘ik heb hard gelachen om jullie capriolen.’ 

‘Jaaa, dat was mooi he!’ zei Driekus, ‘die Gezinus ook, met zijn danspasjes in de Donovans!’

Ze kijken allemaal lachend naar Gezinus, die quasi verdrietig roept: ‘ondanks mijn moves ben ik zonder date naar huis gegaan!’

Driekus geniet. Herinneringen ophalen over dronken avonden met je vrienden. Het is lekker weer, het is zaterdag, de koffie smaakt goed, en zijn beste vrienden zijn bij hem thuis. Wat een warmte.

‘Maar Berend, wat was er zo urgent dat we hier allemaal zitten?’, vraagt Jelle, die ondertussen de randjes van een stroopwafel afbeet. 

Berend kijkt op van zijn laptop en zei: “Weten jullie nog hoe we het donderdag hadden over zelf energie opwekken? Met een kernonderzeeër?”

Gerda, Jelle en Gezinus barsten in lachen uit. ‘Whahaha, oh ja dat is ook zo!’ ‘We zouden een kernonderzeeboot stelen!’ ‘Of een vliegdekschip!!’

Berend lacht niet. Hij kijkt serieus. 

Driekus knikte naar de rest. ‘Hij meent het. Hij heeft er eentje op Marktplaats gevonden, en heeft gevraagd of ze ook bezorgen.’

Weer barst de groep in lachen uit.

Berend draait zijn laptop om. Op het scherm toont hij een Russisch document met foto’s en schema’s van een onderzeeboot. ‘Kijk, dat is ze. De Samara. In Sebastopol, de Krim. Een Akula-klasse kernonderzeeër van de Russen.’ 

Met open mond kijken ze Berend aan. 

‘Hoe heb je die gevonden man?’, vraagt Gezinus.

‘Nou eerst via Google Maps, beetje langs marinehavens zoeken, kijk hier.’ Berend schakelt tussen schermen en toont een satellietfoto van een onderzeeboot in een droogdok. ‘En toen ben ik wat verder gaan graven bij de Russen zelf-‘

Jelle onderbreekt hem: ‘bij de Russen? Hoe bedoel je?’

Berend kijkt Jelle aan en zegt niks.

Driekus zegt: ‘Berend lijkt een eenvoudige trekkersleutelaar maar hij heeft een verleden in het buitenland als hacker voor overheidsdiensten waar hij nooit iets over wil zeggen.’

Berend kijkt boos naar Driekus. Die heeft nu al te veel gezegd. 

‘Jij een hacker?’, vraagt Gerda, ‘jij hebt ingebroken in de systemen van de Russen? Is dat niet heel gevaarlijk?’

Berend knikt. ‘Ik weet wat ik doe en hoe ik me onzichtbaar moet maken. Kijk, de Samara ligt normaliter in de Witte Zee, en ik was dus aan het rondstruinen en ik ontdekte dat de Russen deze de Zwarte Zee in hebben gesmokkeld vanwege Oekraïne en dat ze haar op dit moment in het diepste geheim aan het upgraden zijn in Sebastopol. Zelfs de NAVO weet dit niet.’

‘Wow, als dat echt zo is dan is dat heel gevoelige informatie! Dat moet je melden!’, zei Jelle.

“Echt niet, we gaan haar stelen!’, zei Berend.

‘Maar Berend, dit was een dronken grap!’, roept Gezinus. Je denkt toch niet dat we dat meenden!’

‘Dat zei ik gisteren ook tegen hem, maar hij schijnt een heel plan te hebben uitgewerkt en is bloedserieus,’ reageert Driekus.

Ze zijn allemaal stil en denken na. Dit was veel informatie om te verwerken. 

Plots beginnen ze door elkaar heen te ratelen. ‘Ja maar Berend, je denkt toch niet dat wij naar oorlogsgebied gaan om een duikboot te stelen?’ ‘Hoezo ben jij hacker, heb je dan ook echt missies gedaan?’ ‘Hoe gaan we zo’n apparaat bedienen?’ ‘Hoe krijgen we die hier ooit in het Kieldiep!’ ‘De Russen schieten ons naar de haaien!’ ‘Wat weet je eigenlijk van die onlangs gezonken Chinese kernonderzeeër?’ ‘Hoe denk je dat de gemeente reageert als je hier een kernonderzeeër neerlegt?’ ‘Wist je wel dat Sebastopol door de Oekraïners wordt beschoten?’

Berend wacht tot ze stil zijn. En zegt: ‘geef me de kans om het uit te leggen. We hebben een objective en daarvoor bedacht ik een missie. Deze is gevaarlijk maar uitvoerbaar. Ik heb jullie kennis en ervaring nodig. Gezinus kent de maritieme wereld en kan navigeren. Gerda weet alles van satellietcommunicatie en kan data verwerken. Jelle weet alles van zendapparatuur. Driekus hebben we nodig voor zijn overtuigingskracht. En ik weet hoe we onzichtbaar de Samara kunnen bedienen en hier kunnen krijgen. Ik heb jullie nodig om het plan verder uit te werken en uit te voeren, met drie man op missie en twee in Nederland.’

Ze kijken met een mengeling vol ongeloof en amusement naar Berend.

Driekus zegt: ‘sommige mensen zijn gek en geniaal tegelijkertijd, en dat geldt ook voor jou, Berend Schetema. Ik vind zo’n plan uitwerken leuker vermaak dan Netflix kijken. Ik heb toch niks te doen deze zomer. Puur voor de theorie help ik je mee dit krankzinnige plan uit te werken, want ik kan er op zijn minst een hilarisch blog over schrijven, als aanklacht tegen de energieheffingen. Maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om naar Rusland te gaan en een kernonderzeeër te stelen.’

 ‘Oekraïne’, zegt Berend. ‘Niet Rusland. Het is De Krim, van Oekraïne, de Russen hebben dat gestolen en breiden er hun marinebasis uit. Wij kunnen ze voor schut zetten en hun gevaarlijkste apparaat afnemen’.

‘Nou’, zegt Gezinus; ‘Het in- en in- corrupte Oekraïne zit in een proxyoorlog tussen Rusland en het Westen, het gaat beide kampen om de strategische graanvoorraden, de strategische gaspijpleidingen, Amerika wil gas aan Europa leveren en Rusland is de concurrent, en het gaat om al die grondstoffen zoals titanium, en lithium voor accu’s, wat in oost-Oekraïne volop in de bodem zit. Dan heb je nog de Krim dat militair strategisch ligt de Zwarte Zee, als Oekraïne ooit lid wordt van de NAVO dan is dat een groot probleem voor Rusland. Bizar hoeveel jongens voor dit alles aan beide kanten de meatgrinder in worden gejaagd… en inderdaad in Sebastopol vallen soms raketten, het kantoor van de marinebasis is opgeblazen en ze hebben zelfs een onderzeeër in een dok geraakt!’

‘Wist je trouwens dat de onderzeeboot een Nederlandse uitvinding is?’ onderbreekt Gerda voordat er een felle politieke discussie ontstaat. ‘Cornelis Drebbel uit Alkmaar bouwde er eentje in de zeventiende eeuw, en voer ermee door de Theems. Ik vind dit allemaal ook echt heel grappig om uit te pluizen. En Jelle helpt mee.’ 

Jelle kijkt verbaasd naar haar en lacht: ‘Haha wat een avontuur. Spannend!’

Gezinus schudt zijn hoofd. ‘Wat zijn we toch ook een stel heerlijke idioten bij elkaar. Berend, je hebt je A-team bij elkaar! Maar overtuig ons eerst maar eens hoe haalbaar dit plan echt is.’

Berend neemt een grote slok energiedrank en haalt diep adem. Hij is nooit spraakzaam, maar als hij passie heeft voor een onderwerp kan hij losgaan. 

“Luister, ik snap dat het allemaal gek klinkt, maar ik heb de afgelopen anderhalve dag uitgezocht hoe het moet. Kijk, de objective is om een kernonderzeeboot in het Kieldiep te krijgen, zodat we hier gratis stroom op kunnen wekken. Dan heb je een paar uitdagingen die je moet oplossen.’ 

Hij toont een presentatiedocument:

1) Identificeer een type kernonderzeeboot die in de Groninger kanalen past. De Akula-klasse komt daar het dichts bij.

2) Vind een kernonderzeeboot die relatief eenvoudig over te nemen en te bedienen is. De Samara heeft momenteel een laag beveiligingsniveau en hypermoderne autonome navigatie.

3) Omzeil de bewaking en neem controle over de kernonderzeeboot. Dit noemen we Operatie Whisky.

Driekus schiet in de lach. ‘Operatie Whisky?’ 

Gezinus zegt: ‘noem het dan Operatie Onderzeefrikandel! Of Operatie Broccoli!’ 

De rest lacht.

4) Navigeer de onderzeeboot ongezien en veilig van de Zwarte Zee tot aan Groningen. De autonome navigatiesystemen helpen en we regelen eigen communicatie. 

‘Het lijkt zo eenvoudig als je het zo leest,’ zegt Jelle.

Berend: ‘Ik heb alle topgeheime Russische stukken door een vertaler getrokken. De Samara lag al tijd stil in Severodvinsk aan de Witte Zee, wachtend op een onbekende upgrade. Ze zou het afgelopen jaar weer in de Stille Oceaan gaan varen, maar dat is nooit gebeurd en ze leek verdwenen. Er werd gespeculeerd dat ze zelfs gesloopt zou zijn. Ik ontdekte dat de Samara op dit moment in het geheim in Sebastopol ligt voor een upgrade met lithium accu’s. Die hebben een betere energie-, gewicht- en volumeverhouding. Zoals Gezinus terecht zegt, er is veel lithium in Oekraïne maar die krijgen ze door de oorlog niet in Rusland. Nog een voordeel van de nieuwe accu’s is dat er geen zuur uit klotst als je heel schuin gaat varen. Ook krijgt de Samara supergeheime Chinese technologie voor autonome navigatie onder water, zeg maar wat Autopilot is van Tesla maar dan diep onder water en met torpedo’s. De Russen willen de Samara inzetten tegen Oekraïne, bijvoorbeeld om vrachtschepen met graan en oorlogsmaterieel te blokkeren.’

De vier luisteren met volle aandacht. Berend vervolgt:

‘Omdat ze de Samara in alle geheim de Dode Zee in hebben gesmokkeld, ligt ze net voor de officiële marinehaven, en de fysieke beveiliging is juist vanwege alle geheimzinnigheid niet op hoog niveau, niemand mag ervan afweten. We moeten een list bedenken hoe we de bewaking afleiden, en de onderhoudscrew uit de boot jagen. En misschien wel het belangrijkste: ze zijn zo goed als klaar met de autonomie techniek maar hebben de nieuwe communicatieapparatuur nog niet geïnstalleerd. Ze is praktisch onzichtbaar, ook voor de Russen.’

Berend vervolgt: ‘Met jullie kennis moeten we in staat zijn om zelf communicatie te organiseren. Driekus, Gezinus en ik stelen en bedienen de boot, en Gerda en Jelle blijven hier om ons te voorzien van intel. En ik hack de GPS, GLONASS en AIS systemen aan boord zodat ze werkelijk geen idee hebben waar we zitten.’

De vier luisteren stil naar Berend terwijl hij steeds dieper gaat in zijn uitleg hoe de beveiligingssystemen werken, hoe de kernreactor werkt, hoe je de kernonderzeeër bedient, hoe je navigeert. Ze proberen alle afkortingen en terminologie te begrijpen, schrijven plannen uit, breken alle grote problemen op in kleine behapbare uitdagingen, en brainstormen urenlang over mogelijke oplossingen.

De avond valt. Driekus zegt: ‘zeg, we zullen hier nog vele dagen aan moeten werken, maar ik heb nu honger, jullie ook? Zal ik eten halen bij Shalom, of willen jullie Chinees van de Kersenbloesem?




Hoofdstuk 5: 

 

De weddenschap




Donderdag 27 juni 2024, Kiel-Windeweer

 

Berend had zich zorgen gemaakt om hun digitale veiligheid. Vijf mensen die op internet gaan speuren naar veiligheidssystemen, kernonderzeeërs en marinehavens gaat niet onopgemerkt. Zeker niet als je toegang gaat forceren tot uiterst geheime en zwaarbewaakte systemen. 

Meteen na hun keukensessie kocht hij met een anonieme prepaid creditcard een Starlink schotel, om zo buiten de telecombedrijven om te kunnen internetten.

Hij had de satellietontvanger laten bezorgen bij hun favoriete camping in Appelscha, waar ze elk jaar in de zomer heen gaan. Zo waren ze anoniem en niet te traceren met hun snelle internetverbinding over satelliet. 

In de schuur van Driekus zijn boerderij in Kiel-Windeweer stond een oude caravan, van het merk Fendt, type Große Fahrt, wat Berend hilarisch vond: Driekus was groot fan van John Deere, en toch had hij een Fendt in de schuur staan.

‘Fendt maakt goede caravans,’ grapte Driekus.

Ze hadden besloten dat dit hun geheime hoofdkantoor werd. Driekus had de Starlink ontvanger op het dak van zijn schuur gemonteerd, en een kabel naar de caravan getrokken. 

In die oude krappe caravan zitten ze met zijn vijven: achter gloednieuwe laptops en grote schermen die Berend mee had genomen. Het was een komische tegenstrijdige blik: een aftandse muffe caravan met vergeelde vitrages, oranje gordijntjes, oranje seventies kastdeurtjes en oranje stoffen bankjes met bruine en gele strepen, volgestouwd met moderne computerschermen. Vanwege de hitte en het geluid had Berend een serverrack vol met apparatuur achter de caravan neergezet en vanwege ruimtegebrek moest de vijfde persoon in het ligcompartiment werken.

‘We doen niks in de cloud, gebruiken geen AI’s, en dit is cleane apparatuur. Jullie mogen je eigen telefoons en andere apparaten hier absoluut niet mee naar toenemen en nooit persoonlijk inloggen of iets persoonlijks opzoeken op deze apparatuur, anders dan voor onze missie. Je mag alleen in het Engels zoeken, anders zien ze meteen dat we Nederlanders zijn, dus alle systemen zijn ook in het Engels ingesteld. Met de Russen valt niet te sollen, onderschat ze niet!’ drukt Berend ze op het hart.

‘Ik heb ook nog een aparte DNS dienst ingesteld, en meerdere VPN-services aan elkaar geknoopt die ons random in andere locaties plaatst. We hebben firewalls en nog wat andere voorzieningen, maar meer wil ik niet over onze beveiliging zeggen, dat hou ik geheim. Laten we het erop houden dat jullie zelf het grootste risico zijn, als je toch ergens privéinformatie achter laat.’ Gerda begrijpt veel van wat hij zegt, maar Driekus, Gezinus en Jelle zijn hem allang kwijt, met al zijn technische termen. 

Tot grote hilariteit van de rest heeft Berend de wifi van de Starlink ‘Smultatuli’ genoemd. ‘Voor Driekus, onze Smultatuli, de avontuurlijke, innemende, omvangrijke en gewichtige strijder tegen maatschappelijke keurslijven, tegen de dwang van de staat, met hun asociale energieheffingen, en tegen de misstanden in de uitgebuite veenkoloniën!’ had Berend geroepen.

Driekus wrijft over zijn buik en zei: ‘dit keurslijf kan alweer wat eten gebruiken!’

Gerda lacht en zegt: ‘Driekus is een bijzonder kind, en dat is-ie.’




Donderdag 18 juli 2024, Kiel-Windeweer

 

De afgelopen drie weken hadden ze hun research vanuit hun caravan uitgebreid. Onderzoek naar watertemperaturen, onderzeese geografie, satellietcommunicatie, de omgeving van Sebastopol en de beveiliging, de bediening van de nucleaire aandrijving, de submarine autopilot handleiding, sonarsystemen, GPS, en GLONASS. Veel informatie was publiekelijk te vinden. En wat ze niet konden vinden, zocht Berend wel bij elkaar. Het was verbluffend en ook eng hoe makkelijk hij systemen wist te vinden en binnen te dringen. De geheime documenten die hij had gevonden was een grote bron van documentatie.

‘Wat een heerlijk tijdverdrijf, deze vakantie,’ zegt Jelle. ‘Ik ben eigenlijk enorm onder de indruk van jullie vindingrijkheid. Dit is echt een goed plan geworden!’

‘Waar een wil is, is een weg,’ reageerde Driekus. ‘Ik ga dit hele verhaal straks als blog opschrijven, en gebruiken als onderbouwde aanklacht tegen het energiebeleid en hoe onze regio stelselmatig is uitgebuit.’

‘Gerda is van onze groep de enige met een goede baan, maar dan wel bij de overheid,’ zegt Driekus. ‘De rest is aan het sappelen. Ik bedoel, als broccoliboer heb je wel veel kapitaal, maar het is allemaal van de bank en aan het eind van de maand blijft er echt weinig over, kan ik je vertellen. Gezinus verdient alleen geld als hij de zee op kan, maar dat is ook niet altijd. Berend hier, die kan natuurlijk goud verdienen met zijn kennis, maar dan moet je de criminaliteit in, of je moet smerige klusjes voor geheime diensten gaan doen. En jij Jelle, hoeveel verdien jij met je amateurzender?’

 ‘Niks natuurlijk’, zegt Jelle; ‘Dat is puur hobby. Ik doe klussen met het bouwen van radiozenders en zendmasten, maar in een deel van Friesland kon ik lange tijd niet eens werken omdat Burum in de weg zat.’ 

‘Oh ja, dat is met al die afluisterschotels! Daardoor mocht lange tijd niet eens 5G worden gebruikt boven Zwolle omdat we anders geen satelliettelefoons in Irak en Afghanistan meer af konden luisteren’, lachte Berend. ‘Maar dat wordt opgelost.’

‘Al ons werk moet niet voor niets zijn,’ zegt Gerda. ‘We moeten meer doen dan alleen een blog van Driekus schrijven. In de tijd van Multatuli werkte een boek nog wel als aanklacht, tegenwoordig moet je echt meer doen, er een film van maken, en dat op X en Insta en TikTok en Netflix zetten, dat is waar tegenwoordig de revoluties plaatsvinden!’

‘We moeten dit gewoon echt gaan doen,’ zegt Berend; ‘Ons plan is zo goed. Risicovol, maar het kan. Weet je, ook al stelen we die onderzeeboot maar voor 1 uur. Dat zou toch geweldig zijn! Een middelvinger naar de Russen, en wereldaandacht voor goedkope energie!’

‘Ja en dan gemarteld worden, of levend verdrinken?’, zegt Gezinus. ‘Nee hoor, we gaan dan echt voor de win. De Samara moet in het Kieldiep terecht komen!’

Driekus heeft het warm. Hij manoeuvreert zijn forse lichaam door de krappe caravan, pakt een ventilator uit een kast en zet deze aan. Uit het koelkastje pakt hij blikjes cola en deelt ze uit. 

Hij peinst in zichzelf. ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig. Het is echt leuk om zo’n gek plan tot in de details uit te werken. Maar wat hebben we eraan. Berend zou vandaag nog naar de Krim afreizen om het plan uit te voeren. Maar het is uiterst illegaal en levensgevaarlijk.’ 

De enorme verantwoordelijkheid van dit krankzinnige plan begint door te dringen. ‘We zitten hier niet zomaar een Netflix-film te bespreken.’ Het risico van marteling, dood, of internationale opsporing dringt nu pas echt tot hem door.

Hij kijkt naar alle plannen en schema’s en tijdlijnen. Hij kijkt naar zijn vrienden. Die grappige en stoere neef Gezinus. Die briljante maar gestoorde Berend. De slimme Gerda. En toegegeven, voor een Fries is Jelle ook gewoon een enorm geschikte kerel. 

‘Luister Berend,’ zegt hij, terwijl hij het blikje cola op het caravantafeltje neerzet. ‘Je hebt bijzonder gevoelige informatie weten te vinden. We hebben echt een geniaal plan uitgewerkt. Dat was echt een hele gave tijd. En ik denk dat het ook echt zou kunnen, zeker met dit team. Maar je begrijpt toch wel hoe bizar dit is? Welk gevaar we lopen? Wat als we gepakt worden? Of als we verdrinken? Moet je deze info niet gewoon met de NAVO delen en dan gaan wij hier gewoon veilig bier drinken.’

Gezinus knikt instemmend. ‘Ik hou van avontuur maar dit is wel even wat anders dan naar een verboden nachtclub in Beiroet, het draaien van een Friestalige piratenzender, of het beheren van een satirisch Twitteraccount. Dit zijn de Russen, dit is een drijvende kernbom.’

Gerda kijkt bezorgd naar de vier mannen. Ze vindt haar werk doodsaai, en dit is avontuur. Het meest stiekeme wat ze ooit had gedaan was toen ze 19 was en verliefd, met haar vriendje in Stad naar de Zolder ging om daar te blowen. Kotsmisselijk was ze daarna geweest, maar misschien kwam het ook wel omdat ze veel bier had gedronken. Ze had overgegeven in de Papengang en was uit schaamte weggegaan, en sindsdien alle contact met die jongen vermeden. Zonde, want hij was echt leuk geweest. 

Ze zucht en kijkt haar vrienden één voor één aan. Ze weet dat de kans klein is dat ze het echt gaan doen en dat het gaat lukken, maar iets in haar kan dit plan niet loslaten. ‘Kijk, ik snap het, echt. Dit is levensgevaarlijk. Maar juist omdat het zo absurd is, omdat niemand het ooit zou verwachten, hebben we een kans. En als we slagen, kunnen we laten zien dat wij Groningers niet langer worden uitgebuit.’ 

‘Dit is onze kans om eindelijk controle te nemen over onze levens en voor de generaties na ons. Want wat gaat er veranderen als wij niks doen? Denk je dat het klaar is nu de gaswinning in Groningen is gestopt? Wat denk je van Meeden?’

‘Verdomme, Meeden ja!’, roept Driekus. ‘Die gigantische windmolens die daar de bewoners door de strot zijn geduwd! Pal tussen hun huizen! De provincie die de eigen mensen liet stikken. De minister die alle democratische inspraak aan de kant schoof, door de windmolens via de crisisherstelwet aan te wijzen! Dat hele dorp is verscheurd, de boeren die geld verdienden met de molens op hun land zijn door mededorpsbewoners de voetbalkantine uitgejaagd, ze hebben zelfs asbest gestort en metaal op de weilanden van de boeren gestort om de trekkers en machines te saboteren! Er werd gesproken van terrorisme uit Meeden, door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Maar wie is hier nou de terrorist? Dit is precies hoe Den Haag altijd met ons omgaat: met turf, met gas, en met wind. En wij maar energieheffingen blijven betalen!’

Behalve Jelle herkenden ze zich allemaal in deze frustratie. Hun ouders, voorouders en overgrootouders, hele generaties die vanaf de plaggenhutten probeerden op te krabbelen, werden klein gehouden. Hoe zou hun mooie Groningen zich ooit sterker kunnen ontwikkelen als Groningers zo met zich lieten blijven sollen en zich als hand ophoudende calimero‘s zouden blijven gedragen? 

‘We kunnen Rusland voor schut zetten en we kunnen Den Haag een sigaar uit eigen doos geven’, zegt Berend.

‘Een onderwatersigaar uit Russische doos’, grapt Gezinus, ‘Bill Clinton zou trots op ons zijn!’

De groep lacht. Maar de pijn van generaties armoede, het gevoel van diefstal van hun eigen verdiende geld via schandalige energieheffingen, in de door energiewinning geteisterde regio, die voelen ze diep.

Er valt weer een stilte. Maar het is een andere stilte, vol ideeën, vol frustratie. Iedereen weet dat dit geen grappige hobbyspionagesessie is op dit moment. Dit is het moment waarop iets groots en krankzinnig wordt besloten.

Driekus leunt naar voren en kijkt hen allemaal aan, stuk voor stuk. ‘Dus wat zeggen jullie? Doen we het?’

De anderen kijken terug, hun gezichten een mengeling van angst en opwinding. Ze weten allemaal dat ze op het punt staan iets doms en groots te doen. Maar ook iets dat écht verschil kan maken. Iets dat ze hun hele leven al voelen sudderen, en knagen, zonder dat ze wisten hoe ze het konden uiten. Een onzichtbaar gloeiende veenbrand die ineens uitslaat.

‘Ik zeg ja,’ zegt Berend zonder aarzeling.

‘Laten we die Russen maar eens een lesje leren,’ zegt Gezinus grijnzend.

Gerda knikt, terwijl ze Jelle aankijkt. ‘Wij zijn erbij.’

Driekus kijkt naar hen allemaal en voelt een plotselinge kalmte over zich heen komen. Dit is geen grap meer. Dit is serieus. 

‘Oké,’ zegt hij langzaam. ‘We zijn gek. Dit is supergevaarlijk. Zo’n keuze is onmogelijk te maken. Weet je wat? We doen een weddenschap. We laten het van de gemeente Midden-Groningen afhangen of we het wel of niet doen. We vragen of er een vergunning nodig is om een kernonderzeeboot hier voor de deur te leggen.’

Driekus dacht bij zichzelf: ‘Natuurlijk krijgen we van de gemeente geen vergunning. Dan zijn we mooi van dit gekke plan af en blijft het bij een hilarisch verhaal.’ 

‘Zo ja: dan blijft het hierbij, bij een geweldige grap met een mooi plan.’

‘En als er geen vergunning nodig is: dan gaan we op avontuur! Op Große Fahrt. Deal?’

‘Deal’, roepen ze in koor, lachend om het absurde idee om een ligvergunning aan te vragen voor een kernonderzeeboot die ze willen stelen van de Russen en alles daarvan af te laten hangen. 
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Hoofdstuk 6

 

De Visser




Woensdag 6 November 2024, 23:34, Sebastopol, de Krim

 

Alexei Durov neemt een slok van de fles troebele wodka, schuift zijn stoel verder naar het verroeste straalkacheltje, trekt zijn jas strakker om zich heen, en neemt een hijs van de sigaret die hij tussen zijn vergeelde duim en wijsvinger vasthoudt. 

De kilte van de Krimse nacht was in zijn lijf getrokken. Het bewakingshuisje is een tochtige en verrotte houten keet, hier op de kade van de verroeste haven van Sebastopol. 

Samen met zijn drie medebewakers zit hij in een saaie, uitzichtloze positie. Al wekenlang vervelen ze zich op deze roestige kade, om een of andere kernonderzeeër te bewaken waar ze niet eens even naar binnen mogen. 

Nu het kacheltje aan staat beslaan de ramen. Hun jassen stinken naar vocht, wodka, sigaretten en zweet. De typische havengeur van zee, olie en roest maakt het er niet beter op. Ze hebben niet eens een tv. 

‘Als die duikboot in de marinehaven had gelegen dan hadden we tenminste warm in de loods gezeten, in plaats van in dit krot,’ denkt hij. 

Waarom dat gigantische apparaat specifiek hier moest liggen was hem niet verteld, hij had beperkte orders gekregen: ‘Bewaak dat ding met je leven. Alleen de technici met het hoogste veiligheidsniveau mogen de onderzeeboot binnengaan.’

Overdag is het een komen en gaan van vrachtwagens, kisten, en apparatuur. Het was zijn taak om dat alles te controleren. ‘Daar binnen in die boot is het vast wel lekker warm,’ denkt hij jaloers op de twee technici die er waarschijnlijk in alle comfort liggen te slapen en beter eten krijgen dan zij.

Hij had van het leger wel meer spanning en actie verwacht. Toegegeven, aan het front wil je echt niet zijn, en een half jaar geleden sloegen Amerikaanse raketten hier vlakbij in, er vielen doden, het hoofdgebouw werd geraakt, en twee schepen, maar hier gebeurde de laatste tijd echt helemaal niets. ‘Van verveling kun je ook sterven,’ denkt hij.

Hij neemt nog een slok wodka, trekt een vies gezicht, en zegt met schorre stem tegen zijn kameraden: ‘het is bocht, maar het is in elk geval iets. Al weken geen salaris, het eten is slecht, maar het kan altijd erger, weten jullie nog dat we op de kazerne zelfs de handensanitizer dronken omdat daar alcohol in zat?’ De twee mannen aan zijn tafel grinniken zonder van hun kaarten op te kijken. 

‘Commandant,’ klinkt de stem van Oleg, zijn jongste bewaker. Oleg stond op de uitkijk. Een routineklus, want er gebeurde nooit iets. Oleg tuurt door een verrekijker over de haven. ‘Commandant, ik zie iets. Daar drijft iets.’

Die schele maar fanatieke Oleg had wel vaker vals alarm geslagen. Dan was het drijfhout geweest. Of afval. Alexei kijkt niet op van zijn kaarten, pakt een schoppen 9, gooit deze op de tafel, en zegt: ‘dat zal dan de bezorger van mijn eten zijn, heb ik net online besteld bij The UGOL.’ 

De anderen lachen hard. Ze hadden helemaal geen geld om eten te bestellen. En ze kennen de UGOL. Daar op de hoek aten ze – als het salaris wel een keer gestort werd – steak of gegrilde hamburgers en bestelden bier – ze hadden er zelfs Guinness -, zaten op de krukken aan hoge tafels en keken er verveeld naar sport op de schermen, of probeerden aan te pappen met de lokale jonge vrouwen, wat nooit echt lukte. 

Maar Oleg zegt: ‘nee kijk, het lijkt een boot.’ Alexei gooit met een zucht zijn kaarten op tafel, staat op, loopt naar Oleg toe, en pakt ruw de verrekijker af.

Door de lenzen heen tuurt hij over het water. In het fletse licht van de maan zie je inderdaad een vissersboot drijven. Een lichte spanning gaat door Alexei’s lichaam en hij denkt na. ‘Een vissersboot is nou niet echt een militaire bedreiging. Maar wat moet die hier zo midden in de nacht? Zonder verlichting? Dat is wel verdacht.’

‘Okay mannen, in de boot, we gaan erheen!’ riep Alexei. ‘Eindelijk actie! In het slechtste geval eten we straks vis.’ De twee andere mannen gooien hun kaarten neer, pakken hun machinegeweren, en met zijn vieren rennen ze naar hun patrouilleboot. 

‘Schiet op, verdomme!’ Blaft Alexei naar Oleg die onhandig de touwen van de kade losmaakt terwijl Alexei de zware motor start. Pruttelend, hortend en stotend komt deze tot leven. Alexei beukt de gashendel naar voren en de andere mannen kunnen zich nog net vasthouden terwijl de boot ervandoor schiet en het rustige water ruw splijt. 

Ze komen naderbij de vissersboot en Oleg knipt de schijnwerper aan. Ogenschijnlijk is de vissersboot verlaten en op drift geslagen, want hij dobbert stil, midden in de haven. De twee andere mannen pakken hun machinegeweren terwijl Alexei de patrouilleboot naast de vissersboot legt, en Oleg haakt aan. Geluid van klotsende golven en van rubber tegen metaal.

De mannen schreeuwen: ‘Marine! Havenbewaking! Handen omhoog!’ en ze springen aan boord. Twee rennen met hun laarzen stampend over het metaal naar voren en twee beveiligen het achterdek. Niemand. Alexei trekt zijn pistool, loopt naar de stuurhut en kijkt naar binnen. 

Er ligt een dikke dronken visser op zijn zij, op de smerige vloer, tussen lege drankflessen. Het stinkt er naar oude vis, alcohol, en diesel. De visser kijkt niet op of om, en murmelt alleen een beetje binnensmonds.

‘Hey jij daar! Opstaan!’ roept Alexei. De visser reageert niet. Het lijkt wel alsof hij een of ander zeemanslied aan het neuriën is. Alexei schopt de visser in de buik. De man kreunt een beetje maar dat is dan ook de enige reactie.

Driekus verstaat niets van het Russisch. Hij voelt de taal van harde stoot van de laars in zijn buik des te meer. De pijn is scherp, maar hij slikt zijn kreet in en gromt. Dit is het angstigste moment in zijn leven. Hij mag het niet laten mislukken. Zijn hart klopt hard, of klopt het nog wel? Hij heeft zijn ogen dicht maar maakt alle geluiden en geuren intens mee. 

‘Zouden ze me doodschoppen of schieten?’ De spanning is extreem. Die paar slokken whisky die hij net had genomen hielpen zijn zenuwen eerst een beetje, maar nu gieren de alcohol en de angst samen door zijn lijf als een heftige cocktail van pure stress. 

‘Hey klootzak! Wakker worden! Identificeer jezelf!’ Alexei vloekt, en schopt de dikke stinkende visser nog een keer. De visser kreunt weer een beetje, kokhalst en mompelt verder, diep weggezonken in zijn delirium.

Dat kokhalzen is niet gespeeld. De schop en de spanning maken Driekus ontzettend misselijk. Hij zweet en begint te trillen van angst. Het was een dom plan. Waarom heeft hij zich hiertoe over laten halen! Hij had gewoon thuis kunnen zijn, in het veilige Kiel-Windeweer. Of in een warme kroeg in 050. Of in de armen van een zachte warme vrouw. Waarom zoekt hij toch altijd spanning op. 

Alexei haalt de beveiliging met een metalen klik van zijn pistool en richt.

‘Spijt heeft geen zin meer,’ denkt Driekus. ‘Dit is het. Het einde…’  

‘Alexei!’, roept Oleg, ‘kijk! Kom snel! Ik heb wat gevonden! Alexei kijkt naar de laveloze visser, haalt zijn pistool omhoog, klikt de beveiliging er weer op, draait zich om, en loopt naar buiten. Daar staat Oleg bij een open luik en schijnt naar binnen. Het ruim ligt vol met vis. Oleg duwt wat vissen aan de kant en kartonnen dozen komen tevoorschijn. ‘Kijk!’

Ze tillen samen een doos uit het ruim. Oleg pakt een groot mes en snijdt de plastic tape door. Hij trekt de kartonnen flappen opzij en schijnt op de inhoud: luxe donkerblauwe drankkartonnen met gouden opdruk: ‘Lagavulin 16’. 

Tientallen dozen met de luxe Schotse whisky komen uit het ruim. ‘Dit is vast hele dure whisky! Die domme visser! Die dacht zijn smokkelwaar zelf te moeten proeven! Haha!’

Alexei trekt een fles uit een doos, pakt Olegs mes af, snijdt de capsule op de top ermee open, trekt de kurk eruit en zet de fles met de amberkleurige drank aan de mond, en proeft wat hij nog nooit eerder proefde. Wat een enorm verschil met die smerige wodka. Wat een heerlijke zoete, en pittige rokerige smaak. 

Zijn dag was meteen goed. Dit maakte al die weken verveling en kou helemaal goed. Ze waren op goede drank gestuit, en op een heel lucratief handeltje! Dit konden ze zeker goed verkopen aan de lokale bars, steaks kopen en vrouwen trakteren op drank. Hij deelt de fles met de andere mannen die enthousiast juichen en grote slokken nemen.

‘Kom, alles overzetten!’, beveelt hij zijn team. De mannen tillen alle dozen in hun eigen boot.

Ze lopen terug naar de dronken visser. Ze kijken naar hem en richten hun machinegeweren op hem.

De bewakers overleggen driftig. Driekus begrijpt er niks van. Hij ziet alleen de lopen van machinegeweren op zich gericht en houdt het niet meer. De mannen blaffen naar elkaar en hebben overduidelijk discussie over wat ze met hem aan moeten. De opzet om ze de drank te laten stelen is gelukt. Maar als ze hem nu doodschieten was alles voor niets. Dan valt het hele plan alsnog in het water.

‘Wat doen we met deze sukkel?’, vraagt Oleg, wijzend naar de dronken stinkende man, die daar nog steeds in halve coma ligt te murmelen, tussen de lege flessen Lagavulin, het ruikt inmiddels zelfs alsof hij iets heeft laten lopen. ‘Doodschieten?’

Oleg doorzoekt hem op papieren, en vindt een stapeltje roebels in zijn broekzak. ‘Toch nog wat salaris,’ grapt Oleg. ‘Inleveren,’ blaft Alexei. We verkopen de handel, de helft is voor mij, en de andere helft is voor jullie.’

De mannen lopen bij hem weg, het dek op, en Driekus hoort dat ze hun boot starten. Ze gaan weg! Is het dan echt gelukt?

Zijn boot komt echter ook in beweging. Ze slepen hem mee. ‘Naar de wal? En dan? Ondervraging? Marteling? Fuck! Moet ik overboord springen?’

Ze varen niet terug maar richting de zee. 

‘We laten hem hier dobberen. Laat deze dronkaard morgen maar van twee katers balen, had hij maar niet van zijn handeltje moeten snoepen!’, roept Alexei. Ze koppelen de vissersboot los, schelden naar de visser, en varen met hun buit terug naar hun waakpost. 



Driekus hoort ze wegvaren, eerst schreeuwend en daarna weer en enthousiast over hun vondst. Hij drijft, nat van het zweet, en drijft op de Zwarte Zee. Oefffff. 
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Tegenover de kade waar de Samara ligt, liggen twee mannen plat op hun buik, verstopt tussen struiken, verhuld in de schaduwen van bomen, zodat zelfs het maanlicht hen niet bereikt.

De lucht is fris, en de koude grond trekt de warmte uit hun botten. Toch kunnen ze niet bewegen, elke beweging kan fataal zijn. Ze zouden worden ontdekt en doodgeschoten. Of erger.

Via hun verrekijkers hebben Berend en Gezinus het hele schouwspel bij de Samara gezien, van de ontdekking van de vissersboot, dat de bewaking erheen is gevaren, dat ze de dozen hebben meegenomen en de boot hebben weggesleept.

Ze zien de patrouilleboot eindelijk terugkeren. ‘Waar zijn ze helemaal geweest? Hoe is het met Driekus?’, fluistert Berend, ‘al iets gehoord?’ 

‘Nee nog niets gehoord, ik hoop dat ze hem niet gepakt hebben,’ fluistert Gezinus.

De mannen wachten in spanning af terwijl de patrouilleboot weer aanmeert bij de kade. In de verte zien ze de vier bewakers. Ze slepen dozen de kade op, hun wachtkeet in. Geen Driekus te zien.

‘Straks hebben ze hem laten zinken.’ 

‘Hij drijft wel.’

‘Gast. Dit is geen grap.’

Op dat moment hoort Gezinus drie klikken in zijn oortje. En weer drie klikken. Daar wachtte hij op.

‘Driekus is okay en op weg naar de baai.’

Een zucht van verlichting bij de twee vrienden. Ze focussen zich weer op de overkant.

Daar zien ze de bewakers in hun keet staan, enthousiast flessen whisky opentrekken en aan de mond zetten. Ze hebben overduidelijk plezier. Ondanks de grote afstand horen ze de mannen in het Russisch praten, hun enthousiaste stemmen droegen over het water naar hun kant.

De mannen zingen liederen. Het duurt wel een uur of twee voordat het eindelijk stil lijkt in de keet. Door de beslagen ramen zie je geen schaduwen meer bewegen. Het enige geluid is klotsend water tegen de kade.

‘Zouden ze eindelijk knock-out zijn?’

‘Ik denk het wel. Snel, naar de baai!’

De mannen haasten zich in het donker geruisloos naar een kleine baai net voor de haven waar de Samara ligt. De vissersboot dobbert al in de baai. Aan het strandje treffen ze Driekus en hun rubberen boot, vol met zwarte grote tassen. Driekus is zich met zijn forse lijf haastig en moeizaam, mopperend aan het omkleden in scuba-gear, wat bij de andere twee een glimlach op hun gezicht brengt. 

‘Pfff goed je te zien Driekus! Hoe ging het?’ fluistert Berend.

‘Nu geen tijd voor, we moeten gaan, trek je flippers aan en zet je duikbril op,’ zegt Driekus. 

Hij had geen zin om te vertellen hoe angstig hij was geweest, hoe hij het letterlijk in zijn broek had gedaan. Bovendien stonden ze echt op tijd. Deel twee van het plan was nu! Go!

Ze stappen in de rubberen boot, Gezinus doet de elektromotor aan en bijna geruisloos varen de drie mannen richting de haven. Naar hun doel: de Samara.



Zodra ze de haven binnen varen doet Gezinus de motor uit. Ze laten zich het water in zakken, wat verrassend warm aanvoelt ten opzichte van de koude lucht.

Het havenwater stinkt naar olie en rotte vis en afval, wie weet zelfs riool. Ze proberen hun mond boven het water te houden. Zachtjes zwemmen ze verder, hun boot achter zich aan meeslepend en dat is zwaar. De Samara komt langzaam dichterbij. 

‘Wat is ze enorm zeg! En dat gaan wij meenemen!’ fluistert Berend.

Gezinus zijn gedachten vliegen tijdens het zwemmen heen en weer. Hij is wel gewend aan avontuur want vaart al sinds zijn zestiende over de hele wereld, niet bang voor water of vreemde landen, andere culturen. Hij realiseert zich dat Nederland een van de veiligste landen ter wereld is.

Berend voelt zich schuldig. ‘Dit heb ik allemaal veroorzaakt, met mijn naïeve enthousiasme. Driekus was al bijna dood geweest. We hadden geen lootjes moeten trekken, ik had gewoon zelf op die vissersboot moeten gaan zitten. En als we nu doorzetten, is er echt geen weg meer terug…’ 

Hij kijkt naar zijn vrienden. Die lijken vastberaden. Dat geeft hem moed. Hoe ziet die onderzeeboot er van binnen werkelijk uit? Zouden alle systemen zijn zoals hij had ingelezen en voorbereid? Straks krijgt hij het oorlogsapparaat niet aan de praat. En dan?

Driekus hijgt en denkt na: ‘als de bewakers toch niet dronken en out zijn… er hoeft er maar eentje te zijn die wel een beetje oplet. Die ene was echt een kille hufter. Ze schieten zonder waarschuwing vanaf de kade. Of misschien is er toch meer bewaking dan we weten, en dan zijn we alsnog de sigaar. En wat te denken van de geruchten dat de Russen dolfijnen met bommen inzetten tegen duikers.’

Hij zet de gedachten uit zijn hoofd. ‘Concentreren, Driekus, concentreren.’ Het is al zwaar genoeg, dat zwemmen. Hij hijgt en puft en probeert krampachtig geen geluid te maken. Ze moeten nu snel zijn, doorzwemmen!

De adrenaline helpt wel. De angst van zonet slaat om in een krachtig gevoel. Hij had dat toch even mooi gefikst. De partij Lagavulin, die oude vissersboot. Alles is hier te koop, blijkt. En hij had die Russen gelokt en ze waren erin getuind! Ha! En hij leeft nog, en hij is hier met zijn allerbeste vrienden, in de door Rusland bezette Krim, om een kernonderzeeër te stelen. Ha! Mooi! 

Zonder geluid te maken zwemmen ze verder en ze kijken naar Samara. Wat is ze groot. Gigantisch. Oh jezus. Wat zijn ze toch aan het doen?

Ze zwemmen langszij de kade recht onder het bewakingsgebouwtje door. Plots horen ze een gebonk uit de keet komen. Ze stoppen, houden hun adem in en kijken angstig. 

Een van de bewakers strompelt de keet uit. Hij knielt, zet zijn handen op de vloer, en geeft over. Het vieze geluid van zijn braken knalt over de haven. De man rolt daarna om, valt plat op de kade neer, en blijft gewoon liggen. 

De vrienden blijven voor hun gevoel eeuwenlang wachten of er niet nog meer geluid komt. Maar het blijft stil.

‘Dat krijg je van Lagavulin op een lege maag,’ fluistert Driekus. ‘Altijd eerst boerenkool of shoarma eten,’ terwijl de twee andere mannen verbijsterd en kwaad naar hem kijken dat hij zijn mond moet houden.




Hoofdstuk 7 

 

Hey Samara
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De koude stalen laddertreden voelen koud aan hun blote voeten en handen. Zonder geluid te maken proberen ze zich zo snel mogelijk met hun zware tassen door de nauwe doorgang omlaag te wurmen.

Het water drupt van hun wetsuits op de vloer van de rood verlichte buik van de Samara, daar onder hen.

Berend laat zijn zware tassen op de vloer zakken en stapt geruisloos op het dek van de commandokamer. 

Hij kijkt met bonzend hart om zich heen. Niemand. Hij vangt de tassen van Gezinus en Driekus op en ook zij klimmen snel naar beneden.

‘Daar sta je dan, zomaar in alle geheim in een van de engste wapens ter wereld, een Russische kernonderzeeër, in je kletsnatte pak,’ fluistert Gezinus, terwijl ze om zich heen kijken.

De commandokamer is een lage, vierkante ruimte van ongeveer tien bij tien meter. Je zou bij een gemoderniseerde onderzeeër verwachten dat alles er strak en hypermodern uitziet, maar alles blijkt enorm gedateerd te zijn, veel erger dan ze hadden gedacht. 

Al dat staal is ruw, en grof geverfd. Plafonds en wanden zijn een wirwar van dikke en dunne leidingen, afsluitkranen in bonte kleuren, en kabels, honderden dikke kabels. Alles is vastgezet met dikke roestige bouten.

Geen centimeter van de wanden blijkt onbenut, alles is volgepakt met gele, grijze, groene en witte systeemkasten vol stokoude monitors, analoge meters en grove knoppen, voorzien van Cyrillische teksten.

Je kan aan de kleuren, afmetingen en afwerkingen duidelijk zien dat verschillende kasten, consoles en systemen van verschillende leveranciers zijn. Het lijkt een bijeengeraapt zootje spullen. 

De oudste installaties zijn vergeeld, van sigarettenrook. Bizar om te bedenken dat er diep onder water, in een krappe duikboot, met weinig frisse lucht, ook nog werd gerookt. 

Vrijwel alles komt overeen met de foto’s, schema’s en documentatie die ze uitgebreid hadden bestudeerd en onthouden. Wekenlang hebben ze de compartimenten en de indeling van de systemen, de schermen en de knoppen nagelopen, vertaald en samen opgedreund.

Ze herkennen een groep systemen voor besturing, een groep voor aandrijving, een eenheid voor monitoring en sonar, en een deel voor het lanceren van torpedo’s en ander oorlogstuig. Achter alle consoles staan stoffen stoelen, voor de bemanning. De stof is versleten, en op meerdere plekken steekt er geel schuim uit.

In de kasten waar normaal gesproken schermen en knoppen voor communicatie horen te zitten, zien ze diepe gaten. Er steken honderden snoeren en stekkers uit. 

Gezinus fluistert: ‘Berend zijn informatie klopte dus, dat de Samara bijna af is, bijna klaar voor een geheime missie, op de nieuwe communicatiesystemen na.’

De aanblik van de schrikbarend ouderwetse apparatuur is een schril contrast met een nieuw groot en vierkant werkeiland in het midden van deze ruimte, een eiland waarvan de bovenkant één gigantisch modern touchscreen is. 

Het embleem van de Russische marine schuift rustig als een screensaver over het scherm: twee gouden ankers in een lauwerkrans, met in de kroon een tweekoppige adelaar, met een rood schild van een ridder te paard boven een verslagen draak.
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Berend trekt een schroevendraaier en een laptop uit zijn tas, schroeft een metalen deur onder in het digitale eiland open en fluistert: ‘mannen, geen tijd voor omkleden, ik ga de systemen opstarten, we moeten binnen 30 minuten weg zijn!’

Driekus fluistert ‘Gezinus, jij controleert voor, ik controleer achter, of er echt niemand achter gebleven is!’

Hij controleert de systeemkamer in het dek onder de controlekamer. Nog meer kasten, systemen, lampjes, schakelaars en een wirwar aan kabels en leidingen. Als iemand had gezegd dat dit een onderzeeboot uit de jaren ’40 was geweest, had hij het meteen geloofd.

Het is eigenlijk bizar dat er wel 75 man nodig waren om een kernonderzeeër te bedienen. De helft rust, en de andere helft is aan het werk. Zes uur op, zes uur af. Twee keer per dag. Letterlijk slapen tussen de torpedo’s, op kleine bedjes. 

Er is iemand die handmatig beide elektromotoren bedient. Er is iemand die de accu’s in de gaten houdt. Nog iemand die de dieselmotor beheert, en dan een crew voor de kernreactor. Nog iemand die handmatig de liters waterballast moet compenseren met hoeveel diesel er wordt verstookt. Iemand die de hoogte-instelling beheert. Luchtzuivering, pompen, radar, sonar, radio, microfoons, sensoren, kleppen, verwarming, koeling, torpedo’s, alles werd met de hand uitgevoerd.

Driekus klimt omhoog, loopt naar het zware waterdichte metalen luik achter in de commandoruimte en trekt het open. Hij gluurt naar binnen, het is er aardedonker. 



‘Straks zit er toch nog ergens een Rus verstopt, met een wapen’, denkt hij. Hij schijnt met zijn zaklamp naar binnen, ziet niemand, en stapt in zijn natte pak door de opening. 

Dit zijn de vertrekken van de bemanning. Hier ligt zelfs vloerbedekking. Het ruikt hier naar oude muffige hotelkamers die nooit worden gelucht: zweet en slaap. 

Driekus schijnt in alle hoeken en controleert de vertrekken. Aan weerszijden zijn tientallen stapelbedden met dunne vergeelde vlekkerige matrassen of met blauwe zeilen eroverheen.

Achter elk smoezelig gordijntje kan iemand zitten en hem zo overhoopschieten. 

Hij strijkt met zijn vingers over de wanden. Het is plastic houtfineer en de lijm laat al op veel plekken los. 

 ‘Schiet op, Berend, gooi het licht aan, ik ben een schijnend doelwit’ fluistert hij, terwijl hij snel elk stapelbed onderzoekt. Op twee bedden treft hij slaapzakken aan en er liggen twee rugzakken. 

Driekus denkt na. ‘Okay, die zijn achtergelaten door de twee monteurs die we gepakt hebben, dan zijn er waarschijnlijk niet nog meer mensen aan boord. Waarschijnlijk dan.’ 

‘Spullen van twee crew leden gevonden,’ fluistert hij via hun oortjes. 

Driekus sluipt snel verder. Achter in de ruimte is een groter vertrek, dat lijkt op de kamer van de kapitein. Zachtjes schuift hij de deur open, en schijnt naar binnen. 

Plotseling knippert fel wit licht en Driekus hoort een bonkend geluid. Driekus schrikt en deinst naar achteren. Het blijken knipperende TL-lampen te zijn, het geluid komt van de starters. Een paar TL-lampen blijven knipperen, en zoemen. 

‘En er was licht, hoort hij Berend via zijn oortje zeggen. ‘Pffff check, crew deck is clear,’ fluistert Driekus terug. Zijn hart bonkt nog in zijn keel.

‘Confirmatory,’ hoort hij Gezinus zeggen, ‘torpedodek clear. Helaas geen torpedo’s of kernraketten aan boord.’

‘Gezinus is weer grappig,’ denkt Driekus. ‘Berend wist dat er geen wapens aan boord zijn tijdens onderhoud. Stel je toch voor dat er toch een Russische kernraket aan boord zou zijn. Die willen we echt niet in Kiel-Windeweer.’

In tegenstelling tot de crewruimte zijn de wanden in de kapiteinshut wel met echt hout bekleed. Boekenkasten vol dossiers en wat Russische boeken. Literatuur en enorme stapels handleidingen die Driekus niet kan lezen. 

In de hoek staat een houten bureau met een donkergroen leren blad. Aan de muur hangen oude telefoons en op het bureau liggen snoeren van een computer, maar die computer is weg. In het leer zie je nog de afdrukken van de rubberen noppen van het apparaat. In de hoek een dikke oude kluis. Op slot. ‘Zouden daar lanceercodes in zitten?’
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‘Geen tijd om rond te neuzen.’ Driekus draait zich om en haast zich naar het benedendek. Hier is iets wat door moet gaan voor een kantine, minstens even aftands, met hetzelfde lelijke houtfineer op de wanden, linoleum met houtpatroon op de vloer, tafels met plakkerige plastic zeiltjes. De met stof beklede houten stoelen in typische Russische patronen staan schots en scheef in de ruimte. Het is er uitgestorven. De lucht is bedompt. Een schilderij van Lenin hangt scheef aan de wand. Een maquette van de Samara staat in een vitrine. Het scherpe, trillende Tl-licht maakt de sfeer er niet gezelliger op.

Daarachter is de keuken, een kleine sobere ruimte met stalen meubels en een deur naar de proviandkamer met een grote koelcel. Geen mens te bekennen, maar tot Driekus zijn geluk ligt er voor jaren voorraad aan eten. 

‘Proviand gevonden’, fluistert hij opgelucht naar zijn vrienden. Ze hadden wel rantsoen meegenomen, maar het vooruitzicht van een week lang met alleen maar water, crackers en gedroogd fruit was misschien nog wel het grootste struikelblok geweest waar hij bij deze missie tegenop had gezien.

Achter in het benedendek treft hij een zwaar verouderde badkamer aan, met bruine tegeltjes, vieze wastafels, en nog viezere toiletten. Voorzichtig trekt hij een beschimmeld douchegordijn opzij. Niemand. 

‘De kleedkamers van onze voetbalclub zijn vies, maar dit is nog veel erger,’ denkt Driekus, ‘je zal maar maandenlang met zeventig stinkende mannen in deze drijvende doodskist moeten leven, zonder daglicht, zonder frisse lucht.’ 
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Hij klimt weer terug naar boven, om het volgende compartiment te controleren. Boven weer een waterdicht luik hangt een groot oranje bord met een cirkel en driehoeken: het internationale symbool voor nucleair gevaar. Dit is het reactorcompartiment!

Met veel moeite draait hij het zware luik open. Het is nog dikker en van binnen met lood bekleed. ‘Shit, vergeten’ zegt Driekus, duwt het luik snel weer dicht, zet zijn tas op de grond en ritst hem open. Hij graait naar een geigerteller, pakt hem eruit en zet hem aan. Het apparaat begint zachtjes klikkend wat ruis te produceren en de analoge meter slaat gelukkig nauwelijks uit.

Hij trekt het luik weer open en kijkt voorzichtig naar binnen. De ruimte is fel verlicht. Niemand. Driekus stapt naar binnen en kijkt om zich heen. De teller blijft rustig. Pfff.

Deze ruimte is een gigantisch knoopwerk van buizen, stroomleidingen en gele controlepanelen met grote zwarte draaischakelaars, drukknoppen, druktemeters en analoge meters. Een enkel digitaal scherm is pas recent gemonteerd en de bekabeling is met gaffertape provisorisch aan andere leidingen vastgeplakt.

Het duizelt hem. De gedachten schieten door zijn hoofd: ‘Hoe moeten we in godsnaam zo’n systeem aan de praat krijgen en bedienen? Alles is in het Russisch. Straks klopt de documentatie niet en zitten we op een zinkende atoombom die we niet onder controle weten te houden.’

Aan de zijkant van de ruimte bevindt zich een zwaar luik met daarboven een lichtkast met weer datzelfde symbool: nucleair gevaar. De lamp is uit. Hij draait het luik open, kijkt naar beneden en steekt de geigerteller in de ruimte. Het apparaat knettert rustig door. 
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Driekus laat zich zakken en staat nu op het nucleaire onderdek, in een smalle doorgang voor een grote metalen wand van zo’n negen meter: hierachter zit de reactor. Links en rechts van een hermetisch afgesloten deur hangen diverse schakelkasten. De deur is met een kettingslot afgesloten. ‘Alsof ik van plan ben om daar naar binnen te gaan,’ denkt Driekus. Hij rabbelt aan de ketting. Vast. Heel goed.

Hij loopt richting de deur. De geigerteller knettert iets enthousiaster maar blijft binnen de normen. Door een klein glas in de deur tuurt hij naar binnen. Het glas is zeker 20 centimeter dik. ‘Hopelijk zit er veel lood in dit glas of zo,’ denkt hij. 

Hij ziet door het glas de reactor. Daar is de kern. Die zoveel groene energie kan leven dat de halve provincie Groningen gratis stroom kan hebben. Gelukkig ziet dit systeem er een stuk netter en nauwkeuriger uit dan de rest van deze onderzeeër. Glimmende stalen buizen, kleppen bovenop en rondom een heel groot glimmend vat. 

‘Wat is de mensheid toch knap. Dat wij dit weten te bedenken en te maken. Dit zie je dieren nog niet doen. Leven mensen, zulke geavanceerde techniek. Atoomsplijting. Of was het nou fusie? Nee, splijting. Techniek die de hele planeet van duurzame, groene stroom kan voorzien. Zodat we eindelijk van fossiele brandstoffen af kunnen.’ 

‘Met atomen als de zon en elektronen als zijn planeten, maar dan net zo onvoorstelbaar klein als hoe onvoorstelbaar groot een zonnestelsel is.’ 

‘Maar wat zijn wij mensen toch ook gevaarlijke gekken dat we zulke mooie techniek in bommen tegen elkaar kunnen gebruiken,’ denkt Driekus. 

Een rilling gaat door zijn lichaam. ‘Is het van de koude natte wetsuit? Of van de angst voor die Russische kerncentrale zo vlak voor zijn neus?’ 

De verhalen van ongelukken met Russische kerncentrales, en zeker die op onderzeeërs maken hem nu toch wat angstig. Hij kan zich goed voorstellen dat mensen bang zijn geworden door de heftige gebeurtenissen bij Hiroshima en Tsjernobyl, en hoe heet die onderzeeër ook alweer? 

Zijn hoofd draait op volle toeren en zijn gedachten gaan alle kanten op. 

Hij praat zichzelf moed in: ‘Kernenergie is minstens even veilig als zon en wind. Aan bruinkool, aardgas en olie gaan pas veel mensen dood, door uitstoot en winning.’

‘Die domme Duitsers stoten nu extreem veel meer CO2 uit sinds ze hun Energiewende zijn ingegaan. Hun beleid werkt averechts! Zon en wind kan niet zonder kernenergie.’

‘Het is zo onwerkelijk. Bizar. Ik sta hier gewoon voor een kernreactor in een Russische kernonderzeeër, helemaal in Verweggistan, in vijandig gebied, in oorlogsgebied! Ik ook altijd met mijn domme plannen, en me dan nog over laten halen ook!’

‘De kans op overlijden in een kernonderzeeër door een aanval, verstikking, brand, chemische stoffen, ontploffing, implosie of verdrinking is hoger dan de kans op een kernongeluk,’ hoort Driekus Berend nog zeggen. ‘De kans op overlijden door een stom ongelukje is nog weer veel hoger.’ Okay…

‘Dit is een veel modernere generatie kerncentrale dan die oude. Dit is waar we voor komen! Onze eigen kerncentrale!’ 

Een wee gevoel kwam boven, hier in deze claustrofobisch beklemmend kleine ruimte. Hij mist de weidsheid van zijn landschap, de verre horizonnen, de vergezichten. Hij mist zijn boerderij en zijn dorpje. Zijn trekker. Vooral mist hij zijn ouders, die hem al lang geleden ontvallen waren. 

Zijn moeder was echt een laiverd geweest, wat zou ze zorgen om hem hebben als ze wist waar hij nu stond. En zijn pa, wat zou die ouwe trots op hem zijn als die nog had geleefd. En wat had die dan hard moeten hebben gelachen om deze idiote stunt. 

‘Sonardek veilig’, hoort hij Gezinus in zijn oortje. 

‘Oh ja, shit, ik moet de rest van de boot nog checken,’ denkt Driekus. ‘Beide reactor decks veilig’, fluistert hij.

‘Mooi,’ hoort hij Berend zeggen, ‘ik zet alvast de systemen aan.’

Driekus hoort zware relais klikken, het geluid van opstartende systemen, en gezoem van hoogspanningsleidingen. Lampen op bedieningspanelen gaan aan. Een diep maar zacht gebrom stuurt trillingen door de hele boot. Hoort dit zo? Zijn het waterpompen? Of een dieselmotortest? Berend zal het wel weten.




Donderdag 7 November 2024, 5:35

 

Driekus klimt naar boven en opent het waterdichte luik naar de achterste compartimenten en decks, waar hij een gloednieuwe installatie van lithium accu’s aantreft. De ruimte is volledig gevuld met de accu’s, dat betekent dat er ten opzichte van de oude accu’s veel meer energie in kan worden opgeslagen.

‘Nieuwe accu’s zijn inderdaad geïnstalleerd’, fluistert hij. Snel controleert hij de andere ruimtes met pompen, dieselmotoren, elektromotoren, en aandrijflijn, en constateert dat de duikboot inderdaad onbemand is. 

‘Achtersteven clear,’ fluistert hij, terwijl hij zich omdraait en opgelucht snel terugkeert naar de commandoruimte. ‘Eigenlijk zijn onderzeeërs de eerste hybride aangedreven machines,’ denkt hij. ‘Kernenergie, stoomturbine, dieselgenerators, accu’s, elektromotoren, alles zit erin. Vroeger moest je dat afzonderlijk met de hand schakelen, tegenwoordig doet een chipje dat voor je.’




Donderdag 7 November 2024, 5:42

 

‘Holy shit wat is dat dan!’ roept Driekus, terwijl hij het gigantische scherm van drie, misschien wel vier meter doorsnee ziet. 

Berend en Gezinus staan er een beetje paniekerig bij. 

Het gigantische touchscreen is opgedeeld in meerdere onderdelen, zodat de bemanning die eromheen kan staan, vanaf elke zijde zijn eigen informatie kan zien en hun informatie met de rest kan delen. 

Het scherm toont een 3D doorsnede van het schip, met real-time overzichten van stroomdiagrammen, waterdiagrammen, en vele systeemstatussen.

‘Waarom is alles in het Chinees?!’ vraagt Driekus.

‘Ja dat is dus even een probleem,’ zegt Berend. ‘Rusland heeft dit systeem van China gekocht denk ik, maar blijkbaar waren ze nog niet zover met de oplevering om de taal naar Russisch over te zetten. En ik kan nergens een menu of zo vinden, ik snap helemaal niks van die Chinese tekens!’

De mannen weten dat elke minuut telt. Het moment dat de bewakers bijkomen, of dat de engineers worden gevonden, komt steeds dichterbij. Dit kunnen ze nu niet gebruiken. Ze moeten nu wegvaren!

‘Moeten we elk knopje indrukken en dan maar zien wat er gebeurt?’

‘Ja doei, ‘what does this button do’, en dan een alarm af laten gaan, of de boel laten zinken of ontploffen?’

‘Okay, wat is dan het plan, mannen?’



Berend denkt even na. ‘Ik hack me het systeem naar binnen en probeer via de console de taal in te stellen. Gezinus, jij spreekt toch meerdere talen?’

‘Gast,’ zegt Gezinus terwijl hij hem knipperend aankijkt. ‘Ja, Nederlands, Engels Duits, Fries, en een beetje Portugees. Ik ken wat scheldwoorden in het Russisch, maar Chinees? Nee, en ik moet ook nog de Starlink bevestigen!’

‘Die Starlink komt dan later wel. En hoezo Fries? Maar goed, we moeten nu echt weg. Berend, ga hacken,’ zegt Driekus.

Berend duikt onder in het digitale controleeiland en koppelt zijn laptop. Driftig tikt hij op zijn toetsenbord, schiet tussen tientallen schermen heen en weer, schermen waar je stukken code en configuraties voorbij ziet komen. 

Het grote scherm gaat plotseling uit.

Zwart beeld.

Berend springt overeind en kijkt angstvallig naar het scherm.

Zwart.

De tijd tikt. Ze hadden alles voorbereid. Maar dit was onvoorzien. Dit kon einde missie betekenen. Elk moment kon er een horde soldaten de boot op komen rennen. Eén granaat naar beneden en ze zijn dood. 

‘Stuk?’ vraagt Gezinus.

‘Ik hoop het niet. Wacht nou ff…’ zegt Berend.

Het scherm blijft zwart. Berend vloekt binnensmonds. De spanning bij Gezinus en Driekus stijgt. ‘Is dit dan het einde van ons avontuur?’ denkt Gezinus.

Berend logt weer in, en begint door schermen te scrollen en stukken code te typen. Hij begint te zweten. Oh wat is dit heftig. Hij baalt zo. Alles, echt alles, had hij onderzocht. Alles voorbereid. Drie keer nagelezen. Hoe had hij over het hoofd kunnen zien dat het systeem in een andere taal kon zijn? ‘Je had dit kunnen weten Berend, je wist dat het Chinees spul is. Je wist het.’ 

Zijn vingers schieten als een dolle over het toetsenbord, hij zit krom voorovergebogen daar op die koude vloer, in dat koude natte wetsuit. Is het nou zeewater of zijn het zweetdruppels die van zijn hoofd op zijn laptop vallen? 

Weer kijkt Berend naar het grote scherm. Het blijft zwart.

Dan verschijnt ineens het gouden embleem van de Russische marine.

Het scherm wordt weer zwart.

Met grote ogen kijken Gezinus en Driekus naar Berend en naar het scherm. Is het een crash? Laadt het niet verder? Is dit het? De klok tikt. En nu dan?

Dan verschijnen één voor één de schema’s en gegevens op het scherm. In het Nederlands.

‘Nederlands?!’ roept Driekus enthousiast.

‘Chinezen hè, die kopiëren ook alles!’ lacht Berend. ‘Ik vond een Nederlandse taalmodule. Ik denk dat China de software gewoon door een vertaler heeft gehaald. Of ze hebben de software zelf weer van India gestolen, die hadden namelijk ook precies zo’n Akula duikboot van de Russen geleased, en bouwen nu ook zelf duikboten.’

‘Oh kerel, je bent echt een hackerheld jij. Nu hoeven we niet in het Cyrillisch te werken,’ zegt Driekus. 

‘Heb ik dus wekenlang voor NIETS die documentatie zitten vertalen!’ grapt Gezinus quasi verontwaardigd. ‘Maar wacht even. Als India, China en Rusland zulke geavanceerde autonome onderzeeërs hebben, dan lopen wij technologisch gigantisch achter! Dit is super gevoelige informatie!’

‘Yep. Maar ik heb nog iets leuks voor jullie’, zegt Berend. 

Hij richt zich naar het scherm en spreekt:

‘Hey Samara, zullen we gaan varen?’

‘Ja kapitein, naar welke coördinaten?’ Een perfecte Nederlandse vrouwenstem klinkt uit het scherm. 

Driekus en Gezinus staan even verbluft. Samara kan gewoon praten. In het Nederlands.

‘Gaan met die banaan!’ roept Gezinus. 

Driekus barst in lachen uit: ‘Snel, met die onderzeefrikandel!’




Donderdag 7 November 2024, 6:02

 

Het is nog donker in de stille voorhaven van Sebastopol. De zon zal pas om half acht op komen. Aan de horizon in het oosten licht de hemel lichtjes op. Sterren fonkelen. Een licht briesje steekt op. De temperatuur is 6 graden. Het water is 12 graden en klotst zachtjes tegen de kades. Vanuit het wachthuisje klinkt gesnurk. 

Diep daar binnen in de Samara configureren de drie vrienden hun route in het digitale systeem. Op het moment dat ze de elektromotoren willen starten, verschijnt er een rood puntje in de hoek van het scherm. 

Een alarmgeluidje bliept. ‘Alert. Alert. Object in aantocht,’ zegt Samara. 

De mannen staan verschrikt stil.

Een grote patrouilleboot vanuit de grote marinebasis vaart uit. Met een zoeklicht scannen ze de kades af. Het licht blijft gericht op de Samara en de boot mindert vaart.  

Het licht zoeft verder over de kade, en de patrouilleboot vaart door.

Het rode stipje gaat aan ze voorbij. ‘We hadden dus ook niet eerder weg moeten gaan, dan was meteen groot alarm geslagen’ zegt Gezinus. ‘Pffff,’ zegt Berend terwijl hij zenuwachtig met zijn vingers roffelt. 

‘Okay Samara, ga varen zodra het veilig is.’ 




Donderdag 7 November 2024, 6:06

 

De antennes en sensoren boven op de commandotoren van de K-295 Samara schuiven naar beneden. Geruisloos komt de gigantische duikboot langzaam in beweging. Met maar een paar knopen per uur vaart ze richting de Zwarte Zee, en duikt meteen onder. De toren verdwijnt als laatste onder water, en alleen wat draaikolkjes die schuim achterlaten zijn het kortstondige bewijs dat hier net nog een Russische nucleaire onderzeeër was. 




Hoofdstuk 8

 

De Zwarte Zee




Donderdag 7 november 2024, 6:18. Op adem komen.

 

 Driekus, Berend en Gezinus staren in de commandoruimte van de Samara naar het grote scherm. Links op het scherm zie je actuele schema’s, statusschermen en flowdiagrammen van aandrijflijn, koers, sonar en pompsystemen.

Aan de rechterkant zie je een 3D weergave van de onderzeeboot, met een diepteaanduiding van 18 meter, 20 knopen en een koers richting het Zuidwesten.

In het midden van het scherm zie je een grote geografische reliëfkaart, met de Samara in het midden, een kustlijn en diverse objecten zoals boeien en visboten in de buurt. 

‘Ze doet echt alles zelf, je ziet zelfs de stromingen onder water,’ zegt Gezinus, ‘ik hoef helemaal niet te navigeren’, terwijl hij met zijn vinger de virtuele boot beweegt, waardoor je in 3D alle objecten en de omgeving rondom heen en weer ziet schuiven.

‘Dus ik kan even een tukje doen?’ vraagt Driekus. De adrenaline had hem lang op de been gehouden. Maar nu staat hij te tollen op zijn benen van vermoeidheid en de van extreme spanning. 

‘Ja ga jij maar even pitten,’ zegt Gezinus, ‘alles draait stabiel en wij monteren straks de Starlink schotel wel. We rouleren zoals afgesproken elke 8 uur, met twee man wakker zodat er eentje kan slapen.’

Driekus sjokt voorovergebogen door het grote luik naar het compartiment met de vertrekken, en trekt mopperend met veel moeite eindelijk zijn scuba-gear uit. Vermoeidheid, een omvangrijk lichaam en een vastgezogen rubberen pak zijn geen goede combinatie. 

Hij kiest het minst vieze stapelbed uit, rolt erin, en trekt het deken over zich heen. Normaal zou hij thuis in bed nog even op X scrollen en commentaar geven op de grappige en gekke mensen in zijn tijdlijn. Maar om niet gedetecteerd te worden had Berend ze verboden om telefoons mee te nemen. 

Driekus is moe van een volle dag non-stop in actie zijn. Sowieso al die pittige reis naar en door vijandelijk gebied tot aan Sebastopol. En die extreem spannende ontmoeting met de havenbewaking. Dan de kaping van het schip. Het ging allemaal maar net goed. Hij had honger maar geen energie meer om na te denken, laat staan nog eten zoeken. 

Zoals de Samara wegduikt in de stilte en het donker van de Zwarte Zee, duikt Driekus weg in een diepe slaap. Het zachte gebrom van de systemen in de Samara wordt in de ruimte al snel overstemd door gesnurk. 




Donderdag 7 november 2024, 8:13 Ademhalen.

 

BIEP! BIEP! BIEP! 

Driekus schrikt omhoog en stoot zijn hoofd tegen het stapelbed. 

BIEP! BIEP! BIEP! 

Een alarm zwelt aan en uit. Blauw licht verlicht de ruimte.

Hij rolt uit zijn bed, en rent naar de commandoruimte.

‘Wat is er aan de hand!?’

‘Zuurstofalarm gaat af! 18,1%!’

‘Komt dat nog door je hack?’

‘Nee, onmogelijk!’

‘Hier pak een zuurstofmasker!’ Gezinus trekt een kast open, trekt daar maskers uit, en geeft ze aan Berend en Driekus.

BIEP! BIEP! BIEP! Het alarm blijft aanhouden.

Het masker ruikt muf. Ze kijken elkaar paniekerig aan. Gedachten schieten door hun hoofd. Te weinig zuurstof is een serieus gevaar. In een afgesloten ruimte verbruik je alle zuurstof en uiteindelijk stik je. Zelfs als je het overleeft kun je blijvend schade aan zuurstofgebrek overhouden. Waarom is er geen verse lucht? Ze varen tientallen meters onder zee. Moeten ze naar boven? En dan ontdekt worden? En dan gemarteld en vermoord?

Driekus hoort Gezinus met een gedempte stem praten: ‘plug je stekker in deze zuurstofpunten’, terwijl hij het snoer van zijn masker pakt, en de plug in een wandcontact steekt. 

De mannen volgen zijn voorbeeld. Koude lucht met een chemisch geurtje stroomt het masker binnen.

‘Volgens Samara is alles in orde, maar toch gaat er een zuurstofalarm af’, zegt Berend. Hij begint verwoed op het scherm te klikken en door statusschermen te scrollen. 

‘Ik controleer Samara. Gezinus, jij pakt een mobiele melder en checkt of het geen vals alarm is, de norm is tussen de 20 en 21%.’

Gezinus doet een tweede kast open en trekt er een zwart-geel handapparaat uit. Het is maar goed dat ze wekenlang alle documentatie tot in den treure hadden doorgenomen en elkaar hadden gedrild in scenario’s. En het is maar goed dat de Russen alle apparatuur aan boord hadden gehouden. Voor hetzelfde geld hadden ze nu zonder maskers gezeten.

Gezinus schakelt het apparaat in. Op het digitale display verschijnt een getal: 17,8%. ‘Shit. Het zakt verder.’

‘Meer shit’, zegt Berend.

‘Wat?’ reageren beide mannen in koor.

‘Samara is nog helemaal niet aangesloten op het luchtsysteem.’

‘Wat?!’

‘Ze denkt wel dat ze de lucht kan regelen maar er is helemaal geen contact met de fysieke systemen.’

‘Die moeten we dus handmatig bedienen’, zegt Gezinus. Hij klikt zijn plug los, gaat achter een van de ouderwetse bedieningspanelen zitten, plugt het masker daar opnieuw in, en pakt haastig zijn laptop. 

BIEP! BIEP! BIEP! 




Donderdag 7 november 2024, 10:16 (Nederlandse tijd) Harlingen

 

‘Ze hebben nu ook het derde contactmoment gemist’, zegt Gerda tegen Jelle, en ze kijkt hem bezorgd aan. 

Jelle kijkt op zijn horloge: 8:16, Sebastopol tijd. 

Driekus had ze allemaal een zwarte Casio gegeven, en die hadden ze gelijkgezet. ‘Het is eentje met twee tijden, en is 10bar waterdicht,’ had Driekus gezegd. ‘Wat dat ook moge betekenen, dacht Jelle.’

‘Stel onze tijd en de Sebastopol tijd in. Zorg dat je het geluid uitzet, we willen niet ontdekt worden omdat er een piepje afgaat.’ Had Driekus gezegd.

Gerda en Jelle zitten in zijn schuurtje, naast zijn huis in Harlingen. Van buiten lijkt dit een traditioneel fries schuurtje, met zwart gebeitste ruwe houten planken en oranje dakpannen. Het enige dat verraadt dat dit geen gewoon schuurtje maar de studio van een heuse Friese piratenzender is, is de kabel die vanuit het schuurtje naar het skûtsje in het kanaal ernaast loopt. 

De kabel gaat van de kade het water in, komt bij de boot weer omhoog en is langs de mast omhoog gespannen. Kabels lopen ook langs het touwwerk, waardoor een grote driehoekige antenne ontstaat, zonder dat het opvalt.

Binnenin Jelles’ studio is het krap. De geïsoleerde wanden zijn bekleed met donker schuim met puntvormen, om de akoestiek te verbeteren. Aan de lange kant is een meubel gemonteerd dat vol staat met apparaten met schuifknoppen, draaiknoppen en lampjes. 

Aan de wand hangt een groot spandoek met daarop de Friese vlag en de tekst: ‘Radio Jelle: Fryske piratemuzyk.’ 

Een laptop speelt een playlist. Uit een koptelefoon hoor je een nummer: ‘Jukte op e rech.’

‘Weet je zeker dat we de goede tijd hebben?’ vraagt Jelle. 

‘Ja het is hier wintertijd, het tijdverschil is nu twee uur. We hadden om 6:15 signaal moeten hebben, en om 7:15, en nu om 8:15.’

Gerda dubbelcheckt haar eigen Casio.

Gerda en Jelle staren naar het computerscherm. De Signal appgroep toont het laatste gesprek tussen Gezinus en Jelle: 

6 November 2024, 23:12 ‘Fisker giet te fiskjen.’

Met daaronder de reactie van Jelle: ‘Bring my in hjerring.’

7 November 2024, 6:16: ‘Radio Jelle siket hjerring.’

7 November 2024, 7:16: ‘Radio Jelle siket hjerring.’

Jelle typt: ‘Radio Jelle siket hjerring.’

Gerda controleert voor de zekerheid of hun internetontvangst het doet. De Starlink werkt. 

‘Misschien werkt Signal niet bij ze. We plaatsen ook een bericht op X.’

Jelle opent de X app en plaatst op zijn account:

‘Radio Jelle siket hjerring.’

‘Okay, scenario een,’ zegt ze: ‘Ze zijn op weg maar de communicatie doet het niet. Scenario twee, er is iets heel erg mis in de duikboot, en ze zijn verdronken, of verbrand, of gestikt. Scenario drie, ze zijn gepakt en we horen nooit weer iets van ze.’ Haar stem breekt een beetje.

Jelle slaat een arm om Gerda heen en houdt haar vast. ‘Wat is ze toch een fijne en slimme vrouw,’ denkt hij. ‘En wat is het fijn om haar hier zo bij me te hebben.’ Hij ruikt aan haar rode haar en ruikt shampoo. ‘Kokos,’ denkt hij.

‘We kunnen nu even niets doen, maar het komt goed.’ Jelle probeert Gerda meer gerust te stellen dan hij zelf is. In de gedempte ruimte speelt het vrolijke nummer door, een contrast met de stilte van Gerda en Jelle, die, elkaar vasthoudend, angstvallig de schermen in de gaten houden, wachtend op een teken van leven van hun vrienden.




Donderdag 7 november 2024, 8:19 Twee Katers

 

Uit een diepe mist ontwaakt Alexei Durov langzaam. Hij heeft barstende koppijn, en een zware rokerige smaak in zijn kurkdroge mond. Hij smakt zijn mond open. Hij hangt in zijn stoel, voorovergebogen met zijn hoofd tussen zijn armen op de tafel in de bewakingskeet. 

Hij knippert met zijn ogen. Het beeld is wazig en zijn hoofd bonkt. Maar dat is hij wel gewend. Noem eens een ochtend dat hij niet met een kater, dorst, een droge bek en honger wakker wordt. 

Met een hoek van 90 graden ziet hij op de tafel een lege fles whisky staan. ‘Ghehe,’ denkt hij, ‘oh ja, ik heb een mooi handeltje geregeld.’ Kreunend en hoestend staat hij op. Zijn lichaam stram van de kou en de slechte houding. 

Hij kijkt om zich heen. Wat een bende. Overal liggen speelkaarten en een paar flessen drank. Naast hem ligt Oleg op de grond, hij schopt hem in zijn rug, en gaat weer zitten. 

‘Oleg, ga jij verdomme eens aan het werk! Jij moet op de uitkijk staan! En regel eerst koffie!’ 

Oleg kreunt en staat langzaam op. Hij wankelt, en is lijkbleek van de alcohol. Hij strompelt naar buiten voor wat frisse lucht.

‘Commandant!’, hoort Alexei hem roepen.

‘Niks commandant, verdomme! Breng me mijn koffie!’, blaft Alexei hem af, terwijl hij een leeg pakje sigaretten fijnknijpt en boos in de hoek gooit.

‘COMMANDANT!’

 Alexei’s hersenen staan nog niet echt aan, staat op, en kijkt met open mond naar buiten. 

Op de kade staat Oleg bij een collega die daar niet hoort te liggen.

Maar er is nog iets geks. 

Hij ziet water.

Op de plek waar al weken een onderzeeër lag.

Hier aan die kade, waar zeg maar een kernonderzeeboot hoort te liggen, ligt die er niet. 

Het duurt een paar seconden om dit te verwerken.

‘VERDOMME!’ Alexei stampt naar buiten. De andere bewakers worden nu ook wakker en staan versuft en verschrikt op. Alexei staat op de kade, kijkt naar links en rechts en tuurt over het water.

‘VERDOMME!’ Alexei stampt weer naar binnen. 

‘Waar is het schema?!’ 

Hij graait in een kast tussen dossiermappen, pakt een oranje map, slaat hem open en schuift met zijn gele wijsvinger langs een reeks regels.

‘Zeven November, comm test, luchtfiltertest, vaartest,’ mompelt hij.

‘Pfff, niets aan de hand. Die Chinezen doen gewoon een testrondje,’ zegt hij. ‘Oleg, jij mag nooit meer in slaap vallen! Jij regelt nu koffie, en ontbijt, en vannacht sta je voor straf weer op wacht!’

‘Eh commandant?’

“LUISTER NOU STUK ONVRETEN,’ briest Alexei.

‘Er staat een wagen bij de poort bij de kade.’

Alexei kijkt naar buiten. Een legervrachtwagen staat bij de slagboom, de zware dieselmotor staat stationair te brommen. 

‘Meekomen Oleg.’ Alexei pakt zijn machinegeweer, loopt chagrijnig naar buiten, richting de poort en moppert. ‘Kater, geen geld, geen koffie, geen sigaretten, geen eten, sukkels van collega’s, en wie moet er nu weer iets van me?’

‘Hey!’ roept hij richting de vrachtwagen, ‘heb je eten meegenomen?’ terwijl hij en Oleg richting de slagboom benen.

De chauffeur – een enorme kerel in strak militair uniform - en zijn bijrijder – overduidelijk een ingenieur - stappen uit terwijl Alexei en Oleg dichterbij komen. 

‘We komen apparatuur installeren, voor de Samara. Hier zijn de papieren.’

Alexei pakt de vrachtbrief ruw uit de handen van de man en leest het document.

STAATSGEHEIME COMMUNICATIEAPPARATUUR. GEEF TEAM DOORGANG.

Met een dikke stempel van de marineleiding.

‘Ze is even weg, kom morgen maar terug.’ zegt Oleg.

De bijrijder kijkt voorbij de mannen naar de kade verderop, en trekt wit weg.

‘Hoe bedoel je. Waar is de Samara?’ vraagt hij.

Alexei: ‘Testvaart. Staat gewoon in de agenda. Wel opletten hè!’

‘Nee, nee, dat kan helemaal niet. De Samara is nog helemaal niet klaar. De apparatuur was te laat. Die ligt achterin. We hebben een week vertraging.’

De vier mannen kijken elkaar even sprakeloos aan. 

De ingenieur overhandigt haastig een map. 



‘Kijk: installatie communicatiesysteem 7 November, dat is vandaag, de testvaart staat op 14 November. Heb je de update niet gekregen? Waar de fuck is de Samara??’




Donderdag 7 november 2024, 8:21 Oh deere

 

BIEP! BIEP! BIEP! 

Gezinus brengt vertaalde documenten en instructies op het scherm van zijn laptop en begint driftig aan knoppen te draaien.  Ondertussen is Berend druk met het scherm van de Samara.

Driekus voelt zich er een beetje hulpeloos bij staan. Wat kan hij dan doen? Gaan ze echt stikken? 

Plotseling voelt Driekus koude lucht door de ruimte stromen.

’17,9%’, hoor je Gezinus door zijn masker zeggen.

Berend kijkt niet op en blijft door de schermen van Samara klikken en scrollen.

’18,2%’

’18,8%’

’19,7%’

BIEP! BIEP! BIEP! 

’20,5%’

‘Het werkt! Niet doorslaan, want boven de 21% neemt het brandgevaar serieus toe,’ zegt Berend. 

Gezinus matigt de uitstroom van de zuurstof. De meter blijft op 20,8% steken. Het alarm staakt eindelijk. 

Gezinus en Berend trekken hun masker af. Ze kijken naar Driekus. En schieten in de lach.

Driekus staat er verdwaasd bij. Hij is slaapdronken, staat daar met zijn dikke pens, met een masker op, in alleen verder een boxershort, een beetje op zijn hoofd te krabben en te trillen in de koude frisse lucht.

‘Mooie onderboxem!’, zegt Berend.

‘Oh Deere. Een John Deere onderbroek, haha!’, lacht Gezinus, ‘zet je masker maar af, Driekus, maar hou dat broekje alsjeblieft aan.’

Berend zegt serieus: ‘Sorry mannen, ik had dit over het hoofd gezien. Samara heeft een storingsscherm en heel veel storingen gaan over het ontbrekende communicatiesysteem. Blijkbaar waren de engineers nog bezig met de aansluiting op de luchtpompen en filters. Ik ga alle foutmeldingen langs om te kijken of er nog meer mist.’

Gezinus reageert: ‘ik ga naar de installatieruimte om te controleren waarom de verbinding niet werkt. Driekus, ga jij maar weer pitten.’

Maar van slapen komt niets meer terecht. De adrenaline jaagt door Driekus zijn lijf. De zoveelste keer dat ze bijna dood waren geweest. Waar waren ze toch mee bezig? 

‘Ik trek maar even wat kleren aan. Iemand een broodje?’




Donderdag 7 november 2024, 9:56, Zwarte Zee

 

Gezinus ligt tussen een gigantisch buizenstelsel, met een zaklantaarn in de mond omhoog te schijnen richting een set van kranen, pompen en filters. Tussen het zwaar verouderde doolhof van geel, rood en witgeverfde buizen zijn moderne systemen en bedrading gemonteerd.

Hij heeft zijn laptop met schema’s bij zich en loopt de bedrading na, rommelt wat aan stekkers en mompelt ‘aha, Chinese stekkers die niet op Russische stekkers passen, nogal wiedes.’

‘Bliep’. Op het grote scherm in de commandoruimte verschijnt een update. Berend kijkt op en ziet ‘luchtbeheersingssysteem aangesloten.’ 

Een paar minuten later komt Gezinus de commandoruimte binnen en zegt: ‘kroonsteentjes, dat snap ik gelukkig nog wel.’

‘Okay mannen, even overleg,’ zegt Driekus. ‘We zijn alle drie bekaf, maar het goede nieuws is dat alles stabiel lijkt en we dicht bij ons eerste punt zijn om de Starlink te monteren. Gerda en Jelle zullen zich nu wel ernstig zorgen maken, dus we moeten van ons laten horen.’

‘Ik heb Samara nagelopen, en anders dan de communicatiesystemen is alles aangesloten, dus we kunnen gewoon varen en monitoren en ademhalen,’ zegt Berend. 

Gezinus: ‘er zal inmiddels wel groot alarm zijn en een grote zoektocht, dus we moeten snel en ongezien naar boven komen, de communicatie installeren, onze status doorgeven en wegwezen.’

‘Ik heb de GLONASS spoofer aangezet,’ zegt Berend, ‘het lijkt voor de buitenwereld nu alsof we richting Odessa varen.’

‘Glowat? Odessa? Oekraïne?’ vraagt Driekus.

‘GLONASS is de Russische GPS. Ik geef een valse route op richting Odessa, zodat de Russen in het noorden van de Zwarte Zee gaan zoeken, terwijl wij naar het zuiden varen. Af en toe laten we Samara even boven komen, dan geven we automatisch een verkeerde positie door, en dan duiken we weer onder. Het is veel aannemelijker dat een stel Oekraïners achter de kaping zit dan wij drietjes uit Groningen, haha!’




Donderdag 7 november 2024, 11:25, Hoofdkantoor Marine-basis Sebastopol 

 

Vice-admiraal te Sebastopol, Boris Suchovienko, zit diep-gezonken in papierwerk over de status van het herstel van zijn hoofdkantoor. Het is eerder dit jaar gebombardeerd door de Oekraïners, met behulp van een Amerikaanse raket. Of was het een Britse. NAVO in elk geval. 

Er was geld uit Moskou gekomen voor herstel van het hoofdgebouw, en hij is aannemers onder druk aan het zetten om het herstelwerk tegen lagere kosten uit te voeren. 

Hij wrijft met zijn hand over zijn vierkante, kale, glimmende hoofd. Brommend en nee schuddend mompelt hij en zet met een pen strepen door allerlei posten op het vel dat voor hem op zijn bureau ligt.

‘Meneer,’ kraakt een stem door de intercom op zijn bureau. ‘Alexei Durov zegt dat hij u met spoed moet spreken.’

Boris weet precies wie Alexei is, dat het hoofd van de bewaking in de voorhaven, van wie hij de soldij en dat van zijn mannen niet heeft uitbetaald. 

Het buitenhuis aan het water moet ergens van worden betaald. De combinatie van soldij, herstelgeld en geld voor vernieuwing van de Samara kwamen hem persoonlijk heel goed uit. Alleen probeert die irritante Alexei hem al weken te bellen en dit is zelfs al de derde keer vanochtend.

‘Zeg gewoon dat ik er niet ben.’

‘Hij staat hier meneer. Hij mag niet zeggen waarom, maar het is dringend.’

Boris staat zuchtend op, loopt naar de grote houten deur van zijn kamer, trekt deze met een harde zwaai open, ziet Alexei met nog twee mannen, waarvan eentje overduidelijk civiel, en zet zijn beste grijns op. ‘Alexei, kameraad, hoe gaat het?’

Alexei zegt geen woord, stapt naar voren, en geeft met een handgebaar aan dat ze dit gesprek in privé in de kamer van Boris moeten bespreken. De mannen lopen de kamer in. Alexei sluit de deur en draait zich om.

‘De K-295 meneer, ze is weg,’ zegt Alexei bedremmeld. ‘De twee Chinese engineers zijn er mee vandoor.’

‘Wat zeg je?’ zegt Boris die met zijn ogen knippert, niet alleen vanwege wat Alexei zegt, maar ook vanwege de stank van alcohol en sigaretten die van de man af komt. 

‘De onderzeeboot is weg en we moeten alarm slaan, ik probeer u al twee uur lang te bereiken!’

‘De Samara is weg?’

De twee andere mannen bevestigen angstig knikkend.

‘Hoe kunnen twee Chinezen onder jullie neus een onderzeeboot meenemen? Waar zijn ze heen?’

‘Dat weten we niet meneer.’

“Dat weet je niet. DAT WEET JE NIET?!’

Boris’ hersens beginnen te spinnen. Hij zou deze vent meteen voor de krijgsraad moeten slepen. Of gewoon met eigen handen verdrinken. Dat had hij al veel eerder moeten doen. Die idioot heeft geen idee wat voor topgeheime apparatuur aan boord van de onderzeeër is. Maar nog erger, hij heeft zelf de leveranciers voor systemen uitgezocht, en uitgeknepen, waardoor de oplevering veel te laat is. Hij heeft ook bezuinigd op de beveiliging. Als ze er in Moskou achter komen dat hij geld achterover heeft gedrukt voor zijn buitenhuis en dat de gevaarlijkste en modernste onderzeeër van de hele vloot onder zijn leiding verdwenen is, dan wordt hij zelf voor de krijgsraad gesleept. Of erger!

‘Doen ze niet gewoon een test?’ vraagt hij.

‘We krijgen geen contact, want de communicatiesystemen staan op de kade. Volgens de GLONASS tracker lijken ze richting de kaap bij Mayak te varen. Vanaf daar kunnen ze mogelijk naar Khorly of Odessa,’ zegt de ingenieur.

‘Oekraïne? Denk je dat de Chinezen zijn overgelopen, dat de vijand onze onderzeeboot in handen heeft?’

‘Dat kunnen we niet uitsluiten meneer.’

‘IDIOOT!’

Boris denkt na, en vraagt: ‘Zitten er wapens aan boord? Torpedo’s? Kalibr? Met kernkoppen?’

‘Volgens de documenten niet meneer.’

Boris zijn brein raast en hij denkt. ‘Okay. Hopelijk geen wapens. Dat scheelt. Hoe red ik me hieruit? We moeten de boot lokaliseren. En in handen krijgen. En als dat niet lukt, dan schieten we haar naar de bodem en dan ben ik de held die een gigantische Oekraïense terroristische actie heeft weten te voorkomen. Dat betekent promotie!’

Hij commandeert: ‘We gaan dit zelf oplossen. Ik verbied jullie dit aan Moskou door te briefen. We onderscheppen de K-295. Jullie gaan patrouilleren in de havens en de zee. Ik stuur helikopters en jagers achter haar aan en dwing haar naar de oppervlakte. En als dat niet lukt: torpederen!’




Donderdag 7 november 2024, 12:51, Zwarte Zee

 

De patrouilleboot klapt over de golven. Alexei heeft nog steeds niet gegeten en zijn lege maag schiet bij elke deining op en neer. Hij is misselijk. Smerige whisky, van die rotvisser! 

Hij en zijn mannen varen op hoge snelheid over de Zwarte Zee bij Sebastopol, op zoek naar een teken van de Samara. Met zijn verrekijker tuurt hij over de horizon, op zoek naar een commandotoren of een periscoop. 

Rechts van hen vaart een grote torpedobootjager. Plots worden ze met oorverdovende herrie ingehaald door een drietal zware marine helikopters, die afbuigen richting het Noordwesten. De jacht op de Samara is geopend.

Alexei tuurt. Wat ziet hij daar op het water? Het lijkt te laag voor een commandotoren. Maar wie weet. Hij seint naar Oleg, die de patrouilleboot bijstuurt. Ze varen ernaartoe. Het is een zwarte rubberboot, die doelloos op de Zwarte Zee lijkt te dobberen. Op de boot ziet hij twee mannen, vastgebonden, en zwaar onderkoeld. Het zijn de twee engineers die op de Samara werken.

Terwijl zijn crew de mannen in hun eigen boot tillen en de rubberboot vastmaken, stapt Alexei zijn kajuit binnen, pakt de radiomicrofoon en zegt: ‘we hebben de Chinese engineers gevonden. De Samara is gestolen. Ik herhaal, de Samara is gekaapt!’




Donderdag 7 november 2024, 13:43, Moskou

 

Alleen een aantal schotels op het dak van de aftandse oude fabriekshal op een verlaten industriepark net buiten Moskou verraden dat er tegenwoordig andere activiteiten plaatsvinden dan het in elkaar draaien van sigaretten. 

Hoe troosteloos het pand er van buiten uit ziet, hoe modern is het interieur van deze ruimte. Alleen de geur van tabak herinnert aan de oude functie van het pand. Voor de rest is het een strak ingedeelde donkere, zwak verlichte ruimte waar mensen achter hun strakke bureaus met elk een batterij aan schermen zitten.

Hier staart Dunya Kovalenko een beetje verveeld naar een zestal scherm om zich heen. Ze heeft haar benen op het bureau liggen en kijkt naar haar nagels. Ze werkt bij een dienst die geheimer is dan de officiële geheime dienst. Hun opdracht: krijg controle over digitale systemen en hou ze in de gaten. 

Af en toe komt er een bericht vanuit het Kremlin om systemen uit te schakelen of om gegevens te stelen. Laatst had ze een leuke vangst door via een simpele phishinglink persoonsgegevens van alle 65000 politiemedewerkers van een of ander Europees landje binnen te slurpen, notabene via de adressenlijst van Outlook. ‘Mamba 2fa, phishingmail sturen naar wat agenten, wachten tot iemand zo dom is om op de link te klikken en in te loggen in het nepsysteem, de gebruikersgegevens gebruiken voor toegang tot de echte systemen en alle data ophalen. Dit was echt junior level,’ had ze verveeld gedacht. 

De afgelopen weken was ze vooral bezig geweest met campagnes rond de Amerikaanse verkiezingen. ‘Verdeel en heers, en wie kennis heeft, heeft macht,’ was haar gezegd. Oftewel: steel zoveel mogelijk gegevens, manipuleer gegevens, haal systemen onderuit en verspreid zoveel mogelijk desinformatie, om de VS te verdelen en te verzwakken.

Dunya is jong maar zeer ervaren in het hacken van systemen. Ze begon al op haar veertiende, toen ze inbrak in de computer van haar school om haar cijfer voor aardrijkskunde op te krikken. Ze had voor alle vakken een tien, behalve op aardrijkskunde: maar een acht. 

Ze werd ontdekt, en gestraft. Sindsdien heeft ze zich twee dingen voorgenomen: a) weet alles van aardrijkskunde, en b) zorg dat je nooit ontdekt wordt. Dat laatste was tot nu toe altijd heel goed gelukt. 

Dunya is nu een senior binnen de dienst en haar specialiteit is communicatiesystemen. Officieel mag ze alleen buitenlandse systemen hacken, maar niets wat ze hier doen is officieel. En wie zegt dat er binnen Rusland geen ondermijnende activiteiten zijn?

Op haar schermen houdt ze internationale verbindingen in de gaten. Telefoonnetwerken. Internetkabels. Mobiele communicatie. Satellieten. Ze kan zien hoe druk het is, waar opstoppingen zijn. Soms speelt ze met de systemen en overbelast ze een netwerk, gewoon om te monitoren hoe verkeer via andere kanalen gaat lopen. 

Op een van haar schermen komt een notificatie omhoog: ‘1 uur lang anomalie, excessieve communicatie Sebastopol, Marine.’ Ze heeft tal van dit soort triggers geautomatiseerd, want handmatig al die netwerken monitoren, dat is veel te veel werk. Ze heeft wel wat beters te doen. Zoals haar nagels.

Routinematig klikt ze wat schermen open en ziet inderdaad dat er veel communicatie is. Er zijn ook veel bewegingen. Helikopters, fregatten. ‘Misschien een oefening?’, denkt ze. Ze checkt in de systemen van de marine, maar ziet geen documentatie. Interessant. ‘Een geheime missie dan?’ Deze gedachte maakt haar nieuwsgierig. Ze duikt verder, en ziet niets. ‘Dat is vreemd.’ 

Ze kijkt even naar het plafond en denkt na. ‘Heel vreemd. Wat is daar aan de hand?’ Ze kijkt om zich heen, of ze niet zelf in de gaten wordt gehouden. De mannen, ‘zucht altijd maar mannen’ zijn druk met hun schermen. De kerel naast haar is met zijn linkerhand aan het tikken op zijn toetsenbord terwijl hij met zijn rechterhand het ene na het andere koekje naar binnen zit te werken. Hij smakt erbij. ‘Gatver,’ denkt ze, rolt met haar ogen en focust zich op haar schermen. 

Dunya zet haar hoofdtelefoon op en start een programma op waarmee ze meerdere communicatiekanalen automatisch kan monitoren, in tientallen, wel honderden sporen tegelijk. 

De software plukt automatisch interessante gesprekken uit de kanalen, als er specifieke steekwoorden worden gebruikt, of als er heel heftig of emotioneel wordt gecommuniceerd. Zo heeft ze al smakelijk mee kunnen luisteren naar tal van stiekeme affaires tussen beroemde politici en ondernemers met hun vrouwen en minnaressen.

De software begint een lijst met geluidsfragmenten te presenteren en genereert ook automatisch teksten met triggerwoorden. Dunya klikt ze aan.

‘Nog geen zicht op Samara, #zoektocht gaat verder noord-waarts.’

Een vrouw vermist? 

‘Wij brengen de #Chinezen naar de #verhoorkamer.’

Chinezen in Sebastopol?

‘Nee, je informeert #Moskou niet! We lossen dit zelf op!’

Oh? Wacht even, hier is echt iets aan de hand?

‘K295 reageert ook niet op radio.’

‘Nee haar comm ligt op de kade, probeer #morse of actieve #sonar?’

Dunya denkt. ‘K295? Wat is dat dan?’ Ze opent haar zoekscherm en tikt in ‘K-295. Chinezen. Sebastopol. Samara.’

Binnen een halve seconde staat haar scherm vol met afbeelding van een kernonderzeeboot. De K-295 Samara, een Snoek-klasse kernonderzeeër. Geen zoekresultaten op Sebastopol. Of Chinezen.

Dunya leest verder. ‘De K-295 Samara (voorheen genaamd Drakon) is onderdeel van de Pacifische vloot en wordt momenteel gemoderniseerd in de Zvezdochka scheepswerf. Oplevering 2023.’

‘Zit ik dan mis? Waarom is er in Sebastopol zo’n heisa om een onderzeeboot die bijna op de Noordpool ergens in een dok ligt te rotten?’, denkt Dunya.

‘Chinezen verklaren te zijn overmeesterd. #Alarm in de #duikboot ging af. Naar buiten gerend, en weten daarna niets meer.’ Hoort ze in een nieuw audiobericht.

Nu twijfelt ze niet meer. Er is een probleem, maar welk probleem precies? Er is een operatie gaande maar ze houden dit onder de pet. Er zijn verdachten. Er is paniek. En er is een link met een onderzeeboot die daar helemaal niet is. Althans, niet hoort te zijn. Wat is die link?

Ze gaat rechtop zitten, en begint zich een weg te zoeken in de computersystemen van de marinebasis in Sebastopol. Dossiers over achterstallig onderhoud, over raketinslagen in een droogdok, over raketaanslagen op het hoofdkwartier. Briefings. Kwartaalmeetings. Contracten met toeleveranciers. Bonnetjes. Berekeningen. Saai materiaal. Ze maakt voor de zekerheid een kopie.

Dan stuit ze op een versleutelde map. Projekt-A. Ze kopieert de map naar hun grote centrale rekencomputer en start software om de versleuteling met honderden parallelle processen tegelijk te doorbreken. Met een beetje geluk is ze dan in een kwartier binnen. Met pech kan dat uren duren. 

‘Doe de speciale #ondervraging,’ hoort ze in een tweede bericht. ‘Ik wil weten of ze banden hebben met de #Oekraïners en of ze de geheime #autonome systemen hebben doorverkocht.’

‘Oh shit,’ denkt Dunya. ‘Autonome systemen? Dat moet supergeheim zijn, anders had ik er allang van geweten.’

De processen van de kraaksoftware schieten over haar scherm. Het voelt als een eeuwigheid. Intussen gaat haar buurman onverstoord door met krakend en smakkend koekjes eten. 

En dan: ‘bliep.’ Gekraakt.

Ze opent de map en ziet tot haar verbazing een lijst van zeer geclassificeerde documenten over Chinese software voor autonoom varen, duiken, navigeren, monitoren en oorlogsvoering. 

‘Wow’, denkt ze, ‘hebben we techniek om onderzeeboten onbemand te laten opereren, als drones?’

Ze opent meer documenten, met test resultaten, planningen, schema’s en handleidingen, en instructies om de Samara in het uiterste geheim in Sebastopol om te bouwen en in te zetten in de Dode Zee.

Geschrokken sluit ze snel haar scherm. Dit had ze absoluut niet mogen zien. Snel logt ze weer in bij de Marinebasis, nu om haar digitale sporen te wissen. Ze zoekt de map met toegangslogs op, en zoekt haar eigen regels op om ze te verwijderen. 

En dan ziet ze het. Noem het een afwijking, maar ze heeft een exact oog voor ordening en structuur. De logregelnummering klopt niet. Er ontbreken meer toegangslogs. Er is een gat in de reeks, om exact te zijn op 20 juni 2024. Er heeft eerder iemand in dit systeem gezeten en deze map gevonden. En zijn toegang gewist. Precies zoals zij. Hij is alleen vergeten de lognummering te laten kloppen. 

‘Amateur,’ denkt ze.

Maar tegelijkertijd denkt ze ook aan de implicaties. 

‘Er heeft iemand zeer geheime informatie gestolen over deze onderzeeboot, over de autonome systemen en over de missie in de Zwarte Zee. En nu is die boot gekaapt. Ik moet wel verder graven, want als ik de hacker vind, achterhaal ik ook wie de boot heeft gestolen.’

Ze belt naar de Marinebasis in Sebastopol en meldt zicht. “U spreekt met Dunya Kovalenko, speciaal onderzoeker van de dienst GRUc, met onbeperkte autorisatie uit het Kremlin. Ik eis jullie verdachten direct te spreken en open nu een videoverbinding.’

Binnen een minuut verschijnen op haar scherm twee Chinese mannen. Eentje is tenger en de andere is klein. Het hoofd van de tengere man bloedt en hij heeft een blauw oog. De kleine man kijkt beduusd in de camera.

‘Luister,’ zegt Dunya, ‘jullie werk of doel interesseert me niet. Ik heb een paar simpele vragen. Verstaan jullie mij?’

De mannen knikken.

‘Kun je de mannen identificeren?’

De mannen schudden nee.

‘Hebben jullie apparatuur op het schip achtergelaten?’

De tengere man knikt ja en zegt in het gebrekkig Russisch, met zwaar Chinees accent: ‘Ja. Onderhoudsapparatuur. Meetapparatuur.’

‘Dat is alles?’

De kleine man zegt: ‘Ik heb mijn rugzak in de onderzeeboot achtergelaten. Daar zit mijn telefoon in.’

‘Wat is je nummer?’

De man noemt een cijferreeks die Dunya invoert en ze hangt op. Als die onderzeeboot in de buurt van een zendmast komt, heeft ze een locatie. 




Donderdag 7 november 2024, 15:37, Zwarte Zee

 

‘Volgens Samara is er op zichtafstand niets in de buurt. Geen schepen, niets onder ons, en niets boven ons,’ zegt Gezinus terwijl hij naar het grote scherm kijkt. 

Berend schakelt snel het hele GLONASS systeem uit. ‘Beter het zekere voor het onzekere.’

‘Mooi, snel naar boven,’ zegt Driekus.

‘Samara, ga naar de oppervlakte’, zegt Berend tegen het scherm, en prompt verliezen de mannen bijna hun evenwicht omdat de boot een beweging omhoog inzet.

‘Daar had ze ons wel even voor mogen waarschuwen,’ zegt Gezinus, ‘ik dacht dat we gewoon horizontaal zouden stijgen.’

‘Dat gebeurt alleen als je heel snel omhoog moet en er ballast uit wordt gestuwd,’ zegt Berend, ‘maar in een normale situatie worden de vleugels bijgedraaid en stuwt een onderzeeboot zich omhoog.’

Niet veel later trekt de Samara zich weer horizontaal en de mannen moeten zich vasthouden als de duikboot op het water ploft. Konden ze dit maar van buiten zien, hoe imposant het is dat een gevaarte dat langer is dan de Martinitoren zo uit de zee omhoogkomt, als een walvis die omhoog duikt en de zee verandert in een kolkende brij schuim.

Gezinus pakt de periscoop en draait een rondje. ‘We zijn aan het oppervlak. De kust is veilig. Althans. Geen kust dus. Niets te zien. Snel Berend, naar boven!’

‘Ik regel intussen eten, ik sterf van de honger!’, zegt Driekus.

Berend en Gezinus klimmen de commandotoren in, draaien het luik open en monteren de Starlink satellietontvanger boven op de toren. Het witte plastic plaatje, niet veel groter dan een vel papier, had hij waterdicht gemaakt door er folie omheen te sealen. 

‘Nu hopen dat de rubberen rand van het luik de kabel niet kapot knijpt,’ zegt Berend, terwijl ze het luik voorzichtig dichtdraaien en weer naar beneden klimmen.

Terwijl Berend de Starlink kabel op een accu aansluit, klapt Gezinus zijn laptop open, en wacht op het wifi signaal. Het duurt misschien een minuutje voordat de Starlink opgestart is en verbinding heeft, maar voor de mannen duurt het eeuwen. Elke minuut dat ze boven drijven betekent dat ze ontdekt kunnen worden.

‘Heb je de wifi nou echt UnderseafrikanDEL genoemd? Onderzeefrikandel?’ lacht Gezinus, en Berend grijnst. De laptop heeft verbinding met het internet.

Ze checken snel Russische en Europese nieuwswebsites, en X. Ook openen ze een website die Berend heeft gemaakt, waar ze internationale diplomatieke memo’s kunnen meelezen, maar ze vinden niets over hun actie. Gelukkig maar.

Gezinus opent Signal en ziet de berichten van Jelle. 

Hij tikt:

‘Trije frikandel mei hjerring’

En plaatst het bericht voor de zekerheid ook op zijn X-account. 

‘Mooi,’ zegt Berend, ‘nu snel onderduiken en wegwezen.’

‘NEE!!!’ horen Berend en Gezinus Driekus hard roepen, vanuit de verte, vanuit de kombuis. Ze schrikken en rennen naar hem toe, door de luiken heen, de trap naar beneden. 

‘Driekus, wat is er?!’ 

‘Kijk wat er in deze blikken zit.’ Driekus pakt een blik van het aanrecht. Op het etiket staat ‘брокколи’. 

‘Gast, nou en, we schrokken enorm.’

‘Ja ik ook! Broccoli.’

Berend en Gezinus klimmen hoofdschuddend weer omhoog.

‘Soms is Driekus zo vermoeiend, met zijn grappen.’

‘Ja, we moeten focus houden, nu duiken en doorvaren, anders zijn we niet op tijd bij de Bosporus.’ 

Terwijl ze door de vertrekken lopen, passeren ze de achtergelaten rugzak van een van de engineers. 

In de rugzak zit een telefoon. 14% batterij. Geen bereik.




Donderdag 7 november 2024, 17:42 (Nederlandse tijd) Harlingen

 

Jelle zit met zijn hoofdtelefoon op in zijn schuurtje, en praat in zijn microfoon. 

‘Dit is Radio Jelle, foar alle Fryske muzykleafhawwers! Live op 91.1 FM. Jo harkje nei de bêste Fryske hits. Harkje nei De Hunekop mei it nûmer Hollânse famkes.’ En hij start het nummer in.

Ping!

Op het scherm van Jelle’s computer verschijnt een bericht. Gerda springt op. Een bericht van Gezinus! 

‘Jelle!’

Jelle hoort haar niet.

‘Jelle!’ 

Ze trekt de hoofdtelefoon van zijn hoofd. ‘Jelle! Kijk!’

‘Trije frikandel mei hjerring. Ze leven alledrie! En ze hebben de Samara! 

Gerda en Jelle springen elkaar van vreugde in de armen.


Donderdag 7 november 2024, 15:42, Control Room, Marine-basis Sebastopol

Boris Suchovienko leidt de zoektocht naar de K-295 Samara en staat in de control room van de marinebasis orders uit te delen. 

Ondanks de duidelijke lijn van GLONASS-posities was het de helikopters en de fregatten niet gelukt om de Samara op te sporen en contact te leggen. 

De opgepakte Chinezen zijn hard ondervraagd, maar zeggen van niets te weten. Alexei en zijn team zijn even hard ondervraagd, maar het zijn nutteloze alcoholisten die zes uur lang in coma hebben gelegen.

‘De GLONASS locatietracking data is weggevallen,’ hoort hij via de communicatieradio vanuit een fregat.

‘Satelliettracking offline, bevestigd’, hoort hij vanuit een van de helikopters. ‘We kunnen haar ook niet peilen met dieptesonars.’

Boris begint meer en meer in paniek te raken. ‘Nu kunnen we de K-295 niet eens meer volgen. Hoe red ik me hieruit? Moet ik er een tweede onderzeeboot heen sturen? Die haalt ze nooit in.’ 

Hij begint te krabbelen op een papier en denkt na:

‘De K-295 is ergens tussen 2:00 en 8:00 verdwenen. Er is geen communicatie. We moeten nu aannemen dat Oekraïense terroristen onze duikboot hebben gekaapt, vol met geheime installaties, en dat ze op elk moment hun buit veilig kunnen stellen. Volgens de satellietposities varen ze met precies 12 knopen langs de kust richting Oekraïne. Het laatste GLONASS-meetpunt was om 15:36, in de baai van Karkiniskiy. Dan moeten ze daar nu ergens zijn. Dan hebben we ze, en ze kunnen geen kant op. Als we nu niets doen dan krijg ik de schuld. Die duikboot moet kapot.’

‘We hebben ze! Sluit de Baai van Karkiniskiy hermetisch af. Stuur alle fregatten! Helikopters! Stuur al het materiaal! We gaan die baai meter voor meter volgooien met dieptebommen! We gaan de Russische eer beschermen!’




Donderdag 7 november 2024, 16:11, Baai van Karkiniskiy

 

De hel breekt los in deze grote, rustige baai. Een indrukwekkende hoeveelheid Russische oorlogsschepen vaart parallel de baai in. Vele helikopters vliegen over. 

Torpedo’s en dieptebommen worden in een grid van 50 bij 50 meter de baai in geschoten. Boem! Kolommen water spuiten tientallen meters omhoog en vallen als heftige regenbuien neer. Boem! Boem! Het gebulder is in de hele regio te horen. 


Donderdag 7 november 2024, 16:37: Moskou

 

Minister van Defensie Alexsandr Vjazemski is een man van orde en discipline. Op zijn grote bureau staan drie telefoons, exact geordend. De rechter telefoon is rood. De twee anderen zijn wit. 

Hij heeft permanent twee bewakers bij zijn deur staan. Je weet het maar nooit met al die onrusten in de wereld. Tsjetsjeense rebellen. Afghanen. Oekraïners. Amerikanen. Britten. Iran. En niet in laatste plaats de maffia-clan waar een groot deel van het Kremlin tegenwoordig uit bestaat. Je hebt weinig vrienden hier en je kan niemand vertrouwen. 

Ook binnen defensie is het altijd over je schouder kijken. Er staan genoeg gekken te trappelen om zijn positie over te nemen. Hij zou dolgraag defensie moderniseren. De luilakken eruit smijten. De corruptie bestrijden. En de maffia wil je niet binnen in je organisatie hebben. Maar je kan ook niet zonder hun steun. Politiek is politiek. 

Er wordt op de deur geklopt. ‘Ja.’ Zegt hij kortaf. 

Een bewaker zwaait de deur open. Er stapt een senior analist binnen. ‘Excellentie. Berichten uit de Krim. Hevige bombardementen in de baai van Karkiniskiy. Een actie vanuit de Marinebasis in Sebastopol. Maar wij kunnen geen autorisatie vinden.’

‘Roep de staf bijeen.’

Een paar minuten later vult zijn kamer zich met een dozijn personen. 

‘Wat is de situatie?’ zegt Alexsandr.

‘Sinds een half uur voert Sebastopol een grootschalige actie uit in de baai van Karkiniskiy. We kregen vanuit meerdere bronnen meldingen van heftige bombardementen in de zee,’ zegt de analist.

‘Er is geen toestemming gevraagd, er is sowieso geen communicatie geweest, terwijl het protocol zegt dat ze minimaal een actie op tijd moeten melden,’ vult een ander aan.

‘Satellietbeelden tonen een kruiser, fregatten en helikopters. Ze zijn op jacht.’

‘Waarnaar?’ vraagt Alexsandr.

‘Gezien het gebruik van dieptebommen jagen ze op een onderwater drone, of op een onderzeeboot.’

‘Alleen wij en Turkije hebben duikboten in de Zwarte Zee. De Bosporus is hermetisch afgesloten. Ik mag hopen dat ze geen Turkse duikboot aan het opjagen zijn? Dat zou een internationaal schandaal zijn. Heeft Oekraïne onderwater drones gekregen?’

‘Volgens onze intel niet. 

‘Excellentie, als ik zo vrij mag zijn,’ onderbreekt zijn adviseur hem. ‘De situatie in de Zwarte Zee ligt bijzonder gevoelig. Oekraïne heeft al meerdere van onze schepen met behulp van NAVO-wapens weten te torpederen. De meeste schepen hebben zich teruggetrokken in Novorossiysk. Oekraïne heeft veel controle over de Zwarte Zee. Turkije heeft de Bosporus voor militaire vaartuigen afgesloten die hun thuisbasis niet in de zee hebben, waardoor wij geen extra schepen, kruisers of onderzeeërs de Zwarte Zee in kunnen krijgen.’

‘Dat is niet helemaal juist.’ 

De hele groep kijkt naar het informatiestaflid dat de adviseur onderbrak.

Hij zegt: ‘ik kan deze informatie alleen op hoogste clearance niveau delen.’

‘Iedereen zonder hoogste clearance eruit’, bromt Alexsandr.

Een vijftal mensen staat op en verlaat de ruimte.

‘Om de situatie in de Zwarte Zee in ons voordeel te doen keren, hebben we de K-295 nucleaire onderzeeboot van de Snoek-klasse de Zwarte Zee in gesmokkeld. Rechtstreekse opdracht van de hoogste baas.’

Alexsandr kijkt hem scherp aan. Hij denkt: ‘ik ben notabene Minister van Defensie en hoor dit voor het eerst.’

‘De K-295 Samara is vorig jaar gemoderniseerd in de Witte Zee. In Sebastopol worden de laatste voorbereidingen getroffen voor volledig autonome operatie om Oekraïense schepen aan te vallen. Ze kan in theorie 25 jaar lang op atoomstroom rondvaren, onvindbaar met de laatste stealth techniek, en zonder bemanning, door de autonome systemen. Alleen voor het herladen van munitie moet ze af en toe aan de oppervlakte komen. Ze wordt komende maand in productie genomen om toevoer van oorlogsmaterieel aan Oekraïne en uitvoer van graan volledige te gaan controleren en over te nemen. Dit moet de oorlog definitief beslechten.’

Alexsandr beheerst zich maar kookt van binnen van woede. Het is eigenlijk een geniaal plan. Maar hoezo is dit buiten hem omgegaan? Dit doorkruist zijn hele eigen strategie. En blijkbaar zijn er miljoenen beschikbaar voor zo’n plan terwijl hij al tijden vraagt om geld voor zijn eigen defensiemachine. 

‘Bel nu Boris Suchovienko in Sebastopol, ik wil hem binnen vijf minuten aan de lijn en wil volledige transparantie. Wat is daar aan de hand!’




Donderdag 7 november 2024, 16:41: Brussel, NAVO HQ

 

Op de computer van NAVO data-analist Ethan Harper verschijnt een bericht:

‘Toegenomen activiteit Russische marine in Dode Zee, baai van Karkiniskiy. Satellietbeelden en reportage volgen.’


Donderdag 7 november 2024, 16:43, Control Room, Marine-basis Sebastopol

 

Boris Suchovienko hangt lijkbleek en trillend de telefoon op. Verrot worden gescholden door de Minister van Defensie overkomt je niet elke dag. Hij heeft moeten opbiechten dat hij de controle kwijt is over een van de meest dodelijke wapens van de wereld. Het is nu een kwestie van minuten dat de grote baas weet dat hij hun geheime project heeft verprutst. Het verhullen van het achteroverdrukken van geld is nu zijn minst grote probleem. Of hij heeft net een miljarden kostende onderzeeboot naar de bodem laten zinken, of hij heeft hem laten ontsnappen. In beide scenario’s zal de grote baas geen enkele genade met hem hebben. Vluchten is nu zijn enige optie. Hij moet zijn vrouw bellen dat ze de kinderen en de spullen moeten pakken, hij moet cash geld bij elkaar pakken, en hij moet Alexei zover krijgen om ze hiervandaan te varen. Ergens heen. Turkije? Georgië?




Donderdag 7 november 2024, 16:48, Moskou

 

‘Beseffen jullie de ernst van deze situatie?’ vraagt Alexsandr aan zijn staf. Hij staat achter zijn bureau met een knalrood hoofd. Hij heeft net de hoorn opgehangen met Sebastopol en trilt van woede. De vele onderscheidingen op zijn jas bewegen ervan heen en weer. Zijn staf staat voor zijn bureau en ze kijken hem strak aan.

‘Ten eerste, dat uiterst domme geheime plan om de Zwarte Zee op deze manier te gaan domineren, is kapot. Als de K-295 is gezonken, is Rusland een peperduur strategisch wapen kwijt.’

‘Ten tweede, als de duikboot niet is getorpedeerd, heeft de vijand heeft nu een wapen in handen om de Zwarte Zee volledig in handen te krijgen. Precies het tegenovergestelde van wat ze wilden bereiken.’ 

‘Ten derde, blijkbaar moeten we vanuit Defensie vechten tegen een interne macht in dit land die ons opzij zet, en doorkruist en ondermijnt.’ 

‘Ten vierde, hoe denk je dat internationaal zal worden gehoond om ons vaderland en ons defensieapparaat, dat wij door niet samen te werken en door knulligheid een kernonderzeeër kwijtraken aan de vijand? We zijn het lachertje van de wereld!’ 

‘Ten vijfde, wat te denken van de internationale spanningen als er een kernonderzeeër kwijt is, in controle van terroristen? Weten we heel zeker dat er geen Kalibr raketten met kernkoppen aan boord zijn? En hoe weet de NAVO dit zeker? Dit kan een derde wereldoorlog ontketenen!’

Hij schopt zijn stoel van woede omver. ‘Dit blijft binnen deze kamer! En bedenk verdomme een plan!’


Donderdag 7 november 2024, 17:17, Zwarte Zee

 

Zo’n twintig meter onder de oppervlakte van de Zwarte Zee vaart langzaam een zwarte schaduw, richting het westen. 

‘Mannen, we naderen de Bosporus. We duiken nu dieper. We gaan stilliggen en wachten tot we verder kunnen,’ zegt Driekus. ‘Fase 1 is bijna klaar. Maar nu wordt het nog spannender. Gezinus, wat zijn je berekeningen?’

‘Om 17:52 gaat de zon onder. Dat betekent dat het om 20:00 goed donker is. Tot 24:00 is de Bosporus in de westelijke richting open. Daarna keert de vaarrichting, dus we hebben een window of opportunity van vier uur’, zegt Gezinus.

Berend vult aan: ‘Turkije heeft de Bosporus volgebouwd met actieve en passieve sonar, en meetsystemen om onderzeeboten te detecteren, we moeten echt onzichtbaar en onhoorbaar blijven.’

‘De Bosporus is soms verraderlijk smal en ondiep. Er zijn zelfs meerdere tegengestelde stromingen,’ zegt Gezinus.

De K-295 Nucleair aangedreven Samara van de Snoek-klasse duikt naar een diepte van 50 meter. De aandrijflijn gaat uit. Ze zweeft, onzichtbaar in het zwarte water van de Zwarte Zee.

Drie mannen doen even hun ogen dicht. Ze hebben 2,5 uur tot hun volgende avontuur. Even rust. 




Hoofdstuk 9: 

 

Zeestraten




Donderdag 7 november 2024,19:45, Zwarte Zee, nabij de Bosporus 

 

BIEP! BIEP! BIEP! 

Driekus, Gezinus en Berend schrikken wakker uit hun diepe slaap. Verward en geschrokken kijken ze om zich heen. Waar zijn ze? Oh ja, in een onderzeeboot. 

‘Shit, is er weer een probleem met de zuurstof?’ Gezinus springt uit zijn bed, richting de zuurstofmaskers. 

Driekus drukt zijn wekkertje uit. ‘Opstaan mannen. We moeten aan het werk.’

Krap twee uur hebben ze kunnen slapen, na meer dan twee zenuwslopende dagen. 

‘Ik regel kovvie,’ zegt Driekus, terwijl hij een overall uit zijn tas trekt en erin stapt. Hij klikt nog verdoofd van de slaap met wat moeite de drukknoopjes dicht, en trekt sloffen aan. 

Hij moet lachen om zijn sloffen, want het zijn gele, in de vorm van klompen en met een rood-zwart printje, net als echte klompen. Het was een geintje van Berend geweest. 

Die had er echter serieus bij gezegd: ‘schoenen maken herrie en dat is een risico, met al die gevoelige afluisterapparatuur in jagers en andere duikboten. Bovendien is de ijzeren vloer ijskoud aan je voeten.’ Je kan veel van die gekke Berend zeggen, maar hij had dit project uiterst serieus voorbereid.

Berend en Gezinus trekken ook hun overalls en sloffen aan en lopend geeuwend naar de commandokamer. Ze hebben dikke wallen onder hun ogen.

Gezinus heeft hoofdpijn. Ze moeten een spannende zeestraat door en moeten daarop focussen. Maar twee zulke intense dagen en maar zo weinig slaap, dat doet wat met je.

Hier zoemen de systemen rustig. De screensaver van de Russische Marine schuift rustig over het grote scherm van het autonome systeem.

Berend tikt het scherm aan, het komt tot leven. ‘Het is net een grote Tesla,’ mompelt hij. 

Niet dat hij ooit zelf in een Tesla heeft gezeten. Hij heeft een oude Dodge Ram met 5.7 HEMI op LPG, die 1 op 4 rijdt, en sleutelt er graag aan. ‘Geen internet, geen bluetooth, niet te traceren. Behalve die kentekenplaat dan, helaas.’ De leesbaarheid daarvan was de reden dat hij de auto nooit schoonmaakte.

Driekus had om hem te plagen roze fluffy dobbelstenen aan de achteruitkijkspiegel gehangen en stickers achterop geplakt. Eén grote sticker met het logo van GroenLinks en de andere sticker met de tekst: “ik rij op alcohol”.

Gezinus begint met een instructie. ‘Hey Samara, zet koers naar de Bosporus. We willen er ongezien doorheen varen, op de elektromotor. We moeten er voor middernacht doorheen zijn. Om niet op te vallen wil ik dat je zo dicht mogelijk onder of naast een olietanker of containerschip vaart. Gaat dat lukken?’

Samara wacht twee seconden en zegt: ‘De Bosporus is 17 nautische mijlen lang. De oppervlaktestroming is 3 knopen westwaarts. De onderstroming is 1 knoop oostwaarts. Op elektrische aandrijving kan ik met de nieuwe lithium accu’s maximaal 8 knopen aanhouden. Met de huidige 87% acculading kan ik vier uur en tien minuten lang varen zonder dat de nucleaire aandrijving of dieselaandrijving hoeft bij te springen. Tankers en containerschepen varen er met zes tot acht knopen. De route zal twee tot vier uren duren. Tot 0:00 is de westelijke route geopend. Het geluid van de twee kleine elektrisch aangedreven schroeven zal als ruis wegvallen bij het geluid van de grote motoren en schroeven van het schip. Door vlak onder of naast een tanker te varen zijn we visueel en met actieve en passieve sonar niet te ontdekken. Mijn rubberen coating maakt ons sowieso lastig te ontdekken. Zal ik een aantal schepen identificeren waar we ons onder kunnen verstoppen?’

Berend en Gezinus staan verbluft. Samara is best slim. 

‘Ja identificeer een schip en zet koers.’

Samara presenteert een geografische kaart met haarzelf in het midden. Een schip in de buurt wordt uitgelicht. Er verschijnt een foto, en een reeks aan technische gegevens.

‘De olietanker Metaljack vaart onder Liberiaanse vlag, is op weg van Novorossiysk naar Moermansk, met een tussenstop in Rotterdam. Ze ligt op 4 mijlen van ons klaar om op 20:03 de Bosporus binnen te varen. Haar lengte is 183 meter, haar diepgang is 9,7 meter. Ik vaar naar haar toe.’

Driekus komt met een dienblad met koffie aanzetten. ‘Kovvie!’ Gezinus en Berend kijken verheugd op. ‘Ah eindelijk, koffie!’ 

Op dat moment komt de Samara in beweging en Driekus verliest bijna zijn evenwicht. Hij balanceert al vloekend het dienblad en morst koffie over zijn overall. De mannen houden zich vast aan de relingen, en Driekus lukt het maar net om de mokken overeind te houden.

‘Geen grappen voordat we kovvie hebben gehad jongens!’ roept hij gefrustreerd. Twee uur slaap en dan dit. Hij reikt de mokken uit. Het logo van de Russische Pacifische vloot staat erop. ‘Ik wist wel dat je stiekem een Marxist was, Driekus,’ plaagt Gezinus. 

Ze nemen slokken van de warme drank, snuiven de geur in zich op, en voelen de cafeïne door hun lichaam stromen. Dat voelt goed. Hun lichamen zijn stram en hun hoofd zwaar.

‘Kon ik nou maar even een Javaanse Jongens Driekwart opsteken’, zegt Gezinus. ‘Ultieme ontbijtervaring.’

“Je waagt het niet mienjong, dan gaan alle alarmen af!’ zegt Berend.

‘Bij mij gaan sowieso alle alarmen af, je stinkt al genoeg na die twee dagen,’ zegt Driekus.

‘Ja ga eens douchen man’, zegt Berend.

Gezinus grinnikt. ‘Ja straks. Als we door de Bosporus zijn.’

‘Over stinken gesproken. Wie naar de wc moet, moet dat nu doen, want de komende twee uur moeten we volledig stil zijn.’ zegt Berend.




Donderdag 7 november 2024, 19:56, Moskou

 

‘Excellentie. Oekraïne ontkent elke betrokkenheid. Ze hebben momenteel geen acties in de Zwarte Zee lopen. We hebben diplomatieke, politieke en militaire connecties aangesproken, en ze zijn hoogst verbaasd en geagiteerd.’

‘Wat heb je ze verteld?’ vraagt Alexsandr Vjazemski.

‘Niets over de K.295 en de autonome systemen, we hebben alleen gezegd dat we ons vaartuig terugeisen, en we hebben in het midden gelaten om wat voor vaartuig het gaat.’

‘Geloof je Oekraïne?’

‘Nee.’

‘En nu?’

‘We zijn een grootscheepse actie gestart. De hele vloot in de Zwarte Zee is geactiveerd en is op zoek. We zoeken onder water, op het water en vanuit de lucht. Ook hebben we de satellieten in positie gebracht. We zullen haar sowieso vinden.’

‘Welke scenario’s heb je?’

‘Zodra we haar vinden dwingen we haar naar de oppervlakte, dringen binnen, vermoorden de kapers en nemen haar mee terug.’

‘En als ze niet naar boven komen?’

‘K-295 mag niet in handen van de Oekraïners vallen. Dan torpederen we haar zo zwaar dat er niets van over blijft.’

‘En als je K-295 niet vindt?’

‘Ze is erg moeilijk te detecteren. Maar de crew zal een keer boven moeten komen en dan slaan we toe. We monitoren de gehele Zwarte Zee.’

‘Weet je echt zeker dat er geen wapens aan boord zijn?’

‘Volgens de documenten niet.’

‘Hmmm. Ik wil elke twee uur een update.’

‘Ja meneer.’

Alexsandr kijkt naar de rode telefoon voor zijn neus. Hij schuift hem recht. Net iets te veel naar links. Ietsjes naar rechts. Zal hij de hoorn opnemen en de grote baas een update geven en hem een lesje geven hem nooit weer te passeren, zo buiten alle protocollen om? ‘Nee’, mompelt hij. Hij denkt aan de mensen die tegen de grote baas in waren gegaan. ‘Dan krijg ik alleen maar meer problemen met die maffiaclan. Eerst dit probleem oplossen.’  




Donderdag 7 november 2024, 20:03, Metaljack

 

De zon is onder en het is donker bij de ingang van de Bosporus, hier op de Zwarte Zee. Lampen die in het water reflecteren verraden dat er een serie schepen ligt te wachten om één voor één de Bosporus binnen te mogen varen.

Het sein om te mogen vertrekken is net op de Metaljack binnengekomen, en een loods is aan boord geklommen.  

Geruisloos komt de Samara dichterbij om onder de Metaljack te varen. Samara monitort de snelheid, koers en diepgang van de Metaljack, om zichzelf op af te stemmen.

De drie mannen realiseren zich dat deze smalle doorgang actief wordt bewaakt, met sonar en camera’s vanaf de wal. Berend had ze ook gezegd dat Turkije actief patrouilleert, en boeien heeft met microfoons. De Bosporus is tot de tanden toe bewapend. Eén verkeerd geluid, één verkeerde beweging, en ze worden ontdekt en beschoten. 

Berend, Driekus en Gezinus houden hun adem in en kijken op het scherm hoe in 3D de Samara exact onder de Metaljack schuift. 

‘Het is ja net een James Bond verhaal, ja, dit,’ fluistert Driekus.

‘Samara,’ fluistert Berend, ‘we gaan over op stealth modus. Turkije heeft de Bosporus vol hangen met sonarsystemen en microfoons.’

De lichten in de duikboot dimmen en je hoort pompen zachter draaien.

Gezinus zoomt met twee vingers uit op het scherm en nu zie je ook de zeebodem, boeien, pleziervaartuigen en de wal. Hij speelt met het scherm en zoomt weer in, en weer uit.

‘Dit is gewoon een hele grote iPad,’ fluistert hij.

‘Ja, met een kerncentrale,’ fluistert Driekus.

‘En waterdicht,’ fluistert Berend.

‘Hoop je,’ fluistert Driekus.

Op het scherm gaat het aantal knopen omhoog naar 8. Samara past haar snelheid en de tijd dat ze de Bosporus verlaten automatisch aan: Huidige tijd 20:06. Reisduur: 02:08. Eindbestemming 22:14.

‘Het is zo jammer dat jullie de Bosporus niet gaan zien, mannen,’ fluistert Gezinus. Het is hier echt prachtig bij avond. Aan beide kanten imposante en verlichte kastelen, moskeeën en minaretten, geweldig grote huizen aan het water, en plezierjachten. Er is zelfs een voetbalclub met een partyeiland. Je kan geweldig feesten in Istanbul. Groningen is er niets bij. We moeten hier echt een keer op stap.’

‘Ja balen. Stil nu.’




Donderdag 7 november 2024, 20:36, J2 CYSINT, NAVO HQ Brussel

 

Ethan Harper heeft avonddienst. Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd net carrière gemaakt van data analist tot centraal verbindingsanalist bij CYSINT, een nieuwe afdeling binnen J2 intelligence van de NAVO. Hij kijkt vanachter zijn werkplek in Brussel naar de voorbijrazende auto’s op de snelweg. 

Zijn werk bestaat uit het onderhouden van contacten met verbindingsofficieren in de regio Turkije, Griekenland, Roemenië, en Bulgarije. Deze NAVO-leden monitoren nauwgezet digitale communicatie en militaire bewegingen. 

Hij moet hun informatie wegen en delen met de NAVO-leiding. In de praktijk betekent dat vooral werken met de afgevaardigden van de Amerikanen, Canada, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Die de informatie op hun beurt weer delen met de legerleiding in hun landen. 

Ook onderhoudt hij contacten in Oekraïne, dat officieel geen NAVO lid is, maar gezien de oorlog met Rusland en de ondersteuning vanuit de NAVO is alle intel uit dat land interessant om te analyseren en te verifiëren. 

Hij heeft net een call met Napels, Griekenland en Turkije achter de rug, over het monitoren van communicatie in de oostelijke Middellandse Zee vanaf Cyprus. Dat loopt moeizaam. Die twee landen vertrouwen elkaar niet, ze liggen met elkaar overhoop. Je krijgt daarom nooit alle informatie van ze. Als je ze één op één spreekt, lukt het vaak beter. Maar dan nog moet je echt doorvragen omdat ze bang zijn dat de ander die informatie dan ook krijgt. Lastig.

De Oekraïners kunnen het nog bonter maken. Die sturen soms bewust desinformatie, in de hoop dat we deze niet verifiëren en steun geven. Een verkeerde keuze op basis van verkeerde informatie ligt militair en politiek extreem gevoelig. Voor je het weet escaleert deze oorlog en krijg je precies waar Rusland op hoopt, dat de NAVO zich actief in de oorlog mengt. ‘Voor zover we dat al niet doen,’ denkt Ethan.

‘Half negen geweest, en ik moet nog tot zes uur morgenochtend,’ denkt Ethan. ‘Tijd voor koffie.’ Hij logt uit - want dat is protocol, wie dat vergeet krijgt een aantekening en moet taart halen voor de hele afdeling – en loopt richting de pantry. Er hangt een briefje op de automaat: “machine à café en maintenance”. ‘Prima, de Starbucks beneden heeft toch betere koffie.’

Ethan komt tien minuten later met een grote beker koffie terug bij zijn werkplek, en logt in. Een bericht van de V.S. staat op zijn scherm:

‘Opschaling actie Russische marine in Noordoosten Zwarte Zee, baai van Karkiniskiy. Doel onbekend. Grote serie bombardementen.’ 

Een serie aan satellietbeelden toont tientallen schepen en helikopters die systematisch de baai in varen en dieptebommen gooien. 

Een nieuw bericht verschijnt. Oekraïne rapporteert: ‘Door Rusland beschuldigd van kaping of sabotage vaartuig Zwarte Zee. Beschuldiging ontkend. Geen actuele acties van ons in die regio bekend.’ 

‘Dieptebommen. Dat klinkt als een onderwater drone, of als een torpedo. Maar een vaartuig? Claimt Rusland dat ze een onderzeeër kwijt zijn?’ denkt Ethan.

Zolang er geen harde feiten onder zulke claims of aannames liggen kan Ethan geen groot alarm slaan. Hij heeft wel een meldplicht. 



Zijn nieuwsgierigheid is geprikkeld. Nu is Ethan van nature nieuwsgierig. Anders word je geen data analist. Je moet alles weten, analyseren en dan afwegen.

Verzint Oekraïne dit, om Rusland weer in een kwaad daglicht te zetten? Maar waarom dan zo’n grote Russische actie? Heeft Oekraïne een onderzeeër laten zinken of gestolen en verzwijgen ze dit? Of zoekt Rusland een excuus om een grote operatie in de regio op te zetten? Beide landen spelen nare strategische spelletjes.

Ethan kent het dossier in die regio uit zijn hoofd: Rusland heeft flink wat nederlagen geleden in de Zwarte Zee. Oekraïne heeft al 26 strategische schepen getorpedeerd. Turkije staat geen nieuwe militaire vaartuigen toe via de Bosporus. Waar jaagt Rusland dan op? Op een onderzeeër waarvan ze claimen dat Oekraïne die heeft gestolen?

Hij zoekt in de NAVO-database met informatie over Russische duikboten in de Zwarte Zee. ‘Rusland heeft meerdere Kilo-klasse onderzeeërs in de Zwarte Zee, waarvan de Rostovon-Don is gebombardeerd in een dok in de haven van Sebastopol. Vermoedelijk zijn er nog twee, maximaal drie in operationele fase.’

‘Waarom,’ denkt Ethan, ‘waarom voert Rusland zo’n grote operatie op zee uit, zo dichtbij Oekraïne, terwijl ze al bijna een derde van hun vloot zijn kwijtgeraakt?’

‘Dat is levensgevaarlijk voor Rusland. Dan is er echt wat bijzonders aan de hand,’ zegt hij hardop.

Hij vraagt toegang tot Amerikaanse satellietbeelden en krijgt prompt toestemming. Binnen een minuut verschijnt er een livebeeld op zijn scherm. Hij zoomt in op de baai en ziet een batterij aan schepen, en een grid aan bominslagen. De actie is nog volop gaande.

Ethan verzamelt de berichten, noteert zijn aantekening en plaatst een memo door ter beoordeling van zijn leidinggevenden:

‘Zeer hoge activiteit Russische marine in Zwarte Zee nabij baai van Karkiniskiy. Bewegingen en bombardementen startten sinds 16:10, operatie is opgeschaald sinds 19:30. Operatie is via satelliet bevestigd. Zie beelden. Rusland beschuldigt Oekraïne van diefstal van vaartuig. Oekraïne ontkent. Mogelijk sub-nautisch vaartuig vermist. Niet kunnen bevestigen.’ 

Hij vinkt een lang formulier af, ook dat is protocol. Hij vindt het maar bureaucratisch. Maar het is niet anders. Pas als hij het formulier volledig heeft ingevuld, mag hij het verzenden.  

‘Ja die bureaucratie,’ denkt Ethan. ‘Zeker drie uur per werkdag van tien uur ben ik bezig met verantwoording, formulieren, procedures en processen. En dan de vele zinloze vergaderingen.’

‘Samenwerken met een groep mensen is al lastig, laat staan met 32 landen, elk met hun eigen cultuur, eigen agenda, en elk poppetje met een eigen belang, dat soms haak staat op de agenda van hun eigen land. Probeer dat allemaal maar in het gareel te houden in een politiek gestuurde organisatie,’ was tegen hem gezegd bij zijn sollicitatie.

‘Daar zit zeker waarheid in,’ denkt Ethan. ‘In tijden van crisis is een top down aanpak soms handiger. De militaire aanpak versus politiek, dat is binnen de NAVO echt een strijd. Militairen zijn gewend om gestructureerd en met orders te werken, in de politiek is het korte termijn bondjes sluiten. Twee werelden in één organisatie. En daarom heb ik dus zoveel papierwerk…’




Donderdag 7 november 2024, 20:48, Sebastopol

 

Boris Suchovienko staat met vijf koffers op de kade te wachten. Het is donker en fris, maar hij draagt drie jassen over elkaar dus de kou deert hem niet. Hij heeft grotere zorgen. 

Zijn vrouw heeft hem net uitgefoeterd en is er met de kinderen in de auto vandoor gegaan, naar haar ouders. Hij heeft meteen zijn koffers met kleren gepakt, en een tweede koffer vol met zijn horloges, een pistool, sieraden en dollars gepropt. 

In de verte ziet hij de patrouilleboot naar hem toe komen. Dat is Alexei, ze hebben afgesproken te vluchten voordat ze door de geheime dienst worden opgepakt. 

De boot meert aan. Alexei loopt uit de stuurhut naar de reling. Alexei ziet er niet goed uit. Een grote bloeduitstorting recht op zijn neus. De ondervraging moet heftig zijn geweest. 

Alexei groet nukkig, neemt de koffers aan en geeft Boris een hand om op de boot te stappen. 

Boris tilt zijn been over de reling heen, als de boot ineens vol gas geeft. Hij verliest zijn evenwicht, haakt met een been over de reling, terwijl Alexei zijn hand loslaat en hem emotieloos strak aankijkt. 

Boris schreeuwt en valt.

Hij hangt eerst nog op de kop langszij de boot, aan zijn voet, terwijl de boot versnelt. 

De boot versnelt waardoor zijn voet losschiet. Boris valt, en maakt een gorgelend geluid dat wordt verstomd door het zoute zeewater dat zijn neus, mond en keel in gutst. Hij verdwijnt in het duister, onder de patrouilleboot in het kolkende en schuimende water, terwijl de boot er met volle vaart en donker gebrul vandoor gaat.

‘De klootzak. Ik hoop dat hij verzuipt,’ Zegt Alexei tegen Oleg. ‘Op naar Turkije. We zijn rijk!’




Donderdag 7 november 2024, 21:02, Bosporus

 

Waar Berend het even heerlijk rustig vindt en zijn ogen dicht heeft, zit Gezinus al een uur gefrustreerd met zijn lippen op elkaar, en letterlijk op zijn handen, daar in de commandoruimte van de Samara. 

Ze mogen niet praten, want elk geluid kan worden opgemerkt door automatische sonarsystemen, en waarschijnlijk ook door Turkse marine-eenheden, en de douane, die actief luisteren naar activiteiten op en onder het water. 

Gezinus en Driekus turen gespannen naar het scherm. Op het scherm zien ze de Metaljack, daaronder de Samara en daaronder de bodem. 

Getallen verversen elke seconde: bodemdiepte 53 meter, diepgang Metaljack 9,8 meter, afstand Sail - Metaljack 10 meter, hoogte K.295 Samara 14.6 meter, afstand zeebodem 18,6 meter. Snelheid 7 knopen. Tegenstroming 1,2 knopen. Aankomsttijd 22:13.

‘Ik ga eten regelen,’ fluistert Driekus. Hij staat op, rekt zich uit en loopt zachtjes naar achteren. Door de vertrekken, naar beneden, door de kantine, en naar de keuken.

Hij trekt de koelcel open. Er zijn diepgevroren pakketten met vlees, en vis. Hij durft de magnetron echter niet te gebruiken. ‘Straks geeft dat ding een ping als hij klaar is,’ denkt hij. 

Hij checkt de proviandkast. ‘Lachen, er is borsjtsj.’ Hij zet voorzichtig, zonder geluid te maken een grote pan op de kookplaat, trekt zonder geluid te maken een groot pak bietensoep open, giet het goedje zachtjes in de pan en draait de knop om. 

Een kookplaat. Dat had hij in jaren niet gezien. Dat was echt iets van de jaren ’80. Tegenwoordig wordt er op inductie gekookt. Thuis kookt Driekus nog gewoon op gas. Nou ja, koken. Hij bakt wel eens een eitje. De frituurpan wordt vaker gebruikt. 

‘Aardgas. Uit eigen Groninger bodem. Ooit een geweldige moderne en schone manier om te koken en je huis te verwarmen, en een zegen voor de Nederlandse welvaartsstaat,’ Zo herinnert hij zich de oude reclame.

Zijn gedachten dwalen af terwijl hij wacht tot de borsjtsj opwarmt. Hij denkt aan de tijd als kind dat hij ’s avonds op bed lag en er ineens een oranje gloed door zijn gordijnen scheen. Het was de NAM die aardgas aan het affakkelen was. Dan kwam er te veel uit de bodem om op te slaan of te transporteren. Hij was uit bed gekropen en in zijn pyjama achter het raam gaan staan kijken. Een steekvlam van tientallen meters hoog, boven op een ijzeren toren, verlichtte de weidse omtrek van de platte veenkoloniën, tot aan de horizon. 

‘Het gas waardoor we aardbevingen kregen, letterlijk uitgezogen zijn, ondermijnd zijn, en in de steek gelaten en bedrogen, door onze eigen overheid, omdat ze de inkomsten belangrijker vonden dan onze veiligheid. Gasbaten en asociale energieheffingen. De reden waardoor wij hier nu twintig meter onder water varen in een kernonderzeeër.’ 

Plotseling schiet de Samara omhoog en omlaag. 

Driekus schrikt. Hij en de pan borsjtsj lijken even gewichtloos te zweven en dreigen hard neer te komen. ‘Die pan!’ schrikt Driekus. ‘Die mag geen geluid maken!’ Hij duikt naar voren en vangt de hete pan op, net voordat deze op de metalen vloer van de kombuis stuitert. De rode soep spettert door de hele ruimte, ook over Driekus heen. 

Hij verbijt zich om geen geluid te maken. ‘Hai toch! Het lijkt wel een aardbeving! Geen tijd om de kliederboel op te ruimen,’ denkt Driekus. Hij rent zo snel als hij durft op zijn sloffen naar de commandokamer. 

‘Wat is er gebeurd?’ fluistert hij.

‘De bodem blijkt hier maar 32 meter diep te zijn,’ fluistert Berend. 

‘Hebben we iets geraakt?’

‘Nee, maar Samara is geprogrammeerd om objecten op tien meter afstand te ontwijken, en er is te weinig ruimte tussen de kiel van de Metaljack en de bodem. We zullen dit stuk met de hand moeten navigeren, anders stort ze zich in de bodem, of klapt ze tegen het schip aan.’

‘Met de hand?’

‘Heb je bloed?’

‘Nee is soep.’

‘Zijn we ontdekt?’

‘Geen idee, we moeten stil blijven.’

Terwijl de Samara weer een schokkende beweging omhoog en omlaag maakt, gaat Gezinus voor een systeemwand vol met knoppen, schuiven en analoge meters zitten en fluistert met grote ogen: ‘ik bedien de vinnen wel, als jullie me zeggen wat ik moet doen.’




Donderdag 7 november 2024, 21:05, CYSINT, NAVO HQ Brussel

 

Ethan zit in een video call met de NAVO-SHAPE staf. Hij moet zijn memo toelichten. Maar liefst veertien officieren kijken ernstig in de camera. Ondanks dat ze hun achtergrond hebben vervaagd, vervangen met het NATO- of OTAN-logo, veelal met de vlag van hun eigen land, is het duidelijk dat de meesten thuis aan het werk zijn.

‘Rusland heeft de gehele baai van Karkiniskiy gebombardeerd met dieptebommen en ze varen en vliegen met groot materieel. Maar volgens onze gezamenlijke intel zijn daar helemaal geen drones of torpedo’s. Niemand van de NAVO of Oekraïne voert er een operatie met kikvorsen uit. Dus we weten niet waar Rusland op jaagt. Deze operatie is gigantisch. Er is ook zeer veel communicatie tussen Sebastopol en Moskou gaande. De hypothese dat ze zelf een duikboot kwijt zijn kunnen we niet staven, maar is wel zorgwekkend. Op dit moment zijn er nog drie Kilo-klasse duikboten over in de Zwarte Zee, waarvan twee operationeel en beide met kernkoppen. Beiden zijn niet in deze baai.’

‘Wij zullen via diplomatieke kanalen Rusland om opheldering vragen,’ biedt Frankrijk aan.

‘Dan gaan wij Oekraïne militair en diplomatiek benaderen,’ zegt Duitsland.

‘Ethan, wij zorgen via CIS dat jij bij de Russische communicatie kan. Je krijgt ook gedurende 24 uur full access op live satelliet en op satellietarchiefbeelden,’ zegt het VK.

‘Dit is overigens een kans voor Oekraïne om de Russische vloot daar te decimeren, ze varen in een zeer kwetsbare hoek. Wij overleggen met OPS J5 of er operationele capaciteit is en zullen ons advies uitbrengen aan de Supreme Allied Commander Europe en de Noord-Atlantische Raad,’ zegt de VS.

‘Wij wachten dat niet af en gaan onze inzet op de Zwarte Zee intensiveren. En we sluiten volgens protocol de Bosporus af,’ voegt Turkije toe.

‘We betrekken Joint Force Command Napels, Allied Maritime Command, Roemenië en Bulgarije. Over 90 minuten zien we elkaar hier weer voor een update, tenzij er zich een acute situatie voordoet,’ sluit de voorzitter af.


Donderdag 7 november 2024, 21:34, Bosporus

 

Op het scherm lichten rode waarschuwingssymbolen boven en onder de 3D weergave van de Samara op.

‘Diepte 38 meter, boven 5 meter ruimte en onder 8,6 meter,’ fluistert Berend, terwijl hij angstig naar het scherm kijkt. ‘Een tikje omlaag, Gezinus.’ 

Gezinus trekt een grote hendel voor zich een beetje naar zich toe. Hij is gespannen. Eén verkeerde manoeuvre, en ze crashen. In het minst erge geval moeten ze dan naar de oppervlakte en zullen ze meteen worden ontdekt. In het ergste geval zal het schip lek raken, vollopen met water en verdrinken ze.

‘Boven 6 meter, onder 7,5.’

‘Wordt het nog ondieper?

Berend beweegt met zijn vinger over het grote scherm om de diepte verderop in de Bosporus te zien. 

‘Vooral aan het eind, daar zitten we op krap 30 meter.’ Driekus is slecht in hoofdrekenen. Dertig min tien is twintig, twintig min vijftien. Dat is vijf meter, oftewel 2,5 meter speling boven en onder. 

‘Er hoeft dan maar iets op de bodem te liggen en we hebben een crash,’ fluistert hij met grote ogen.

‘De stroming fluctueert. Driekus, wil jij de snelheid met de hand aanpassen?’ fluistert Gezinus.

‘Let op dat je niet te snel of te langzaam gaat,’ fluistert Berend naar Driekus, ‘ik vertel je de knopen en hoe recht we onder de olietanker zitten.’

‘We all live in a yellow submarine… yellow submarine… yellow submarine,’ neuriet Gezinus fluisterend, zenuwachtig. Hij zweet. 

Als Samara zelf navigeert is het kinderlijk eenvoudig. Maar handmatig een kernonderzeeboot bedienen gebeurt normaal gesproken door een grote getrainde crew, alleen al voor aandrijving, hoogte- en diepte, en koers. Niet door twee kerels uit Groningen.

‘Hier wordt het weer dieper, 48 meter, 52 meter, 55 meter,’ fluistert Berend. ‘Alleen het laatste stuk wordt heel ondiep.’

‘Okay goed gedaan, mannen,’ fluistert Driekus. ‘Mijn voorstel is om het laatste stuk van de Bosporus vlak naast de olietanker te gaan varen. Hopen dat niemand ons ziet. Gelukkig is het goed donker buiten.’




Donderdag 7 november 2024, 22:06, Bosporus

 

Alleen de kleine boeggolf van een zwarte commandotoren verraadt in het diepe duister en de stilte van de avond dat hier in de Bosporus in het geheim een onderzeeër vlak naast een olietanker naar de oppervlakte is gekomen. 

In de buik van de K-295 Samara zit een man in alle stilte gespannen naar het scherm te kijken. Hij fluistert instructies aan twee mannen die naast elkaar zitten en de duikboot door de krappe zeestraat navigeren.

In de vertrekken van de bemanning ligt een rugzak op een stapelbed. Het scherm van de telefoon licht op: de acculading is 11%. De ontvangstindicator schakelt om van geen signaal naar 1 streepje ontvangst.


Donderdag 7 november 2024, 22:06 GRUc HQ, Moskou

 

‘Pling!’ Op het scherm van Dunya verschijnt een alert. Ze kijkt op en gaat recht zitten. De telefoon van de Chinese monteur! Contact! 

De adrenaline giert plots door haar lichaam. Ze kijkt om zich heen, of er niemand mee zit te kijken. Ze start twee processen op: het eerste om te achterhalen op welk mobiele netwerk de telefoon is gekoppeld, en het tweede om op de telefoon in te breken.

Het linker scherm produceert een lijst van netwerkroutes. Het rechter scherm stuurt een gemanipuleerd Sms-bericht naar het telefoonnummer dat ze van de monteur kreeg. ‘Laat het een Android zijn,’ denkt ze. ‘Dan ben ik zo binnen.’

Voor haar gevoel duurt het eeuwen. Binnen een minuut krijgt ze een Sms terug. Het is gelukt. Ze is binnen! ‘Natuurlijk was het een Android. China. Wat denk je zelf.’ 

Snel leest ze de status van het toestel uit. 10% batterij, zwakke GPRS-verbinding. En dan valt de verbinding weg.

‘Shit!’ zegt ze hardop. Ze kijkt om zich heen. De man naast haar zit nog steeds met zijn hoofdtelefoon op. Iedereen is met zijn eigen werk bezig.

Ze kijkt naar het tweede scherm. De lijstenreeks is gestopt. Onderaan staat: 

Turkcell Mobil. 

‘Turkije?’ denkt ze.

Ze klikt op de naam en ziet informatie over de zendmast waar de telefoon zojuist contact mee had: eNB ID 843981, Cell 12 ID 216059148, LTE. Adres: Kennedy Caddesi, Istanbul, Turkije.

‘Turkije!’

Ze knipt en plakt het adres, en een kaart verschijnt. Ze kijkt rond in de kaart via de street view mode. De Kennedy Avenue is een lange vierbaansweg langs de noord-kade in Istanbul, langs de Bosporus.

Ze laat deze informatie even op zich inwerken en denkt na. ‘De telefoon van dit nummer koppelde net met een zendmast in Istanboel. Heb ik wel het goede nummer doorgekregen? Straks heb ik die monteur verkeerd verstaan en zit ik op een dwaalspoor. Maar als het nummer wel klopt… dan is die telefoon helemaal van Sebastopol naar Turkije gegaan. Dan vaart de K-295 nu in de Bosporus!’

Ze probeert nogmaals contact te leggen met de telefoon. Geen bereik. Ze denkt na. Ze controleert het nummer dat ze had opgeschreven. Het klopt. De enige logische verklaring is dat de K.295 in Istanbul is. Ondanks de GLONASS locaties. Maar uit een eerdere missie weet ze dat die te manipuleren is. 

Ze denkt terug aan die missie. Hongarije. Al haar missies waren succesvol geweest. Behalve die ene missie in Boedapest. Ze had een NAVO-hacker opgespoord, die op zijn beurt haar op het spoor was. De missie was mislukt. Haar enige mislukte missie ooit. Ze drukt de gedachte weg. Ze moet in actie komen.

Dunya pakt haar telefoon en belt. ‘Je spreekt met Dunya Kovalenko, speciaal onderzoeker van de dienst GRUc. Ik heb kritische intel over de K.295 Samara. Ze vaart in Istanbul, in de Bosporus.’




Donderdag 7 november 2024, 22:29 Zee van Marmara

 

‘Nu heb ik echt honger, mannen!’ roept Driekus. ‘En ik doe een schone overall aan.’ 

‘Heb je het in je broek gedaan?’ grapt Gezinus.

Driekus wijst naar de rode vlekken van de bietensoep. ‘Bietensoep in je broekje, Gezinus. Sowieso bieten, bah, tijd voor vlees!’

‘Poah, dat was inderdaad spannend,’ zegt Gezinus. Hij veegt zijn klamme handen aan zijn overall af. ‘Ik ga eem douchen.’

Berend heeft Samara weer op autonoom varen gezet. De onderzeeboot schuift geruisloos met zestien knopen, zo’n 25 meter onder het oppervlak door de Zee van Marmara. 

‘We hebben vijf uurtjes rust mannen. Douchen, eten, slapen. Daarna moeten we weer aan de bak.’




Donderdag 7 november 2024, 22:31, Moskou

 

Minister van Defensie Alexsandr Vjazemski steunt zijn ellenbogen op zijn bureau terwijl hij zijn hoofd in zijn handen vasthoudt waardoor hij zijn wangen omhoogtrekt. Hij ziet er vermoeid uit. 

Er wordt geklopt.

‘Ja.’ 

De zware houten deur zwaait open en zes officieren stappen naar binnen. ‘Excellentie.’ De officieren beginnen een discussie.

‘We hebben de informatie van GRUc geverifieerd. De K.295 lijkt inderdaad op basis van de telefoondata in Istanboel te zijn. Dus is de duikboot wellicht niet in handen van Oekraïne. We zijn voor de gek gehouden met nep-GLONASS data. Dit duidt op betrokkenheid van een land met geavanceerde cybertechniek en zeer grote budgetten.’

‘We kunnen toch niet op basis van 1 telefoonsignaaltje aannemen dat een hypermoderne kernonderzeeër zomaar even naar in Istanbul is gevaren? Dat kan een simpel foutje zijn geweest. De meest logische dader is Oekraïne, de K-295 is gewoon nog steeds ergens in de Zwarte Zee.’

‘We moeten ook rekening houden met een gedeserteerde crew van de K-295. Ze is wellicht nu in handen van Turkije en dan dus automatisch de NAVO. Turkije heeft de Bosporus afgesloten. Er komt geen schip meer in of uit. Dat vind ik verdacht. Het geeft Turkije de mogelijkheid om de K-295 ongezien te onderzoeken en weg te slepen.’

‘Maar NAVO heeft via Frankrijk al om opheldering gevraagd. Waarom zouden ze dat doen als ze de duikboot al in handen hebben? Er is nog een scenario dat de onderzeeër binnen tien tot twaalf uur de Egeïsche zee in. Ze is onpeilbaar. In dat geval is ze in handen van een terroristische organisatie en moeten we Turkije waarschuwen om ons te helpen.’ 

‘Turkije om hulp vragen? Ben je gek geworden?’ zegt Alexsandr Vjazemski. ‘Hier is wat we doen:

a) We gaan de NAVO niet wijzer maken dan ze al zijn. Ze weten blijkbaar dat we een schip kwijt zijn en opjagen. Het is een oefening. Zeg dat maar. Dat mag je diplomatiek bevestigen. Meer niet. 

b) Ik wil de hele crew van de K-295 uit hun bed gelicht, geteld en ondervraagd.

c) Zeg Sebastopol nu de hele actie in die baai te stoppen en trek alle schepen terug. We zijn veel te kwetsbaar voor Oekraïne, ze kunnen elk moment raketten sturen, wie weet is dit een vooropgezet plan om ons te decimeren. 

d) Activeer je team in Istanbul. Laat ze op zoek gaan naar de K-295 zodat ze haar laten zinken. Zorg dat er niets van over blijft. 

e) Ik wil live satellietbeelden van de hele regio. Laat de GRUc verder speuren en kijken of ze op afstand controle kunnen krijgen over de duikboot. 

f) Stuur onze fregatten in de Egeïsche zee naar de monding van de Dardanellen, maar blijf buiten territoriale wateren. Mochten terroristen de K-295 daarheen varen, dan pakken we ze. Akkoord?’

De officieren kijken elkaar aan en knikken. Die oude baas heeft zijn scherpte nog lang niet verloren. Ze lopen de kamer uit. De bewaking sluit de deuren. 

Er wordt weer op zijn deur geklopt.

‘Ja.’

Een van de officieren stapt naar binnen.

‘Excellentie, nog even dit. Boris Suchovienko is gevonden. Hij is verdronken in de baai van Sebastopol. Zijn lichaam lijkt opengereten door een scheepsschroef.’

‘Een scheepsschroef,’ denkt Alexsandr. ‘Werk van de geheime dienst? Die zijn een meester in van afvallige mensen afkomen, op de meest gruwelijke manier. Je valt per ongeluk uit een raam. Of je drinkt thee met een gek smaakje. Of je hebt een ongelukje in je auto. Boris zat bij de maffia. De geheime dienst is de maffia. De grote baas is de maffia. Ons mooie heroïsche land is gedegradeerd tot een zielloos pompstation voor de wereld, gecontroleerd door deze corrupte maffia, die zich verrijkt met dollars en euro’s in ruil voor olie en aardgas.’

Hij knikt en wuift met zijn hand de officier weg. Eerst dit probleem oplossen.




Donderdag 7 november 2024, 22:38, CYSINT, NAVO HQ Brussel

 

‘Ik krijg net een diplomatieke reactie uit Rusland,’ zegt de Fransman in matig Engels, met een overduidelijk zingend accent waarbij hij aan het eind van elke zin in toon omhooggaat.

Ethan zit in de update call van 22:30. Er zitten nu achttien mensen in de videocall. De live satellietfeed die hij met ze deelt toont dat de bombardementen in de baai van Karkinitskiy zijn gestopt en de schepen en helikopters rechtsomkeert maken.

 ‘Rusland zegt dat het een oefening betreft, en dat ze deze nu staken.’ vervolgt de Fransman. ‘Een oefening met een zogenaamd vermist schip dat moest worden opgejaagd.’

‘Dat gelooft toch niemand,’ reageren meerdere deelnemers. ‘Zo’n risicovolle actie, zo grootscheeps, met zoveel bombardementen?’ 

‘En dan Oekraïne beschuldigen van het saboteren of kapen van een schip? Wat heeft dat voor nut bij zo’n actie?’

‘Dit is weer typisch Rusland. Ze houden alle kaarten tegen de borst. Er is iets groters aan de hand. Maar wat?’

‘Ethan, scenario’s graag.’ 

Ethan gaat rechtop zitten en schraapt zijn keel. 

‘We hebben via satellietbeelden bevestiging dat er drie Kilo klasse dieselonderzeeërs in de Zwarte Zee over zijn, waarvan twee operationeel. Eentje daarvan ligt in de haven van Novorossiysk, de andere is bij Sotsji gepeild met sonar en we zien daar met satellieten een warmtespoor in het water.’ 

‘Dat er een onderzeeër is vermist is daarom zeer onwaarschijnlijk. Maar de claim van de Russen dat dit een oefening was, is nog ongeloofwaardiger. Het is puur speculeren, maar het is in theorie mogelijk dat Rusland nog een andere onderzeeboot in de Zwarte Zee heeft kunnen krijgen. In theorie is dat mogelijk via de interne waterwegen of via de Bosporus.’

De Turkse afgevaardigde trekt zijn forse wenkbrauwen na die opmerking omhoog en zijn mondhoeken omlaag en schudt nee.

De voorzitter concludeert: ‘De actie in de baai is voorbij, dus we schakelen voor nu naar een lagere alarmfase. Mijn advies is om de Bosporus gesloten te laten tot morgenochtend 9:00 en om monitoring op te schroeven. Ik verwacht proactieve monitoring en research gedurende de nacht. We spreken elkaar morgenochtend om 8:30. Mochten zich ontwikkelingen voordoen dan bellen we in.’




Vrijdag 8 november 2024, 02:45, Zee van Marmara

 

Piep piep. Piep piep. Piep piep. Driekus klikt het alarm op zijn Casio uit. ‘Dit is een beter wekkertje,’ denkt hij. Eten, douchen en een paar uurtjes slaap heeft hem goed gedaan. 

‘Mogge mannen. Aan het werk.’

Berend en Gezinus draaien zich om, gapen, en rekken zich uit. De mannen krabben op hun hoofd en staan op. Ze trekken hun overall en sloffen aan. Het blijft een komisch gezicht. Groene overalls en gele klompen, en dat in een onderzeeboot, in plaats van op het Groninger veen.

Samara’s scherm licht op en de mannen zien dat alle systemen operationeel zijn. Ze varen met zo’n 28 knopen door de zee.

‘Toch bijzonder hoe de Russen hun onderzeeboot-techniek hebben doorontwikkeld,’ zegt Gezinus. ‘Een dubbele wand, zodat je door kan varen en ademen, er geen drukproblemen zijn, terwijl er een lek kan zijn. Een rubberen huid, tegen sonar detectie. De schroef was altijd hun zwakte, die maakte veel geluid. Maar ze hebben ooit ondanks sancties en handelsbeperkingen van Toshiba uit Japan en Kongsberg uit Noorwegen machines weten te kopen, waarmee ze ook geluidsvrije schroeven konden maken. Dat werd nog een internationale rel. Maar de Samara is nu echt op een heel ander niveau, met volledig autonoom varende systemen. Dit is nog een ombouw, maar ga er maar van uit dat nieuwe generatie onderzeeërs helemaal geen crew meer nodig hebben. Dus geen life support, geen verwarming, geen zuurstof, geen eten. Dat zijn dan gigantische onderwaterdrones, met kernkoppen.’

‘Dat is best eng eigenlijk,’ zegt Driekus. ‘Wat als zo’n drone zelf besluit om raketten af te gaan vuren?’ 

‘Dan komen we in het Terminator tijdperk. Machines tegen machines, en machines tegen mensen. Er zijn nu al van die enge drones die naast je hoofd ontploffen. Maar voor nu is de Samara niet in staat om zonder menselijke instructie raketten af te vuren. Die zijn gelukkig ook niet aan boord.’

‘Zullen we het over iets gezelligs hebben?’ vraagt Gezinus. ‘Hoe zou het thuis zijn? En met Jelle en Gerda? Moeten we niet iets van ons laten horen?’

‘Als we veilig de Dardanellen door zijn gekomen, dan sturen we ze een bericht.’

‘Moeten we dan ook weer zelf sturen?’

‘Wie weet. We vragen het Samara. We moeten straks wel weer fluisterstil zijn.’

‘Ssssst!’ zegt Gezinus ineens verschrikt en hij verstijft. 

Driekus en Berend schrikken. Wat heeft Gezinus gehoord? 

Gezinus kijkt paniekerig om zich heen.

Berend en Driekus kijken angstig en vragend naar hem en kijken ook rond.

Plotseling begint Gezinus hard te zingen:

‘WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUB-MARINE, YELLOW SUBMARINE!’

En hij lacht heel hard, hij valt dubbel van het lachen.

Driekus en Berend stompen hem. 

‘Lul!’

‘Eikel!’

‘Sorry mannen, ik moest even, ik kan zo slecht tegen stilte, en nu kon het nog even!’

‘Kom, we zijn er bijna, laten we ons voorbereiden.’

‘Aye aye, captain Iglo.’

‘Kovvie?’

‘Jaaaaa.’
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Gezinus praat tegen het scherm: ‘Samara, we naderen de Dardanellen. Doe hetzelfde als bij de Bosporus. Identificeer een schip en blijf er vlak onder varen.’ 

Samara wacht twee seconden en zegt: ‘Ik heb jullie manuele nagivatiehandelingen geanalyseerd, en kan nu zelf ook door ondiepe en krappere wateren varen. De zeestraat Dardanellen is 38 nautische mijlen lang. De oppervlaktestroming is 2 knopen westwaarts. De onderstroming is 2 knopen oostwaarts. Op elektrische aandrijving kan ik maximaal 7 knopen aanhouden. Tankers en containerschepen varen er met acht tot tien knopen. Met de huidige 98% acculading kan ik vier uur en 45 minuten lang varen zonder dat de nucleaire aandrijving of dieselaandrijving hoeft bij te springen. De route zal vier en een half tot vijf uren duren.’ 

‘Ho wacht,’ zegt Gezinus. ‘Schepen varen er harder dan wij kunnen? Hoe komen we dan ongezien verder als ons gidsschip ons voorbij vaart? En hebben we wel genoeg stroom?’

Berend kijkt vertwijfeld op. ‘We kunnen niet vrij varen, dan worden we sowieso gedetecteerd. En als we de nucleaire of diesel aandrijving starten ook.’

Driekus kijkt beide mannen aan. Dit is een groot probleem. Hij denkt na. 

Hij denkt lang na.

‘Frogger!’ roept hij. De andere twee kijken hem verbaasd aan.
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Alexei tuurt in de nacht, met zijn verrekijker over de zee, en ziet lampjes in de verte. ‘Oleg, we zijn er. Ayancik. Rustig aan nu.’ 

De patrouilleboot had er flink wat uren op volle kracht doorvaren op zitten, en mindert nu vaart. 

Ayancik is een klein havenplaatsje aan de noordelijke Turkse kust, met een zandstrand, boulevard met palmbomen en heuvels achter zich. 

‘Hier moet ergens die steiger zijn. Motor uit’, fluistert Alexei. Langzaam nadert de boot de baai. 

Alexei kent het plaatsje van zijn militaire training. Niet dat hij er ooit is geweest. Maar het stond bekend om het oude Amerikaans radarstation uit de koude oorlog. Hij had het ooit moeten bestuderen als een training voor een inval.

De branding in de baai ruist zacht. De grijze patrouilleboot bonkt tegen de steiger. Oleg springt op de steiger en legt de boot vast. 

Ze hadden de kleren van Boris uit de koffers gehaald, gepast en aangetrokken zodat ze er civiel uit zouden zien. De andere kleren hadden ze overboord gegooid. Het geld, wapens en de sieraden hadden ze over twee grote tassen verdeeld. 

‘Snel, uit het zicht, we moeten ons verstoppen.’ 

Met hun tassen over de schouder lopen ze gehaast over de steiger, op zoek naar een beschutte plek om ergens te slapen, morgen als toeristen verder te gaan en een auto te huren. 

Ze lopen naar links langs wat eettentjes en koffietentjes. De smalle straten zijn aan weerszijden bebouwd met appartementen van vier tot zes hoog. Het stadje is uitgestorven. 

Ze komen op een plein bij een hotel. Alexei trekt aan de grote deur, maar krijgt hem niet open. 

Oleg rabbelt agressief aan de deur. ‘Misschien krijg ik hem wel open.’ 

‘Doe normaal, we willen niet opvallen’, zegt Alexei.

Maar dat was te laat. Vanuit een politiebusje aan de overkant van het plein horen twee agenten de twee mannen Russisch praten. 

Twee Russen, in het holst van de nacht, in dikke lange winterjassen. Dat valt wel op in dit saaie stadje. De agenten stappen uit en lopen in de richting van de mannen.

‘Goedenavond heren. Is alles in orde?’

Alexei en Oleg schrikken op en kijken om. 

‘Shit,’ denkt Alexei. ‘Ik versta er niks van. Spreek geen woord Turks.’

Hij grijnst en zegt: ‘Yes, yes.’

De agenten zien het gehavende gezicht van Alexei, die zijn tas op de grond zet, hurkt, en open wil ritsen.

Beide agenten vertrouwen het niet. Eentje houdt zijn hand bij zijn wapen.

‘Stop!’ roept de ander. ‘Paspoort!’

Oleg laat zijn tas vallen en gooit zijn handen in de lucht.

Alexei steekt zijn linkerhand open naar voren, kijkt de agenten aan, en ritst met zijn andere hand langzaam de tas open.

Een van de agenten trekt zijn pistool en richt deze op Alexei.

‘Dollars,’ zegt Alexei. ‘Dollars.’ Hij grijnst.

Hij pakt langzaam een stapeltje geld uit de tas en reikt het naar de agenten. 

De agenten kijken naar elkaar en naar de Rus. 

‘Probeert hij ons nu om te kopen?’

Alexei merkt dat de agenten niet op zijn poging in gaan. 

Zijn hand zakt langzaam in de tas. 

Hij voelt naar het pistool. 

‘Handen omhoog!’ schreeuwt de agent. 

‘Paspoorten, nu!’

Alexei voelt het pistool, pakt het, trekt het snel uit de tas en richt naar de agent. De andere agent schiet meteen. 

Het schot knalt door het stille plaatsje en echoot tegen de heuvels aan. 

Duiven fladderen geschrokken uit de bomen met hun typische klapperende en suizende vleugelgeluid.

Alexei is in zijn schouder geraakt. Hij schreeuwt van de pijn, laat het pistool vallen en valt zelf op de grond. Oleg was weggedoken.

De agenten overmeesteren en boeien Oleg en Alexei, en trekken ze agressief hun bus in. Het dieselbusje start en gaat er snel vandoor.

Op het politiebureau duwen ze Oleg en de bloedende Alexei beiden een cel in. De agenten controleren de grote tassen. Tot hun verbazing zitten deze vol met geld, sieraden, horloges en tal van paspoorten, van steeds dezelfde kale man, maar onder steeds andere namen en nationaliteiten. 

Onder de kleding van de mannen treffen ze nog een laag legerkleren aan. De agenten beseffen dat dit geen gewone dieven zijn. Dit zijn Russische militairen. Dit is Russische maffia. 
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Berend ziet op het scherm de Samara onder een containerschip varen. Het containerschip vaart met 9 knopen, de Samara met 7. Tergend langzaam loopt het containerschip uit. 

Ze hadden dit spelletje al drie keer gespeeld. 

Driekus had het uitgelegd: ‘Ik speelde vroeger Frogger op mijn Commodore64. Dat had je niet op je Amiga, hè Schetema,’ plaagt hij Berend. 

‘Je was een kikker en je moest op voorbijdrijvende boomstammen en schildpadden springen. Die dreven horizontaal in rijen. Afwisselend naar links en naar rechts. Het doel was om de boomstammen en schildpadden mee te drijven, op het juiste moment te springen en zo naar de overkant te komen. Als je te vroeg of te laat sprong dan viel je in het water en was je af. Hier varen tientallen schepen exact dezelfde route. Wij doen hetzelfde, maar dan met ze mee, haasje onder!’

Gezinus en Berend kijken hem vragend aan. ‘Haasje onder?’

‘Ja, wij liggen precies onder de vaarroute. We beginnen te varen vlak voordat een groot schip over ons heen vaart. We varen zo lang mogelijk mee. Zodra het ons te veel heeft ingehaald, leggen we onszelf stil en drijven we voort. Totdat het volgende schip er aankomt, dan varen we weer een stuk mee. Zo ‘hoppen’ we deze zeestraat door.’

Berend kijkt verbluft naar Driekus. Die dikke broccoliboer is slimmer dan hij eruitziet. 

‘Samara, heb je meegeluisterd? Is dat realistisch?’

Samara was vier seconden stil. ‘Momenteel varen er elf containerschepen en zes olietankers van formaat achter ons. We kunnen vijftien keer meevaren, stilvallen en weer meevaren. Volgens mijn berekeningen zijn we niet te detecteren als we stilliggen, en ook niet als we meevaren. Er is 97% tot 106% kans dat we voldoende stroom aan boord hebben, afhankelijk van stromingen en het aantal opstarts. Mijn advies is om maximaal twaalf keer op te starten om boven de 100% kans te blijven. Zal ik de geschikte schepen analyseren, een procedure uitrekenen en autonome navigatie starten?’

‘Uh okay,’ zegt Berend, verbaasd over hoe snel Samara van begrip is.

‘Routeberekening compleet, de eerstvolgende opstart begint over drie minuten als de RED OPAL aan komt varen. Lengte 175 meter, 31 meter breed, diepgang 8 meter, 10 knopen, westwaarts.’

‘Dit is wel TomTom on steroid pills’, zegt Gezinus.

‘Ik wil niet weten wie Tom is en wat voor pillen jij allemaal slikt,’ grapt Driekus.

‘Dat wil jij inderdaad allemaal niet weten, haha,’ lacht Gezinus.
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Oleg zit in een koude cel. Waar is hij in terecht gekomen? Wekenlang verveelde hij zich dood en nu zit hij ineens in fucking Turkije, in een smerige gevangenis. 

In de cel naast hem hoort hij Alexei schelden. Hij hoort dat Alexei wordt geslagen en er wordt tegen hem geschreeuwd. Dan hoort hij Alexei brullen van pijn en is het stil.

Zijn celdeur zwaait open. Twee vervaarlijk brede Turkse militairen komen binnen. Oleg schrikt en houdt zijn handen voor zijn gezicht. Hij krijgt een klap. In gebrekkig Russisch vraagt de man:

‘Naam en rang?’

Oleg bibbert van angst.

‘NAAM EN RANG!’

‘Oleg Sibiryakov, marinebewaking Sebastopol.’

‘Marinebewaking? Wat doe je hier?’

‘Mag ik bellen? Dit is een misverstand.’

De Turkse militair barst in lachen uit. ‘Je mag straks je mama bellen, jongen. Vertel op, wat doe je hier?’

‘Ik kreeg opdracht van hoofd bewaking Alexei Durov om hierheen te varen. Ik weet verder van niets.’

‘Alexei is de man hiernaast?’

‘Da.’

‘Wat is jullie missie?’

‘Het bewaken van een project, meneer.’

‘Welk project?’

‘Dat kan ik niet zeggen meneer.’

‘Een project hier?’

‘Nee Sebastopol.’

‘In de haven? Wat doe je dan helemaal hier?’

‘Opdracht van Alexei meneer. Weet ik verder ook niet.’

‘Hoe kom je aan al dat geld en juwelen?’

‘Dat is niet van mij, dat is van Boris Suchovienko.’

‘Wie?’

‘Hoofd marinebasis Sebastopol, meneer.’

‘Waar is hij?’

‘In de zee.’

De militair stampt weg. Oleg hoort hem de celdeur van Alexei opentrekken. Hoort een stomp en een gil, en de man stampt weer terug.

‘Ik geloof niks van je verhaal. Wil je dat ik jou ook aanpak?’ De man komt dreigend met zijn vuisten op Oleg af en geeft hem een harde stoot tegen het hoofd.

Oleg duizelt.

Nog een klap. Hij ziet zwart.

‘Ik ga nu je vriend afmaken als jij niet praat en jij bent de volgende!’, roept de militair.

Oleg rilt van angst, barst in tranen uit, begint te hyperventileren, en onder het snotteren door stottert hij eruit: ‘h-het het i-is all-allemaal mijn schuld!’

De militair verandert ineens van houding. Hij legt zijn hand Oleg zijn schouder en zegt. ‘Vertel maar jongen. Vertel alles maar.’

Oleg begint nog harder te huilen. En begint een onsamenhangende stroom van onderbroken zinnen te vertellen. ‘Nou eerst was er dus een vissersboot en we vonden drank, veel drank, en, dus, smokkelwaar, en we toen hebben we de drank gestolen en opgedronken en en, en,’

Oleg snikt. 

‘We hebben gedronken want we kregen geen soldij en we hadden honger en en’

Oleg veegt zijn natte gezicht met de mouw van de peperdure en veel te grote jas van Boris af.

‘Ik moest op de uitkijk staan, en ik zag dus die vissersboot en toen dronken we veel, en we werden wakker, en toen was ze weg.’

‘Wie was weg?’

‘Samara.’

‘Je collega?’

‘Nee.’

‘Je vriendin?’

‘Nee!’ zei Oleg geïrriteerd. ‘De Samara! De duikboot!’

Door de wanden heen hoorde hij Alexei vloeken en tieren. Die had het gesprek meegekregen. ‘Hou je rotbek Oleg, hou verdomme eens je bek!’ 

‘Duikboot?’ De militair stond op, en liep naar weer Alexei. 

‘Welke duikboot?’

Alexei spuugt op de grond. De klodder slijm zit vol bloed. Hij grijnst naar de Turkse militair. En krijgt een harde klap.
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‘Zestien procent stroom,’ fluistert Berend. ‘Ik vind het nu wel spannend worden. We moeten nog bijna een uur.’

De Samara lag roerloos stil, aan de westzijde in de Dardanellen, op veertien meter diepte, onzichtbaar van boven, en onpeilbaar vanuit het water. De zon was al een uur op, en streek haar licht schuin over het water vanuit het oosten. 

Het grote containerschip waar ze onder hadden gevaren trekt op het scherm voor ze weg. Het duurt nog zeker een kwartier voordat het volgende schip over ze heen zal varen.

Gezinus zit zich op te vreten. Hij kan niet bewegen, en nog erger: niet praten. Hij zit met zijn vingers te roffelen en kijkt zenuwachtig om zich heen. Overal buizen en leidingen en kabels. Oude systeemkasten met meters en schermen. Het mag wel een likje verf gebruiken. Hij heeft wel vaker wekenlang op zee gezeten, maar niet in zo’n afgesloten sardineblik. Hij mist frisse lucht en daglicht.

Tergend langzaam komt de olietanker dichterbij. ‘Schiet nou op. Ik moet ook nog naar de wc.’ Het is zo stil dat hij zijn eigen hartslag hoort bonken. Bombom. Bombom. Bombom. Hij hoort zichzelf ademen. En Driekus, die naast hem zit, hoort hij ook ademen. Door zijn neus. En dat maakt een beetje een fluitend geluid. Zo irritant. Waar blijft die olietanker nou.

Samara peilt automatisch de afstand en de snelheid van de olietanker. Zodra deze voor 1/3 boven haar vaart, zet ze de elektromotoren maximaal aan. Zo kunnen ze een geruime tijd meevaren, tot de olietanker voor 2/3 voorbij is. Dat is het moment dat ze de motoren uitschakelt, en verder voorwaarts drijft, tot ze langzaam tot stilstand komt. Wachtend op het volgende schip. Gelukkig is er geen zijwaartse stroming, dan zouden ze te ver onder het schip vandaan komen en kunnen worden gedetecteerd.

Gezinus verveelt zich. In zijn hoofd blijft dat kinderlijke Beatles liedje zitten. 

“In the town where I was born

Lived a man who sailed to sea

And he told us of his life

In the land of submarines

So we sailed on to the sun

‘Til we found a sea of green

And we lived beneath the waves

In our yellow submarine”

Tijd om de zon even te kunnen zien. Schiet op Samara. Kom op!
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Ethan staat in de rij bij de Starbucks want de koffiemachine op zijn etage is nog stuk. Voor hem in de rij bij de Starbucks staat een joviale lange, slanke kerel in pak lachend met het personeel te praten, in slecht Engels. 

Hij kent hem van gezicht, maar weet niet wie het is. Hij klinkt Zweeds of Deens of zo. Absoluut geen militair, meer een politicus. De man bestelt: ‘Yes, koet morning! Hi! How are you! Zo greet to see you akain! Ken ai hef a keppetsjino and a bag of tsjokelet kookees? Zenk you! Bye! Have a kreet day!’ 

‘Hoe kun je zo vroeg zo vrolijk zijn. En schiet eens op man, ik heb zo een call,’ denkt Ethan. Hij bestelt, krijgt zijn koffiebeker en trekt een sprintje naar de lift. 

Hij ploft op zijn bureaustoel en logt in. Nog negen minuten. Ethan leest of er nog updates zijn. Het is rustig gebleven in de Zwarte Zee. Mooi.

Ethan zoekt door de NAVO-database, sectie onderzeeërs. Rusland heeft veel onderzeeboten. Sommige zwaar verouderd. Anderen liggen al jaren te wachten op revisie, met vertraging. Ze hebben er zelfs eentje geleased aan India. Maar Rusland bouwt tegelijkertijd ook nieuwe onderzeeërs. 

Tot gisteravond laat had hij een overzicht gemaakt van alle Russische onderzeeërs, hun bekende ligplaatsen, en hun mogelijke posities. Hij was halverwege in slaap gevallen bij het stuk voor stuk verifiëren van de locatie van alle onderzeeërs op basis van satellietdata, sonar-peilingen en intelligence. Hij was vanochtend vanachter zijn bureau wakker geschrokken toen de eerste collega’s binnen kwamen.

‘Pling’. Het is 8:30. Tijd voor de call. Ethan doet snel zijn haar een beetje recht, en logt in. Wederom achttien deelnemers. 

Ethan begint: ‘De Russische operatie in de Zwarte Zee is ten einde. Het onderzoek naar de locatie van alle onderzeeërs is over een half uur afgerond.’

De voorzitter kijkt tevreden. ‘Prima, hou ons op de hoogte. Voor nu is deze situatie afgeschaald tot alertheid. Turkije, de Bosporus kan weer open, tenzij er bezwaren zijn van de deelnemers.’

De Turkse afgevaardigde let echter niet op. Hij staat op mute, praat druk tegen zijn telefoon. Bellen tijdens een call wordt niet gewaardeerd, dus de voorzitter kijkt strak in de camera en maant: ‘Turkije?’

De Turkse afgevaardigde kijkt in de camera, legt zijn telefoon weg, en zegt: 

‘Ik kreeg net een urgent telefoontje van onze militaire inlichtingendienst. Vannacht zijn twee gedeserteerde Russische marine-bewakers ons land binnengedrongen. Ze zijn opgepakt en verhoord. Een van hen claimt dat een Russische kernonderzeeër is vermist.’ De man zet zijn leesbril op, pakt er een briefje bij, en leest voor: ‘de K-295 Samara. Vermist uit Sebastopol sinds donderdagochtend tussen 02:00 en 08:00.’

Alle deelnemers kijken verschrikt op. Dit onderbouwt de bewering uit Oekraïne dat Rusland ze beschuldigde van het kapen van een vaartuig. En het onderbouwt ook de grootschalige actie van Rusland in de Zwarte Zee. 

‘Een kernonderzeeër? In de Zwarte Zee?’ vraagt de voorzitter.

Ethan begint als een razende te zoeken en zegt: ‘De K-295 Samara is een Akula-klasse kernonderzeeër…’

‘Haha,’ de Amerikaanse vertegenwoordiger begint te lachen. ‘Akula is Typhoon-klasse, dat is de grootste onderzeeër ter wereld, die krijg je echt nooit in de Zwarte Zee.’

‘Nee wacht,’ zegt Ethan. ‘Er zijn twee soorten Akula’s. Dat is de NAVO-benaming. Maar je hebt ook de Shchuka-B Akula. Dat zijn kleinere kernonderzeeërs. Rusland gebruikt de Shchuka benaming. Het betekent snoek.’

De groep begint door elkaar te praten. De voorzitter maant tot stilte. ‘Waar is de K-295 Samara?’

Ethan zoekt. ‘Volgens onze data ligt ze in een loods in de haven van Zvezdochka, dat is in de Witte Zee. Ze had in 2023 klaar moeten zijn na uitgebreide modernisering, om in gebruik te worden genomen voor de Pacifische Vloot. Ik kijk nu via de satellieten.’

De groep wacht ongeduldig. Een aantal deelnemers begint zelf ook te zoeken. 

Ethan zoomt met de live satelliet in op de gigantische loods in de noordelijke haven. Er is weinig activiteit. Hij scrolt door de geschiedenis van de locatie. Hij kan zo snel niets vinden. Je moet uren, dagen, weken, misschien wel maanden terug en dan hopen dat je iets vindt. Dat gaat uren kosten. Dagen.

Dan bedenkt hij zich iets. Sebastopol werd er gezegd. Hij pakt het satellietbeeld van de havenstad en beperkt zijn zoekfunctie tussen nu en een paar dagen terug. Hij scrolt door de beelden. In de grote haven zie je per uur tijdsinterval een haarscherpe foto van bovenaf schepen aankomen, afmeren en aanmeren. 

En daar ziet hij het in zijn ooghoek. In de kleine voorhaven. Hij scrolt van links naar rechts heen en weer. In de beelden tot donderdag 7 November 6:00, ligt vrijwel niet van het donkere zeewater te onderscheiden, het donkere silhouet van een onderzeeboot. Op de foto van donderdag 7 November 7:00 is deze weg. 

Ethan deelt de beelden met de groep.

Iedereen begint luid door elkaar te praten. ‘Dat is geen Kilo-klasse onderzeeër! Hoe hebben we dat kunnen missen!’ ‘Een gemoderniseerde nucleaire onderzeeër in de Zwarte Zee?’ ‘Met kernkoppen?’ ‘En Rusland is haar kwijt???!’ ‘Wie heeft dat ding dan in handen?’ ‘En waar is de duikboot nu??!’

De voorzitter maant tot stilte. Hij denkt na. 

‘We moeten dit meteen escaleren naar SACEUR, MARCOM, en NAC. Ik heb scenario’s en acties nodig.’

De deelnemers beginnen een discussie.

‘De K-295 is al ruim 25 uur spoorloos. Ze kan ergens diep in de Zwarte Zee zijn, gezonken, of verborgen, of in de Zee van Azov, en ook allang door de Bosporus zijn gevaren, dan is ze nu in de Egeïsche zee.’

‘Onmogelijk,’ zegt Turkije. ’De Bosporus is gesloten, en we monitoren gezamenlijk op onderzeeboten met actieve en passieve sonar, en onze marine luistert actief naar activiteiten.’

De Griekse vertegenwoordiger doet zijn armen over elkaar, maakt een schamperend geluid, maar zegt niks.

‘We moeten in de hele regio met sonar gaan peilen,’ zegt Frankrijk. Wij hebben nieuwe actieve/passieve sonarboeien.’

‘We moeten ook gaan controleren op verhoogde radio-activiteit.’

‘We gaan Rusland om opheldering vragen en ook hulp aanbieden,’ zegt Duitsland.

‘Rusland hulp bieden?’ vraagt de V.S.

‘Ja. Beseffen jullie hoe ernstig dit is? Denk even mee. Een Russische kernonderzeeër is vermist. Als deze verongelukt kan dit een tweede Tsjernobyl betekenen. Maar dan keer tien. Er zijn namelijk kernkoppen aan boord bij dit type schepen. Wie heeft controle over de K-295? Oekraïne? Dan hebben we hen ook niet meer onder controle. Wat als ze een Kalibr met kernkop afvuren op Moskou? Dan escaleert dit tot een derde wereldoorlog. Mag ik jullie eraan herinneren dat we altijd al zeer tegen extra wapens voor Oekraïne waren?’

‘Denk je dat Oekraïne een crew van zeventig man heeft kunnen opleiden om een kernonderzeeër te kapen en bedienen? Dat lijkt me sterk. Het komt op mij over als een ongeluk. Dat ding is gezonken. Net als onlangs die onderzeeër in China.’

‘Het kunnen ook gedeserteerde Russen zijn. De crew van de K-295, die ermee vandoor is. Dan moeten we ze vinden en helpen. We willen heel graag weten welke techniek er in een gemoderniseerde Russische kernonderzeeër zit.’

‘Maar wat als het getrainde terroristen zijn? Die een kernoorlog proberen te ontketenen? Wat als ze op Ankara, Rome, Parijs of Londen schieten? Kalibr raketten hebben 2500 kilometer bereik.’

‘Of Teheran. Of Tel Aviv. Of Ryad.’

‘Holy shit. We moeten Moskou waarschuwen. Dat we ons niet laten uitlokken tot een kernoorlog, en dat zij dat ook niet moeten doen.
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‘Klop klop.’

‘Ja.’

Alexsandr Vjazemski kijkt op van zijn stukken als de zware houten deur van zijn kamer opengaat.

Zijn staf komt voor zijn bureau staan. Ze wachten tot de deur gesloten is.

‘Excellentie. We zijn gebeld door de NAVO. De Bosporus blijft dicht. Ze weten van de K.295. Ze hebben ook een specifieke tijd van vermissing doorgegeven: tussen zes en zeven uur, gisterochtend.’

‘Hoe weten ze verdomme meer dan wijzelf? Zitten zij hier zelf achter?’

‘Ze maken zich ernstig zorgen over een kernramp. Ze willen aangeven hier geen enkele rol in te hebben. Ze zijn bang voor een nucleaire explosie of een nucleaire aanval en vragen om in het geval van een aanval niet te reageren.’

‘Niet reageren?’ Dus zij kunnen Moskou wegvagen zonder enige vergelding?’

‘Ze geven aan zelf ook niet te reageren, mocht er een aanval op een van hun landen komen.’

‘Hmmm. Geloof je ze?’

‘We vertrouwen niemand, meneer.’

‘Er zitten toch geen kernkoppen in de K-295?’

‘Nee meneer.’

‘Weet je het heel zeker?’




‘Ja meneer, de K-295 is zonder wapens naar de Zwarte Zee vervoerd, we hebben dit geverifieerd. Ze zou pas komende week worden geladen.’

‘Dus als er een aanval komt, dan is het niet vanaf de K-295. Dan zijn ze het zelf.’

‘Laat ze dan maar in de waan dat er mogelijk een kernkop aan boord is.’

‘Meneer, ze bieden aan samen te werken om de Samara te zoeken, en waar nodig raketten uit de lucht te schieten.’

‘Weten ze waar ze is?’

‘Daar lijkt het niet op meneer.’

‘Heeft je team in Istanbul haar al gevonden?’

‘Ze lijkt er niet meer te zijn, meneer.’

‘Heeft China er software in geplaatst zodat zij de boot zonder bemanning op pad stuurt met een eigen doel?

‘Dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk.’

‘Mag ik een opmerking maken, meneer. De stealth en autonome technieken werkt bijzonder goed. Ze is onopgemerkt door de Bosporus gevaren, en Turkije en de NAVO hebben niets door.’

‘Maar we weten nog steeds niet wie haar in handen heeft. We moeten haar terugkrijgen, of bombarderen. Dat zijn de twee enige opties! Prepareer de vloot in de Egeïsche zee! Bedank de NAVO vriendelijk en zeg dat we geen idee hebben waar ze het over hebben. We gaan over op dreigingsniveau 4. Ik vertrouw de NAVO niet.’




Vrijdag 8 november 2024, 9:34 Egeïsche Zee 

 

De Samara glijdt de Dardanellen uit, de Egeïsche zee in, met 3% batterij. Boven haar vaart een groot containerschip, dat naar het zuiden afbuigt. 

Samara start de reactoraandrijflijn en de boot versnelt. Bijna zeven uur hebben ze over dit traject gedaan. Het haasje-onder spel werkte goed, maar heeft veel tijd gekost. 

Het was een spannend traject, want ook de Dardanellen zijn op sommige stukken verraderlijk smal, ondiep en met stromingen. Samara heeft ze er perfect doorheen geloodst.

‘Dat ging ook maar net goed. Ik kneep hem wel. Drie procent batterij over… straks hadden we de dieselaandrijving of de reactor aan moeten zetten. En waren we ontdekt,’ zegt Driekus.

‘We hadden volgens de planning om 7:00 een signaal aan Jelle en Gerda moeten sturen,’ zegt Gezinus. 

‘Ja die zullen zich nu wel afvragen waar we zijn…’

‘Ik durf hier niet meteen naar boven te komen,’ zegt Gezinus. ‘We hebben geen idee hoe de wereld erbij staat. Ik stel voor dat we een manoeuvre naar het noorden maken, afwijkend van de doorvaarroute. Daar gaan we naar boven om even verbinding te maken.

De Samara maakt een snelle bocht naar rechts en zet koers naar een rustig punt dat Berend op de kaart aanwijst, tussen twee eilanden: het Griekse Samothraki en het Turkse Gökçeada.

Driekus zegt: ‘mannen, ik probeer even wat slaap te pakken. Over zes uur wisselen we af.’ Hij sjokt op zijn sloffen naar de vertrekken, en kruipt in een stapelbed. 

Hij is wel eens met zo’n all-inclusive naar Griekenland geweest. ‘Hoe heette dat ook alweer. Chalkikidiki of zo. Polychromo. Zoiets. Een schiereiland met een mooi zandstrand. Zon. Drankjes. Eten. Grote bedden. Heel wat anders dan deze kille, claustrofobische onderzeefrikandel. Man, wat heb ik zin in een frikandel. En die Grieken konden koken zeg. Lamsvlees. Goddelijk. Suzuki, dat is ook een automerk…’ Zijn gedachten vormen een wolk van vage associaties. Driekus valt al snel diep in slaap.
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‘We zijn op de bestemming. Ik zie geen ander verkeer. We kunnen ongezien naar boven, is dat akkoord?’ vraagt Samara.

‘Prima,’ zegt Berend. 

‘Ik wil echt even een luchtje scheppen!’ zegt Gezinus. 

‘Vijf minuten, niet langer!’, waarschuwt Berend. ‘We willen niet gezien worden.’

De zee is strakblauw, de zon schijnt helder. Een grote donkere schim klimt naar het oppervlak van het heldere groene water. De commandotoren van de Samara komt boven, en het water spoelt eraf.

Gezinus klimt naar boven, draait het luik open en knippert met zijn ogen. Zoveel licht heeft hij in dagen niet gezien. Hij voelt de zon op zijn gezicht. Het is twaalf, misschien vijftien graden, maar de warmte van de zon… heerlijk. 

Hij doet zijn hand boven zijn ogen en tuurt over de horizon. Links en rechts liggen kleine, rotsachtige eilanden met wat groene begroeiing. Hij schat de afstand tot het kleine eiland ten noorden op zes, of acht, en tot het langere eiland ten zuiden op ongeveer twintig kilometer. Verder is de zee leeg. Ook geen vliegtuigen te zien.

En dan die geur van de zee. Hij heeft even een euforisch gevoel van vrijheid. Hij is op zee. In Groningen is hij thuis, maar op zee is hij ook thuis. Zowel op het Groninger platteland als op zee heb je een oneindige horizon. Wat een contrast met de paar meter afstand in de metalen buik van deze duikboot. 

‘Gezinus!’ roept Berend. ‘Kom, stuur je bericht!’

Gezinus trekt het luik omlaag, draait het voorzichtig dicht om de kabel van de Starlink niet te beknellen, en klimt naar beneden.

Berend heeft de laptop al opengeklapt. Gezinus leest de berichten van Jelle en Gerda:

‘In soad kommunikaasje oer de kabels. NAVO fertocht dingen. Xjes Radio Jelle & G.’

Gezinus tiept terug:

‘In hjerring mei trije gyros, graach’

Hij plaatst dit bericht voor de zekerheid ook op X.

‘Wat schrijven ze?’ vraagt Berend.

‘Er is veel communicatie op de lijnen, NAVO vermoedt dingen. En dan kusjes van ze.’

Berend trekt de laptop naar zich toe, logt op in zijn geprepareerde webpagina en begint te lezen in de afgeschermde NAVO-communicatie waar hij zich eerder in had gehackt. 

Hij leest hardop:

‘Okay, ze weten dat de Samara weg is, maar niet waar we zijn. Ze zijn bang voor escalatie. En voor een kernoorlog? Jezus. We hebben toch helemaal geen wapens aan boord? Toch Gezinus?’

‘Nee,’ zegt Gezinus. ‘Ik heb de torpedoruimte en de opslag zelf gecontroleerd.’

‘Maar de verticale lanceerbuizen dan?’

Gezinus kijkt Berend vragend aan. ‘Shit!’

Berend klapt de laptop snel dicht en roept: ‘Samara, duiken! Zet koers naar de Middellandse zee en ontwijk alles. Meld het meteen als je wat ziet!’

Terwijl de duikboot ballast uitblaast rennen Gezinus en Berend op hun sloffen naar de ruimte voor de commandokamer. Hier is de lanceerinstallatie van de kruisraketten. Ze controleren buis voor buis.

Leeg. 

‘Gelukkig maar.’
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In de rugzak op het stapelbed ligt de telefoon van de Chinese monteur. Het scherm licht op. Drie procent batterij. Eén streepje bereik.

‘Ping!’ Dunya ziet het bericht. De telefoon van de Chinese monteur maakt weer contact! Ze gaat rechtop zitten, start de scanner en logt meteen in. 

Cosmote? Welk land is dat? Ze zoekt de zendmast op. Griekenland. Samothraki. Ze zoekt het op de kaart op. Een eiland in de Egeïsche zee. Hebbes! Ze zijn dus doorgevaren en in de Egeïsche zee terecht gekomen. Ze maakt screenshots.

Wat kan ze nog meer ontdekken? ‘Misschien de microfoon en camera,’ denkt ze. Ze start de foto app op de telefoon en maakt een opname van dertig seconden, dat ze begint te downloaden. Het bestand druppelt heel traag binnen. 

Ook scant ze het lokale netwerk van de telefoon af, op zoek naar andere bluetooth en wifi verbindingen. Ze vindt één netwerk: ‘UnderseafrikanDEL. Wat een rare naam. Ze noteert het.

Met een brute force aanval probeert ze te verbinden. Een script vuurt wachtwoorden op het netwerk af. Binnen een minuut is ze verbonden. Ze doet een traceroute naar het internet en noteert de IP-adressen. 

Starlink. ‘Slim’, denkt ze, ‘Heel slim. Ze hebben Starlink.’

Ze scant het lokale netwerk af en vindt 1 ander apparaat. Ze start een poortscan, maar het apparaat zit potdicht. ‘Professionals,’ denkt ze. 

De accu van de mobiele telefoon in de Samara raakt leeg. De telefoon valt uit, en de verbinding valt weg. Het downloaden van de opname wordt verbroken. Ze heeft maar een paar seconden audio en video op haar laptop binnen kunnen halen. Het bestand is afgebroken en dus corrupt.

Ze opent het videofragment in VLC en warempel, het speelt toch af. Je ziet een zwart, ruisend beeld. De camera heeft geen omgeving kunnen filmen. Ze probeert het beeld op te krikken, maar zonder resultaat. ‘Jammer,’ denkt ze. 

Ze zet haar hoofdtelefoon op, speelt de video opnieuw af, en hoort een zacht gebrom. Ze zet het volume harder, en speelt het fragment opnieuw af. Het geluid is een gebrom dat aanzwelt en stopt. Ze speelt het nog een keer af, met nog hoger volume. Ze zet het in een lus zodat het oneindig afspeelt.

Boos gooit ze haar hoofdtelefoon op haar bureau. ‘Het is gesnurk! Er lig gewoon iemand te snurken!’
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Ethan krijgt een verzoek tot een call vanuit Napels. Daar zit het team dat de regio rond de Zwarte Zee in de gaten houdt, en waar vanuit militair ingrijpen in de regio wordt gecoördineerd.

Er verschijnen meerdere mensen in beeld. ‘Buongiorno,’ zegt de vrouw met Italiaans accent. ‘Er zijn meerdere updates. Er is Russische activiteit in de Egeïsche zee. Meerdere fregatten zijn gesignaleerd en verspreiden zich.’

De Griekse vertegenwoordiger onderbreekt haar. ‘En er is zojuist een melding van een hiker binnengekomen, die claimt vanaf hel eiland Samothraki rond tienen de commandotoren van een onderzeeër te hebben gezien. Dit alles is een grove schending van onze territoriale wateren! Dit is onacceptabel!’

‘Nee, onze territoriale wateren!’ roept de Turkse vertegenwoordiger.

‘Daar gaan we weer,’ denkt Ethan. Beide landen claimen niet alleen eilanden maar ook grote stukken zee. Waar Griekenland het merendeel van de eilanden en de zee in handen heeft, probeert Turkije dat ook. De afstand van territoriale wateren is 12 zeemijlen vanaf de kust, omgerekend meer dan 20 kilometer. In sommige gevallen liggen eilanden of het vaste land van Griekenland en Turkije zo dicht bij elkaar, dat de wateren elkaar overlappen. Vooral als ergens olie of gas wordt gevonden, claimen beide landen het eigendom, en vliegen elkaar in de haren.

‘Leg jullie geschillen voor nu opzij. Het is inderdaad een grove schending van Rusland, voor beide landen en voor OTAN. Wij zullen dit hoog opnemen en contact met ze zoeken,’ zegt Frankrijk.

‘Wat doen ze daar überhaupt!’ roept Duitsland.

‘Ik kan me maar één reden bedenken,’ zegt Ethan. ‘Dat is die onderzeeër. En Rusland wist al dat die daar zou komen. Anders zouden ze nooit zulk risico nemen.’

‘We varen erheen met onze fregatten om ze in de gaten te houden!’, zegt Griekenland.

‘Wij ook!’, roept Turkije.

‘Ik eis dat we dit coördineren en dit niet verder laten escaleren,’ zegt de afgevaardigde van de V.S. ‘Voer onderzoek uit, en hou ons op de hoogte. Ik stel voor dat we opschalen naar het een-na-hoogste escalatieniveau. Als daar nu een gekaapte duikboot vaart, dan is het risico dat deze ook de Middellandse zee bereikt. Wij gaan ook groot materieel sturen, en ik escaleer dit tot de top.’

De rest stemt unaniem in. 

‘Ik wil nog een dringende suggestie doen,’ zegt Italië. ‘We moeten voor nu helaas aannemen dat er een door terroristen gekaapte kernonderzeeër met kernkoppen richting de Middellandse zee vaart. Het enige land waarvan wij kunnen bedenken dat het financieel, technologisch en operationeel tot een dergelijke operatie in staat is, is Iran. We moeten Israël op de hoogte brengen.’

De groep stemt in.
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Driekus verveelt zich. Geen telefoon, geen X. Geen appjes. Geen ritje op de John Deere. Geen avondje stappen in 050. Geen shoarma. Geen contact met de buitenwereld. De altijd kwebbelende Gezinus ligt te slapen, en Berend zegt weinig. 

Berend is inderdaad geen prater, tenzij het over techniek of zijn plan gaat. Hij zit een beetje voorovergebogen over zijn laptop.  

‘Het spannendste deel van ons avontuur zit erop,’ zegt Driekus. ‘Nu is het gewoon een kwestie van even naar Nederland varen.’

Berend gromt en kijkt niet op van zijn laptop.

‘Ik bedoel, die vissersboot, de kaping, en het wegkomen. De Bosporus, dat was spannend. Het is een wonder dat we daar doorheen kwamen.’

‘Frogger was echt slim van je.’

‘Samara is pas slim. Ongelofelijk wat deze boot kan.’ 

‘Ik ga een tukje doen.’

‘Goed idee, ik ook.’

Op het scherm van Samara staat: diepte 100 meter, snelheid 31 knopen. Locatie Mirtoïsche zee: Alle systemen staan op groen. 

Ook op het scherm: honderden blauwe, paarse, gele en oranje pijltjes op een geografische kaart. Cruiseschepen, zeilschepen, jachten, vissersboten, tankers, containerschepen, autocarriers en catamarans. 




Hoofdstuk 10

 

Middellandse Zee
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Een zwarte schim schiet met 33 knopen geruisloos door de Mirtoïsche zee op een diepte zodat ze met warmte-satellieten niet te traceren valt. 

Binnenin de K-295 snoek-klasse nucleair aangedreven onderzeeër Samara heerst serene rust. Drie mannen liggen net een half uurtje bij te komen van een paar extreem intense dagen. 

Biep! Biep! Biep!

De mannen schrikken versuft wakker. Alweer een alarm? Wat nu weer?

Biep! Biep! Biep!

Ze stappen uit de stapelbedden van het vertrek, stappen in hun sloffen en rennen naar de commandoruimte. 

Op het radarscherm verschijnen tussen allerlei gekleurde pijltjes nu ook groene, grijze en rode pijltjes. 

‘Fregatten,’ zegt Gezinus. ‘Russische, Turkse en Griekse!’

‘Kunnen ze ons detecteren?’

‘Nee, als het goed is niet. We blijven doorstomen naar de Middellandse Zee.’

Op dat moment klinkt een doffe explosie in de verte. De mannen kijken verschrikt op.

‘Dieptebommen,’ zegt Gezinus. 

En weer een doffe knal. En nog een. 

‘Zitten we diep genoeg?’

‘Samara,’ zegt Berend, ‘vaar zo diep als je kan, en ontwijk de fregatten en dieptebommen.’

De onderzeeër maakt een plotselinge duik, en de mannen moeten zich vasthouden om niet om te vallen. 

Driekus grijpt mis en glijdt in volle vaart op zijn sloffen door de commandokamer om hard tegen de voorste wand te stoten.

‘Zouden ze ons hebben gevonden?’ vraagt Driekus, terwijl hij over zijn zere knieën wrijft.

‘Ik weet het niet, we moeten zo diep mogelijk zakken en wegwezen hier!’ zegt Gezinus.

‘Hoe diep kunnen we?’

‘De Samara kan in theorie tot 600 meter duiken, maar alles onder de 400 meter is wel een extreme belasting voor haar structuur, de druk is dan zo gigantisch hoog.’

‘Hoe diep is het hier?’

Gezinus pakt het sonarscherm erbij, en toont in 3D de diepte van de zee voor zich. 

‘Hier 432 meter, verderop wordt het iets dieper.’

De Samara zakt snel van 108 meter naar 114, 136, 157, 179…

BOEM! Een hardere knal doet de Samara schudden. De mannen kijken elkaar met grote ogen aan. Dat was dichtbij…

192 meter…

221 meter…

BOEM!! Een nog hardere knal. De mannen duiken ineen, beschermen hun hoofd met hun armen, en kijken angstig om zich heen.

BOEM!!!

Gezinus kruipt op handen en voeten over de schuine vloer, trekt de kast met zuurstofmaskers weer open, en fluistert: ‘Snel, doe op, straks springt een leiding of raken we lek!’

Hij pakt de maskers, deelt ze uit. Berend en Driekus zetten de maskers snel op.

254 meter…

BOEM!!!! De knal is oorverdovend hard en galmt door de onderzeeër, die hard heen en weer wordt geschud. De mannen kunnen zich met moeite vasthouden.

‘Dit is het einde,’ denkt Berend. ‘Dit is een kansloze missie en wij zullen hier in een paar milliseconden worden platgedrukt…’ met veel spijt denkt hij aan de levens van Driekus en Gezinus. Het is allemaal zijn schuld dat ze hier zitten. 

287 meter…

313 meter…

BOEM. Deze knal is minder hard. 

Boem. Ook deze dieptebom is zachter.

346 meter…

369 meter…

Boem… een zachtere bom. 

402 meter…

De fregatten op het scherm schuiven langzaam opzij. De Samara gaat horizontaal verder.

‘Dit waren de Russen, ze zijn gewoon random dieptebommen aan het gooien!’ fluistert Berend.

De Samara maakt krakende geluiden door de grote druk op de buitenwand.

‘Dus ze weten niet waar we zijn?’

‘Denk het niet nee.’

De mannen doen hun maskers af en kijken elkaar aan.

‘Godsamme zeg. Hai toch.’

‘Ik deed het bijna in mijn broek man. Dacht echt dat het voorbij was.’

‘Ik wist niet dat de NAM hier ook actief was,’ zegt Driekus.

Berend en Gezinus kijken hem vragend aan.

‘Dikke aardbevings ja!’ zegt Driekus.
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Griekse en Turkse fregatten varen in de richting van meerdere Russische fregatten die de Egeïsche Zee doorkruisen en dieptebommen gooien. Ze proberen hun doorgang te blokkeren. 

‘Dit is de Nikiforos Fokas, staakt uw vuren, u bevindt zich in Griekse territoriale wateren.’

‘Dit is de Admiral Gorshkov, wij eisen vrije doorvaart.’

‘Dit is de Gokova, u bevindt zich allen in Turkse wateren, vaart u weg, of wij zullen schieten.’

‘Dit is de Admiral Gorshkov, dit is een interne Russische affaire.’

De Nikiforos Fokas vuurt een waarschuwingsschot af voor de boeg van de Gorshkov.

De Gorshkov draait weg van de Fokas, in de richting van de Gokova.

De Gokova vuurt een schot af, tussen de Russische en de Griekse fregatten in.
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‘Zijn die Russen helemaal gek geworden! Dieptebommen in onze territoriale wateren? Dit is een openlijke oorlogsdaad!’ roept de Turkse afgevaardigde in de videocall. ‘Ik eis bijstand op basis van Artikel 5!’

De Griekse afgevaardigde briest. ‘Wij hebben alle recht om onze wateren te verdedigen, ook tegen Turkse fregatten die in onze richting schieten!’

De andere deelnemers roepen kwaad door elkaar heen richting Turkije en Griekenland.

De voorzitter grijpt in. ‘Stilte! Er wordt niet geschoten! Op niemand! We zitten met een zeer complexe situatie die militair extreem uit de hand kan lopen. Ethan, wat is je analyse?’

Ethan had het gesprek met open mond aanschouwd. Artikel 5 betekent dat als een NAVO-land wordt aangevallen, alle NAVO-landen verplicht zijn om te helpen. Dat zou een formele oorlog tussen NAVO en Rusland ontketenen.

Hij kucht en zegt: ‘Rusland voert zonder enige afstemming een militaire actie uit in de Egeïsche zee, en dat is hoogst ongebruikelijk en potentieel zeer explosief. Rusland voert echter geen oorlog met Griekenland of Turkije. Rusland jaagt op de gestolen kernonderzeeër. We hebben een bron die bevestigde dat deze in de Egeïsche Zee is waargenomen. Onze zorg moet uitgaan naar het vinden van de onderzeeër omdat deze een grote bedreiging kan zijn. We moeten weten wie deze gekaapt heeft, en wat hun motieven zijn. We moeten samenwerken met Rusland.’

Een deel van de groep aanwezigen begint te honen. ‘Samenwerken met Rusland. Haha. Yeah right! We moeten zelf die onderzeeër vinden voordat deze de aanval opent!’

‘Kunnen we die duikboot niet vangen en overnemen? Ze moet bijzondere stealth techniek aan boord hebben, je komt echt niet zomaar door de Bosporus!’




Donderdag 7 november 2024, 22:31, Moskou

 

De linker telefoon op het bureau van Minister van Defensie Alexsandr Vjazemski rinkelt. Hij neemt op.

‘De minister van Defensie van Frankrijk, meneer.’

‘Da.’

‘Alexsandr,’ hoort hij een tolk zeggen. ‘Ik hoop dat alles persoonlijk goed met je is, en met je vrouw. Ik moet helaas de informaliteiten kort houden vanwege een serieus probleem. Wij weten dat de K-295 in de Egeïsche zee is. We maken ons zeer grote zorgen om de wereldveiligheid en de stabiliteit. Enerzijds vanwege de nucleaire dreiging die van de onderzeeër uitgaat, anderzijds vanwege jullie militaire activiteit in Griekse en Turkse wateren. Voor nu gaan we er niet van uit dat dit een aanval op een NAVO-lid is, maar ik eis dat je stopt met dieptebommen gooien en je fregatten terugtrekt. Wij zullen zelf de jacht openen en ik zoek afstemming met je. Ik zal open met je zijn: mijn angst is dat Iran hierachter zit en dan hebben we allebei een heel groot probleem.’

Alexsandr denkt na voordat hij antwoordt. Hij heeft respect voor Sébastien. Ook al staan Frankrijk en Rusland lijnrecht tegenover elkaar, Fransen en Russen liggen elkaar beter dan de Britten of de Amerikanen. Ja die gekke Amerikanen. Net nu Trump de verkiezingen heeft gewonnen…

Dus ze weten van de onderzeeër…

Iran? Iran is een Russische bondgenoot. Niet dat hij ze vertrouwt. Maar als Oekraïne niet achter de kaping zit, en NAVO ook niet... Dan zijn er inderdaad weinig andere opties over… Iran? Dan moet onze vloot snel naar de oostelijke Middellandse zee!

De NAVO mag de Samara met al haar geheime technologie echter absoluut niet in handen krijgen. En hij wil niet voor aap staan, dat ze een miljarden kostende nucleaire onderzeeër kwijt zijn geraakt door incompetentie en corruptie. Dat ondermijnt zijn internationale en interne gezag.

‘Oh die vervloekte corruptie,’ denkt hij. ‘Die klootzak van een Grote Baas heeft dit helemaal zelf veroorzaakt, door de Samara buiten Defensie om in alle geheim te verslepen naar Sebastopol. En nu moet ik het oplossen.’

‘Sébastien, kameraad. Ik hoop dat het jou ook goed gaat. We hebben te maken met een defecte onderzeeër op drift na een test. Dit is een interne Russische aangelegenheid, en absoluut geen aanval op NAVO-grondgebied of materieel. Wij hebben de situatie onder controle. Er is geen nucleaire dreiging. Ik eis dat wij onbelemmerd onze eigen onderzeeër kunnen vinden en terughalen, of desnoods afschrijven. Hou Griekenland en Turkije uit de buurt van mijn activiteiten. Wij zullen dit met Iran bespreken.’ 




Vrijdag 8 november, 16:36, Jeruzalem

 

‘Luister Yentl,’ spreekt de Amerikaan door de telefoon, ‘Rusland is sinds eergisteren een Shchuka-B klasse kern-onderzeeër kwijt. Het ding vaart ergens in de Egeïsche Zee, we hebben bevestiging via visuele waarneming. Het betreft de K-295 die ongezien vanuit Sebastopol door de Bosporus is gekomen. Het is onbegrijpelijk dat geen land intel heeft over wie erachter zit en hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen, een blamage voor ons beider inlichtingendiensten. Rusland spreekt van een onderzeeër in problemen, maar Frankrijk vermoedt een kaping door Iran. Rusland heeft dit niet ontkracht. Mogelijk is er een kernkop aan boord, ook al beweert Rusland van niet. Het meest aannemelijke is dat de K-295 op weg is naar jullie, of anders naar het Suezkanaal. Wij schalen groots op in de regio, en ik adviseer jullie dit ook te doen. Ik mail je straks alle intel die wij hebben en verwacht die van jullie ook.’ 

 

Vrijdag 8 november, 16:39, Caïro

 

In Caïro kijken twee mannen elkaar geschrokken aan. Het Britse telefoontje was angstaanjagend. Mogelijk een gestolen nucleaire kernonderzeeër op weg naar het Suez-kanaal? De Britten noemden Iran als mogelijke organisator achter de kaping, maar het kan natuurlijk ook Jemen zijn. ‘We moeten het kanaal dichtgooien en onze vloten op de Middellandse en Rode zee waarschuwen!’

Vrijdag 8 november, 17:04, Teheran

 

In een bunker vlak onder Teheran luistert een informatieofficier naar een radiokanaal.

In zijn hoofdtelefoon hoort hij een Russischsprekende vrouw. Ze noemt mechanisch een serie getallen op.

‘Drieënzeventig. Vijf. Veertien. Eenenvijftig. Drie. Vier. Vierennegentig. Tien. Veertien. Tweeëndertig. Vijf. Tweeënveertig. Vijfennegentig. Drie. Eenennegentig. Vier…‘

Minutenlang noemt ze de getallen op. Hij noteert de getallenreeks, en voert ze in zijn computer in. Na een minuut verschijnt het ontcijferde bericht. Hij staat snel op en loopt naar zijn leidinggevende. 

 

Vrijdag 8 november, 19:27, Middellandse Zee

 

Drie mannen liggen eindelijk te slapen, en merken niets van een prachtige laagstaande zon met schitterende reflectie op het water, ruim tweehonderd meter boven ze, terwijl de K-295 Samara geruisloos door de Middellandse zee vaart, richting Sicilië.




Zaterdag 9 november 06:22, Oostelijke Middellandse Zee

 

Het was nog nooit zo druk op en in het oostelijke gedeelde van de Middellandse zee. Een gigantische operatie is vannacht op gang gekomen nu zoveel landen zijn gealarmeerd dat er een nucleaire onderzeeër op drift is, en mogelijk gekaapt.

Nu de zon op is gekomen wordt de omvang van de militaire aanwezigheid pas echt zichtbaar. Waar je ook kijkt, de horizon is gevuld met Turkse, Griekse, Franse, Amerikaanse, Israëlische, Egyptische en Russische fregatten, torpedobootjagers, patrouilleschepen en zelfs een vliegdekschip.

Ondanks pogingen tot onderlinge afstemming varen veel schepen door elkaar, het is grote chaos op het water. 

Om deze chaos nog groter te maken scheren patrouillevliegtuigen, helikopters en drones over het water, op zoek naar hittesporen, of een periscoop. 

Onder water varen bemande mini-onderzeeërs van Israël, Egypte, Griekenland, Rusland en Turkije. Hun pogingen om met actieve en passieve sonar de K-295 Samara op te sporen zijn kansloos door al het geluid van de vele schepen. Onder water is het een kakofonie van geluiden.

De landen houden elkaar scherp in de gaten. De territoriale wateren moeten worden gerespecteerd, al houden niet alle landen zich daaraan. 

Alle landen zitten in grote spanning. Niet alleen omdat er ergens een onzichtbaar kernwapen vaart, maar ook omdat zo’n grote militaire invasie in deze regio ongekend is en iedereen bang is voor escalatie. 

Dit is allang geen NAVO versus Rusland conflict meer: het hele Midden-Oosten is betrokken, met alle interne en onderlinge spanningen van dien.

Er hoeft maar één schot te worden gelost, of één foutje met een aanvaring, of de boel explodeert. Letterlijk. 




Zaterdag 9 november 09:04, Amsterdam

 

Het regent in Amsterdam. Petra hapt de papieren zak van de broodjeszaak in haar mond. In haar linkerhand heeft ze haar laptoptas, en in haar rechterhand een koffiebeker. Zonder te proberen te knoeien pakt ze haastig haar toegangspas uit haar achterzak en houdt deze voor de lezer van de ingang van de krant. Het lampje springt op groen, het slot zoemt, en met haar schouder duwt ze de zware deur van staal en glas open. Snel naar binnen.

De redactievloer is nog grotendeels leeg. Ze ploft neer achter haar bureau, plugt de laptop in, en opent de papieren zak. 

‘Een croissantje ham-kaas, en een kop koffie, wat wil een mens nog meer,’ denkt ze. Gisteravond had ze met vriendinnen geborreld, gepraat over de heftige rellen in haar mooie stad Amsterdam en over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. 

Ze hadden het veel te laat gemaakt en veel gedronken. Ze had niet alleen naar huis gedurfd, en ook geen taxi durven nemen. De angst dat je zomaar kan worden aangevallen, geschopt of aangereden omdat haatdragende mensen aannemen dat je Joods, of wat dan ook bent, die angst zit er diep in. Ze had bij een vriendin geslapen en was vanochtend snel langs huis gefietst voor schone kleren en had geen tijd gehad voor een ontbijtje.

Ze neemt een hap van de nog warme croissant en spoelt het weg met koffie. Ze had haar ontbijt gehaald bij een zaakje hier om de hoek van de redactie. Het wordt gerund door een aardige Noord-Afrikaanse familie die haar altijd vriendelijk groeten. Maar ze merkte vanochtend dat deze mensen stiller waren, dat de schrik bij hen er ook diep in zit, voor mogelijke vergeldingsacties. 

‘Amsterdammers zijn bang voor elkaar geworden,’ denkt ze. Haar ochtendroutine bestaat uit het lezen van mails, de nieuwsfeeds, een standaard rijtje nieuwswebsites, en X. Mails zijn vooral saaie communiqués van overheidsvoorlichters. 

Voorlichters zijn de laatste jaren een plaag geworden. Een beetje bestuurder heeft er al gauw een paar. Die proberen dan een positieve draai te geven aan een slecht plan. Of ze proberen schade te voorkomen als een politicus weer iets doms heeft gezegd, wat tegenwoordig bijna standaard is. En ze proberen aanvallende Kamervragen in de krant te krijgen, in de ijdele hoop dat hun politicus een paar minuten faam kan pakken.

Op de politieke redactie is daarom de consensus ontstaan dat ze daarom beter zelf duiding kunnen geven, vanuit hun eigen perspectief. En bovendien, als je dat aan de concurrent overlaat, wordt al het nieuws ook maar eenzijdig uitgelegd.

Saaie mails dus. De nieuwsfeeds leveren ook weinig op. Ze schakelt snel tussen tabs van andere kranten en media. Een typisch saaie zaterdagochtend. Het zal een ochtendje worden met de Amerikaanse verkiezingen en de nasleep daarvan te gaan duiden.

‘Ping.’ Een appje. Ze opent haar telefoon. Het is van haar contact bij de NAVO. Een oude studiegenoot die daar is gaan werken, hij tipt haar wel vaker. 

Dankzij haar insider had ze onlangs een leuke reportage kunnen maken: over niemand minder dan oud-premier Mark Rutte, de nieuwe Secretaris-Generaal van de NAVO.

‘P, dit heb je niet van mij. GIGA-operatie bij Cyprus gaande. X S.’ 

Haar telefoon begint plop geluidjes te maken nu er een grote reeks aan foto’s binnen stroomt. Het zijn foto’s van schepen op zee. Oorlogsschepen. En helikopters. 

‘Geen oefening. Paniek binnen NAVO. Iedereen wordt opgetrommeld. Gerucht over Russische onderzeeër die kwijt is. Alle materieel wordt richting Israël en Egypte gestuurd. Rusland zelf ook actief met fregatten.’

Petra kijkt om zich heen. Ze is junior politiek redacteur. Dit is geen politiek maar defensie. En er is niemand aanwezig die over defensie of veiligheid gaat.

Ze verifieert de nieuwsfeeds, en zoekt naar NAVO. Maar vindt niks. Zit die vriend een geintje met haar uit te halen? Ze overweegt een grappig GIFje terug te sturen. 

‘Maar straks is dit wel echt. Wat is er dan aan de hand?’ denkt ze.

Ze opent X en begint te zoeken. 

‘NAVO.’ Niets bijzonders. Ja, rare posts van vage accounts die dan weer pro en dan weer anti Oekraïne zijn. Maar niets over een actie op zee.

‘Submarine’. Geen hits. Althans, niet relevant. Mensen die foto’s van onderzeeërs posten. Officiële accounts van defensie. Of van duikbootfanaten. 

Zelfs memes en een of andere grapjas die doet alsof hij een onderzeeër wil gebruiken als energiecentrale. ‘Wat hebben mensen soms toch een tijd over,’ denkt Petra.

‘Cyprus.’ Verdraaid. In de timeline verschijnen foto’s van mensen op Cyprus die met hun telefoon foto’s en video’s delen van militaire vaartuigen, vliegtuigen en helikopters.

De commentaren op de posts zijn niet mals, zoals gewoonlijk, op X: 

‘Fake news. A Russian and a French destroyer, together in one mission? This is AI.’

‘OMG THIS IS WWIII HAPPENING RIGT NOW!!1’

‘I told you that USA and Russia work tgether to form New Wordl Order. WEF!’

Petra opent de foto’s op haar telefoon nogmaals, en zoomt in. Verschillende vaartuigen onder verschillende vlaggen. Griekenland. Egypte. Frankrijk. USA. Rusland.

‘Rusland?’ ze krabt op zijn hoofd. 

Ze belt haar contactpersoon bij de NAVO. Maar die neemt niet op.

‘Ping!’ Een appje van hem.

‘Kan niet praten. Ligt heel gevoelig allemaal. Kernon-derzeeër met kernkop gekaapt!’

Petra knippert even met haar ogen. Kernkop gekaapt?




Zaterdag 9 november 2024, 10:31, Moskou

 

Alexsandr Vjazemski heeft net de Grote Baas geïnformeerd over de militaire actie in de Middellandse Zee. De man was eerst wit weggetrokken toen hij hem vertelde dat de K-295 Samara is gekaapt. Stiekem had Alexsandr genoten van die schrik. Maar daarna was hij rood van woede uitgevallen.

‘Hoe kun je de Samara kwijt zijn geraakt!’

‘Dit was een clandestiene operatie buiten Defensie om, meneer.’

‘Niks mee te maken! Je zorgt maar dat je haar terugkrijgt. Ik geef je 24 uur.’

‘Ja meneer.’

Alexsandr is zo kwaad. De Grote Baas had dit buiten hem om bedacht en zelf verprutst. En nu schoof hij niet alleen de schuld, maar ook het probleem in zijn schoenen. Maar wat doe je ertegen. Eén weerwoord en je valt uit een raam, of je krijgt een andere ‘aanstelling’, ergens in een koude smerige cel in Siberië… 

Alexsandr kon de telefoons voor zich wel van zijn bureau vegen, zo woest was hij. 

‘Klop klop.’

Ook dat nog.

‘Da!’

‘Excellentie. De Iraanse ambassadeur is hier en eist op hoge toon een gesprek.’

Dat was zeer ongebruikelijk. De Iraanse ambassadeur die het lef heeft om zonder afspraak langs te komen bij de Minister van Defensie. Wat een lef! Wat moet hij hier! Hij had een grote hekel aan de man. Die was zo corrupt en onbetrouwbaar als maar kan.

‘Da.’

Een statige lange man komt binnen en knikt. ‘Dank voor uw tijd excellentie.’

‘Gaat u zitten, ambassadeur.’

‘Excellentie. Teheran is bijzonder onthutst over de beschuldiging dat wij ook maar iets te maken zouden hebben met een kernonderzee...’

‘Luister,’ onderbreekt Alexsandr hem. Hij werd alleen maar chagrijniger. 

‘Ik mag dan minister zijn, maar ik heb helemaal geen zin in diplomatieke spelletjes. Als jullie onze duikboot hebben…’ 

‘Laat ik dan ook ondiplomatiek direct zijn,’ zegt de man. ‘Wij zijn furieus door deze beschuldiging. Israël zit hierachter, en anders de VS…’

‘Zegt u nu echt dat ik mij laat leiden door die landen? Trump?! Eruit! U verdoet mijn tijd!’

De man staat kwaad op, loopt naar de deur en trekt deze open.

‘Escorteer deze man het gebouw uit, en ondervraag hem waar onze onderzeeër is!’ briest Alexsandr naar de bewaker.




Zaterdag 9 november 11:49, Amsterdam

 

Petra heeft net vijf pogingen gedaan om meer informatie te krijgen. Ze heeft Defensie gebeld, maar niemand neemt op. Zouden die echt niet op zaterdag werken? Ze heeft de NAVO gebeld, in Brussel maar daar komt ze niet voorbij de woordvoerders die zich op de vlakte houden. ‘Misschien een oefening.’ Meer niet. 

‘Yeah right, denkt Petra. ‘Misschien een oefening. Met Rusland en Egypte en Israël samen? Dat gelooft toch niemand!’ 

‘Ping’. Een appje van haar contactpersoon. Een PDF. ‘Classified’ staat erboven, naast het NATO / OTAN logo. Een samenvatting van een stafmeeting. Petra scant het document door:

‘Er is een Russische onderzeeër (details weggelakt) spoorloos sinds donderdagochtend. Volgens Turkse intelligence zijn twee gevluchte bewakers opgepakt. Zij claimen dat de duikboot is gekaapt. Daders onbekend. Wapenvoorraad duikboot is onbekend. Mogelijk (weggelakt) kernkop aan boord. Zeer hoge stealth mogelijkheden. 

Rusland heeft de boot opgejaagd in de Zwarte Zee, zonder succes. Bij Grieks eiland (weggelakt) is een sail gespot. Bijna clash geweest met Russisch fregat (naam weggelakt) en Griekse en Turkse fregatten (namen weggelakt) in Egeïsche zee. Duikboot is vermoedelijk in de oostelijke Middellandse zee. NAVO-landen en regionale landen hebben grootschalige actie opgezet. 

Risicoanalyse: duikboot kan gekaapt zijn door terroristen, ontlokken mogelijk een kernoorlog. Grootschalige acties in Middellandse Zee met zeer groot risico op conflict en escalatie.

Acties: escalatie naar hoogste lagen in politiek en defensie. Waarschuwing om verdere militaire en nucleaire escalatie te voorkomen.’

‘Dit is explosief nieuws! Een gigantische scoop ook!’ denkt Petra. 

Ze zoekt op X en ziet tal van nieuwe berichten met grootschalige militaire acties, met helikopters, vliegtuigen, schepen en drones. De speculaties op X zijn druk gaande. Het is nu een race tegen de klok. Zulk nieuws hou je niet onder de pet. Het is een kwestie van minuten voordat andere media er ook over zullen publiceren.

Petra rent naar het kantoor van de hoofdredacteur en toont hem de PDF en de foto’s. De man kijkt via zijn leesbril naar de documenten en kijkt dan over zijn bril naar haar.

‘Een zeeslag in de Middellandse zee? Een gestolen kernonderzeeër zeg je? Een nucleaire dreiging? Kijk jij niet te veel films? Hmmm,’ zegt de man, terwijl hij naar de documenten kijkt. ‘Hmmm. Die bron van je, dat was gewoon een ex-vriendje van je? En je hebt op X dingen gezien en ziet daar bevestiging in? NAVO geeft alleen mondeling aan dat het misschien een oefening betreft? Hmmm. Ik ben niet overtuigd. Je hebt twee goede bronnen nodig, op papier, voordat we zoiets heftigs publiceren. Voor je het weet krijgen wij weer een grote storm over ons heen. Je weet wat we van X vinden. Dat is allemaal nep, veel onzinnige meningen, en extremistische drek. En Musk heeft het platform ingezet om Trump te laten winnen! Focus je maar op de Amerikaanse verkiezingen, zou je niet bezig met de invloed van de uitslag daarvan op de politieke cultuur in Nederland en hoe populisme de moslimgemeenschap en minderheden onzeker maakt?’

Petra weet niet wat ze hoort. Ze is ervan overtuigd dat dit gigantisch nieuws is. Veel belangrijker dan die verkiezingen. En al helemaal belangrijker dan de politieke cultuur in Nederland. Die is toch al verziekt. En geeft hij nu Trump de schuld dat Joodse voetbalsupporters in elkaar werden geslagen? Bovendien, straks heeft een andere krant de scoop.

Ze loopt terug naar haar werkplek en ziet in de nieuwsfeeds een officieel NAVO bericht verschijnen over een militaire oefening in de oostelijke Middellandse Zee.

‘Bullshit!’ roept ze. ‘Dat is pas fakenews! Weer die voorlichters!’ 

Maar nu heeft ze wel officiële bevestiging dat er iets groots gaande is. Een bron, op papier. En zij heeft inside informatie van een tweede bron. Zwart op wit.

Ze tikt snel een artikel:

BREAKING: Grote militaire operatie in Middellandse Zee

Grootschalige militaire operatie in de oostelijke Middellandse Zee, mogelijk Russische nucleaire onderzeeër gekaapt.

Amsterdam, zaterdag 9 november 2024

De afgelopen nacht zijn talloze militaire schepen van landen als Rusland, de VS, Israël, Turkije, Griekenland en Egypte naar het oostelijke deel van de Middellandse Zee uitgevaren. Beelden en ooggetuigenfoto’s tonen een ongekende militaire operatie, inclusief gevechtsschepen, helikopters, drones en onderzeeërs.

Nucleaire dreiging?

NAVO spreekt formeel van een oefening. Volgens een bron zou de actie echter gaan om een Russische nucleaire onderzeeër die sinds enkele dagen is vermist. Er gaan geruchten dat de onderzeeër mogelijk is gekaapt.

Escalatie tussen Rusland, NAVO en het Midden-Oosten

De aanwezigheid van meerdere legermachten in dezelfde regio zonder duidelijke coördinatie vergroot de kans op een diplomatieke misser of zelfs een gewapend conflict. Het ministerie van Defensie is onbereikbaar voor commentaar.

Petra plakt het artikel samen met de doorgestuurde foto’s in het content managementsysteem en denkt na. 

Ze voelt de spanning. Dit zou haar eerste echte grote scoop worden. En wat voor een! 

Maar ze twijfelt ook. ‘Eén officiële ontkennende bron en een informele bron is wel zwak. Als ik mis zit, sla ik een grote flater. Dan vlieg ik er misschien wel uit. En is mijn carrière als journalist voorbij. Maar er is dus wel formele bevestiging dat er iets gaande is en mijn bron is solide. Ik vertrouw hem.’

Ze wil op de publish knop drukken maar er schiet nog een gedachte door haar hoofd.

‘NAVO wil dit niet voor niets onder de pet houden. Dit kan grote onrust veroorzaken en leiden tot een gigantische escalatie die ik niet kan overzien. Welke chaos kan ik hiermee veroorzaken? Maar heeft het publiek geen recht om te weten dat er een mogelijke nucleaire ramp is?’

‘Fuck it’, denkt ze, en ze drukt op ‘publish’. 

Instant verschijnt het artikel op de website van de krant als breaking news, waardoor het automatisch wordt doorgeplaatst op social media en de app, die alle gebruikers een melding op de telefoon geeft, zodat het nieuws binnen enkele seconden meer dan honderdduizend abonnees bereikt. Haar tekst en de beelden schieten snel de wereld over.




Zaterdag 9 november 14:19, Middellandse Zee

 

Driekus wordt wakker. Het voelt als eeuwen geleden dat hij zo lang had geslapen. Hij rekt zich uit. Niet dat dit echt lukt, want het stapelbed is krap, en zijn lichaam past er nauwelijks in.

Hij kijkt om zich heen. ‘Wat een aftandse bende hebben die Russen toch,’ denkt hij.  ‘Zo’n hypermodern computersysteem en dan in dit compartiment een interieur dat uit de jaren ’60 lijkt te komen. En hoezo ruiken alle dekens naar sigarettenrook en zweet?’

Hij kijkt naar Berend en Gezinus, die liggen nog te slapen. Zijn vrienden. Die gekke Berend, met zijn plan. Het had weinig gescheeld of ze waren dood geweest, met die dieptebommen. Wat is Kiel-Windeweer dan toch een veilig en vreedzaam plekje op de wereld. 

De ruzie die hij soms met die Rooie van 91 heeft is niks vergeleken met wat mensen elkaar aan kunnen doen. Dieptebommen. Kernraketten. Waanzin. Terwijl die mooie atoomtechniek juist voor goedkope, veilige en altijd beschikbare groene stroom kan zorgen. En dus voor welvaart.

‘Honger.’ Denkt Driekus. Hij probeert zonder geluid te maken op te staan, en stapt in zijn sloffen. ‘Geen idee van tijd ook. Dat vervaagt, als je in zo’n duikboot zit.’  Hij loopt richting de kombuis en trekt daar de voorraadkast open. 

‘Eten!’ roept Driekus even later. ‘Mannen, opstaan, tijd om in je lichaam te investeren!’ 

Berend en Gezinus worden mopperend wakker.

‘Nu al? Ik wil slapen!’

‘Kom op, eten!’ 

Driekus had eipoeder gevonden, lang houdbare melk, ingevroren bacon en brood. 

De mannen komen de kantine binnen gesjokt. Het ruikt er heerlijk naar omelet met spek, en koffie. 

‘Oh man, dat is lekker!’ zegt Gezinus.

‘Als we de onderzeeër in Kiel-Windeweer hebben, dan begin ik een restaurant met slechte Russische gerechten zoals deze,’ grapts Driekus.

Berend knikt en mompelt: ‘kon minder.’

Driekus lacht naar Berend. ‘Bist ook echt een dikke Grun-neger, doe he.’ 

Berend kijkt vragend naar Driekus.

‘Kon minder. Doet me denken aan die mop over die Groninger knecht. Die reed altijd op zijn fiets naar zijn werk bij de boer. Op een ochtend kwam hij met een brommer aanzetten. De boer zei: ‘neie brommer?’ ‘Joah.’ Had de knecht geantwoord. Aan het eind van de dag leverde de knecht zijn ontslagbriefje in. ‘Wat nou den?’ had de boer gevraagd. De knecht antwoordde: ‘ach, al dat gesoes over mien brommer!’

Berend en Gezinus moeten een beetje lachen, ook omdat Driekus dit grapje al zeker tien keer eerder aan ze had verteld, in het verleden.

‘Kovvie?’ vraagt Driekus.

‘Joahhhh.’

De mannen eten en drinken verder zonder te praten.




Zaterdag 9 november 14:26, Amsterdam

 

Petra staart naar haar scherm. De stroom aan emails houdt niet op. Haar telefoon blijft trillen van de berichten. 

Haar nieuwsitem was ingeslagen als een bom. De Times, Washington Post, CNN, Al Yazeera, RT: alle wereldmedia kopieerden haar artikel. Sommigen dikten het verhaal aan, met name met wilde speculaties en beschuldigingen over wie de kernonderzeeër zou hebben gekaapt en met welk doel. 

Op social media waren de meest bizarre geruchten ontstaan. Er werd beweerd dat dit een plan was van Gates en Soros om de wereldbevolking te onderwerpen. Er werd beweerd dat het Industrial Military complex op deze manier goudgeld ging verdienen. Er werd gespeculeerd dat Israël een kernbom op Gaza wilde gooien. Er werd gespeculeerd dat Hamas een kernbom op Israël wilde gooien. 

Sommige TV-zenders waren geheel overgegaan op een permanente uitzending, met live beelden vanuit de Middellandse Zee nabij Cyprus en schakelden live over van hun studio naar snel opgetrommelde zogenaamde experts uit Israël, Washington, Egypte, Griekenland, Brussel, enzovoorts. 

Afhankelijk van de politieke kleur van de zender of de analisten zouden de kapers Russische rebellen kunnen zijn, of Sjiieten uit Jemen, of Iraanse strijders, of de NAVO. 

Petra was door de wereldpers gevraagd om in hun live-uitzendingen te komen. Ze moest veel speculatie en geruchten ontkrachten, en probeerde zo feitelijk mogelijk te blijven. Soms werden in quotes van haar geknipt, waardoor de context wegviel en dingen in haar mond werden gelegd en verdraaid.

Zijzelf werd ook openlijk in twijfel getrokken. ‘Wie is zij überhaupt.’ ‘Ze heeft dit vast verzonnen’. ‘Anti-westerse communist’, werd ze genoemd, omdat ze gevoelige NAVO-informatie had gedeeld, en ‘ze is vast een woke lesbienne met een hekel aan gezag.’ ‘Ze is van de main stream media, en die moet je nooit geloven, ze zit in het WEF-complot.’ En: ‘Ze brengt de wereld in gevaar met haar fakenews!’ 

Ook interessant zijn de zelfonderzoekers, mensen die zich journalist wanen en het hele internet afstruinen naar mogelijke signalen van kernonderzeeërs. Ze krijgt mailtjes met tips, zoals dat de onderzeeër in de Kaspische Zee zou zijn gezien, met een vaag Facebook bericht als zogenaamd bewijs. Eigenlijk vindt ze het hilarisch en triest en zorgelijk tegelijk.

Ze had zelfs al bedreigingen binnengekregen: ‘jij vuile kapitalist, Rusland zal je krijgen!’ En er werden memes van haar gemaakt, met haar uitgeknipte gezicht op getekende onderzeeërs en gekke tekstjes. 

Van de NAVO krijgt Petra verder helemaal niets los. Woordvoerders negeren haar. Zij hadden haar betrouwbaarheid zelfs in twijfel getrokken, in interviews bij andere media. Weer die voorlichters. Het zijn notabene vaak ex-journalisten die over waren gestapt voor een beter salaris.

Geen van de aan de militaire actie deelnemende landen deed enige mededeling, maar op basis van de beelden was wel duidelijk dat de gigantische zoektocht nog steeds in volle gang was.

Wat een rollercoaster. Dit had ze nog nooit meegemaakt. Haar verhaal, wereldwijd breaking news. Maar ook de doortraptheid van media en woordvoerders. En dan de gekken op social media. 

Ze belt weer haar contactpersoon. Die was muisstil gebleven en neemt ook nu weer niet op. 

Haar hoofdredacteur was blij met de pageviews en de scoop. Hij had er ondanks zijn eerdere afwijzing mee staan schijnen alsof hij het nieuws zelf had gebracht, en er had geen bedankje naar haar af gekund. Hij had haar verhaal zelfs zonder overleg aangepast en aangedikt, voor nog meer pageviews. 

Ze voelde zich er even helemaal alleen voor staan.

‘Straks is die bedreiging echt,’ denkt ze. ‘Dat de Russen me hiervoor willen pakken. Of de NAVO. Die zullen ook niet blij met me zijn. Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’




Zaterdag 9 november 2024, 15:28, Washington

 

‘Het is geen toeval dat zo vlak na onze verkiezingen zo’n grote internationale crisis ontstaat, doordat er een nucleaire onderzeeër wordt gekaapt. Je weet hoe wij tegenover de NAVO staan. Is dit een actie om onze commitment te testen? Deze situatie kan een groot risico worden voor het presidentschap. We kunnen dit incident echter ook gebruiken om onze positie alsnog te verstevigen.’




Zaterdag 9 november 2024, 17:51, Moskou

 

Alexsandr Vjazemski zit in een ingelaste vergadering van de Raad van Ministers. De gehele Raad maakt zich ernstige zorgen, niet eens zozeer over de K-295 Samara, maar over de staat van het land.

Ondanks pogingen tot censuur is het niet gelukt om het nieuws over de gestolen K-295 buiten de media en social media te houden. 

De staatsomroep heeft nog geprobeerd het verhaal te verdraaien, dat de NAVO achter de kaping zit, en ze riepen op om deze schandalige provocatie te vergelden met een kernraket op Londen, inclusief animatiebeelden van de omvang van de explosie. 

Op social media wordt het Russische verhaal niet langer geloofd. Mensen zien de beelden vanaf de Middellandse zee, dat een dozijn landen naarstig op zoek is, inclusief Rusland zelf, notabene samen met de vijanden. 

Het chagrijn bij het Russische volk zat al diep. De incompetentie en het gelieg rond de Kursk, en nu weer dit, met een andere onderzeeër. De vele zonen die door de meatgrinder in Oekraïne worden gejaagd. De internationale economische sancties die het volk hard treffen, terwijl de corrupte elite zich nog verder verrijkt.

Er heerst grote onrust bij het volk, bij de media, en ook binnen de partij. De wijdverbreide incompetentie en corruptie in het land is met de kaping van de K-295 nu wel heel erg blootgelegd. De hele natie staat voor schut. 

Het Russische volk is jarenlang bang geweest voor de macht van de corrupte maffiaclan die uit de geheime dienst is ontstaan. Maar hoeveel macht heeft deze kliek echt, als ze niet eens een nucleaire onderzeeboot kunnen bewaken en terugvinden?

‘Als we niet eens onze eigen onderzeeërs kunnen beschermen, hoe kunnen we dan een oorlog voeren, hoe kunnen we dan onze eigen mensen en onze belangen beschermen?’ 

Zo’n open en aanvallende vraag is in jaren niet in de Raad gesteld. Het resoneert met de demonstraties in Sint-Petersburg, Moskou en andere steden waarvan ze de livebeelden zien.

‘Iran meldt zojuist haar ambassadeur terug te trekken, en staakt alle communicatie met Rusland’, wordt net meegedeeld.

‘Vanuit China zijn grote zorgen over de verdwijning van de K-295, en de internationale gevolgen als hun betrokkenheid bekend wordt. Zij trekken zich voorlopig terug.’

Alexsandr hoort de hele discussie gespannen aan. Je voelt aan alles dat de Grote Baas zijn controle aan het verliezen is. Over de Raad. Over het land, dat steeds verder geïsoleerd raakt. Over het volk, dat razend is. En niet in laatste plaats verliest hij de controle over zichzelf. 

Je ziet hem kwader en roder worden. Hoe zou hij reageren? Met ijzeren vuist? Of is dit het moment van zwakte waar Alexsandr al jaren op wacht?




Zaterdag 9 november 2024, 19:43, Middellandse Zee

 

Het is fluisterstil in de onderzeeboot, ondanks dat deze met ruim 30 knopen diep door de Middellandse zee doorstoomt. 

Gezinus kijkt om zich heen in de commandokamer van de K-295 Samara. De kleine ruimte voelt beklemmend. Hij is bang. Die dieptebommen hadden hem mentaal een flinke knauw gegeven. 

En hij was moe van alle spanning. En hij verveelt zich tegelijkertijd. En Berend zegt uiteraard weer geen woord. Die kijkt alleen maar naar het scherm. Zo irritant. 

Waar waren ze mee bezig. Levensgevaarlijk. Gezinus had varen altijd heerlijk gevonden. Maar de zee is open, en hier is het verstikkend nauw.

En Driekus zit vlak naast hem, met zijn grote lichaam. En hij stinkt. 

Driekus tikt zijn vingers ritmisch tegen elkaar aan en trommelt op zijn been. En zijn neus fluit weer, als hij uitademt.

‘Heel irritant,’ denkt Gezinus. ‘Waarom zo dicht op me zitten? In die hele boot is plek zat, en waarom nou precies naast mij?’ 

Hij zucht.

‘Alles oké?’ vraagt Driekus.

Gezinus kijkt hem niet aan en knikt. Geen zin om te antwoorden.

Zucht.

‘Ga anders even slapen,’ zegt Driekus. 




Maar Gezinus durft helemaal niet te gaan slapen. Hoe vaak zijn ze wel niet wakker geschrokken? En waar bemoeit die dikzak zich mee? ‘Ga zelf slapen,’ denkt Gezinus.

Driekus begint weer te trommelen op zijn been.

‘Wil je anders wat eten?’ vraagt Driekus.

‘Nee.’

Gezinus staat op zonder iets te zeggen, en loopt naar de vertrekken. Hij gaat op een van de bedden zitten. Hij wil even alleen zijn. Of nog liever, ergens dansen in een bomvolle club, op slechte muziek, en lekker dronken worden. 

Berend kijkt Driekus aan.

‘Is ie wel oké?’

‘Laat hem maar even. Ik loop straks wel even naar hem toe.’

Berend duikt weer in het scherm. De Samara zit op 33 knopen en vaart onder Sicilië. Afgezien van wat pleziervaart ver boven ze, is het zeer rustig. Ze lopen zelfs voor op schema. Hij had eigenlijk wel verwacht dat ze nog zouden worden opgejaagd. ‘Wat zou er boven allemaal aan de hand zijn? We hebben allang geen verbinding gemaakt…’

‘Hey.’ Driekus steekt zijn hoofd door het open luik tussen de commandokamer en de vertrekken, en kijkt naar Gezinus. ‘Koffie dan? Of whisky?’ Driekus grijnst.

‘Sorry man.’ Gezinus wrijft over zijn gezicht. Hij realiseert zich dat Driekus er altijd voor hem zal zijn, ook al vindt hij hem soms bloedirritant met zijn gekke grapjes, zijn koppigheid en zijn betweterigheid. ‘Ik ben best geschrokken vandaag. En ik ben moe.’

Driekus komt naast hem zitten. 

‘We zijn een stelletje gekken hè.’

Gezinus kijkt wat triest maar kan een kleine glimlach niet onderdrukken.

‘Leefden jouw en mijn pa nog maar, dan konden ze zien wat wij nu weer uitgespookt hebben,’ zegt Driekus.

‘Die twee hebben vroeger samen genoeg kattenkwaad uitgehaald ja, maar we hebben ze nu eindelijk meer dan overtroffen,’ zegt Gezinus.

‘Dat verhaal dat ze op school de stoppen uit de meterkast draaiden.’

‘Weet je nog dat ze met een blik knakworsten aankwamen op je zesde verjaardag, en je dat enthousiast open maakte?’

‘Ja, ze hadden het etiket op een blik kattenvoer geplakt.’ 

Ze moeten allebei lachen.

‘Je had je gezicht moeten zien!’

Ze lachen nog harder.

‘Wij hebben hen ook vaak te grazen gehad, weet je nog dat je het telefoonnummer van je pa op allemaal bierviltjes had geschreven? Met de tekst ‘Bel me voor seks, Simone’. En dat je die viltjes in alle kroegen van 050 neerlegde?’

‘Haha, hij werd door tientallen kerels gebeld!’

‘Hahaha, ja hij werd steeds kwader, ‘wie is verdomme die Simone!’ riep hij.

‘Ik mis ze wel.’

‘Ja ik ook.’

‘Ze zouden apetrots op ons zijn.’

‘Ze zouden ons hier moeten zien zitten. In een fucking gestolen Russische kernonderzeeër. ‘Van communisten mag je alles stelen, die doen toch niet aan bezit’, had je pa gezegd.’

‘Hahaha!’

‘Gaat het hier?’ Berend kwam er ook even bij.

‘Jawel, gaat wel weer. Die dikke krijgt me altijd weer opgebeurd, met zijn stomme grappen’, zegt Gezinus.

De mannen zijn even stil. 

‘Jullie zijn mijn allerbeste kameraden. Stelletje Tammo’s,’ zegt Gezinus. ‘Als we dit niet overleven dan hebben we mooi wel het allergaafste avontuur ooit met elkaar beleefd.’

‘Joah.’ Zegt Berend.

‘Group hug!’ grapt Driekus. 

‘Niet zo klef man!’ roept Gezinus lachend.

‘Alsof jij geen knuffel van een man wil,’ plaagt Driekus.

‘Haha,’ lacht Gezinus, ‘ik val niet op zulke gewichtige mannen.’

‘FACTSHAMING!!’ Driekus schudt met zijn buik, lacht hard, en slaat op zijn benen van plezier. 

‘Ik ben zo blij dat jullie hier ook gewoon normaal over kunnen doen.’

‘Wat bedoel je?’

‘Nou niet dat van ‘oh Gezinus is gay dus dat is eng en ik durf er geen grapjes over te maken want dan kwets ik hem’, of andersom, ‘oh Gezinus is gay, wauwie wat ben jij speciaal’, van dat badinerende aanstellerige, neppe gedweep.’

‘Kerel, wat volwassen mensen met elkaar doen moeten ze toch helemaal zelf weten. Daar heeft een ander niets van te vinden. Hooguit mooie grappen over iedereen maken. Zonder uitzondering, want dat is anders niet inclusief. En een beetje zelfspot graag.’

‘Precies. Lekker nuchter. Stop me niet in een hokje.’

‘Gronings. Waist ja wol.’

‘Geen slachtofferrol aannemen.’

‘Precies, tou eem, gewoon ja normaal doen ja.’

‘En een beetje raar zijn, lekker jezelf.’

‘Je gaat de Samara toch niet roze verven, hè?’

‘Nee man, Yellow Submarine.’

Berend kijkt Gezinus en Driekus aan en schudt zijn hoofd. ‘‘Normaal doen en raar zijn. Jullie logica ontgaat me soms totaal.’

‘Ja maar jij bent dan ook gewoon een nerd. Je hebt meer oog voor Samara dan voor een echte vrouw.’

Berend lachte mee, maar die opmerking deed toch wel ergens pijn. Hij had een dikke huid hoor. Hij had echt wel vriendinnen gehad. Maar er is één speciale vrouw in zijn leven geweest. Een intrigerende vrouw. En hij mist haar. In zijn hoofd, en in al zijn vezels.




Zondag 10 november 8:31, Middellandse Zee, 38°26’42.9”N 7°16’39.1”E. Diepte 365 meter.

 

Berend zit op zijn laptop in de commandokamer. Hij heeft de laptop aan het systeem van de Samara aangesloten, en scrolt een beetje verveeld door het systeem. De mannen zijn net opgestaan. Driekus is koffie aan het zetten en de voorraadkast aan het plunderen.

Gezinus zegt: ‘we moeten Gerda en Jelle echt even laten weten hoe het gaat. En ik ben ook benieuwd hoe het in de wereld is. Straks hebben ze ons allang gevonden, of wachten ze ons straks op bij Gibraltar.’

‘Is er geen risico dat we worden ontdekt, als we naar boven gaan?’ vraagt Berend.

‘Volgens Samara vaart er niets in de omtrek hier. We zijn net voorbij Sardinië. Als we iets ten noorden gaan varen, zijn we weg van de scheepsroutes. Ons grootste risico is dat een satelliet ons ziet. Maar als we niets weten, lopen we straks misschien in een fuik.’

‘Even luchtje happen dus.’

‘Aye aye kapitein Haak.’

De Samara buigt iets af naar rechts en stijgt langzaam. Binnen een kwartier bereiken ze bijna het oppervlak. Volgens Samara is de zee leeg. De K-295 vaart net zo diep dat de Starlink ontvanger boven water is. Berend klapt zijn laptop open en opent Signal. Het duurt even voordat er bereik is.

‘Ping!’ Een berichtje, van gistermiddag 14:36, van Jelle:

‘Lokwinske fisk fingers, do bist wrâld nijs. Gaos oeral. Dolfinen, hjerringen en guozzen út alle lannen jage yn ‘e eastlike Middellânske See. Trije tútsjes.’

‘Wat staat daar?’ vraagt Driekus, die net met geurige koffie binnen is komen lopen op zijn sloffen.

‘We zijn wereldnieuws, overal is chaos. Er wordt op ons gejaagd in de oostelijke middellandse zee. Drie Kusjes.’

‘Holy shit. Chaos? Maar gelukkig niet hier dus.’

Er druppelt langzaam een grote reeks foto’s binnen. Het zijn schermafbeeldingen van nieuwspagina’s. 

De mannen schrikken van de koppen:

‘NUCLEAIRE RAMP DREIGT.’ 

‘MASSALE MILITAIRE OPERATIE NABIJ CYPRUS EN ISRAEL.’ 

‘GROTE SPANNINGEN TUSSEN WERELDMACHTEN.’

‘JODENJACHT IN AMSTERDAM’

Gezinus tiept terug:

‘Trije feilige Sardines en in underseafrikandel. Trije tútsjes.’

Hij plakt het bericht ook op zijn X account.

Net voordat Berend de verbinding wil verbreken, verschijnt er een bericht op zijn scherm. Het is zijn firewall software. Die heeft een activiteit gevonden. Hij schrikt, verbreekt de wifi en klapt zijn laptop dicht.

‘Samara, duiken, nu!’




Zondag 10 november 8:44, Moskou

 

Dunya ligt nog in haar bed. Haar appartement is klein en karig ingericht. Ze is toch alleen maar aan het werk. Hier slaapt ze, en meer eigenlijk niet. 

De gordijnen verduisteren de slaapkamer. Het licht dat langs het stof strijkt verlicht de kamer zacht. Er hangt niets aan de muren. In een kast zonder deur ligt verfrommelde kleding. Alles zwart. Ze draagt alleen zwart.

Op de vloer ligt een matras, en ernaast ligt haar laptop. De kamer is verder leeg.

De wanden zijn gehorig en ze werd wakker van rennende en gillende kinderen. Vandaag is ze vrij. Nou ja, vrij. Ze draait zich om en trekt de dekens over haar oren.

‘Pling.’ Op het scherm van de laptop verschijnt een bericht.

‘Argh.’ Ze trekt de dekens verder over zich heen.

‘Pling.’

Zuchtend duwt ze de dekens omlaag en draait met haar gezicht naar de laptop. Ze probeert scherp te stellen en leest in een hoek van 90 graden de berichten.

‘K295 Starlink Up’.

‘PenTScript geactiveerd.’

Ze schrikt, gaat rechtop zitten, en pakt zo wild de laptop dat het stroomsnoer eruit schiet.

Ze had een scriptje gemaakt dat permanent het laatste IP-adres van de Starlink-verbinding controleert op beschikbaarheid. Een tweede script zou dan automatisch proberen in te breken in alle beschikbare apparaten op het netwerk.

Een scherm verschijnt. Een reeks aan bestanden en technische gegevens rolt voorbij. Te snel om te lezen. 

‘Ik zit erin! Ik krijg data! Hopelijk zelfs een locatie!’ Haar hart bonkt van opwinding.

Ze opent een tweede scherm en begint verwoed meerdere aanvalscripts te openen.

En dan wordt de verbinding verbroken. De rollende lijst met gegevens stokt.

‘Shit!’ ‘Shit shit shit!’ roept ze. 

Op haar muur wordt gebonkt.

‘Donder op’, denkt ze.

Ze denkt na. Het is niet gezegd dat ze weer contact met de K-295 had. Starlink IP-adressen kunnen worden gewisseld. Misschien heeft ze nu wel de breicursus van een verveelde vrouw in een caravan gedownload. Of de vieze plaatjes collectie van een hikende tiener. 

Ze begint de gegevens te analyseren. Er zijn codebestanden. Interessant. Ze analyseert eerst de logs van haar penetratietest. 

Dezelfde wifinaam! UnderseafrikanDEL. Dat moeten ze zijn! 

Snel opent ze een van de codebestanden. 

De code is geschreven in C++, met Engelstalige commentaren van de ontwikkelaars. Het is moderne software voor het aansturen van pompen.

Ze opent meer bestanden. Aansturing van elektronische systemen. Het verwerken van sensordata. Navigatiesoftware van Tesla. Het regelen van luchtverversing.

Wacht even. Tesla? 



Ze opent nog meer bestanden. Een centrale AI-unit. Het kunnen lanceren van torpedo’s en raketten. Het aansturen en controleren van een nucleaire core. 

Haar mond valt open. Autonome code voor het beheren van een kerncentrale?

Ze heeft zojuist de autonome aansturingssoftware van de K-295 gedownload. 

Snel opent ze de map met geheime bestanden die ze donderdag op de server van de marinebasis in Sebastopol had gevonden. Ja daar staat het echt: de K-295 is een autonoom varende onderzeeër die onbemand kan opereren.

En ze heeft net die ultra geheime software in handen weten te krijgen…

Maar hoezo code van Tesla? Heeft China de autonome software van Tesla gestolen en doorontwikkeld voor kernonderzeeërs? 

Ze begint verder te graven in de codebestanden. Het merendeel is geen Chinese code. Dit is allemaal software van Tesla. En de software is niet alleen geschikt gemaakt voor onderzeeërs maar ook voor helikopters, schepen, tanks, drones, en robots.

Dus Tesla heeft een volledig programma voor autonome militaire software? Dat zou kunnen betekenen dat veel meer Chinees en Russisch militair materieel op Amerikaanse software draait? En zij kon daar zo makkelijk bij komen?

Hebben China en Rusland dan gewoon software van Tesla ingekocht? Van die gekke Amerikaanse miljardair? 

Ze begint de code verder door te lezen. En dan schrikt ze. Ja de software kan autonoom een kernonderzeeër of een tank en drones aansturen. En zelfs zelfstandig wapens afschieten. 

Maar waar ze van schrikt is dat er een achterdeur in deze software zit. Zo heeft haar script dus binnen kunnen komen. 

De gedachten razen door haar hoofd. 

Zodra de Samara weer online is, kan zij de Samara naar de oppervlakte dwingen. Of naar een locatie dwingen. En een kernwapen afschieten. Er zit zelfs code in om de Samara op afstand bewust te laten zinken. Of in brand te laten vliegen.

Maar als zij dat kan, kan iemand anders dat ook. Dit is geen lek of bug, dit is een achterdeur. Gemaakt door Tesla. Elon Musk kan een kernoorlog beginnen. Hij kan bepalen wie er wint in een oorlog. En wie verliest.

Ze herinnert zich plotseling het nieuws dat eerder dit jaar een Chinese onderzeeër onverklaarbaar is gezonken. En afgelopen maand nog was brand uitgebroken in een Britse loods met onderzeeërs. Vorige maand was een marineschip van Nieuw-Zeeland op een rif gelopen. Was dat allemaal wel toeval dan?

Ze zoekt verder in haar scanlog. Er was nog een tweede apparaat. Misschien is dat wel van de kaper. Ze zoekt naar gegevens. Het script had wederom niet binnen kunnen komen, maar wel wat informatie kunnen verzamelen.

Dan stopt haar hart even.

Ze staart naar haar scherm. 

Op het scherm staan de gegevens van het tweede apparaat. Het is een computer, met BlackArch Linux als systeemsoftware. Typisch software van professionele hackers. Ze ziet een IP-adres, en een MAC adres. Maar dat alles boeit haar niet. Ze staart naar de naam van de computer:

0d1n. 


Vrijdag 30 maart 2018, 19:37, Boedapest

 

Dunya had zo de pest ingehad. Maandenlang had ze een operatie voorbereid. En deze missie was compleet de mist in gelopen. 

Ze jaagt al jaren op een beruchte hacker die achter de vermeende Stuxnet software zou hebben gezeten. 

Deze software was gemaakt om centrifuges voor het opwekken van kernbrandstof in Iran te saboteren. De software liet de centrifuges zo hard draaien dat ze kapotgingen.

Stuxnet was in het allerdiepste geheim in Iran geïnstalleerd. Het was beschamend geweest voor Iran, dat hun beveiliging zo slecht op orde was. De softwareworm vertraagde het Iraanse kernprogramma met jaren.

Het had Iran en Rusland jaren gekost om mensen achter het Stuxnet programma te identificeren. Eentje hadden ze al gepakt. Een Nederlander die de software in de Iraanse faciliteit had weten te krijgen. Die had een ‘motorongeluk’ gehad in Dubai.

Maar de ontwikkelaar van Stuxnet zelf was nooit achterhaald. Het was vermoedelijk een Amerikaan, of een Israëliër geweest. Maar van zijn identiteit wisten ze niets. Het was alsof de man (of vrouw?) nooit had bestaan. Ze hadden maar één schuilnaam: 

0d1n.

Dunya had er een persoonlijke taak van gemaakt om hem of haar te vinden. En een hint leidde haar naar dit hotel, hier in Budapest. Een vage hint. Niets meer dan een online handle, die de afgelopen maanden regelmatig inlogt op het wifi netwerk van dit hotel: 0d1n.

Ze had eigenlijk diep respect voor 0d1n. De code zat echt geniaal in elkaar. Het viel alleen hele specifieke systemen aan om te voorkomen dat wereldwijd hele fabrieken plat werden gelegd. En schakelde zichzelf in en uit. De worm was vrijwel niet te detecteren. En de onvindbaarheid van 0d1n zelf was ook knap. Een echte professional. 0d1n en zij waren honderd procent aan elkaar gewaagd. 

Nu was de aanleiding om hier in Boedapest te komen best vergezocht. 0d1n is namelijk ook de naam van bekende hacking software. Iedere hobbyhacker kan die naam voor de grap hebben gebruikt, ook al was het in dat wereldje niet gebruiken om iemand zijn schuilnaam over te nemen. Daarnaast, iedereen die Odin heet zou dit kunnen zijn.

Dat de gegevens over iemand met deze loginnaam bij dit hotel, bij haar terecht waren gekomen, was sowieso eigenlijk toeval. De antivirussoftware die het vijfsterrenhotel gebruikt is Russisch, en hun gegevens kwamen naar voren in haar brede permanente scan op de term ‘0d1n’ in tal van datasets.

De kans dat dit de enige echte 0d1n was, is klein. Maar ze wilde elke lead natrekken. Ze was misschien een beetje te veel gebiologeerd door deze mysterieuze persoon. 

Ze was drie weken geleden ingecheckt in het hotel. Meteen bij binnenkomst had ze de netwerkkabel uit de TV getrokken, en in een speciale laptop geplugd. Binnen een paar minuten was ze doorgedrongen op het hotelnetwerk. ‘Amateurs,’ dacht ze.

Haar eerste doel: de loggegevens van het wifinetwerk. En inderdaad, de afgelopen weken had ene 0d1n regelmatig ingelogd in dit netwerk. 

Ze pakte het hotelregister erbij, en verifieerde de gastenlijst. Honderden gasten, die inchecken, en uitchecken. Ze probeerde een verband te vinden met de wifi-inlogtijden, maar tevergeefs.

Ze bekeek de camerabeelden, om te kijken wie op welke momenten het hotel binnen kwam, tegelijkertijd met het inloggen op het netwerk. Dagenlang had ze verbanden gezocht, maar er was geen resultaat.

Wat kon ze doen? Het enige wat erop zat, was wachten tot hij verbindt. En dan inbreken op zijn computer. En het signaal traceren. 

Als ze hem gevonden had, zou ze een foto van hem maken. En al haar verzamelde gegevens doorspelen aan de Iraanse ambassade, hier in Budapest. Die zouden hem dan volgen en ergens pakken. Haar werk zat er dan op.

Maar in de afgelopen weken was er geen enkele activiteit meer geweest. Had 0d1n haar doorgehad? Dat moest wel. Verdomme. Wat slim. Of was hij toevallig net vertrokken? Of was het toch een random persoon, en was dit een dood spoor?

Ze voelt zich dom. Nog nooit had ze bij een missie gefaald. Maar 0d1n blijft haar succesvol ontwijken. Hij wint weer. En zij faalt. 

‘Drie weken eenzaam in een saai hotel in Boedapest…’ denkt Dunya. ‘Deze missie is kansloos. Ik ga morgen naar huis.’

Ze boekt een vlucht, klapt haar laptop dicht, en propt haar spullen in haar tas. Ze kijkt uit haar raam. Het is avond, en de stad fonkelt over de Donau. 

‘Ik moet drank. Op missies mag ik niet drinken maar deze missie is toch over.’

Dunya stapt uit de lift. Het is rustig in de lobby. Ze loopt richting de bar. 

De ruimte is sfeervol verlicht met dimlicht. Er speelt jazzmuziek en je hoort mensen vrolijk kletsen. In de hoek staat een glimmende zwartgelakte vleugel. 

Achter de lange bar staat een barman, strak gekleed in een wit overhemd en zwart jasje, hij poetst de glazen met een witte katoenen doek.

De achterwand van de bar bestaat uit een grote mahoniehouten kast vol flessen drank. De kast is van binnen bekleed met spiegels en is zacht verlicht met blauwe en roze lampen, waardoor de drankflessen schitteren en reflecteren. 

De ruimte is gevuld met stelletjes en groepjes die gezellig aan het borrelen zijn. Aan het eind van de bar zit een lange man op een van de bruinleren krukken die naar zijn bierpul kijkt.

Dunya gaat aan de uiterste andere kant van de bar zitten. De barman kijkt vriendelijk naar haar en vraagt wat ze wil drinken.

‘Een Moscow Mule graag.’ 

De barman pakt een koperen mok, en vult deze met ijs. Met een zwierige beweging pakt hij een fles wodka en giet het over het ijs. Hij knijpt er een limoen over uit, pakt een blikje gemberbier en giet het er langzaam bij in. Als laatste roert hij de mix en plaats er zorgvuldig een blaadje munt en een partje limoen bovenop. 

‘Alstublieft,’ zegt de man.

Dunya neemt een slokje uit het koperen rietje. Dit proeft naar thuis. Ze dronk deze cocktail graag met haar vriendinnen in Moskou. Daar werd de cocktail met verse gember en suiker bereid, maar dit kon ermee door.

Wat had ze haar vriendinnen lang niet gezien. Ze moet snel weer met ze afspreken. En dan dansen in een van de clubs. 

Twee mannen in pak komen luidruchtig de bar binnen en gaan aan de bar staan. Ze kijken geïnteresseerd naar Dunya, die ze negeert. De mannen bestellen bier en blijven vlak naast haar staan. Ze praten met elkaar, maar kunnen hun ogen niet van haar afhouden.

Het voelt ongemakkelijk. ‘Waarom kan een vrouw nooit eens in haar eentje aan een bar zitten,’ denkt ze. 

Een van de mannen spreekt haar aan. Hij is flink aangeschoten. ‘Wat doen die mooie ogen helemaal alleen aan deze bar?’ 

‘Wat een slechte openingszin,’ denkt Dunya. Ze glimlacht beleefd, draait zich weer naar voren, zonder iets te zeggen en neemt een slokje.

‘Hee hallo, mooie ogen.’

Zucht.

‘Wil je wat van ons drinken? Hey, barman geef haar nog zo’n drankje, oké?’

De barman kijkt vertwijfeld naar haar. Ze schudt zachtjes nee.

‘Ah jawel, kom op, drink met ons mee, hup barman, nog zo’n cocktail en nog twee bier!’

Dunya was al chagrijnig en dit maakt haar humeur er niet beter op.

Een van de mannen gaat tegen haar aan staan. ‘Schatje, gewoon gezellig meedoen.’

Dunya verstijft. ‘Schatje?’ denkt ze. En ze vermant zich.

Ze staat op met een stralend gezicht, en zegt ‘maar natuurlijk schatje.’

De man kijkt verheugd terwijl Dunya tegen hem aan komt staan. Ze slaat haar armen om hem heen.

En geeft hem dan een knietje.

De man duikt ineen terwijl hij een ‘ughhh’ uitstoot.

Het bier gutst over de rand van zijn glas, over hem heen.

De gasten in de bar kijken op.

‘Goddomme, trut! Jij bent niet gezellig!’ roept de man, terwijl hij naar zijn kruis grijpt.

Een paar mannen staan op. De twee mannen zien de dreiging en druipen mopperend af.

Dunya gaat weer zitten. ‘Doe mij nu maar die tweede cocktail dan,’ zegt ze tegen de barman, terwijl ze haar lange haar achterover wuift.

De barman zet een nieuwe mok neer. Ze pakt hem op, en kijkt naar de man aan het andere eind van de bar, die oprecht geamuseerd lacht en zijn bier heft: ‘nazdrovje.’

‘Nazdrovje.’ zegt Dunya.




Vrijdag 30 maart 2018, 19:44, Boedapest

 

Hij had zijn leven jaren geleden drastisch omgegooid. Hij voelde zich misbruikt. Hem was gevraagd om een stuk code te schrijven om specifiek Siemens apparatuur aan te sturen. Hij had geen idee waarvoor de software bedoeld was. Dat werd nooit verteld door zijn opdrachtgevers. Er werd goed voor betaald.

Achteraf bleek dat zijn code onderdeel was van een veel groter stuk software. Stuxnet. Het werd wereldwijd beroemd en er was grote angst dat het alle Microsoft computers zou infecteren. Dat was onzin natuurlijk, de software was echt goed geschreven om dat te voorkomen.

Maar onbewust werd hij hierdoor wel een target voor inlichtingendiensten en hackers. Een Nederlander die de software in Iran had gekregen, was vermoord. En sommige fanatieke hackers vinden het een spel om andere hackers kapot te krijgen. Er zitten nogal wat ego’s tussen. 

Ondanks alle pogingen om onder de radar te blijven, was ene Nyx86 op hem blijven jagen. Nyx86 was een Russische hacker. Een steengoede. En Nyx86 was volhardend en gevaarlijk.

Daarom had hij zijn werk opgegeven, al zijn apparatuur vernietigd, en accounts opgeheven. Online was hij sowieso nooit heel actief geweest, maar het had desondanks maanden gekost om digitale kruimelsporen te wissen. En hij was verhuisd, terug naar zijn geboorteplaats: Kiel-Windeweer.

Berend voelde zich daar het meest veilig. Desondanks bleef die Nyx86 kerel hem obsessief proberen te vinden. 

Om Nyx86 af te leiden had hij een list bedacht. Hij zou een honeypot opzetten. Een lokkertje. Ergens ver weg van Nederland, om de aandacht ver van zijn dorpje af te leiden. En dan kijken wie eropaf komt. En dan diegene hacken en exposen. Het moest eens afgelopen zijn met dat digitale gestalk. 

Het had nog geen vier weken geduurd voordat hij inlogpogingen zag, in het hotelsysteem in Budapest. Zou het Nyx86 zijn? Hij staakte meteen zijn eigen activiteit, om niet opgemerkt te worden.

Berend monitorde alleen nog de hackpogingen. Elke hacker heeft zijn eigen stijl, en zijn eigen scripts. Aan de manier waarop een hacker zich verbergt, de volgorde van inlogpogingen, de manier waarop door gegevens wordt gezocht, en welke software wordt gebruikt, wist Berend het zeker: dit is Nyx86.

Berend had een ander hotel vlakbij genomen, zodat hij niet in het register van dit hotel zou staan. Hij had de schema’s van de camera’s gevonden. Via een zijdeur kon hij ongezien binnen glippen. Basic secret ops training, zoals hij die ooit had gekregen.

Vanavond zou hij Nyx86 vinden. En hacken. Al zijn data wissen, voor schut zetten, en er vandoor glippen. Via de trein kom je anoniem de grens over. Hij had een route gepland via Ljubljana, Venetië, Florence, helemaal naar Cannes, en dan kriskras door Frankrijk en Duitsland, om zeker te zijn dat zijn route niet meteen terug naar Nederland zou leiden. En dan was hij hopelijk eindelijk overal van af.

Hij trekt de deur van de zijingang open. Vanuit de bar is de lobby goed te zien, en kan hij zien wie er allemaal het luxe hotel binnen loopt. Hij bestelt een halve liter bier en observeert onopvallend het publiek. 

‘Wat smaakt dat bier toch lekker,’ denkt Berend. Hij steekt zijn vinger op naar de barman, wijst naar het glas. De barman tapt een tweede verse pul in.

Het publiek is gemêleerd. Wat stelletjes. Een clubje vrienden. Er komt een jonge vrouw binnen. Ze gaat aan het uiterste eind van de bar zitten. 

‘Knap,’ denkt hij. 

Geen van de gasten past in het profiel van zijn beeld van Nyx86. New York. x86. Niclas. Nikos. Nicolas. Nick. Nickel. Zeg het maar. Jaren had hij associaties gezocht met die digitale schuilnaam. 

Er komen twee kerels in pak met een bierbuik de bar binnen. Ze bestellen bier. Zou een van hen het zijn? Het lijkt hem sterk. Dit zijn geen hackers, eerder twee dronken zakenmannen. 

Ze vallen de vrouw lastig. Rotzakken. Ze negeert ze gelukkig. Maar de mannen blijven vervelend doen. Eigenlijk moet hij ingrijpen. Maar hij wil low profile blijven. Niet opvallen. Gewoon die lobby in de gaten houden.

De vrouw bijt meesterlijk van de mannen af. Ze geeft een van de mannen een knietje, gaat zitten alsof er niets is gebeurd, en bestelt nog een drankje. 

Berend is onder de indruk. Leve onafhankelijke vrouwen die voor zichzelf opkomen. 

Ze kijkt naar hem, en hij kan zijn lachen niet inhouden. ‘Nazdrovje!’ zegt Berend.

Ze proost terug en lacht. 

Wauw. Dat gebeurt hem niet vaak. En zeker niet met een mooie vrouw. Sterker nog, zodra hij een vrouw ziet, klapt hij dicht. Hij probeert niet te blozen en drinkt stug zijn bier op. 

Ze bestelt nog een cocktail. ‘Nazdrovje!’ zegt ze weer, vanaf het uiterste hoekje van de bar.

Berend bestelt snel nog een bier. ‘Nazdrovje!’

En ze lacht weer. Deze situatie is grappig. Zij helemaal daar, en hij helemaal hier. Hun klik: samen drinken, maar niks zeggen. En drinken, daar houdt Berend wel van.

Rondje na rondje bestellen ze tegelijk, en proosten en lachen om deze gekke situatie. De barman moet er ook om lachen, geeft ze allebei wat snacks van het huis en een gratis rondje. 

Ze zijn al flink aangeschoten. 

Dan kijkt ze Berend ineens aan. Ze observeert hem scherp. 

Lichte paniek gaat door zijn hoofd. Een vrouw die hem aankijkt, hij weet zich er eigenlijk geen raad mee.

Ze blijft hem aankijken, staat op, en loopt naar hem toe. Hij kijkt haar vragend aan.

Ze zoent hem ineens, intens en lang. Hij is totaal verbouwereerd. Ze proeft zoet, en een beetje bitter, naar gember.

Ze pakt zijn hand, en zegt; ‘meekomen.’

Shit. Wat is dit? Is hij betrapt? Is ze een handlanger van Nyx86? Ze zoent hem nog een keer en kijkt hem vragend en uitdagend aan. Ze trekt aan zijn hand. 

Berend kijkt naar de barman, die met zijn ogen zegt: ‘gast, wat twijfel je nou!’

Hij staat op, en loopt achter haar aan. Wat is ze knap. Zo sexy. Nu pas ziet hij haar lange haar, slanke lichaam, prachtige billen. 

De liftdeur voor ze gaat open, ze stappen naar binnen en zoenen elkaar intens.

Hun handen trekken hun lichamen naar elkaar toe. Zijn handen over haar rug, haar billen. Haar handen op zijn wangen, en ze duwt zich tegen hem aan. De deur schuift dicht.

Hij duwt haar tegen de liftdeur en zoent in haar nek. Ze doet haar armen om zijn brede schouders, ze slaat een been om hem heen, en hij hoort haar hijgen.

De liftdeur schuift open en ze buitelen bijna naar buiten, en moeten lachen. ‘Kom,’ zegt ze, en snel loopt ze, niet helemaal in rechte lijn, naar een kamerdeur waar ze haar pas voor houdt. Het lampje van de deurklink springt op groen.

‘Als dit maar geen valstrik is,’ denkt Berend, maar de drank en de plotselinge intense lust maakt hem gek. Hij stapt met haar de kamer binnen.

Ze zoent hem weer, daar in die donkere kamer, en samen zoenend vallen ze op haar bed. Ze probeert zijn trui uit te trekken en schopt tegelijkertijd haar hakken uit. 

Gretig zoeken hun handen onder elkaars kleren, en gretig zoenen ze. Ze bijt hard in zijn oorlel, en fluistert in zijn oor: ‘je mag alles met me doen.’ 




Zaterdag 31 maart 2018, 05:39, Boedapest

 

Berend wordt langzaam wakker. Hij heeft het koud. En zijn oorlel doet pijn. 

Waar is hij? Hij kijkt om zich heen. Het ochtendlicht verlicht de kamer een beetje. Het is niet zijn kamer. 

Oh! Flarden komen terug. Hij heeft de wildste nacht van zijn leven gehad. Met een vrouw. Hij weet haar naam niet eens. Wat was zij intens. Intens heerlijk. Lief. Vurig. Gretig. Hij voelt haar nagels nog in zijn rug en billen.

Hij hoort haar zacht ademen, onder de dekens, naast hem. Ze heeft alle dekens naar zich toegetrokken en ze slaapt diep. 

Hij is verliefd. Hij wil nooit weer weg. Wat een vrouw. 

Hij probeert zachtjes wat dekens te pakken, zonder haar wakker te maken.

En dan schrikt hij. In het weinige licht ziet hij onder de dekens een kleine tattoo op haar schouder.

Wat staat daar? Hij knippert met zijn ogen en probeert in het donker te focussen.

Nyx86.

Fuck! Fuck!!

Zijn hart begint te bonken. Drank, weinig slaap en deze schrik. Het angstzweet breekt hem uit. Zijn lichaam wil hard ademen, en hij vecht ertegen. Verstramd ligt hij daar. Naast zijn digitale stalker. 

Fuck! Zij is Nyx86?! Nyx is geen man, maar zij?

Zo stil als hij kan schuift hij uit het bed. Hij is naakt. Waar zijn zijn kleren? Hij vindt zijn broek, en trui. Maar waar is zijn boxer? Ah, die ligt half in zijn broek. En waar is zijn hemd? Oh dat had ze letterlijk kapotgescheurd. 

Hij pakt zijn kleren en schoenen, en sluipt naar de deur. Met een zachte klik gaat de klink omlaag. Hij staat stil en luistert gespannen. Ze ademt rustig door.

Hij trekt de deur open, stapt poedelnaakt de felverlichte gang op, en sluit de deur zo zacht mogelijk door zijn vingers er tegenaan te houden. De deur klikt dicht. Hij rent bloot, zo snel maar zo stil mogelijk, door de gang, de hoek om, met zijn hoopje kleren voor zijn gezicht tegen de camera’s. En trekt om de hoek, uit beeld, haastig zijn broek, trui en schoenen aan. Dan maar geen sokken of hemd.

‘Wegwezen, Berend, wegwezen!’




Zaterdag 31 maart 2018, 07:13, Boedapest

 

Dunya wordt langzaam wakker uit een diepe slaap. Ze heeft haar ogen dicht. Het is lang geleden dat ze zo goed had geslapen. 

Oh wacht! Er was een man! Ze voelt achter zich, maar het bed is leeg en koud. Ze draait zich om, en gaat rechtop zitten. Haar handen zoeken langs de muur naar een lichtknopje. Ze doet het licht aan. 

De man is weg.

Hier heeft ze een dubbel gevoel bij. Ze is zelf ook wel eens weggesneakt. Maar deze man was anders. Hij was fijn. Hij was teder geweest. En wild. En dan weer lief. Gekmakend lekker was dat. Ze had wel eerder mannen meegenomen, maar dat waren dronken botte Russen. Deze man en zij, het was magisch. Urenlang. Voor het eerst had ze echt kunnen genieten, en had ze zich echt vrij gevoeld. En euforisch.

Wie was hij? Waar is hij nu? 

Ze gooit de dekens van zich af. Kijkt om zich heen. Er liggen twee sokken in de hoek. En een kapotgescheurd shirt ligt onder haar BH op de vloer naast het bed. De flesjes uit de minibar liggen er leeg naast. 

Ze pakt het shirt op. En ruikt eraan. Het ruikt naar hem. Ze mist hem ineens.

Wat was er gisteren toch gebeurd? Ze was chagrijnig geweest. Ze had gedronken en op de een of andere manier had die man haar aan het lachen gekregen, notabene zonder iets te zeggen. Het was ook wel een stoere actie met die rotkerels geweest. En ze had ineens zo’n behoefte aan een man gehad. Gewoon aan wat aanraking. Wat liefde. En seks.

Dunya stapt onder de douche. Het hete water stroomt over haar lichaam. De warmte voelt goed. Zijn warmte had ook goed gevoeld.

Ze mist hem echt. En nu is hij weg. En nu moet ze nog opschieten ook, voor haar vlucht.

Terwijl de glazen douchewand beslaat van de waterdamp, verschijnt op haar telefoon een bericht:

Wow. X 0d1n.




Zondag 10 november 8:49, Harlingen

 

Gerda en Jelle liggen op bed. Het is zondagochtend en Harlingen is uitgestorven. Ze zijn al wakker, en liggen allebei op hun telefoon door X te scrollen.

‘Ping!’ ‘Ping!’ De telefoons van Gerda en Jelle gaan vrijwel gelijk af. Een bericht. Van Gezinus. 

Ze schieten overeind. En kijken elkaar verheugd aan. ‘Ze zijn voorbij Sardinië!’ Ze springen uit bed, trekken een badjas aan, en lopen naar Jelles’ boothuis. 




Zondag 10 november 8:56, Moskou

 

Dunya denkt terug aan die nacht in Boedapest. Jarenlang was ze op zoek geweest naar 0d1n. Ze had hem gehaat, en ook geliefd. Ze had hem nooit weer uit haar hoofd kunnen zetten. En nooit weer kunnen vinden. En nu had ze hem gevonden. En hij was in gevaar. De klootzak. De fijnste. 

Ze bijt op haar nagels en probeert haar gedachten te ordenen. 0d1n zit op de K-295. Is dat echt zo? Is het toevallig iemand anders? Nee, hij is het. Wie anders zou dit kunnen? Maar wat betekent dit? Voor welk land of voor welke organisatie werkt hij? Werkt hij voor Musk? Is hij de vijand?

En wat is de bedreiging voor Rusland? Wat als 0d1n de K-295 inzet tegen Rusland? Wat als hij bekend maakt dat Rusland Amerikaanse techniek heeft ingekocht? En niet alleen voor nucleaire onderzeeërs, maar ook voor tanks, en drones gebruikt? Dat Musk daar controle over uitoefent? Deze informatie is explosief. Maar dan moet ze nu Defensie informeren!

En wat te doen met 0d1n? Ze denkt na. Ze past haar script aan. Zodra de K-295 weer contact met internet maakt, komt het script meteen in actie… 




Zondag 10 november 8:32, Middellandse Zee

 

‘Wat is er aan de hand!?’ vraagt Driekus.

‘Hackpoging.’ Mompelt Berend.

De Samara glijdt op hoge snelheid diep door de Middellandse Zee. Koers: De straat van Gibraltar. 

‘Oei. Hebben ze onze locatie?’

‘Ik denk het niet. Maar ik zoek door de logs.’

Berend scrolt door een logbestand van zijn laptop. Er was iemand via de Starlink verbinding op hun wifi netwerk terecht gekomen, en er waren scans gestart. Een scan om zoveel mogelijk te leren van de versie en soort operating systeem. Of er bekende zwakheden zijn. En tweede een scan om te kijken waar ze binnen kunnen komen. 

‘Dit zijn geen scriptkiddies. Heel geavanceerde scans… gerichte scans ook… dit was geen toevallige hackpoging…’ denkt Berend. ‘Waar ken ik die scans ook alweer van…’

Hij schrikt. Nyx86. Dit heeft alles weg van haar. De mysterieuze vrouw die al jaren op hem jaagt. En waar hij een onvergetelijke nacht mee beleefde. Een nacht die hij nooit zal vergeten… Een vrouw die hij maar niet uit zijn hoofd kan zetten…  

‘Maar wat is er toch aan de hand in de wereld,’ verzucht Gezinus. ‘Oekraïne, Gaza, Jemen, en nu zelfs een klopjacht op Joodse mensen in Amsterdam door taxichauffeurs en scootertuig? Ik durf al jaren niet meer hand in hand door Amsterdam te lopen. Ik heb de hele wereld gezien, en er is overal zoveel haat, maar Nederland was dat juist niet. We waren ooit het meest tolerante en verlichte land ter wereld, en daardoor hadden we de hoogste welvaart en mooiste vrijheid.’

‘Misschien wel te tolerant, Gezinus,’ zegt Driekus. ‘Of niet eens tolerant, maar eerder onverschillig. Je doet maar wat je wil, en ik doe wat ik wil, en verder bemoeien we ons niet met elkaar, wees elkaar niet tot last, maar we hebben wel een hekel aan elkaar. Dat is toch niet echt samenleven zoals wij dat kennen in ons dorp. Enerzijds heb je meer individualisering in steden waardoor we collectief onze kernwaarden zijn vergeten, en anderzijds zitten er in steden te veel mensen die willen bepalen wat je wel of niet mag zeggen, en hoe je moet leven, of waar je nog een grap over mag maken. Mensen die niet met hun gevoelens om kunnen gaan die jou willen verbieden wat jij mag zeggen.’

‘Waarom zouden we eigenlijk nog teruggaan naar Nederland en varen we niet naar een leuker land? Er is steeds meer drugscriminaliteit in de provincie. En Stad wordt er ook niet veiliger op. Tuig dat met messen steekt, met pistolen rondloopt.’

‘Gelukkig is er in 050 een wethouder eiwittransitie, die dat allemaal oplost,’ zegt Driekus cynisch.

‘Ja daar moet ik om lachen maar eigenlijk is dit om te huilen. Die mensen pakken niet door, lijken bezig met hun eigen suffe dingetje, maar vergis je niet Driekus, het is Marxisme verhuld in een vergroeningsagenda, met dwang dat je geen vlees mag eten, autorijden of vliegen. Je moet leven zoals zij dat willen, en ondertussen vliegen ze zelf wel. Progressieve partijen vochten juist om onder het juk van conservatisme en religieuze inmenging uit te komen. En nu doen ze zelf zo beperkend en bepalend. Het zijn dezelfde types die dwepen met hun valse LGBTQ-empathie, maar ik vraag niet om die schijnheilige empathie, ik vraag gewoon om normaal te worden gezien en veilig te zijn en me verder met rust te laten en te leven zoals ik wil en vooral niet ongevraagd voor me op te komen. En nog erger, ze kijken weg bij haat vanuit intolerante gemeenschappen en laten die haat sluimeren en groeien. En ze haten zelf ook. Ze zijn helemaal niet tolerant. Ze zijn selectief tolerant. Als je daar wat van zegt, of een grap maakt, dan krijg je meteen een stempel alsof je fout, racistisch, of zelfs extreemrechts of een populist of fascist bent. Dat is eigenlijk een schandalige beschuldiging. Ik stemde vroeger zelf links en ben voor gelijkwaardigheid en vergroening, maar ze zijn echt heel ver van de eigen kernwaarden afgedwaald. Er is niks progressiefs meer aan.’

‘Uit angst voor fascisme pushen ze Marxisme, Berend. Les één hoe je Wilders in de kaart speelt is wegkijken en niet ingrijpen bij haat. Ik zou er nooit op stemmen, er zijn zoveel Nederlanders die een kabinet met PvdA en GroenLinks of D66 nóg erger zouden vinden dan met PVV, en dat zegt ook wat. Het is allemaal zeer zorgelijk. Deze ellende werd in de jaren ’90 al voorspeld. Van Gogh en Fortuyn zijn erom vermoord, en er is sindsdien niet ingegrepen.’

‘Beide kampen zijn even erg, Driekus. Beiden zijn even erg. Ik vind Baudet gestoord en Wilders vreselijk. En veel van hun aanhangers haten alle moslims, terwijl ze die niet over één kam kunnen scheren, er zijn zoveel lieve mensen die worden gehaat, en op één hoop worden gegooid met tuig. En dat tuig is er wel degelijk. Er wordt niets gedaan aan integratie en samenleven, onder de kernwaarden van dit land. Dat polariseert. Extreemrechts en extreemlinks staan allebei haaks op een democratische rechtsstaat. Het zijn fanatieke, enge mensen die meer op elkaar lijken dan ze willen toegeven. Het politieke midden heeft deze polarisering aan zichzelf te danken door vanuit links een kronkel naar Marxisme te maken en secularisme los te laten, door vanuit rechts populistisch buitenlanders te gaan haten, en door vanuit het midden de mislukte integratie niet te durven of willen zien en mee te buigen met een economie-kapotmakende groene agenda en een angst om voor racist uit te worden gemaakt.’

‘Helemaal eens. Maar waar moeten we dan heen, Gezinus.’

‘Groningen onafhankelijk verklaren, Driekus,’ grapt Gezinus. ‘We hebben onze eigen kerncentrale al. En dan word jij de Farao van de sociaalliberale seculiere welvaartsstaat Groningen.’

Driekus lacht om Gezinus zijn referentie aan een grap van Lubach. ‘Ja maar dan wel een Farao op klompen! Mijn eerste decreet wordt het verbieden van broccoli! En verplicht eierballen eten op elke vrijdag! Ik noem mijn partij Driekus 69, D69 en introduceer het referendum! Er gaat geen cent meer naar asfalt en OV, en er komt subsidie op trekkers! We gaan met de bezem door de luie overheden en kennisinstellingen! En we stoppen alle bekakte cultuursubsidies en organiseren ’s werelds grootste okselschetenfestival op de Grote Markt! En Friezen moeten tol betalen!’ 




Zondag 10 november 2024, 10:26, Moskou

 

Alexsandr Vjazemski maakt zich zorgen. Het is zondag, maar hij is in zijn kantoor. Elk uur krijgt hij een briefing, want de K-295 Samara is nog steeds niet gevonden en de spanningen zijn hoog opgelopen. Hij heeft net een update gekregen dat er bijna-aanvaringen zijn geweest nabij Cyprus tussen een Russisch en een Amerikaans fregat. Het loopt uit de hand.

Hij had nadrukkelijk gezegd dat ze onder geen beding mochten schieten. En daar had men zich gelukkig wel aan gehouden. Maar er hoeft maar iets te gebeuren daar, en de hele wereld zal in brand staan.

‘Meneer?’ klinkt het uit de luidspreker op zijn bureau.

‘Da.’

‘Mevrouw Dunya Kovalenko is hier voor u, van de dienst GRUc. Het is erg dringend en ze wil u alleen persoonlijk spreken.’

‘Dat is hoogst ongepast,’ denkt hij. ‘Ze passeert minstens twee lagen in de organisatie.’

‘Is ze gecontroleerd?’

‘Ja meneer.’

‘Akkoord.’

Een jonge vrouw stapt zelfverzekerd en gehaast binnen. ‘Excellentie, dank voor uw ontvangst.’

Alexsandr knikt naar een stoel voor zijn bureau en gaat zelf zitten. De vrouw gaat zitten.

‘Excellentie, mijn naam is Dunya Kovalenko, speciaal onderzoeker van de dienst GRUc. Ik was degene die de K-295 heeft gelokaliseerd bij de Bosporus. Ik heb nieuwe kritische informatie, maar deze is zeer gevoelig en gevaarlijk. Daarom kom ik rechtstreeks naar u.’

Ze stopt met praten, kijkt hem vragend aan, wachtend op een reactie.

Alexsandr weet meteen waar ze op doelt. Binnen de dienst zitten spionnen die loyaal zijn aan de maffiaclan. ‘Ze peilt of ze mij kan vertrouwen,’ denkt hij. ‘Maar wat als zij zelf loyaal is aan de clan in plaats van aan het landsbelang? Ik moet voorzichtig zijn.’

‘Dank dat u rechtstreeks naar mij komt. Uw informatie was zeer waardevol en is correct gebleken. De situatie is zeer complex en explosief. Kan uw informatie bijdragen aan het lokaliseren van de K-295? Dat is mijn enige doel.’

‘Het spijt me excellentie, ik heb geen locatiegegevens, mijn informatie is echter nog veel explosiever. Het betreft niet alleen de K-295 maar het is veel groter.’

‘Hoe bedoelt u?’

Dunya aarzelt. Als de minister van Defensie zelf achter de aanschaf van de Amerikaanse software zit, en nu leert dat iemand controle over zijn materieel kan nemen, dan zal hij ingrijpen en het hele verhaal in een doofpot stoppen. Om te beginnen met haarzelf.

Alexsandr merkt haar aarzeling. Hij wijst naar de intercom, zet zijn wijsvinger tegen zijn lippen, pakt een LP uit zijn kast, en plaatst deze op de speler. 

Hij zet het volume hard. Uit de luidspreker schalt de vijfde symfonie van Dmitri Sjostakovitsj.

‘Mevrouw, ik garandeer uw veiligheid,’ fluistert hij. ‘Als u te goeder trouw handelt, helpen wij elkaar.’

Dunya begrijpt de hint. De belangrijke componist had deze symfonie geschreven onder het Sovjetregime, met heftige emoties en heimelijke muzikale hints van satire en verzet. Stalin had de man tot vijand van het Russische volk verklaard. Na Stalin’s dood werd Sjostakovitsj in ere hersteld.

Ze fluistert:

‘De K-295 zoekt af en toe contact met het internet via een satellietverbinding. Ik heb in het interne systeem in kunnen loggen via een digitale achterdeur. De K-295 draait op hypermoderne software voor autonome aansturing. Deze software is niet Russisch of Chinees maar grotendeels Amerikaans, van het bedrijf Tesla. De achterdeur biedt toegang tot werkelijk alle systemen aan boord. Zodra er contact is met internet, kan degene die de achterdeur inbouwde de boot besturen, controleren, wapens afschieten, en saboteren. De AI-software is ook geschikt voor tanks, heli’s, drones en robots. Recent is in China een nieuwe onderzeeër gezonken, en in Groot-Brittannië is brand uitgebroken in een loods waar drie nieuwe onderzeeërs in aanbouw zijn. Ik heb alle code en documentatie ter bewijs op mijn laptop.’

Alexsandr knippert even met zijn ogen. Hij is van de oude stempel en weet weinig van digitale techniek. Haar technologische verhaal staat in een schril contrast met de klanken van de klassieke instrumenten die door zijn kamer zweefden.

‘Bedoelt u dat iemand controle heeft over meer hypermodern Russisch oorlogsmaterieel?’

‘Mogelijk, excellentie. En mogelijk ook Chinees materieel, en Amerikaans, en Engels, en wie weet welke landen nog meer.’

Alexsandr denkt na. De K-295 Samara was zonder Defensie te informeren in alle geheim opgewaardeerd. Maar er is nog veel meer materieel vermist. Tanks. Vliegtuigen. Ze zijn vast wel ergens, maar staan niet goed in de systemen, of staan op een verkeerde locatie vermeld in de systemen, of het is niet goed gedocumenteerd of het materieel inzetbaar is, verwoest, verrot of in onderhoud. 

Hij had dit geweten aan incompetentie, bureaucratie en corruptie. Vooral corruptie. Onlangs nog had hij het hoofd Defensiepersoneel laten oppakken. Die had dertig miljoen roebel achterovergedrukt bij omkoping, en bij hem thuis bleken tientallen miljoenen roebels aan dollars en ook lades vol sieraden en gouden Rolexen te liggen. 

Dat was nog niets bij de ontdekking dat zijn eigen onderminister bijna een miljard roebel aan steekpenningen had verzameld omdat hij geld voor het bouwen van kazernes, bases en installaties onderhands aan corrupte vriendjes had aanbesteed. 

De man bleek lid te zijn van de grote maffiaclan die het land in zijn greep had. Beide mannen zaten nu in strafkampen, maar de greep van de maffia was zeer groot en hij had het niet aangedurfd om volledig schoon schip te maken.

Maar wat als tanks en schepen en vliegtuigen ook in het geheim zijn uitgevoerd met deze techniek? Dan probeert de Grote Baas hem en zijn Ministerie van Defensie volledig te omzeilen en controle te krijgen over een aanzienlijk deel van het defensiematerieel. 

En wat te denken van zo’n achterdeur? Dan heeft iemand controle over de gehele wereld. Die kan een ongecontroleerde kernoorlog ontketenen, en doen alsof Rusland daarachter zit. Of een heel land gijzelen en chanteren… doet Musk dat op eigen houtje, of doet hij dit samen met de USA?

Die klootzak van een Grote Baas! Die heeft dit allemaal veroorzaakt! Dat is gewoon verraad! 

‘We moeten je informatie verifiëren. Maar je mag dit met niemand delen!’, zegt Alexsandr. 

‘Vanaf nu rapporteer je rechtstreeks aan mij. Je leidt per direct de GRUc. Ik stel een strategisch en tactisch team samen.’

Dunya twijfelt of ze ook moet vertellen van 0d1n. Ze besluit dit niet te doen. Ze heeft immers een affaire met hem gehad. En in deze gevaarlijke situatie moet ze geen schijn tegen krijgen dat ze heeft geheuld met een mogelijke vijand… 

Hij drukt de knop van de intercom in. ‘Roep Yuri, Maksim, Valentin en Dominik bijeen. Ik wil ze om 11:00 spreken. 




Zondag 10 november 2024, 12:48, Middellandse Zee

 

De K-295 Samara zoeft zonder enig geluid te maken met grote snelheid door de Middellandse Zee, op een afstand van 23 zeemijlen van de Straat van Gibraltar. 

‘Gaat het, Berend?’ vraagt Driekus.

‘Joah.’ Berend was stiller en teruggetrokkener dan ooit. Emoties razen nog steeds door zijn lijf. Nyx86 had hem jarenlang digitaal gestalkt en was levensgevaarlijk. Die constante dreiging had iets met hem gedaan destijds. En toen bleek ze de meest fantastische vrouw te zijn die hij ooit had meegemaakt. De schrik van toen kwam helemaal terug. Het had zo fout af kunnen lopen. Ze had zijn identiteit kunnen ontdekken. Het had ook een valstrik kunnen zijn, ze had hem kunnen vergiftigen. Maar het was de mooiste nacht van zijn leven geweest. Hij was op slag verliefd geworden. En nu zit ze weer achter hem aan. Dit heen en weer slingeren tussen emoties van angst, boosheid, verliefdheid en gemis had hem doen besluiten om te stoppen met zijn werk, in een poging haar te vergeten. En daarom zat hij nu in deze duikboot. ‘Wat wil ze van me?’, denkt hij. ‘Als ze erachter komt waar we zijn, dan worden we opgeblazen. Of zou ze mij ook missen?’

‘Kijk, daar, bij Gibraltar.’ Gezinus wijst op het scherm van Samara. Op de radar staan verschillende schepen. 

‘Een Spaanse jager. Die houdt de boel in de gaten.’

‘Hoe komen we daar straks langs? Weer onder een schip meevaren?’

‘Misschien hebben ze dat trucje inmiddels wel door. We moeten iets anders verzinnen.’

‘Samara, verzin een list om ongezien langs Gibraltar te komen.’

Samara wacht twee seconden en antwoordt: ‘De straat van Gibraltar is 32 zeemijlen lang, 24 zeemijlen breed, en de diepte is minimaal 300 tot maximaal 900 meter. Er geldt een maximum van 13 knopen ter bescherming van walvissen. De straat wordt bewaakt door Spaanse en Marokkaanse eenheden, uitgerust met de laatste gecombineerde actieve en passieve sonarsystemen van onder andere Thales. Op dit moment is er een Spaanse onderzeejager aanwezig. Er is een Oostwaartse bovenstroming en een Westwaartse onderstroming van zouter water uit de Middellandse zee. Sonar ketst af op de zoutlaag waardoor detectie zeer lastig is, en in het geval van detectie zal zeer waarschijnlijk een foutieve locatie worden gedetecteerd. Als we zeer diep varen, kunnen we ongezien de Atlantische oceaan bereiken. Ik detecteer geen andere activiteiten onder water, maar er is een risico van 44% op de aanwezigheid van andere onderzeeërs, gezien de alertheid van NAVO en Rusland.’

De drie mannen kijken elkaar verbaasd aan. Blijkbaar heeft Samara hun gesprekken over de krantenkoppen meegenomen in haar analyse.

‘Vierenveertig procent? Dat is een groot risico,’ zegt Driekus.

‘En wat als we een afleidingsmanoeuvre bedenken, Samara?’ vraagt Gezinus.

Samara wacht een seconde. ‘Bij een succesvolle afleidingsmanoeuvre zullen de jager en eventuele onderzeeërs op zoek gaan en zakt ons risico naar 24%.’

‘Daar doe ik het voor,’ bromt Berend. ‘Ga stilliggen tot we een plan hebben.’

De Samara mindert vaart.

Berend opent zijn laptop en scrolt door de vertaalde documentatie van de Samara. 

‘Gezinus, help je even mee iets los te schroeven?’ vraagt Berend. 

‘Samara, als de kust veilig is, ga naar boven, zorg dat alleen de bovenkant van het zeil boven water is.’

Op het scherm verschijnen radar en sonarbeelden. De omtrek lijkt leeg. Het schip vaart langzaam omhoog. 

Gezinus staat op en klimt met Berend mee de commandotoren in.

Even later komen de twee terug met een antenne van twee meter. 

Berend zegt: ‘Samara, ga terug naar 200 meter diepte.’ De duikboot daalt langzaam en verdwijnt onder water.

‘Wat is dat?’ vraagt Driekus.

‘Dit is de GLONASS/ AIS antenne, voor tracking. Ik had ze al uitgezet, maar ik heb een idee. Gezinus, kom je mee?’

Driekus is nieuwsgierig en loopt met de mannen mee naar de torpedoruimte voorin de K-295.

‘Hier,’ zegt Berend. ‘Dit is een autonoom varend projectiel.’ Hij wijst op een lange buis van zo’n veertig centimeter doorsnee. Het lijkt op een torpedo, met aan de achterkant een schroef, en op de kop een plastic zwarte kap met sensoren.

‘Onderzeeërs hebben geavanceerde minisubs aan boord. Die kunnen vooruit varen en de boel verkennen.’

‘Wat wil je ermee doen?’

‘Wacht maar even.’ Berend schroeft het apparaat voorzichtig open. Van binnen zie je een grote wirwar aan kabels en een controlepaneeltje.

Berend schuift de antenne voorzichtig in de minisub, plakt hem vast met gaffertape, en koppelt de elektronica aan de interne batterij. 

‘Onder water heeft de antenne geen bereik, maar boven water wel.’

Hij programmeert instructies in het paneel, en schroeft de minisub weer dicht.

‘Helpen jullie mee met tillen? Hij moet in die buis.’

De mannen tillen de minisub grommend een stukje op, leggen er kettingen onder, en gooien de kettingen over een rails aan het plafond. 

Met veel gekerm trekken ze aan de kettingen en tillen het vier meter lange gevaarte voor de ingang van de lanceerbuis. Ze duwen het apparaat naar binnen, en sluiten de buis hermetisch af door het luik dicht te doen en een grote hendel met kracht om te draaien.

‘Snel, naar Samara.’

De mannen lopen snel op hun sloffen terug naar de commandoruimte.

‘Samara, lanceer de minisub in buis twee.’

Vrijwel onhoorbaar gaat een luik open. Driekus en Gezinus wachten op een grote lanceerknal.

Maar ze horen niets. Op het scherm zien ze een 3D schema van de Samara. Ze zien de minisub uitgelicht, en deze stuwt zich langzaam uit de buis, naar voren. Het luik sluit weer.

Op het scherm verschijnt een statusscherm, met live gegevens van de minisub.

‘Zo. En nu wachten we een paar uur.’

‘Wachten? Waarop?’

‘Ik heb de minisub ingesteld om door de Straat van Gibraltar te varen, af te buigen naar het zuiden, en daar op de oppervlakte te gaan varen. Daar gaat ze dan automatisch ons GLONASS en AIS-signaal uitzenden. Wedden dat ze ons signaal volgen? Dan denken ze dat we naar het zuiden varen. We wachten tot ze eropaf gaan, en dan proberen wij ongezien langs Gibraltar te varen, naar het noorden.

‘Naar het hoge Noorden’, zegt Driekus. 

‘Haha ja,’ zegt Gezinus. Zo irritant als ze dat op TV zeggen. Alsof Groningen voor de Randstad op de Noordpool ligt. Die mensen komen nooit buiten de ring A10, zo bekrompen is hun wereldje.’

‘Ons bekrompen wereldje is momenteel een buisje onder de zee.’

‘Nee, onze reis in deze kernonderzeeër, is een reis op weg naar energie-onafhankelijke wereld.’




Zondag 10 november 2024, 13:12, Moskou

 

Alexsandr Vjazemski wrijft zijn koude handen over elkaar en trekt de kraag van zijn jas op. De kajuit van de boot is koud. Deze boot wordt soms gebruikt om vip-gasten te verwelkomen en de stad vanaf het water te laten zien.

Hij heeft Dunya en vier van zijn vertrouwelingen mee de boot op genomen en ze varen op de rivier de Moskva, vlak voor het ministerie van Defensie. Vier bewakers staan op het dek en controleren de omgeving.

‘Hier kunnen we niet worden afgeluisterd,’ zegt Alexsandr. ‘De reden dat ik jullie op deze plek moet spreken is een bijzonder gevoelige. Er is documentatie van hoogverraad in onze regering tot de hoogste top, met directe ondermijning van ons ministerie en kaping van ons oorlogsmaterieel. Er is bewijs van buitenlandse inmenging en controle van ons materieel en bewuste of onbewuste medewerking daaraan vanuit de top. Wij moeten in het uiterste geheim hier, nu, alle informatie analyseren en bevestigen. Ik verwacht volledige medewerking en loyaliteit. Besef tegelijkertijd dat wij nu in levensgevaar zijn. Maar ons land is ook in levensgevaar. De wereld is in levensgevaar.’

De vijf aanwezigen kijken geschrokken en knikken. Alexsandr had ze persoonlijk gerekruteerd, en aangenomen op onkreukbaarheid, senioriteit, onverschrokkenheid, intelligentie, en loyaliteit.

‘Zodra wij de informatie hebben geverifieerd moeten wij in actie komen. Ten eerste moeten wij alle internettoegang, legaal of illegaal, tot ons materieel uitschakelen, om te voorkomen dat deze wordt gekaapt en wij worden misbruikt om een kernoorlog te initiëren. Besef dat we het hele land, de economie, en al onze militaire operaties digitaal platleggen. Wij kunnen tegelijkertijd ook niet anders dan de NAVO informeren over het gevaar dat zij en wij gezamenlijk lopen. En we zullen samen met de NAVO moeten jagen op de K-295. Besef dat dit alles kan worden gezien als hoogverraad door de corrupte maffiaclan.’

De aanwezigen kijken elkaar aan. Moeten zij zessen het opnemen tegen de maffia? Tegen de regering? En met de NAVO samenwerken? 

‘Maar straks zit de NAVO in dat complot!’ fluistert Dominic. Ze kijkt de anderen aan. ‘We kunnen dit niet zomaar even aan ze melden.’

‘Dat klopt. Het kan ook zijn dat de USA ervan weet, maar de NAVO niet. We zullen via een omweg moeten werken om erachter te komen of ze van de achterdeur weten. Zo niet, dan lopen zij en wij groot gevaar. Zo wel, dan kunnen we ze ermee confronteren. Maar we hebben weinig tijd.’

Dunya zegt: ‘De GRUc maakt op dit moment een lijst van al ons eigen materieel en van NAVO-materieel dat mogelijk gecompromitteerd kan zijn met de software. We gaan de toegang tot ons materieel blokkeren en gaan proberen de controle over hun materieel nemen om te voorkomen dat er een wereldwijde ongecontroleerde oorlog ontstaat.’

‘Ik heb jullie persoonlijk uitgezocht vanwege jullie vaderlandsliefde en je aversie tegen corruptie,’ zegt Alexsandr. ‘Ik doe een beroep op jullie. Het zal zwaar worden. Maar dit is een winnend team. Voor Rusland!’

‘Voor Rusland!’ 




Zondag 10 november 2024, 14:39, Gibraltar

 

Op het Spaanse fregat de ESPS Numancia verschijnt op het AIS-scherm een schip met het nummer K-295. Het vaart langs de kust van Marokko, naar het zuiden. 


Zondag 10 november 2024, 14:39, Moskou

 

Op schermen van Russische marineschepen verschijnt op de GLONASS-tracking schermen een locatie van de K-295 Samara. Het vaart langs de kust van Marokko, naar het zuiden.




Hoofdstuk 11

 

Atlantische Oceaan




Zondag 10 november 2024, 14:43, Brussel

 

In de met spoed ingelaste online videovergadering spreekt de Spaanse afgevaardigde snel, met typische Spaanse tongval. ‘We hebben zojuist het AIS-signaal van de K-295 opgepikt, ten zuiden van Tanger, in de richting van Rabat. De snelheid is zeven knopen. Het signaal wordt veelvuldig onderbroken, dus we vermoeden dat het net onder de wateroppervlakte vaart. Wij varen er met onze destroyers naartoe en informeren Marokko.’

‘Wat, is het bij Marokko? Hoe kan het daar terecht komen? Helemaal vanuit de Oostelijke Middellandse zee naar Marokko?’

Ethan pakt snel een calculator. Is de Samara überhaupt dan wel in die hoek geweest? Hij meet de afstand vanaf de laatst geziene positie bij het Griekse eiland Samothraki naar de plek waar de K-295 net is gezien. Vrijdag 10:15, naar zondag 14:39… dat is 52 uur en iets van een kwartier… De vaarafstand is 1710 zeemijlen… Dat is gemiddeld 33 knopen? Hij controleert de technische informatie van de K-295 Samara. Die kan inderdaad 33 knopen. Maar dan moet ze echt non-stop hebben doorgevaren. 

‘Theoretisch kan de K-295 met een snelheid van 33 knopen varen en kan in die tijd rechtstreeks die afstand hebben afgelegd. Maar dat is echt wel heel krap, ik vind dat eigenlijk niet reali… ,’ zegt hij.

‘Dus de Grieken hebben voor niets bijna een oorlog ontketend in het Midden-Oosten?’ onderbreekt Turkije hem.

‘Als jullie ze hadden gespot in de Bosporus sowieso niet,’ sneert Griekenland terug.

‘Heren!’ maant de voorzitter. ‘De Samara is gelokaliseerd en er is signaal. Joint Force Command Napels kan de operatie in de Oostelijke Middellandse Zee afschalen. We moeten Israël en Egypte informeren. En de Russen ook. Maar hou ze in de gaten daar. We intensiveren de zoektocht nabij Afrika. Wie kan daar snel materieel heen sturen? 

De vertegenwoordigers van Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal steken hun hand op. 

‘Ik wil ook voor 15:00 een overzicht van wat we nog aan materieel bij de Hoorn van Afrika hebben liggen en dat moeten ook meteen worden ingezet. We moeten die onderzeeër vanuit het Noorden, Westen en Zuiden insluiten! Tot slot: we informeren de pers dat er een oefening wordt gepland, en verder houden we onze mond stijf dicht. De speculaties zijn wild en we delen niets.’

Ethan wil zijn punt nog afmaken, maar de videoverbinding wordt afgesloten. ‘Die Turken en Grieken zitten ook altijd in elkaars vaarwater!’ denkt hij. Hij betrapt zichzelf dat hij ondanks zijn chagrijn ineens moet lachen om dat woord. ‘Letterlijk in elkaars vaarwater’ denkt hij. 

Hij begint gegevens te verzamelen over welk materieel in de buurt van Marokko is. ‘Drieëndertig knopen… Als de K-295 naar het zuiden langs Afrika vaart... Waar gaat het dan in godsnaam heen? Welk Afrikaans land is in staat om een Russische Kernonderzeeër te kapen?’ 




Zondag 10 november 2024, 14:44, Moskou

 

‘Biep!’ Op Dunya’s scherm verschijnt weer de GLONASS-locatie van de K-295. Ze zit al vijf minuten gebiologeerd naar het scherm te kijken. Langs de kust van Marokko schuift het rode puntje op haar digitale kaart iets naar beneden. En het signaal valt weer weg.

Dunya is onverwacht gepromoveerd tot hoofd GRUc, en zit nu in een hoge kamer waarin ze de industriële hal met alle Russische GRUc collega’s overziet. Ze heeft geen idee waar haar voorganger is gebleven. Die was al weg toen ze aankwam. Zo gaat dat in Rusland, het verbaast haar niets. In de hal beneden ziet ze nu haar teamleider, die verbaasd naar haar omhoog kijkt, en weer aan het werk gaat.

Ze heeft nog helemaal geen tijd gehad om haar collega’s te informeren. Dat moet straks maar. Eerst de lijst met mogelijk gecompromitteerd materieel afmaken. Ze moeten weten in welk materieel die software allemaal zit, om die achterdeur dicht te gooien.

‘Biep!’ Weer een locatie. ‘0d1n heeft me eerder voor de gek gehouden met GLONASS. Ik geloof er niets van dat de K-295 ineens bij Afrika is,’ denkt ze. Ze pakt een rekenmachine, en rekent de afstand en de tijd uit. ‘Ja het kan. Maar ook weer niet. 0d1n… hoe zou het met hem zijn. Waar is hij in godsnaam mee bezig? Argh. Geen tijd nu om me met hem bezig te houden. Aan het werk.’

Dunya bestudeert haar lijst. Een dozijn onderzeeërs, honderden tanks, en vele heli’s en vliegtuigen heeft ze weten te lokaliseren. Ze heeft van defensie een lijst gekregen van NAVO-materieel dat ook voorzien zou kunnen zijn van de gevaarlijke autonome software. Ze schrikt van de omvang.

‘Als ook maar een tiende van deze lijst gecompromitteerd is, dan kan Musk de wereld vernietigen…’ denkt ze.




Zondag 10 november 2024, 14:57, Moskou

 

‘Bzzzz.’ De mobiele telefoon die Alexsandr van Dunya had gekregen trilt. Hij loopt uit zijn kamer naar het toilet en belt terug.

‘Da?’ 

‘Excellentie, de lijst is groter dan we vermoeden. Ik stuur hem naar uw telefoon.’

‘Dank.’ Alexsandr hangt op. Er verschijnt een bericht op het scherm. Het is een grote lijst met drones, vliegtuigen, onderzeeërs, helikopters en tanks. Russisch materieel. NAVO-materieel. 

Hij tikt een nummer in. Hij had het uit zijn hoofd geleerd.

‘Oui?’

‘Sébastien,’ zegt Alexsandr en hij vervolgt in gebroken Frans. ‘We zitten met een bijzonder precaire situatie. Spreken wij veilig?’

‘Ik bel je zo terug.’

De lijn wordt verbroken. Alexsandr kijkt om zich heen. Gele tegeltjes op de muren, en witte tegeltjes op de vloer. Een houten wc-bril. Het ruikt er naar chloor en urine.

‘Bzzzt’. 

‘Ja?’

‘Alexsandr, wat is er aan de hand?’

‘Sébastien, vriend. We hebben een gezamenlijk probleem. Een heel, heel groot probleem. Ik vertel je dit in vertrouwen. Je weet dat we een aantal dagen een probleem hebben met de K-295 Samara. Ik moet jullie informeren, maar je mag absoluut niet de VS of het VK informeren, en dit mag ook absoluut niet via welk ander kanaal in Rusland terugkomen.’

Sébastien vraagt: ‘welk probleem, Alexsandr?’

‘Kan ik je vertrouwen?’

‘Ja.’ 

Alexsandr denkt na. Hij kan nu nog ophangen. Als hij nu doorzet, en Frankrijk lekt deze informatie naar de VS of naar Rusland, dan zal hij binnen het uur worden opgepakt wegens hoogverraad. Maar wat is zijn keuze? Rusland loopt groot gevaar. De wereld loopt groot gevaar. Maar hij kent Sébastien goed. Ze hebben elkaar al een aantal keren uit benaderde situaties gered, bij escalaties tussen beide nucleaire grootmachten. Als er iemand is die hij kan vertrouwen, dan is het Sébastien. 

‘Sébastien. De K-295 Samara is gekaapt. We weten niet door wie, waar ze is en waar ze heen gaat. We hebben wel bevestiging dat er geen wapens aan boord zijn, dat garandeer ik je. De Samara is echter ons en jullie probleem niet. Want we hebben iets anders ontdekt. Iets vreselijks, schokkend en wereldvernietigend. In de Samara blijkt autonome software te zijn geïnstalleerd, buiten weten van mijn ministerie om. Deze software is afkomstig van Tesla. We hebben ontdekt dat er een achterdeur in deze software zit. Een buitenstaander kan volledige controle uitoefenen over de onderzeeër: aansturing, sensoren, wapens. Nogmaals, de Samara heeft geen wapens aan boord. Maar wij hebben een lijst opgesteld van ander materieel waar de software vermoedelijk ook in zit. Tanks, gevechtsvliegtuigen. Onderzeeërs. Nucleaire wapens. Dit zijn zowel Russische, Chinese, als ook NAVO-wapens. Wij schakelen internetcommunicatie preventief uit, en adviseer jullie dit ook te doen. Aangezien Musk nauw samenwerkt met de herverkozen president Trump zijn we bang voor een aantal scenario’s. Eén: dit is een opzet van Musk en het Amerikaanse leger om controle te verkrijgen over oorlogsmaterieel van alle vijanden en partners. Twee, dit is een opzet van Musk met Trump om wereldwijd grip op oorlogsvoering te krijgen. Drie, Musk opereert solitair. Ik deel deze informatie met gevaar voor eigen leven, en met risico dat de NAVO een oorlog tegen Rusland kan winnen. Maar ik ben overtuigd dat jullie ditzelfde gevaar lopen. Ik stuur de bewijsstukken naar het nummer waarmee je nu belt. En je zal straks zien dat wij communicatie deels platleggen en Starlink signalen gaan blokkeren. Dit is een uitzonderlijke situatie die ons tijdelijk verenigt. Ik reken op je vertrouwen. Maar moet schending daarvan ook keihard aanpakken, dat begrijp je wel.’

Sébastien is even stil. ‘Ik zal de stukken bestuderen. Dankjewel voor de informatie, vriend.’




Zondag 10 november 2024, 15:10, Moskou

 

Dunya heeft al haar collega’s bij zich geroepen. Ruim zeventig medewerkers hebben zich verzameld in het hypermoderne interieur van de van buiten verwaarloosde oude sigarettenfabriek.

‘Onder autoriteit van de Minister van Defensie heb ik de leiding over GRUc overgenomen. Vandaag starten we de grootste operatie in de geschiedenis van GRUc. Wij opereren vanaf nu in complete isolatiemode. Er mag geen contact zijn met de buitenwereld. Jullie moeten nu al je persoonlijke apparaten inleveren. Wij hebben een zeer speciale en belangrijke en eervolle opdracht gekregen. Al jullie andere werkzaamheden worden voorlopig stilgelegd. Over drie minuten starten de briefings, ik heb jullie ingedeeld in deze groepen: 

1) Project Gagarin: we gaan een kritische backdoor in software dichtzetten. We hebben maximaal 12 uur om de patch te maken en te testen.

2) Project Maletsjenko: de patch moet wereldwijd binnen 24 uur in een grote lijst van defensiematerieel zijn uitgerold. We gaan alle units informeren, de patch opsturen en ze begeleiden.

3) Project Titov: Het Russische internet wordt verder geblokkeerd om elke mogelijke toegang tot militaire systemen te voorkomen.

4) Project Teresjkova: we moeten alle communicatie van Starlink met radiozenders verstoren.

5) Project Koroljov en Project Laika: dit zijn noodscenario’s die ik pas ontvouw als de situatie daarom zal vragen.


Zondag 10 november 2024, 15:30, Brussel

 

‘Waarom zitten de VS en het VK niet bij deze meeting?’

‘Uit voorzorgsmaatregel op basis van de zojuist gedeelde extreem gevoelige informatie.’

‘Dus de Russen beweren tegenover Frankrijk dat de Amerikanen een achterdeur in onze nieuwste wapens hebben? Ik vertrouw de Russen niet, dit is een opzetje om de NAVO uit elkaar te drijven!’, zegt de Duitse afgevaardigde.

‘Laten we eerst de Russische intel analyseren. Er speelt volgens onze informatie meer in Rusland. Het broeit daar.’

‘We spreken elkaar om 17:00 weer, dan hebben we anderhalf uur voor analyse van de gegevens. Intussen moet de zoektocht bij Afrika naar de K-295 doorgaan. We hanteren verder absolute geheimhouding.’

Dit had Ethan nog nooit meegemaakt. Een call waarbij alleen een aantal West-Europese landen zaten, zonder het VK, en zonder de VS. De VS was altijd de grootste kartrekker van de NAVO geweest. Als de net herverkozen president Trump erachter komt dat er cruciale informatie niet met de VS wordt gedeeld, is het afgelopen met de NAVO. 

Hij loopt naar een afgesloten meeting room, en treft daar een tiental data-analisten en software engineers uit Frankrijk, Spanje, Denemarken en Portugal. Ze verdelen de bestanden van ene Dunya Kovalenko en beginnen zich in te lezen in de analyses, bestanden en code. 




Zondag 10 november 2024, 16:28, Gibraltar

 

‘Je afleiding lijkt te werken, Berend,’ zegt Gezinus. ‘Al die schepen zijn weg.’

De Samara vaart geruisloos de Straat van Gibraltar in, op naar de Atlantische Oceaan.

Driekus kijkt een beetje zorgelijk naar Berend, die een beetje over zijn laptop gebogen hangt. Hij is wel heel stil. Er is iets. Maar hij komt daar niet zelf mee. En gaat ook niet op vragen in. 

Gezinus kijkt ook naar Berend, en naar Driekus, en haalt zijn schouders op. Gezinus zegt: ‘Mannen, we hebben alweer een horde genomen. De meest lastige wateren liggen achter ons. Nog een paar dagen, en dan zijn we thuis!’

‘Ja lekker terug in Groningen, ik kan niet wachten tot ik weer op X kan!’, zegt Driekus. ‘Krantje lezen, RONO kijken, want die hebben altijd zulk positief en diepgaand nieuws, en daar kan ik dan mooi commentaar op geven, haha.’

‘Haha,’ zegt Gezinus ook cynisch, ‘welk nieuws? Want wat moet ik met mijn leven sinds het Groninger provinciecollege is gevallen?’

‘Haha, ja drama mienjong. Ik kon er nachten niet van slapen. Heel het leven in de provincie ligt stil, er kan niet meer worden gewerkt, er wordt geen brood meer gebakken, geen brief meer bezorgd, mensen hebben niet meer te eten, en sterven van de kou, nu het college in de provincie is gevallen.’ Driekus ligt in een deuk van het lachen.

‘Hoeveel mensen werken er eigenlijk op het provincietehuis?’ vraagt Gezinus.

‘Ongeveer de helft,’ grapt Driekus.

‘Haha, dat valt me nog mee. Hoe zat het ook alweer met de efficiency van het schadehersteldossier? Van het Instituut Mijnbouwschade? Daar gingen toch al die provincieambtenaren en DUO medewerkers werken?’

‘Ik dacht dat maar iets van dertig procent van elke euro die bedoeld was voor aardbevingsschade herstel en compensatie bij de mensen terecht kwam. De rest ging op aan overhead, adviseurs en onderzoeken.’

‘Bizar. Stel je voor. Een belastingbetaler betaalt 1 euro belasting, de uitvoering kost 70 cent, en het doel krijg maar dertig cent. Dan sta je als overheid toch voor aap. Dan kun je het toch gewoon niet. Stop er dan gewoon mee.’

‘Ja en dat is dan alleen nog dit dossier. Moet je voorstellen hoe inefficiënt de overheid is als het gaat om andere zaken zoals de toeslagenaffaire. Het is rondpompen van geld. Er blijft meer aan de strijkstok hangen dan wat over blijft. En ze bedenken alleen maar meer regeltjes die ons in de weg zitten, van ons eigen geld, om zichzelf nog belangrijker en dus rijker te maken.’

‘Het is pervers, ziek, en vermoordt onze economie en onze welvaart. Het verstikt ook innovatie. Er zou een wet moeten komen die stelt dat er maximaal 20% overhead is, anders wordt de instantie gewoon opgeheven vanwege incompetentie en luiheid.’

‘Ik ben meteen voor mienjong! Ik ben meteen voor.’




Zondag 10 november 2024, 17:00, Brussel

 

‘We hebben de informatie en de code geanalyseerd. Uit onze analyse lijkt het onrealistisch dat de Russen al deze informatie hebben gefabriceerd om ons en de VS uit elkaar te drijven, de code is echt.’ begint Ethan.

De groep aanwezigen kijkt ernstig.

Een van de softwareontwikkelaars schraapt zijn keel. ‘De software lijkt inderdaad afkomstig van Tesla. Het is dezelfde autonome militaire software als diverse NAVO-landen van ze hebben gekocht. Er blijkt inderdaad een achterdeur in te zitten, die via internet benaderbaar is. Deze is vernuftig verstopt. De software kan het detecteren als er een Starlink netwerk in de buurt is. Het meldt zich dan bij een Starlink clouddienst, dat vervolgens verbinding legt en instructies doorgeeft. Deze instructies kunnen variëren van controle tot het afvuren van wapens, tot sabotage.’

De aanwezigen kijken elkaar verbaasd en ernstig aan. Dit is een zeer ernstig lek, wat de soevereine verdediging van hun landen ondermijnt. Het is verschrikkelijk dat geen van de landen dit lek heeft gevonden alvorens de software uit te rollen. Dat moest ook met haast, gezien de toegenomen spanningen in de wereld. En hoezo hebben de Russen en China ook toegang tot deze techniek? Heeft Musk internationale sancties omzeild en miljarden verdiend aan het verkopen van zijn software?

‘En de lijst van gecompromitteerde schepen, vliegtuigen en drones? Staan de Engelse onderzeeërs in aanbouw daar bijvoorbeeld op, waar brand is geweest?’

De Spaanse data analist deelt zijn scherm, en zegt: ‘Dat klopt. En de complete lijst is groot, meneer. Deze software is de afgelopen maanden uitgerold op veel materieel, van vrijwel al onze deelnemende landen.’

Ethan neemt het over. ‘We hebben in de data misschien ook een aanwijzing gevonden over de kaping. De K-295 vaart volgens de AIS-gegevens langs Afrika, in zuidelijke richting. De Russische dataspecialiste heeft de naam van het wifinetwerk op de onderzeeër achterhaald: “Undersea-frikanDEL”. We interpreteren dit als “Under The Afrikan Delete”. Musk komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika.’

Er komt tussen de deelnemers een discussie op gang.

 ‘En hoe zit het met Rusland?’

‘Deze informatie is vertrouwelijk gedeeld door de Minister van Defensie zelf, Alexsandr Vjazemski. Hij is een gevaarlijke tegenstander, maar tegelijkertijd een van de weinige Russen op dat niveau die niet corrupt lijkt. Hij zegt bijzonder ongelukkig te zijn hoe Putin hem heeft gepasseerd, en deze situatie heeft laten ontstaan.’

‘Er zit veel incompetentie in Rusland, maar dankzij hem hebben we nu wel informatie over dit gigantische veiligheidslek in handen. Hij had het met gemak tegen ons kunnen gebruiken. Als hij Rusland veilig krijgt, moeten we hem helpen.’

‘De Russen helpen?’

‘We hebben een gezamenlijk probleem. We moeten het samen oplossen.’

‘Met Russen samenwerken? Zonder de VS? En buiten de officiële Russische kanalen om? Dat is het einde van de NAVO!’

‘Putin vertrouwen we niet. Deze man vooralsnog wel.’

‘Maar de VS dan? Onze belangrijkste bondgenoot!’

‘Het is hun software! Hun achterdeur!’

‘Ja maar wat als hun defensie ook van niets weet? Hun wapenarsenaal is gigantisch! Wat als Trump hierachter zit?’ De voorzitter zegt: ‘Ik bel de Secretaris-Generaal en overleg met hem de vervolgstappen.’




Zondag 10 november 2024, 12:16, Washington (lokale tijd)

 

Joe en Jill Biden zitten net aan de zondagse lunch. Jill kijkt Joe met een scheef hoofd en met haar armen over elkaar aan. Ze had een heerlijke zalmsalade geregeld, met avocado, en verse smoothies. Maar hij had om een broodje pindakaas met jam gevraagd, en dronk uit een fles Gatorade. 

‘Joe,’ zegt ze, ‘eet nou eens gezond met me mee. Je dieet lijkt op dat van een kind. Gisteravond bestelde je quesadillas en churros. En ik weet heus wel dat je stiekem ook nog nog een hele bak chocoladeijs hebt op zitten eten, toen ik weg moest voor de benefietavond. Ik vond het lege karton in de prullenbak.’

‘Lieverd,’ zegt hij. ‘Ik ben 81 jaar oud. Weet je nog die opmerking van president George Bush senior? Dat hij van zijn moeder broccoli moest eten? “Now I’m the president of the United States, and I’m not gonna eat any more broccoli”, had hij op tv gezegd, hilarisch.’

Joe en Jill kennen elkaar al zo lang en hij weet dat ze zich aan zijn eetgedrag ergert, maar zijn grapjes ook leuk vindt. 

Er wordt op de deur geklopt. ‘Meneer de president, ik heb de heer Rutte van de NAVO voor u op een beveiligde lijn. Het is urgent.’

Joe neemt de telefoon aan. ‘Mark, hoe gaat het? Bevalt je nieuwe baan?’ 

‘Mister President. Dear Joe. Ja het is fantastisch. Wat een gave organisatie. Ik heb zoveel leuke mensen ontmoet. Heel gaaf. En zulke mooie uitdagingen.’

‘Luister Mark, ik zit aan de lunch en Jill vindt er al wat van dat ik geen zalm eet, en al helemaal niet dat ik tijdens het eten word gestoord. Zal ik je straks bellen?’

‘Ehm. Het spijt me Joe. Doe Jill de groeten en geef mijn excuses, en zeg haar maar dat ik het goedmaak met een doos Belgische bonbons. Dit is echt urgent en ligt bijzonder gevoelig.’

Joe gebaart sorry naar Jill, propt de sandwich met pindakaas en jam in zijn mond, en zegt met volle mond: ‘gaat dit om de verschrikkelijke gebeurtenissen in Amsterdam, Mark?’ en loopt naar zijn vergaderkamer.

Een paar minuten later komt Joe Biden weer terug. ‘Sorry Jill. We hebben een probleem. Ik roep de staf bij elkaar.’




Zondag 10 november 2024, 13:00, Washington (lokale tijd)

 

Joe Biden zit aan het hoofd van de grote houten tafel in de Situation Room. De aanwezigen zijn de hoogste veiligheidsadviseurs en de gehele Joint Chiefs of Staff, de hoogste generaals en admiraals van het land. Biden heeft de gehele staf persoonlijk aangesteld. 

‘Dames en heren, welkom. We hebben een zeer urgente en uiterst gevoelige situatie. Ons land wordt zwaar bedreigd, van buiten en van binnenuit. Wat ik hier deel, blijft binnen deze kamer.’

Hij kijkt of iedereen doordrongen is van de ernst. De mensen knikken. 

‘Rusland heeft de NAVO geïnformeerd dat ze toegang hebben tot autonome techniek van ons modernste militaire materieel en daar controle over kan krijgen.’

De aanwezigen schrikken en luisteren met open mond.

‘Maar ook Rusland en China blijken deze technologie zelf in hun materieel te hebben en zijn even kwetsbaar. Rusland heeft er een groot team op gezet om binnen 24 uur alle gaten te dichten en zijn bereid deze oplossing met ons te delen.’

‘Excuseer meneer president,’ onderbreekt de Chief of Staff of the Army, Generaal Dan R. King hem, ‘Rusland software in onze wapens toelaten?’

‘Ik snap je zorgen, Dan, Het ligt nog gevoeliger, ons contact met Rusland is rechtstreeks met de minister van Defensie, buiten alle officiële kanalen om. Maar dit is nog niet alles. De software is geleverd door Tesla, van Elon Musk. Zij hebben bewust de toegang tot de software ingebouwd, vrijwel onvindbaar.’

De aanwezigen kijken elkaar verbaasd aan en beginnen een discussie. Joe Biden maant hen tot stilte.

‘Elon Musk kan via Starlink de controle overnemen over Amerikaanse, Engelse, Russische en Chinese kernonderzeeërs, schepen, tanks, helikopters en al het andere materieel waar hun software ook in zit. Rusland heeft dit ontdekt na het verdwijnen van een van hun onderzeeërs eerder deze week. Dit jaar zijn eerdere incidenten geweest met brand bij Engelse onderzeeërs, een Nieuw-Zeelands marineschip, en een gezonken Chinese onderzeeër.’

‘Maar dit is een gigantisch risico!’

‘Hoezo vertrouwen we deze Rus? Wie zegt dat Rusland dit niet verzint om ons te verlammen?’ 

‘En Trump en Musk werken nauw samen, wat is hun intentie?’

‘Dat is mijn probleem,’ zegt Joe Biden. ‘Putin schijnt hier een rol in te hebben. We weten niet of Donald Trump hiervan afweet of met hem samenwerkt. We kunnen dat niet uitsluiten, maar ook niet aannemen. En we zitten midden in de transitie naar overdracht van de macht naar hem. We kunnen hem nu echt niet informeren. Als hij hier op een of andere manier achter zit, en hoort wat wij hier bespreken, dan kan hij Musk opdracht geven om ons militair materieel te saboteren, en zelfs een wereldwijde kernoorlog uit te lokken.’

‘Jezus Christus.’

‘Maar als we dit voor hem achterhouden, en hij komt daarachter, dan zal hij dat ook gigantisch uitmelken.’

‘Klopt’, zegt Joe Biden, ‘dit is koorddansen op een vulkaan met kernwapens. Ik heb jullie advies nodig.’

De voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, John B. Rasmussen, denkt even na. ‘We moeten de NAVO-informatie ten eerste verifiëren. Als deze klopt, moeten we Elon Musk aanhouden of uitschakelen.’

Hij draait zich naar de generaals en admiraals: ‘Intussen adviseer ik jullie allen om je materieel te beschermen. Maak binnen een uur een lijst van al het materieel dat gecompromitteerd is. Verbied Starlink in alle militaire bases, operaties, en materieel. Doe dit in het uiterste geheim.’ 

Hij richt zich weer tot Joe Biden: ‘Meneer de president, ik adviseer u om Donald Trump nog niet te informeren, en uit te zoeken wat zijn rol is.’

‘Akkoord, John.’ Joe Biden richt zich tot zijn National Security Advisor: ‘Henry, hou dit stil, en start je onderzoek. We blijven in de Situation Room en om 13:00 wil ik van iedereen een update.’




Zondag 10 november 2024, 19:34, Amsterdam

 

Petra leest een nieuw kort bericht van de NAVO over een oefening bij Afrika. 

Ze pakt haar telefoon en belt wat woordvoerders. Niemand neemt op. ‘Toegegeven,’ denkt ze, ‘het is zondagavond, maar er moet toch wel iemand zijn die bij zo’n grote oefening bereikbaar is? Dit is vaag.’

Ze appt haar NAVO-contactpersoon. Ze ziet dat hij online komt, maar er komt geen reactie. ‘Ze verbergen iets. Is de zoektocht verplaatst? Of zoek ik nu naar dingen die er niet zijn?’

Ze checkt andere nieuwsbronnen. De actie in de Middellandse zee lijkt voorbij, voor zover ze op X en andere bronnen kan achterhalen. Het valt haar op dat het nieuws over de vermiste onderzeeër inmiddels geen nieuws meer is. Het onderwerp is vervangen door ophef over verboden demonstraties in Amsterdam, Trump, en dat Israël bevestigt dat ze achter het opblazen van piepers zat.




Zondag 10 november 2024, 14:00, Washington (lokale tijd)

 

‘De NSA bevestigt de achterdeur, meneer de president. Ze willen dit samen met Rusland oplossen. Ze zeggen de oplossing binnen 12 uur te hebben, en dan begint de uitrolfase. Die kan echter 72 uur duren, gezien de omvang van de operatie.’

‘En Starlink?’

‘Alle ontvangers zijn uitgezet, meneer.’

Dus zijn we niet meer kwetsbaar?

‘Al het personeel heeft een expliciete instructie om aan boord en in de buurt van materieel geen internet te gebruiken. We zijn pas veilig als wij, Rusland en China de achterdeuren dicht hebben gezet. Tot en met donderdagochtend lopen we groot risico.’

‘Kunnen wij nu de Russen hacken, en China?’

‘Ja, maar de prioriteit ligt op het beschermen van ons eigen materieel. Het stil kunnen leggen van hun wapens is zeker een interessant thema voor later.’

‘En Musk?’

‘We bereiden op dit moment een operatie voor, meneer de president. Project Nikola.’

‘Ik wil een persoonlijke call met die Alexsandr, de Russische Minister van Defensie. Hoe kan ik hem bereiken?’




Maandag 11 november 2024, 8:04, Moskou

 

‘Bzzzzt.’ De mobiele telefoon die Alexsandr Vjazemski van Dunya kreeg trilt. Hij loopt snel naar het toilet.

‘Da.’

‘Excellentie, u spreekt met Dunya. We hebben de oplossing om de achterdeur dicht te krijgen klaar en getest.’ Haar stem klinkt verrassend helder en opgewekt voor iemand die de hele nacht heeft doorgewerkt.

‘Goddank, ik heb zo een vergadering met alle admiraals en generaals en zal meteen de instructie geven voor volledige medewerking, met de hoogste prioriteit. Jij leidt deze operatie.’

 Aleksandr hangt op. ‘Gelukkig zijn er ook wel mensen met competenties in ons mooie maar corrupte land. Als deze situatie voorbij is, ga ik haar promoveren,’ denkt hij. 

Hij kijkt op zijn horloge en beseft dat hij zich moet haasten, want zijn meeting met de staf van generaals en admiraals begint al over tien minuten. Dat wordt een zeer belangrijke meeting. Het kan hem zijn kop gaan kosten.

Terwijl hij de toiletruimte uitloopt, trilt de telefoon weer. Hij kijkt: het is Sébastien. ‘Ik heb nu geen tijd, Sébastien, is het dringend?’

‘Ik heb de president van de Verenigde Staten voor u aan de lijn, excellentie.’




Maandag 11 november 2024, 09:23, Atlantische Oceaan

 

De donkere schim van de K-295 Samara zoeft geruisloos met een snelheid van 33 knopen, zo’n 200 meter onder water, op ruim 50 kilometer afstand van de Spaanse kust, ter hoogte van Santiago de Compostella. 

‘Dit schiet goed op,’ zegt Gezinus. ‘Zometeen de Golf van Biskaje oversteken, en dan zijn we vannacht al ter hoogte van Bretagne.’

Berend reageert niet. Hij is in zichzelf gekeerd. Gedachten en emoties slingeren hem heen en weer. Nyx86 heeft hun locatie in elk geval niet ontdekt, zo lijkt het. Maar dat ze achter hem aan zit zou hem rationeel bang moeten maken, maar zijn gevoel zegt dat hij juist contact met haar wil. Hij moet weten wat ze van hem weet. En wat ze van hem wil.

‘Mannen, we varen al 16 uur non-stop,’ zegt Berend. ‘Tijd om even naar huis te pingen?’

‘Maar je laptop werd toch aangevallen? Is dat niet heel gevaarlijk?’ vraagt Driekus.

‘Ja durf je wel online te komen?’

‘Ze kunnen onze locatie niet vinden, en ik zorg dat ik extra alert ben op hacks,’ zegt Berend.

Driekus en Gezinus kijken Berend aan. ‘Ja jij bent de expert. Ik ben ook wel benieuwd naar wat er in de wereld speelt.’

Ze kijken naar het scherm. Er zijn geen andere schepen in de buurt.

‘Samara, we gaan even naar boven. Alleen de Starlink hoeft boven water te zijn, dus hou de commandotoren verder zoveel mogelijk onder water.’

Samara verstelt de hoogteroeren en de duikboot vaart gestaag richting het zeeoppervlak.

Berend opent zijn laptop, en wacht tot er verbinding is. 

‘Ping!’ 

Een bericht verschijnt op zijn scherm. Het is niet van Gerda of Jelle. Het is van Nyx86.

GA METEEN OFFLINE. ER ZIT EEN ACHTERDEUR IN DE K-295. SABOTAGE GEVAAR. NYX86.

Berend trekt wit weg. Een bericht van haar! Hij staart naar het scherm en leest wat er staat.

‘Wat is dat?!’ vraagt Driekus?

 ‘Wie is dat?’ vraagt Gezinus?

Berend springt in paniek op en rent naar de kabel die uit de commandotoren omlaag komt, maar voordat het hem lukt om deze stuk te trekken, vallen alle lampen in de commandokamer uit, en duikt de Samara plotseling met een hoek van wel vijftig graden naar beneden. Berend hangt even zwevend aan de kabel voordat deze knapt en hij valt pijnlijk hard op de grond.

Gezinus en Driekus verliezen hun evenwicht en vallen achterover, hard tegen de systeemkasten tegen de wand aan.

‘Verdomme, wat gebeurt er!!’ roept Gezinus.

‘We zijn gehackt!’ roept Berend.

‘Samara, niet dieper duiken!’ roept Gezinus.

De duikboot reageert niet en blijft naar voren overhellen.

Ze krabbelen overeind, richting het grote moderne scherm van Samara.

Op dat scherm staat een afbeelding van een internet meme, een getekend gezicht met daaronder de tekst:

‘HELLO HIJACKERS. GOTCHA. LET THAT SINK IN.’

‘Fuck! Fuck fuck fuck!’ roept Berend. ‘Waar is mijn laptop?’

Zijn laptop was door de plotselinge duik in de hoek van de commandoruimte op de vloer terechtgekomen. Berend laat zich zakken en pakt zijn laptop. Los van wat krassen lijkt deze gelukkig niet beschadigd. Hij kruipt weer richting het scherm.

‘We duiken veel te diep zo!’ zegt Gezinus, we zitten nu al op 223 meter diepte! 248! 277!

Berend trekt de systeemkast van het scherm open en sluit zijn laptop aan.

Gezinus klimt met grote moeite achter de handmatige bediening. Hij trekt aan wat schuiven, maar de duikboot reageert nergens op. ‘Het systeem heeft alles overgenomen, en reageert nergens op!’

‘Driekus!’, jij moet de duikroeren met de hand gaan bedienen!’ roept Gezinus. ‘En ik ga met de hand de ballasttanks bedienen.’

Driekus laat zich naar voren zakken. De duikroeren zitten voorin de onderzeeër. Gezinus klimt naar achteren, de handbediening van de ballasttanks zit onderin bij de machinekamer. 

Berend kan gelukkig nog wel in de code. Hij scrolt door configuraties, door de code, op zoek naar iets dat hem weer snel controle kan geven. Hij kijkt op het grote scherm: Diepte 396 meter.

Gedachten razen door hem heen. ‘Heeft Nyx86 de duikboot gehackt? En stuurt ze ons nu naar de diepte, waar de boot zal imploderen, en ons zal verpulveren onder de onvoorstelbaar grote druk?’ 

‘Geen tijd om daar nu over na te denken, ik moet de controle weer terugkrijgen,’ denkt hij.

Driekus klimt zo goed en kwaad hij kan in het donker naar de voorkant van de duikboot. Hij houdt zich vast aan de vele buizen en hendels om te voorkomen dat hij voorovervalt. 

‘Duikroeren, duikroeren, waar zijn die duikroeren ook alweer!’ roept Driekus zo hard hij kan. Deze zomer hadden ze alle documentatie met elkaar doorgenomen, en herhaald, en herhaald. Maar hoe kun je in je eentje van een duikboot, die door zeventig getrainde specialisten wordt bediend, elke hendel, elk schuifje en elke kraan onthouden?

‘Torpedo beneden dek!’ roept Berend terug.

‘Okay!’ Driekus zakt verder af, en wist genoeg. Hij klimt naar beneden, valt hard op de vloer van het lagere dek, en rolt hard tegen de scherpe metalen randen van een leeg torpedorack aan. ‘Auw!’

Gezinus klimt in het donker door de vertrekken van de bemanning naar achteren, voorbij de reactorzone, en klautert bij de machinekamer omlaag. Op de tast zoekt hij langs allerlei buizen, en brandt een hand aan een kokendhete buis. ‘Auwww fuck!’

Berend kijkt op het scherm: diepte 513 meter. Nog ruim 100 meter, nog een minuut, en ze zitten op de kritische diepte van 600.

Driekus begint te draaien aan de handbedieningen van de linker en rechter duikroeren. Met grote kracht en hard gekreun komen de grote hendels in beweging. Geleidelijk komt de duikboot iets minder scheef te liggen.

Gezinus tast in het duister verder en begint te draaien aan de kranen van de ballasttanks. ‘Er moet water uit, en er moet lucht in, maar hoeveel? Eerst maar wat slingers geven!’

De duikboot helt voelbaar iets minder over. Berend kijkt op het scherm. 543 meter diepte. De duikboot kraakt. De hele structuur kraakt. Maar nog steeds zakken ze. 562 meter. 

Berend begint configuraties in het systeem te wissen. ‘Samara, naar boven!’ De duikboot reageert niet op zijn commando.

Gezinus blijft draaien en draaien aan de kranen van de ballastpompen. 

581 meter. 593 meter. 603 meter. De duikboot vaart horizontaal verder. Het gekraak van het metaal is angstaanjagend. 

De onderzeeër begint een beetje naar achteren over te hellen. Ze komt omhoog! 599 meter. 584 meter. 

De Samara komt nu steeds meer omhoog. Waar de mannen zich eerst vast moesten houden om niet voorover te vallen, moeten ze zich nu vasthouden om niet naar achteren te vallen. 

Driekus draait de diepteroeren iets terug waardoor de helling naar boven iets minder wordt. Het luistert heel nauw, als hij een tikje naar links draait, duikt de boot de diepte in, en bij een tikje naar rechts weer omhoog. Het is niet te doen om de duikboot handmatig stabiel en horizontaal te krijgen, laat staan gecontroleerd omhoog.

Berend denkt: ‘okay, het wordt nu alles of niets. Of Samara komt niet meer terug en dan moeten we de onderzeeër helemaal met de hand naar huis krijgen, of we krijgen weer controle’ en geeft een reset commando aan het autonome systeem van de Samara. 

Haar scherm gaat op zwart. Alle systemen in de K-295 vallen stil. 

Berend tuurt naar het grote scherm. Het duurt een eeuwigheid. ‘Kom nou, kom. Kom. Kom op!’ roept hij. Dan verschijnt het logo van de Russische Marine. 

Op het scherm verschijnt een bericht in het Chinees. Berend kan het niet ontcijferen.

‘Samara?’

Geen reactie.

Berend pakt zijn laptop, en zoekt weer door de configuratiebestanden. De duikboot maakt intussen wilde bewegingen, omhoog en dan weer wat omlaag. Berend moet zich met één hand vasthouden, en gebruikt zijn andere hand voor zijn laptop.

Weer gaat het scherm op zwart. Weer duurt het een eeuwigheid. En weer verschijnt het logo van de Russische Marine.

‘Samara?’

‘Welkom op de K-295 Samara. Wat zijn uw instructies?’ klinkt in het Nederlands de heldere vrouwenstem uit het scherm.

Berend kan wel huilen van blijdschap. 

‘Samara, vaar met 33 knopen richting Bretagne op 200 meter diepte. Monitor alle activiteiten in de buurt en zorg dat we niet worden gedetecteerd.’

Het schip stabiliseert en klimt langzaam omhoog. 

‘Gooi de lampen maar aan, en controleer of je intact bent.’

Samara wacht een seconde en doet de verlichting weer aan. ‘De integriteit van de buitenwand en de structuur lijkt in orde. De zuurstofvoorziening heb ik weer aangezet. Er is een storing met de communicatiesystemen.’

‘Dus de zuurstof was ook uitgezet,’ denkt Berend. ‘Dit was een regelrechte moordaanslag.’ 

‘Het klopt dat de communicatiesystemen afwezig zijn. Die mag je negeren. Welkom Samara, ik ben Berend, de scheepstechnicus.’

‘En noem mij maar Jack Sparrow,’ zegt Driekus, die net de commandoruimte binnenloopt.

‘Dag Berend, dag Jack,’ zegt Samara. 




Maandag 11 november 2024, 12:02, Brussel

 

‘De ssn-774 USS Virginia meldt dat vanochtend een anomalie in de besturing is ontstaan, en is bij Noorwegen in visnetten vast komen te zitten. Ze is losgehaald en vaart weer door. Men vraagt met spoed om de softwarebeveiliging.’ 

Ethan leest het bericht nogmaals. ‘Een anomalie… Dat kan een storing zijn geweest. Of een hackpoging,’ denkt hij.

Hij leest het geheime dossier over de operatie van de USS Virginia. Het is een Amerikaanse nucleaire aanvalsonderzeeër, op jacht naar een Russische onderzeeër die zich ergens in de Noorse wateren schijnt op te houden. 

‘Ping!’ Ethan kijkt op zijn scherm. Een bericht: ‘De code uit Moskou is binnen. Start verificatieproces.’ 

Ethan staat snel op en loopt naar de afgesloten vergaderruimte, waar een twaalftal nieuwe software engineers al klaar zit. 

Maar dit zijn niet zomaar engineers. Dit is het Red Team van de NAVO. Een exclusief clubje hackers, speciaal geselecteerd om in te breken in digitale systemen, en om in het geval van een inbraak door een andere hacker, de schade meteen te beperken en een tegenaanval uit te voeren.

Ethan observeert ze kort. Het is een gemêleerd gezelschap. Niet in de verste verte gekleed zoals je hier doorgaans op het NAVO-hoofdkantoor ziet, waar grijze pakken en militaire kostuums de standaard zijn.

Hier ziet hij een vrouw met zwart geverfd piekerig haar, een grote zwarte bril, een wenkbrauw piercing en een flets Nirvana European Tour 1994 trui, een lange man met een stoppelbaardje en een shirt met de tekst: ‘I read your email’. De rest van de aanwezigen is even bont en informeel gekleed.

In het midden van de vergaderruimte staat een computer waarop de autonome code van Tesla is geïnstalleerd. 

‘Deze machine is volledig geïsoleerd en niet aan internet gekoppeld, uit voorzorg dat er code in zit die zich kan verspreiden over ons netwerk,’ zegt de vrouw. ‘Ook als er een gevaar in de Russische code zit, kan deze niet verder komen dan deze computer.

De vrouw pakt een USB-stick, en plugt deze in de computer. De computer begint een scan. Binnen een minuut verschijnt een melding dat er geen virussen zijn aangetroffen.

De lange man opent de Russische code op het scherm. De andere hackers gaan om het scherm heen staan. Ze lezen de code regel voor regel door, om te begrijpen wat deze code doet.

‘Ziet er goed uit, het is eigenlijk vrij simpel. Deze code verwijdert de verborgen externe programmeerinterface en daarmee de toegang tot het systeem. Ook verwijdert het de automatische inlog op het Starlink netwerk.’

‘Iedereen akkoord?’

De aanwezigen knikken. 

De code wordt uitgevoerd. Dat duurt nog geen dertig seconden.

‘Goed, allen. Jullie hebben elk een schone laptop gekregen. Deze mag je nu aan dit netwerk van de computer aansluiten. Jullie hebben twee uur om te proberen binnen te komen. Laat me meteen je bevindingen weten. Vooral als je computer geïnfecteerd raakt door een virus of een worm. We willen geen tweede Stuxnet.’




Maandag 11 november 07:05, Mar-A-Lago

 

Donald Trump is vroeg opgestaan. Hij voelt zich fantastisch door de overwinning, ook al heeft hij chronisch last van zijn nek en rug. ‘Achtenzeventig jaar en zo sterk als een bizon.’ Hij praat tegen zichzelf in de spiegel van zijn badkamer. ‘Met hulp van wat medicijnen dan.’ 

Hij pakt een glas, vult het met water, drukt een pil uit een strip, gooit deze in zijn mond, terwijl hij zijn hoofd achterover klapt. Dzing!!! Zijn nekspier verrekt. ‘Auw!’ De pijn schiet door zijn hoofd en langs zijn ruggengraat. 

Er wordt op de deur geklopt. ‘Mister president?’ klinkt door de deur.

‘Bijna klaar! Vijf minuten!’ roept Donald, terwijl hij over zijn pijnlijke nek wrijft.

‘Mister president, geen haast. De 7:30 call met Defensie is uitgesteld.’

‘Uitgesteld? Hoezo uitgesteld?’

‘Ja, ze willen de meeting naar volgende week verplaatsen. Ze hebben meer tijd nodig om zich voor te bereiden.’

‘Verdomme, wat spelen die voor een spelletje.’ Donald is meteen chagrijnig. Eerst die nek, en dan nu dit bericht.

‘Sorry meneer, don’t shoot the messenger.’

‘Don’t shoot the messenger? Don’t shoot the president,’ denkt hij. Hij kijkt in de spiegel naar zijn oor en wrijft over de plek. Het had niets gescheeld of die kogel was door zijn hoofd gegaan. God had hem gespaard, en hem aan de overwinning geholpen.

‘Zeg tegen Defensie dat ze niet moeten treuzelen, we moeten vaart maken met de overdracht! Ik wil ze voor het eind van de dag spreken.’ roept Donald. 

‘Ik zal het doorgeven meneer.’

‘Een week vertraging,’ denkt Trump. ‘Houdt de Biden regering iets achter? Zijn ze tijd aan het rekken om van voor hen gevoelige informatie af te komen? Of zijn ze gewoon nog net zo bureaucratisch traag en incompetent als vier jaar geleden? Dat zal het zijn. Hoog tijd dat we de bezem erdoorheen halen. En reken maar dat ik dat ga doen. Er komt een Department Of Government Efficiency.’




Maandag 11 november, 14:06, Brussel

 

‘Het Red Team geeft groen licht. De patch is veilig verklaard en geverifieerd door twaalf specialisten.’ 

Ethan geeft zijn briefing in de call met de NAVO-staf. 

‘Thank god,’ zegt de Britse vertegenwoordiger. ‘We kunnen niet nog een keer een brand gebruiken.’

De voorzitter delegeert: ‘alle landen, rol de update per direct uit. We hebben een centraal overzicht gemaakt van al het materieel waarop de software draait. De status daarvan staat nu op rood, en we willen dat iedereen daarin voor hun eigen materieel in oranje aangeeft wat de verwachte uitroltijd is, en in geel wanneer de uitrol voltooid is, en groen, wanneer de uitrol geverifieerd is. Werk in het uiterste geheim. De uitrol moet binnen 72 uur zijn afgerond. We staan in opperste paraatheid, maar één fout kan een oorlog ontketenen.’

De voorzitter verbreekt de verbinding. 

Ethan denkt na. ‘Deze taak zit erop. Wat kan ik nu doen? Ongelofelijk dat Rusland en NAVO met elkaar samenwerken. Ongekend. Het verenigt twee grote machtsblokken die recht tegenover elkaar staan. Een gezamenlijke vijand helpt. Maar dit gaat allemaal buiten Trump en Putin om. Dat kan binnen Rusland en binnen de VS tot enorme conflicten leiden.’

En dan knaagt er nog iets anders bij Ethan. De K-295 Samara. Die kernonderzeeër is nog steeds op drift, maar het onderwerp lijkt inmiddels ondergesneeuwd te zijn bij dit kritische probleem. Terwijl het verstrengeld is met de huidige dreiging: als de onderzeeër niet was gekaapt, was Rusland er waarschijnlijk te laat achter gekomen dat de excentrieke en steenrijke Musk een veel groter spel op het wereldwijde schaakbord lijkt te spelen dan iedereen had kunnen vermoeden.


Maandag 11 november, 19:37, Mar-A-Lago

 

‘Dus Defensie zegt niet eerder om tafel te kunnen dan overmorgen?’ vraagt Donald Trump.

‘Ja meneer de president. Ik heb het geëscaleerd maar ik krijg geen beweging.’

‘Dit is obstructie van de overdracht. De democraten spelen hun aloude machtsspel. Ik bel Joe!’ Hij pakt zijn telefoon, klikt in favorieten op ‘Slow Joe’ en wacht. De telefoon gaat over. Er wordt niet opgenomen.

‘Er is echt iets aan de hand. Ze houden me erbuiten,’ denkt Donald.




Dinsdag 12 november 2024, 01:59, Atlantische Oceaan, ter hoogte van Bretagne

 

Berend was al een paar uren zonder een woord te zeggen aan het knutselen met apparaten en kabels in de commandoruimte van de Samara. Hij schroeft in een apparaat en had niets meer gezegd sinds het vreselijke hack- en duik-incident.

Gezinus zat voor zijn doen ook vrij stil in een hoekje van de commandoruimte. 

‘Gaat het, mannen?’ vraagt Driekus.

‘Man, ik ben zo geschrokken,’ zegt Gezinus. Die dieptebommen waren erg, maar dat iemand op afstand ons naar de bodem kan jagen, dat is veel enger. Ik durf niet meer te slapen. Ik wil naar huis. Zo snel mogelijk.’

‘Ja ik begrijp je helemaal. Hee Schuitema, wat was er nou gebeurd? We waren gehackt? Door de Russen?’

‘Ik denk het niet,’ zegt Berend.

‘Maar wie dan! En wie stuurde dat bericht?’

Berend antwoordt niet.

‘Berend?’

Berend roept ineens. ‘Het is mijn schuld! Alles is mijn schuld! Verdomme!’ en hij smijt kwaad het apparaat en zijn schroevendraaier op de grond. 

‘Hoezo, wat is er dan?’

Berend begint te snikken. Dit had Driekus nog nooit gezien. Als kleine kinderen woonden ze al naast elkaar. Maar zelfs toen Berend en hij veertien waren, en met hun opgevoerde Kreidler en Zundapp gingen crossen, en Berend met alleen een korte broek aan onderuit ging op de Zuidlaarderweg, en de huid van zijn ellebogen en knieën over het grove asfalt tot bloedens toe was opengeschuurd, zelfs toen had Berend niet gehuild. Zelfs niet toen zijn pa tegen hem stond te schreeuwen en te tieren. Zelfs niet toen zijn moeder met een pincet de stenen uit zijn vel trok en de wonden met jenever ontsmette. 

Dan was er nu echt iets aan de hand. 

Gezinus en Driekus lopen naar Berend toe. ‘Gast, kom hier, wat is er?’ Ze houden hem even onwennig vast. Ze zijn dan de meest dikke vrienden, maar aanraking is er normaal gesproken nooit bij. Hooguit een boks, of een schouderklop. Of een irritant knietje in de knieholte. 

‘Wacht,’ zegt Driekus. Hij sloft er snel vandoor en komt terug met een fles wodka, die hij uit de kapiteinshut had geplukt. ‘Hier.’ Ze hadden afgesproken om niet te drinken tijdens dit avontuur, maar Driekus kent Berend. Die heeft dit nu nodig.

Berend lacht bij het zien van de fles even tussen zijn tranen door, neemt een slok, en geeft de fles door. Zijn vrienden nemen ook een slok.

‘Nou kerel, vertel.’

Berend haalt diep adem. ‘Samara heeft via de Starlink contact kunnen leggen met de ontwikkelaar van de software. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat dit een optie kon zijn. Zo stom van me. Dat had ik moeten controleren en afschermen. “Let that sink in,” weet je wel wie dat zei, toen hij Twitter kocht? Elon Musk!’

‘Musk?’ vraagt Gezinus. ‘Van Tesla?’

‘Ja en Starlink en SpaceX! En Trump!’

‘Heeft hij ons gesaboteerd?’

‘Ja ik denk het wel. Dit is zijn software.’

‘Elon Musk,’ zegt Gezinus. ‘En dan te bedenken dat we de Gigafactory van Tesla nog naar de Eemshaven wilden halen.’

‘Ja daar waren we allemaal bij, dat was een mooie Twitteractie van ons groepje Driekussen,’ zegt Driekus. ‘Maar dat ging helemaal niet om Tesla, die campagne ging om regiopromotie. We hadden veel lol, tot Driekus De Afvallige het project kaapte en in handen van het provincietehuis legde.’

‘We hadden het nooit uit handen moeten geven, zodra ambtenaren en politiek er zich mee gingen bemoeien was alle energie eruit. Wat een slangenkuil. Die ambtenaar hadden ze moeten ontslaan. En de Afvallige, die deed het om ego en geld, hij jatte jouw idee, en hij maakte er een bende van. Terecht dat we hem unaniem uit de groep gooiden. De haat die hij daarna nog verspreidde was echt triest. Maar Berend, wie stuurde die waarschuwing dan?’ vraagt Gezinus.

Berend zweeg.

‘Berend?’

Berend zucht. ‘Nyx86 is een gevaarlijke Russische top-hacker. Ik dacht jarenlang dat het een kerel was. Ze jaagt al jaren op me, uit de tijd dat ik missies deed voor inlichtingendiensten. Ze is steengoed en wil me vermoorden. En ik heb een nacht met haar doorgebracht.’

‘Wacht, ze is een minnares van je, en ze wil je dood hebben?’

‘Nee! Nou ja. Eh. Weet ik niet. Ze is obsessief. Daar weet jij alles van, obsessieve vrouwen.’

‘I did not have sexual relations with that woman!’ grapt Driekus. 

 ‘Ja dat weet ik maar Nyx86 is echt levensgevaarlijk. En prachtig. En lekker. Ik heb nog nooit zulke goede seks gehad. Ze is een beest.’ 

‘Ha, jij weet niks, probeer eens een man,’ knipoogt Gezinus. 

‘Haha, jullie zijn gek,’ zegt Berend, terwijl hij de tranen met de mouw van zijn overall afveegt. ‘Ik kwam er destijds pas achter dat zij het was, toen ik de volgende ochtend wakker werd.’

‘Ben je toen weggeslopen?’

‘Ja wat denk jij dan.’

‘Haha, Drie Uiltjes vibes hier!’ zegt Driekus. 

‘Is dat trouwens mijn bakkie?’ vraagt hij, terwijl hij naar een rechthoekig apparaat dat voor Berend op de vloer ligt wijst. ‘Uit mijn John Deere?’

‘Jah. Je 27mc zender.’

‘Wat ben je aan het doen dan?’

‘Nou die Starlink gaan we nooit meer gebruiken, dus ik had bedacht om via 27mc Gerda en Jelle te gaan bereiken.

‘Serieus, via mijn oude bakkie?’

‘Ja. Backup plan. Ik heb dat helemaal met Jelle uitgeplozen. Kijk, hier in de communicatiekast zit een zware radioversterker, en daarmee kan ik het aantal watts flink oppompen.’

‘Een kacheltje dus.’

‘Kacheltje?’

‘Ja zo heetten vroeger de illegale versterkers die truckers gebruikten om verder te kunnen zenden. Die krengen werden zo heet dat ze kacheltje werden genoemd.’

‘Ja en ik ga de hele duikboot als antenne gebruiken.’

‘Kan dat? En daarmee kun je Harlingen bereiken?’

‘Dat hangt een beetje van het weer af. Maar in 2024 is de zonneactiviteit heel hoog, waardoor radiogolven weerkaatsen tegen de ionosfeer, en op die manier duizenden kilometers ver kunnen komen. Skip noemde Jelle dat. Misschien is dat Fries. Weet ik veel. Het komt voor dat ze vrachtwagens uit Amerika in Australië kunnen horen.’

‘Ik snap niks van wat je aan technische dingen zegt. Gewoon breaky breaky dus. Maar dan heel ver weg.’

‘Ja breaky breaky. En we laten Gezinus en Jelle fries met elkaar praten, laat de NAVO en de Russen maar raden waar wij het dan over hebben, haha.’ 




Dinsdag 12 November, 6:31, Atlantische Oceaan

 

‘Klang!’ met een harde echo klapt Berend de magnetisch onderkant van de antenne tegen de wand van de K-295 Samara. 

Berend rolt de kabel naar de versterker, en plugt de antenne in. Hij sluit de versterker en Driekus zijn oude 27mc zender aan op de stroomkabels die uit de lege communicatiekast hangen. 

‘Ben benieuwd!’ zegt Berend. Hij draait de volumeknop met een klik open, en op het schermpje verschijnt kanaalnummer 19. Berend draait aan een andere knop door de kanalen heen. Ruis. Ruis. Ruis.

‘We varen veel te diep natuurlijk. Samara, als het veilig is, ga net onder het oppervlakte varen.’

De duikboot maakt een vloeiende beweging omhoog.

Berend blijft aan de knop draaien, op zoek naar een zender voor ontvangst. Op kanaal 34 komt gepiep en gekraak door de ruis heen.

‘Packet radio!’ zegt Berend. ‘In theorie kunnen we nu internetten.’

‘Ho ho ho eens eem, ja doe dat maar niet dus,’ zegt Driekus. ‘Straks hackt die Musk ons weer.’

‘Weet je zeker dat dit veilig is?’

‘Als we ontvangen dan vinden ze ons niet. Met het zenden kunnen ze onze locatie misschien opsporen. Maar wie monitort er nou 27mc kanalen in deze digitale wereld.’

Berend schakelt over op kanaal 32. Gezinus knijpt in de handmicrofoon.

‘Breaky breaky. Foie Gras aan Hjerring, bisto dêr?’

Geen reactie. Gezinus kijkt naar Berend.

‘Elke vijf minuten even proberen, niet vaker en hou het kort.’

Een paar minuten later probeert Gezinus het weer.

‘Breaky breaky. Foie Gras aan Hjerring, bisto dêr?’


Dinsdag 12 November, 7:16, Harlingen

 

Gerda wordt wakker. Een lampje in de slaapkamer van Jelle maakt haar wakker. Het lampje knippert en verlicht zwak de donkere slaapkamer. Ze kijkt op.

‘Jelle.’ 

‘Hmmm?’ Jelle ligt nog diep in slaap.

‘Jelle, dat lampje.’

Jelle komt overeind en knippert met zijn ogen. 

Hij gooit de dekens van zich af, loopt snel naar het zendapparaat en zet het volume harder.

Ruis.

‘Kan van alles zijn geweest. Open zendfrequenties.’

‘Oh jammer.’ Gerda had al sinds zondag niets meer van de mannen gehoord. Ze is bang dat ze zijn verongelukt. Beschoten. Gezonken. Een technische storing. 

Jelle kruipt weer bij haar in bed. ‘Ik moet er wel zo uit. Aan het werk.’

‘Ja ik ook. Nog even knuffelen.’ Gerda vond dit het fijnste moment van de dag. Samen in hun warme bed wakker worden, met haar grote nieuwe liefde. Tegen elkaar aan liggen. Zijn arm om haar heen, en zij met haar hoofd op zijn borstkas. 

Jelle zoent haar. ‘Goedemorgen lieverd.’

‘Goedemorgen.’

Ze zoenen.

‘Breaky breaky. Foie Gras aan Hjerring, bisto dêr?’ klinkt ineens een harde blikkerige stem, met veel ruis.

Ze schrikken omhoog. Gezinus!

Jelle springt naar de zender, pakt de handmicrofoon en zegt: ‘Hjerringen hjir, hoe giet it mei dy? Hjir alles stil. Gjin ynformaasje oer syktocht. Wêr bisto?’

Luid gekraak komt uit het apparaat: ‘Tolve oere Calais. Ik werhelje, om tolve oere Calais.’

‘Wat zegt Gezinus?’ vraagt Gerda.

‘Ze zijn om twaalf uur bij Calais.’

‘Wow, dan liggen ze een dag voor op schema! Dan moeten we vannacht al naar Groningen!’




Dinsdag 12 November, 7:20, Moskou

 

Bij de dienst GRUc kijkt Kaisa Cherkov naar haar scherm. Haar computer monitort automatisch vele radiofrequenties en digitaliseert alle signalen over een breed spectrum. Elk gesprek wordt automatisch opgenomen, geanalyseerd, en tekst van gemaakt. 

Niet alleen Rusland beschikt over zulke slimme techniek. In Europa staan meerdere van zulke servers, die ontvangen radiocommunicatie live uitzenden op het internet. Vrijwilligers beluisteren de kanalen, analyseren de gesprekken en delen hun inzichten op bijvoorbeeld Reddit. 

Zo weten ze bijvoorbeeld van Russische soldaten wat hun plannen en instructies zijn, en geven deze informatie door aan Oekraïne. Om ook de wereld af te kunnen luisteren heeft de GRUc ook zo’n systeem ontwikkeld. 

Kaisa ziet het hele spectrum aan signalen in blauwe en witte strepen omhoogkomen op haar scherm. Het valt haar op dat er op een specifieke frequentie met zeer veel watt wordt uitgezonden. Ze maakt een notitie en belt naar boven.

‘Mevrouw Kovalenko, ik moest u informeren als mij iets opviel in internationale communicatiepatronen. Zojuist ontving de radio analyzer korte pieken op 27,325 MHz, een open kanaal voor Engelse kerkdiensten. Maar uit de peilingen komt dit signaal van nabij de kust van Frankrijk, met veel hogere energie en bereik. De vertaalsoftware begrijpt de taal bovendien niet.’

Dunya fronst. Ze mist de relevantie. ‘Dank Kaisa, blijf monitoren.’ 




Dinsdag 12 November, 4:55 Washington, Situation Room

 

‘Meneer de president, project Nikola gaat nu van start.’

Joe Biden kijkt naar het grote scherm aan de wand tegenover hem.

‘Hoever zijn we met het uitrollen van de softwarebeveiliging?’

‘Vierendertig procent rood, Achttien procent oranje, zesendertig procent geel, en twaalf procent groen. Het gaat nu snel, meneer de president.’

‘Is de USS Virginia al beveiligd?’

‘Ja meneer.’

‘Mooi. Start de operatie.’

‘Zet Starlink uit.’ 

Op het scherm verschijnt een wereldkaart met wel 150 Starlink grondstations. In hoog tempo veranderen groene puntjes in het rood: Frankfurt. New York. Atlanta. Singapore. Dallas, Los Angeles. Londen. Madrid. Bogota...

‘En start de actie bij Musk’s residentie te Austin. Schakel zijn communicatie uit en omcirkel de woning.’

Het scherm schakelt over naar infraroodbeeld uit een drone. Het beeld is zwart-wit. De drone cirkelt hoog boven een groot landhuis aan een meer, tegen de heuvels aan. Een stoet aan SUV’s komt aanrijden, tientallen gewapende mannen stappen uit en omcirkelen het terrein. 

‘Terrein omsingeld. We gaan naar binnen,’ horen ze de commandant zeggen. 




Dinsdag 12 November, 13:00 Moskou

 

Tegelijkertijd met de actie in Austin zit Vladimir Putin in een vergadering met zijn minister van Defensie. Die had hem gebeld en verteld om 13:00 een belangrijke update te kunnen geven over de status van de verdwenen K-295 Samara. 

Net als ze aan de lange tafel plaatsnemen vliegen plotseling drones over het Kremlin. Het afweergeschut laat het afweten. Vladimir Putin kijkt uit het raam. ‘Zijn het weer Oekraïense drones?’ denkt hij. ‘Ze komen steeds vaker, gelukkig zonder veel schade.’

Uit voorzorg staat hij op, en loopt weg van de ramen. Een explosie buiten kan het glas door de ruimte laten vliegen, en je ernstig verwonden.

Wat hij daardoor niet ziet is dat in luttele seconden tanks van alle kanten komen aanrijden, ze omsingelen het gebouw en blokkeren de omgeving. 

Duizenden troepen komen uit alle hoeken en stormen naar binnen. De presidentiële beveiliging opent het vuur, maar ze worden overrompeld en overlopen. 

Vladimir Putin wil snel de ruimte uit stappen, maar hoort ineens een stem:

‘Vladimir, stop.’

Hij draait zich om. Alexsandr Vjazemski, zijn eigen minister van Defensie, staat achter hem, haalt een klein pistool uit zijn sok en richt het op hem. Er klinken schoten in de hal, en een dozijn commando’s, gewapend met automatische geweren stormt de kamer binnen.

‘Vladimir Vladimirovitsj Putin, je bent gearresteerd op verdenking van hoogverraad tegen het Russische volk.’


Hoofdstuk 12

 

De Noordzee




Dinsdag 12 november 2024, 5:26, Mar-A-Lago

 

Donald Trump ligt te slapen. Ineens klinkt luid ‘Eye of the Tiger’ uit zijn telefoon. Hij schrikt wakker, draait zich naar zijn telefoon, pakt hem op en tuurt naar het scherm: ‘Slow Joe.’ 

‘Joe!’ zegt hij met een gebroken stem. ‘Ik kreeg je al niet te pakken en nu bel je me wakker.’

‘Donald, ik moet je even informeren. Zojuist is Vladimir Putin gearresteerd vanwege hoogverraad. Het Russische leger heeft een coup gepleegd.’

‘Wat?’

‘Elon Musk heeft zijn militaire autonome software in het geheim aan Putin en aan China verkocht. De vermiste Russische kernonderzeeër is daar het gevolg van. Putin heeft zijn hand intern overspeeld.’

‘Wat? Elon?’

‘Ik mag hopen dat jij daar niets mee te maken hebt.’

‘Nee ben je gek. Ik geloof er niks van. Elon? Hij is een patriot!’

‘Ik vrees dat het echt waar is. Hij schijnt meerdere onderzeeërs te hebben gesaboteerd. Gisteren is de USS Virginia kernonderzeeër vastgelopen in netten en we denken dat hij daar ook achter zit. Daarom is zojuist ook een inval gedaan bij Musk. We hebben Starlink platgelegd, maar hebben hem niet aangetroffen.’

‘Inval? Is dit weer een vals spel Joe, om mij dwars te zitten? Ik eis een professionele overdracht van de macht!’

‘Absoluut geen spel. En uit transparantie nodigen we je uit voor een briefing over 30 minuten, red je dat?’

Donald Trump pakt de afstandsbediening van zijn nachtkastje en zet Fox News aan. De Russische coup is net brekend nieuws. De zender toont beelden van een belegerd Kremlin. De tickertape die onder in het beeld voorbijschuift meldt dat er een wereldwijde storing in Starlink is.

‘Is dat van Musk al bekend gemaakt?’

‘Nee Donald, je krijgt eerst een briefing, leek ons wel zo netjes.’

‘Okay, tot over 30 minuten.’




Dinsdag 12 november 2024, 6:00 Washington

 

Donald Trump verschijnt op het grote scherm in de Situation Room. De ruimte zit vol met veiligheidsadviseurs, hoge militairen. Aan het hoofd van de tafel zit Joe Biden.

Joe kan een glimlach niet onderdrukken als hij Trump’s kapsel ziet. De man heeft geen tijd gehad om zijn haar netjes te doen, en een lange pluk dun oranje haar hangt langs zijn hoofd. Trump ziet zichzelf in een miniatuur schermpje en duwt zijn haar over zijn hoofd.

‘Welkom meneer de President-elect,’ zegt Joe Biden. Dat voelt niet goed om te zeggen. Hij is zelf de President, en Trump is zijn grootste tegenstander geweest, en hij heeft nog van hem verloren ook. Maar Biden is professioneel genoeg om dat opzij te schuiven.

‘Thank you mister President,’ zegt Donald terug, met een grijns. Maar hij kijkt ook meteen zorgelijk, over wat hij tot nu toe heeft gehoord.

 ‘Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke mensen, en ik ben trots dat we hier met het beste van het beste aanwezig zijn,’ zegt Joe. ‘Henry, wil jij de briefing aftrappen?’

De veiligheidsadviseur dreunt vanaf een vel papier een rij gebeurtenissen op:

‘Starlink is vanaf 05:00 wereldwijd offline, en internet is stil gelegd bij alle militaire operaties en nabij alle bases, en materieel, waardoor het risico op hacks is geminimaliseerd.’

De aanwezigen knikken tevreden.

‘De achterdeur in alle U.S. en NAVO autonome militaire software is succesvol uitgerold, sneller dan verwacht. De USS Virginia is als eerste beveiligd, gezien het acute probleem van gisteren. De stand van de uitrol is: groen 76%, Geel, 24%, oranje en rood beiden 0%. China claimt 100% groen, Rusland beweert 55% groen, 37% geel, 8% oranje en 0% rood. We kunnen hun cijfers niet staven, maar we kunnen aannemen dat het grootste risico op sabotage of oorlog vooralsnog is gemitigeerd.’

‘Great news, well done,’ zegt Joe.

‘De Russische coup is geleid door minister van defensie Alexsandr Vjazemski. Hij leidt ook de operatie rond de autonome software. Er is kort contact met hem geweest. Putin is vastgezet vanwege hoogverraad omdat hij buiten Defensie om Amerikaanse software toepaste, wat de autonomie van Rusland in gevaar heeft gebracht. Dat was de druppel, want Defensie zocht al jaren naar een reden om Putin af te zetten.’

‘Als Musk ons had verteld van die achterdeur dan hadden we de oorlog met Oekraïne kunnen voorkomen en stopzetten, en hadden we Rusland en zelfs China militair op de knieën gekregen’ zegt generaal Dan R. King.

‘Dat brengt me bij Musk. Operatie Nikola is vanochtend om 05:00 uitgevoerd. Volgens onze intel was hij in zijn residentie in Austin. We hebben al zijn communicatie geblokkeerd, zijn erf omsingeld en zijn binnengevallen, maar we hebben hem niet aangetroffen. Zijn private jet staat nog op het vliegveld en zijn auto staat nog in zijn garage. Er is een zoektocht gaande.’

Donald Trump trekt zijn wenkbrauwen omhoog. ‘Ik kan me niet voorstellen dat Elon Musk de Amerikaanse belangen en sancties niet respecteert.’

‘Met alle respect, meneer de president,’ zegt de nationale security advisor, ‘we hebben hard bewijs van Rusland en China dat Musk in het geheim geclassificeerde software heeft geleverd, en dat hij er een achterdeur in heeft gebouwd om controle te krijgen over Amerikaans, Brits, Russisch en Chinees materieel. Er zijn reent meerdere onderzeeërs gezonken, in brand gevlogen en er is er nog één vermist. Ik stuur u alle bewijs ter onderbouwing.’

‘Dear Donald,’ zegt Joe. ‘Wij schrokken net zoveel als jij. Dit was een nachtmerrie voor de veiligheid van ons thuisland en voor de stabiliteit in de wereld. We hebben samen met Rusland succesvol ingegrepen. Wij twee zijn elkaars politieke tegenstanders, maar dit is groter dan onze geschillen. Denk ook aan de kansen die de Russische ontwikkeling heeft voor onze belangen en de wereld. Als huidige president van de Verenigde Staten doe ik een beroep op jou, als toekomstige president van de Verenigde Staten, om samen te werken.’

Donald Trump denkt na. ‘Het belang en de veiligheid van de VS staat altijd voorop. Ik doe alles voor dat belang. Maar ik wil volledige transparantie, en geef en vraag volledige medewerking. We moeten Musk spreken. En als er ergens een vals spel wordt gespeeld, door hem of door jullie, of wie dan ook, dan zal ik hard ingrijpen.’

‘Harry, we moeten Musk zo snel mogelijk spreken, en start een volledig onderzoek naar zijn motieven, belangen en medesamenzweerders,’ zegt Joe. ‘Donald, we overleggen je nu alle bewijsstukken.’

‘Meneer de president, u moet gaan, de persconferentie begint om 7:00.’

‘Donald, wij moeten dit samen doen.’




Dinsdag 12 november 2024, 14:27, Moskou

 

Alexsandr Vjazemski is niet gewend aan camera’s. De lampen zijn fel en voor hem staan niet alleen Russische maar ook internationale pers, een unicum sinds vele jaren. Hij staat op een groot bordes, en duizenden Russen hebben zich verzameld op het plein.

‘Waarom word ik nerveuzer van camera’s dan van wapens,’ vraagt hij zichzelf af. Hij had een heftige week achter de rug. Eerst die kaping van de K-295. Dan de ontdekking van de GRUc dat Putin in het geheim Amerikaanse techniek in defensiematerieel had laten inbouwen. En dan de ontdekking dat de Amerikaanse miljardair Musk daar controle over kan hebben.  

En het zal de komende tijd alleen maar heftiger worden, nu hij met succes Putin aan de kant heeft kunnen zetten. Hij moet nu wel het land bij elkaar houden. En escalatie met het buitenland voorkomen. En niet te vergeten, de tienduizenden leden van de corrupte maffiaclan die Vladimir tot in de haarvaten van de veiligheidsdiensten en defensie had geïnstalleerd, die moet hij meteen aanpakken. 

Dunya staat naast hem en knikt naar hem. Ze heeft zijn zenuwen door en ze stelt hem gerust. Ze had hem geholpen deze speech te schrijven. Die had de prullenbak in gekund als de coup was mislukt. Dan was hij nu gemarteld in een smerige cel, of was dodelijk “uit een raam gevallen”.

Het is tijd. Hij schraapt zijn keel, leest van het vel en kijkt naar het publiek:

‘Burgers van Rusland, burgers van de wereld,

Vandaag sta ik hier niet als minister van Defensie, maar als een zoon van het Russische volk, als iemand die gelooft in de kracht van onze lange geschiedenis en in de belofte van een schitterende toekomst.

Wij komen uit een duistere periode, een periode waarin ons vertrouwen werd verraden door corrupte mannen die enkel zelfverrijking en ongebreidelde macht nastreefden. De tijd van die mannen is nu voorbij. 

Vladimir Putin is vandaag gearresteerd wegens hoogverraad tegen het Russische volk. Hij heeft buitenlandse techniek in het geheim in militair materieel ingezet en daarmee de soevereiniteit van ons land in groot gevaar gebracht.

De mensen die ons moesten beschermen, keerden hun macht en hun wapens tegen ons. We verloren de controle over ons leger, maar ook over onze dromen, en over onze vrijheid. Vandaag sta ik hier om te zeggen: Rusland buigt niet, en Rusland breekt niet. 

Dit is niet mijn Rusland, dit is ons Rusland. En nu moeten wij ons allen verenigen om te beslissen waar wij als natie voor staan, en waar wij heen willen. Ik zal niet uw nieuwe leider zijn. Ik ben hier om u te beschermen, om onze natie te beschermen, tot we een nieuw leiderschap hebben: een leiderschap dat vrij is van corruptie, democratisch, en door het volk gekozen.

Aan de naties die vandaag via hun vrije pers vertegenwoordigd zijn, zeg ik dit: Rusland zoekt geen conflict. Wij zoeken geen oorlog. Wij willen in vrede leven, ook met onze broeders en zusters in Oekraïne. Wij reiken de hand van samenwerking uit aan iedereen die bereid is te bouwen aan een wereld waarin vrijheid en veiligheid vooropstaan.

Maar laat er geen misverstand over bestaan: wie onze soevereiniteit bedreigt, wie corruptie in stand houdt, zal de volledige kracht en vastberadenheid van het Russische volk en leger tegenover zich vinden. 

De dagen van leugens en verraad zijn voorbij. Vandaag beginnen we met de wederopbouw van onze natie. Vandaag schrijven wij geen geschiedenis, wij schrijven samen de toekomst. Een toekomst van een welvarend, vrij, hoopvol, en trots Rusland, voor onze kinderen.

Dank u wel.’

De pers is even stil. Alexsandr laat zijn blik over het publiek gaan. Er begint iemand te applaudisseren. De menigte klapt mee. Er komt gejuich uit het publiek. Mensen voelen zich bevrijd. Een gevoel van hoop en trots komt bij ze naar boven. Voor het eerst sinds tijden zien ze licht aan hun horizon.




Dinsdag 12 november 2024, 7:00 Washington

 

De perszaal van het Witte Huis is gevuld met journalisten vanuit de hele wereld. De spanning is voelbaar. Het is een historische dag, met een coup in Rusland. En er is nog een unicum: Joe Biden staat achter het spreekgestoelte, met naast hem een scherm met een live verbinding met Donald Trump. 

De persvoorlichter trapt af: ‘dames en heren, de president van de Verenigde Staten van Amerika.’

 Joe Biden knikt naar haar en begint te spreken:

‘Beste dames en heren, landgenoten en internationale pers. Vandaag is een uitzonderlijke dag. Uitzonderlijke momenten vragen om uitzonderlijke oplossingen, en daarom sta ik hier samen met uw toekomstige president voor u.

Wat in Rusland is gebeurd, is niets minder dan een historische ommekeer. Het Russische leger heeft Vladimir Putin is gearresteerd wegens hoogverraad en corruptie. Ze hebben daarmee een eind gemaakt aan een gevaar dat de stabiliteit van de hele wereld bedreigde.

Het leger in Rusland heeft nu tijdelijk de leiding. We vragen Rusland en iedereen in de wereld om de-escalatie en om stabiliteit. Ze geven het goede voorbeeld door de oorlog met Oekraïne te staken en vredesbesprekingen aan te gaan. We gunnen Rusland dat men een democratie wordt, en onderdeel van de vrije wereld.

We staan in nauw contact met de Russische legerleiding en willen onze waardering naar ze uitspreken. Zij waren het namelijk die een internationale samenzwering op het spoor zijn gekomen.

Het betrof een bewuste achterdeur in autonome defensiesoftware die in Amerikaanse en illegaal in buitenlandse wapens terecht is gekomen, met sabotage, en mogelijk terreur als doel. Samen met Rusland hebben we deze samenzwering, die de wereld in groot gevaar bracht, ten einde weten te brengen.’

Joe Biden kijkt naar Donald Trump.

‘Thank you Joe. Putin is een crimineel. Rusland heeft dit geweldig gedaan. Niemand zag dit aankomen, en zij wel. Dat zijn geweldige mensen. De NAVO heeft dit goed gedaan, en de Amerikaanse militaire top heeft ook grootse dingen bereikt. Geweldig. Putin krijgt wat criminelen verdienen. Iedereen die aan terrorisme en sabotage doet, die krijgt wat hij verdient. We krijgen je wel. En dat doen we nu samen met Rusland. Dus China, Noord-Korea, Hamas en Iran, en iedereen die tegen de vrije wereld is, maak je borst maar nat.’

Joe Biden neemt het over:

‘We moeten de wereld niet opdelen in groepen, landen, of belangen tegen elkaar, maar in goed en kwaad. Hardwerkende mensen, eerlijke mensen, nette mensen, die met elkaar een vrije toekomst willen bouwen, dat is goed. Het kwaad zijn zij die escaleren, macht misbruiken, manipuleren, intimideren, geweld gebruiken, en vrijheid inperken. Zie hoe oude rivalen, de USA en Rusland, samen kunnen werken. Kijk hoe Donald en ik, oude rivalen, samen kunnen werken. Laat dit een voorbeeld zijn voor iedereen. Laten we ons nu richten op wat echt belangrijk is: het bouwen van een wereld gebaseerd op samenwerking en vertrouwen. Rusland heeft een nieuwe koers ingezet en wij staan klaar om met ze te werken aan een toekomst van vrede en veiligheid. Dit gaat niet om politieke partijen, niet om machtsstrijd, maar om het beschermen van onze vrijheid en veiligheid.’

Trump neemt het woord:

‘Samenwerken is belangrijk. Wij zullen schouder aan schouder vechten voor vrijheid, voor een sterk en welvarend Amerika, en voor een veilige wereld, ook voor een stabiel Rusland. Dat is goed voor iedereen. Daar staat Joe Biden voor, en daar sta ik voor, als jullie volgende president. Wie aan onze vrijheid zit, heeft een sterker blok tegenover zich dan ooit tevoren in de geschiedenis van de wereld.’

De pers is even stil. Samenwerking met Rusland. Twee presidenten die altijd lijnrecht tegenover elkaar stonden, nu gebroederlijk in één persconferentie. Pers, die zwart-wit altijd voor of tegen de ander was. 

Dan barsten de vragen los.

‘Mister President, wie zit er achter die samenzwering?’

‘Om welke software gaat het?’

‘Is er een verband met de wereldwijde Starlink storing?’

‘Was de Russische coup een georkestreerde actie, en wist u daarvan?’

‘Welk risico liepen we dan, en is dat risico nu voorbij?’

De persvoorlichter grijpt in. ‘Sorry, geen vragen voor nu. Er loopt nog een onderzoek. Zodra we meer weten zullen we dit communiceren.’




Dinsdag 12 november 2024, 14:08, Noordzee

 

Gekraak komt uit de geïmproviseerde zender in de K-295 Samara. Door de ruis heen horen de mannen de stem van Jelle. 

‘Kccchh goeiemoarn kccchhhh Ruslân, kchhhh, leger hat, kcchhh, Amearika, kchhhhhhhch kchhhhchh Trump, kcchhh’.

De ruis overheerst en Jelle is onverstaanbaar.

‘Wy begripe dy net’, antwoordt Gezinus terug. ‘kinne jo dit werhelje?’

‘Kcchhh Putin is kccchhhh, macht oernommen, kcchhh, kcchhhhh, kcchhhh, Biden en Trump, kchhhhh, kcch-hhhhhhh’.

‘Kinne jo dit werhelje?’

Ineens klinkt helder: ‘Putin is ôfset yn Ruslân. It leger hat de macht oernommen. En yn ‘e Amearika seine Biden en Trump tegearre dat d’r in gearspanning tsjin ‘e wrâld wie.’

‘Met of zonder ruis, het maakt voor mij geen verschil, ik versta er nog steeds niets van, dat gekke Fries. Wat zegt hij?’ vraagt Driekus.

‘Putin is afgezet, het leger heeft de macht overgenomen. Biden en Trump hebben samen verteld dat er een samenzwering was.’

‘Sjonge mienjong. Wat gebeurt daarboven allemaal. Ik voel me hier in de onderzeeër nog veiliger dan boven…’

‘Over veiligheid gesproken,’ zegt Berend, die van zijn laptop opkijkt. ‘Ik heb die achterdeur in de code eindelijk gevonden en eruit gesloopt. Het gaat me niet nog een keer overkomen dat iemand ons hackt.’ 


Dinsdag 12 november 2024, 16:24, Moskou

 

Dunya’s telefoon gaat. Het is Alexsandr.

‘Dunya Kovalenko, ik wil je hartelijk danken voor je steun en loyaliteit. Ik ken weinig mensen die zo doortastend zijn, en zo’n rechte rug hebben. Ik heb je de komende tijd hard nodig, en ik weet dat ik een overbodige vraag stel, maar kan ik op je loyaliteit blijven rekenen?’

Dunya stottert even van al die complimenten. ‘J.. j… ja maar natuurlijk, excellentie.’

‘Mooi. Luister, de komende tijd wordt spannend. We moeten stabiliteit bewaken en tegelijkertijd de criminelen aanpakken. Ik wil dat jij mijn persoonlijke hoofd inlichtingen wordt. De GRUc gaat meteen stoppen met de internationale criminele en ondermijnende activiteiten en focussen op interne stabiliteit en samenwerking met de NAVO.’

‘Die activiteiten had ik al stopgezet, meneer.’

‘Zie je wel, je bent de goede persoon op de juiste plek. Ik wil dat je de volledige GRU overneemt en mij informeert over iedereen die onze soevereiniteit en veiligheid bedreigt.’

‘Dank u wel meneer. Het is een grote eer.’

‘Meer dan verdiend. Door jou is dit alles aan het licht gekomen. En je hebt steeds het juiste gedaan.’

‘Dank u wel meneer. Ik doe gewoon mijn werk.’

‘Dat is tegenwoordig al bijzonder. Luister, ik heb twee vragen: hoever zijn we nu met het dichtzetten van de achterdeur in de software, en weet je al meer over de K-295?’

Oh ja. De K-295. Die was ze bijna vergeten, in alle tumult. En 0d1n ook. Nu denkt ze weer aan hem. Zou hij samenzweren met Musk? Of was hij het juist, die de samenzwering doorzag en de K-295 daarom mee heeft genomen? Hij had haar bericht wel gelezen, maar niet beantwoord. Zou hij haar haten? Waar zou hij zijn? Zou hij nog leven? 

Dunya zet hem uit haar hoofd. ‘72% groen, 26% geel, 2% oranje en 0% rood meneer.’

‘Hoe moet ik dat interpreteren?’

‘De software is overal uitgerold, een kwart moet nog worden geverifieerd, ik verwacht geen problemen.’

‘En die twee procent?’

‘De K-295 Samara is nog spoorloos. En de nucleaire onderzeeër K-335 Gepard is sinds vorige week bij Schotland, Noorwegen en Duitsland op stealth missie en zal pas over enkele uren contact zoeken met de buitenwereld.’

‘Dat is dezelfde Schuka-B klasse als de K-295 toch? Die heeft ook die software aan boord gekregen? En zij weten nog niets van de machtsovername?’

‘Dat klopt, meneer.’

‘Zorg samen met de admiraal dat ze meteen worden geïnformeerd zodra ze contact zoeken en dat ze de beveiliging installeren. Blijf zoeken naar de K-295. Bel me zodra je nieuwe informatie hebt.’ 

Dunya wil hem nog succes wensen, maar Alexsandr hangt al op.

‘Hoofd GRU!’ Ze wil haar vriendinnen bellen. Maar ze moet eerst aan het werk.




Dinsdag 12 november 2024, 07:30, Austin

 

Elon Musk is diep geschrokken. Hij was alleen thuis geweest, hier in zijn nieuwe huis in Austin. En vanochtend vroeg was een alarm afgegaan, omdat er mensen in de heuvels achter zijn huis liepen. Als rijkste man van de wereld heb je niet alleen je bezit, maar ook je leven te beschermen, en dat van je familie. 

Iedereen wil altijd iets van je. En niet altijd met de beste bedoelingen. Je kent ze niet, en ze denken allemaal dat ze jou kennen. Ze hebben de wildste verhalen over je. Roddels. Maar ook haat. Je hoort van die verhalen dat mensen thuis worden overvallen, dat hun vrouw met een mes wordt neergestoken, of dat hun kinderen worden ontvoerd.

Soms zijn het paranoïde eenlingen waarbij het blijft bij vage beschuldigingen of online bedreigingen. Soms zijn het levensgevaarlijke gewapende bendes die je gewelddadig en bloederig overvallen. 

En als je high-profile bent, met expliciete meningen, of grappen en politieke invloed, en als je hun posities en macht ondermijnt, dan heb je meer vijanden dan je ooit weet. Dan zijn ook de gepolariseerde pers en de machtige overheid je vijand. 

Een investering in een goed beveiligingssysteem is daarom niet gek. Dat heeft vannacht zijn waarde dubbel terugverdiend, toen hij aan het gamen was en op de cameraschermen zag dat er tientallen FBI-agenten en zelfs een groep zwaarbewapende militairen zijn erf op kwamen. 

Nog een investering die zich dubbel en dwars terug heeft verdiend: de verbogen grote panic room in de kelder onder de inpandige garage. Die had hij door Mexicanen aan laten leggen, zodat niemand in de VS ervan afwist. Dat had hij Donald Trump maar niet verteld. Die hoeft niet alles te weten.

Op de beveiligingsschermen in zijn panic room ziet Elon dat de FBI zijn hele huis doorzoekt, en dat de militairen de omgeving bewaken. Maar de verbogen deur naar de panic room achter de kastenwand in de garage hadden ze niet gevonden. Gelukkig maar. 

‘Als de FBI en het Amerikaanse leger op me af worden gestuurd, dan is dat een regelrechte aanval op mij en Trump, door de Democraten, de deep state, de elite, en de linkse internet tech miljardairs. Er is geen andere logische verklaring. Wij hebben de verkiezingen gewonnen, maar ze willen de macht behouden. Qanon had gelijk: de democratie is ten einde met deze woke regering. We leven in een totalitaire staat.’

Elon had zich voorbereid op zo’n scenario. Niet alleen met panic rooms, maar ook door een achterdeur in te bouwen in de AI-software die hij had verkocht aan het Amerikaanse leger. Als de Amerikaanse deep state de macht zou grijpen, dan kon hij legermaterieel stilleggen, om de democratie en vrijheid te beschermen. 

Nog mooier was dat ook China en Rusland dezelfde software van hem hadden gekocht. Weliswaar illegaal, buiten alle kanalen om, maar hij had in het belang van Amerika gedaan. Als China of Rusland ‘the land of the free’ zouden bedreigen, dan kon hij ook hun legermaterieel stilleggen. 

Nu waren er wel een paar dingen misgegaan. Zoals die Chinese onderzeeër die meteen zonk nadat hij een test had uitgevoerd. Het op afstand besturen van dat Nieuw-Zeelandse marineschip vorige maand, was ook fout gegaan. En de brand die bij Engelse onderzeeërs in aanbouw was ook een gevalletje oeps. En wat te denken van die Russische onderzeeër van afgelopen week, die kon worden gekaapt omdat de communicatiesystemen en software-beveiliging nog niet op orde waren. Stel je voor dat een stel terroristen een van de nucleaire raketten aan boord afvuurt. Die duikboot heeft hij uit voorzorg mooi laten afzinken. ‘Let that sink in’, grinnikt hij in zichzelf.

De software voor subs had sowieso nog veel bugs. Het is beta software. Een onderzeeër is ook veel lastiger dan een helikopter, vliegtuig of een tank. Die laatste bedien je met één of twee man. Voor een onderzeeër heb je wel twintig, dertig man nodig, en dan met dubbele bemanning. Er zit notabene een kerncentrale aan boord. Dan snapt iedereen toch wel dat de autonome software om al die mensen te vervangen nog niet echt productieklaar is. Maar al die landen hadden haast. Dus dat er een onderzeeër zoals bij Noorwegen dan per ongeluk in visnetten terecht komt, omdat de autonome software nog niet af is, ja dat is gewoon hun eigen schuld. 

Verder was het overnemen van materieel een kwestie van verbinden via internet of via Starlink, en dan de boel platleggen of op afstand bedienen. Maar daar was dus nu een probleem mee. Hij had geen internet. Zijn mobiele telefoon doet het niet. Zijn back-up telefoon ook niet. 

‘Ze hebben het mobiele netwerk in de omgeving platgelegd, en de vaste internetverbinding ook. En mijn Starlink doet het ook niet,’ denkt Elon. ‘Ik kan Trump niet bereiken. Ze hebben hem vast ook opgepakt.’

Hij herstart zijn Starlink ontvanger voor de zoveelste keer. ‘Ik krijg wel verbinding met de satellieten, maar er komt geen internet doorheen.’ Dan beseft hij zich: ‘ze hebben alle grondstations uitgezet. Maar ze zijn er eentje vergeten! Deze, hier.’

Elon houdt van gadgets en wil altijd zoveel mogelijk techniek om zich heen. Hij had daarom bij dit huis een extra grondstation aan laten leggen, puur voor zichzelf, met eigen glasvezels richting Austin. In de bossen op de heuvels achter zijn woning, was een klein veldje leeg gekapt en daar staan, verstopt onder een militair net, een stuk of negen groen geschilderde bollen, met elk daarin een satellietschotel.

Elon Musk kijkt naar de camerabeelden. Er is niemand in de garage, en bij de oprit staat ook niemand. Als hij ongezien naar het grondstation kan sluipen, kan hij het aanzetten, en dan werkt Starlink weer, wereldwijd. Weliswaar traag, maar toch. Want de satellieten hebben onderling contact via lasers. Er hoeft er maar eentje verbinding met zijn grondstation te maken en het netwerk is wereldwijd weer online. En dan kan hij al het materieel overnemen, en de vrijheid en de democratie afdwingen.

Hij kijkt naar zijn kleren. Hij loopt nog in zijn boxershort en een wit hemd. Zo is hij uit zijn bed gesprongen. Hij trekt een kast open en vindt een zwart trainingspak.

Hij sluipt op de trap naar de deur van de safe room en haalt de gewapende deur geluidloos van het slot. Hij duwt de zware deur op een kier. Er is niemand in de garage. Hij duwt de deur verder open, en sluipt langs zijn Cybertruck naar de buitendeur. Hij hurkt op zijn knieën, pakt de klink, en weet dat deze kraakt. Als hij wordt betrapt moet hij heel snel terug zijn panic room in proberen te komen. Hij kijkt naar achteren. Die deur is 8 meter bij hem vandaan. 

Hij probeert de klink zo zacht mogelijk naar beneden te krijgen. Het angstzweet breekt uit. Zijn palmen zijn klam. Met een zacht gekraak gaat de klink omlaag. Elon duwt de deur met zijn vingertoppen op een kier en gluurt naar buiten. Niemand.

Hij stapt naar buiten, en rent naar opzij, naar wat bosjes. Het is een korte klim omhoog naar het grondstation. Naast de schotels staat een metalen kast. Hij trekt de deur open, zet negen schakelaars en een hoofdschakelaar om. Lampjes gaan knipperen. ‘Yes, stroom.’

Hij sluipt door de bomen en struiken weer omlaag en blijft ineens tussen de bosjes stilzitten. Er lopen twee militairen voor zijn garage langs. Eentje steekt een sigaret op.

‘Ik wil ook miljardair zijn,’ hoort hij er eentje zeggen. ‘Wat een huis joh.’

‘Dit is van Elon Musk, wist je dat?’ zegt de ander. ‘Ik mag hem wel. Vrij Amerika. Geen bemoeizuchtige overheid, geen belerende elite die ons geld afpakt. Geen geldverspilling. Gewoon je eigen bedrijf, je baan, je familie, je eigen geld, je eigen erf, en je eigen gun.’

‘Ja maar kom op, hij is wel doorgedraaid, met die samenzweringstheorieën die hij op X deelt, de anti-vaxxers, hij is in zijn eigen X-echokamer terecht gekomen, met al die onfrisse extreemrechtse drek tegenwoordig. Hij heeft X gemanipuleerd en misbruikt om die crimineel van een Trump aan de macht te krijgen.’

‘Ja maar wat is het alternatief, Harris is een Marxist, met haar woke agenda en censuur, en al die illegale immigranten. Zij is even eng en totalitair. Ik stemde vroeger Democrats maar die zijn superlinks geworden en mij kwijtgeraakt. Nee het is tijd om Amerika weer op één te zetten.’

‘Sja Mike. Ik weet het ook niet. Het is een keuze tussen twee kwaden. Wat ik wel weet is dat we Elon Musk nu zo snel mogelijk moeten vinden. Maar hij is er niet. Heb je trouwens zijn Cybertruck gezien? Die staat hier.’

De twee mannen stappen de garage in. 

‘Cool ding hè.’

‘Nee, wat lelijk. Ik zou er nooit in rijden.’

Elon hoort ze praten, en denkt ‘ga alsjeblieft weg, ik kan hier niet blijven zitten, dan word ik ontdekt. En ik moet online komen!’

De mannen komen de garage weer uit. Ze lopen de andere kant uit en Elon hoort ze praten.

‘Wat rij jij dan?’

‘Ik heb een F250 uit 1987, helemaal gereviseerd en verhoogd. 7,5 liter V8.’

‘Haha ja okay dat is wel cool. Een klassieker!’

‘Big block. Nothing beats cubic inches.’

De mannen lopen uit het zicht. Elon glipt terug naar de garage, trekt de hendel weer zo stil mogelijk omlaag, trekt de deur open, stapt naar binnen, en trekt de deur dicht.

Hij loopt zo snel mogelijk naar de kastenwand, trekt deze open, stapt erachter en treedt zijn panic room binnen.

‘Pfff.’




Dinsdag 12 november 2024, 15:01 Amsterdam

 

Petra leest met open mond alle berichtgeving van vandaag. Putin gearresteerd, het Russische leger heeft de macht gegrepen. Biden en Trump doen samen een persconferentie, ze spreken van een samenzwering die de veiligheid van de wereld in gevaar bracht. Dat moet toch wel een relatie hebben met al die militaire spanningen van de afgelopen dagen? 

Ze appt haar NAVO-contact weer. ‘Kijk dit nieuws dan. Er is een link met die onderzeeër, maar wat is die dan?’ Maar ze krijgt geen reactie.

Ze denkt na. Hoe kom je aan informatie als mensen je die niet geven? Als bronnen hun mond dicht houden? Dan moet je zelf op zoek naar informatie. Een collega had het steeds gehad over OSINT. Ze weet niet waar de afkorting voor staat, maar het komt gewoon neer op speuren op internet, naar publiek beschikbare bronnen.

Ze opent X. Ze leest er de meest hilarische theorieën. Trump en Biden zouden samen met het Russische leger Putin hebben afgezet, omdat hij concurreert met Amerikaans gas en olie. Trump zou nu heulen met de elite. En waar is Musk? Is die ook een reptielenmens? Er gaan memes rond, en toegegeven, ze moet om sommige echt lachen.

Ze zoekt weer op steekwoorden als NAVO, NATO, oefening, duikboot, onderzeeër, Rusland. Er is weinig nieuws ten opzichte van wat ze eerder vond. 

Dan valt haar oog op weer een tweet van die ene @DriekusVierkant. Hij blijft maar doorratelen over onderzeeërs. Het is een bijzonder account. Geen foto, maar een blauw driehoekje met vier kusjes. In de header een dikke boer in overall en op klompen.

Ze leest de bio: “Op duikbootavontuur. Smultatuli uit de Veenkoloniën. Samara. Nuchtere whiskyfluisteraar. Stootaangevend. Satire. Parodie. 3 Kusjes.”

‘Hoe serieus moet je dat nou nemen,’ denkt ze. ‘Maar wel bijna 5000 volgers.’

Ze leest de tweets. Het account praat met andere accounts over onderzeeërs. Met name met @BerendSchuitema, @ GerdavdOever, @GezinusHorema en @Jellejellema. Maar ook veel andere Twitteraars doen mee met de grappen over het zogenaamd stelen van een Russische kernonderzeeër.

Maar wat zit ze haar tijd nu weer te verdoen. Dat is het probleem met social media. Voor je het weet ben je weer een uur verder met onzinnig scrollen. X kan bovendien zo zuur zijn, met scheldende mensen.

Maar toegegeven, dit is best een grappig account. Een beetje politiek incorrect. ‘Dit zal toch niet…’ denkt ze. Ze legt de tijdlijn van de tweets van Driekus, Gezinus, Jelle, Gerda en Berend naast die van de recente gebeurtenissen. ‘Dit kan niet.’ Zegt ze tegen zichzelf. ‘No way. Dit slaat nergens op Petra. Nu zie je spoken.’

Haar oog valt op een tweet met een screenshot. Het is een vergunningsaanvraag voor het aanmeren van een kernonderzeeër. Grappig, want de gemeente Midden-Groningen reageert dat dit zonder vergunning kan. 

Gebiologeerd scrolt ze verder door de tijdlijn van de vijf accounts. Sommige tweets zijn in het Fries. Het lijkt wel codetaal. Ze gooit de tweets door een vertaaldienst. 

‘Ja maar. Wat de fuck!’

Petra rent ermee naar de hoofdredacteur. ‘Ik heb echt een heel raar gevoel bij deze tweets. Kijk, ze schrijven al maanden over het stelen van een Russische kernonderzeeër. En ze hebben de afgelopen dagen via X met elkaar gecommuniceerd.’

De hoofdredacteur kijkt haar spottend aan. ‘Jij hebt iets op X gevonden. Ja hoor, als je het op X leest, dan is het waar. We willen toch van X af? Je weet toch dat we niet meer op basis van puur OSINT werken, had je niet gezien welke flater Pointer daar een paar jaren geleden mee had, welk risico daaraan zit, dat je bronnen fake of vals kunnen zijn, en je heel makkelijk tot verkeerde conclusies kan komen of ergens naartoe kan redeneren door feiten te verdraaien, eenzijdig te gebruiken of uit context te halen. Die journalist werd publiekelijk uitgehoond, en terecht!’

‘Ja maar kijk, ze zijn onderweg naar Groningen! Naar Kiel en Windeweer.’

‘Petra, je had echt een geweldige scoop met de NAVO. Risicovol. Maar met succes. Proficiat. Draaf je nu niet een beetje door? Je bent politiek redacteur. Schrijf toch over hoe een racistisch kabinet tot onrust in de samenleving leidt, waardoor mensen gaan demonstreren en rellen.’

Petra denkt bij zichzelf na. ‘Ben ik nou gek aan het worden? Ga ik nou inderdaad echt op een paar anonieme tweets conclusies trekken? Of heb ik iets te pakken?’

‘Ik ga naar Groningen, en als het niets is, werk ik komend weekend gratis door.’

‘Prima Petra. Dan zie ik je zaterdag.’ Hij zet zijn meest neppe grijns op.




Dinsdag 12 november 2024, 08:12, Austin

 

Elon opent de laptop in zijn panic room. Zijn Starlink verbinding is up! Hij controleert snel het laatste nieuws op X en schrikt. 

Trump en Biden samen? Donald is niet opgepakt? Is Trump overgestapt en heeft hij hem laten zitten? En welke wereldbedreigende samenzwering hebben ze het over? En Putin is afgezet door het Russische leger? Holy shit! Er is geen nieuws over hemzelf.

Zijn eerste neiging is om een post op X te plaatsen. Maar hij bedenkt dat hij zich beter schuil kan houden. 

‘Qanon had gelijk,’ denkt Elon. ‘De deep state is veel heftiger dan ik dacht. Trump is er gewoon onderdeel van. Nu is het aan mij om de vrije wereld te redden.‘

Hij logt in op een dashboard. Het scherm toont een wereldkaart, met daarop tal van rode puntjes. ‘Fuck,’ zegt hij. ‘Waar zijn de tanks, helikopters, subs en drones gebleven waar ik toegang toe had?’

Elon denkt na. ‘Trump, Biden en het Russische leger hebben me door. Ze spannen samen. Ze hebben de geheime programmeerkoppeling gevonden en dicht gekregen. Daarom lag Starlink eruit. Om tijd te winnen.’ 

‘Ik moet het land bevrijden, ik moet de wereld redden’ mompelt hij. 

Dan valt zijn oog op twee grijze puntjes. In de Noordzee. De enige twee grijze puntjes op zijn hele kaart. Groen betekent verbinding, rood betekent geblokkeerd, en grijs betekent geen contact. 

Hij klikt op de eerste. “K-335 Gepard. Gemoderniseerde Shchuka-B klasse nucleaire stealth onderzeeër. Laatste locatie: 58.41291587588001, 4.606716232143555, 12 November 04:11.”

En klikt op de tweede. ‘K-335 Samara... Wat? Is die toch nog niet gezonken?’

Elon herinnert zich dat SpaceX verschillende nieuwe, ultra-gevoelige spionagesatellieten boven de Noordzee heeft gelanceerd. SpaceX werkt nauw samen met het Amerikaanse ministerie van Defensie. 

Sterker nog, SpaceX ontwikkelt zelf de satellieten voor defensie, en SpaceX lanceert ze ook. De nieuwste satellieten kunnen geëncrypte radioverbindingen detecteren en afluisteren, en bijvoorbeeld ook het warmtespoor van onderzeeërs tot honderden meters diep vinden, zelfs als er zoutwaterlagen tussen zitten.

Hij logt in op een systeem en zoekt naar het satelliet tracking systeem. Als hij de huidige locaties van de K295 Samara en van de K-335 Gepard kan vinden, kan hij misschien verbinding leggen, en de controle overnemen. En dan heeft hij in elk geval een strategische asset in handen. En kan hij een nucleaire terroristische aanval door de gekaapte K-295 voorkomen.




Dinsdag 12 november 2024, 16:39 Noordzee

 

‘We varen net voorbij Rotterdam, dus mooi op koers om vanavond bij Delfzijl te zijn!’, zegt Gezinus. 

Driekus kijkt verheugd op. ‘Bijna thuis! Ik kan de shoarma van Shalom in Sappemeer al ruiken!’

Berend grinnikt. Hij is de kabel van de Starlink aan het repareren.

‘Ga je die toch nog weer gebruiken?’, vraagt Driekus.

‘Ik heb de software van Samara beveiligd, daar komen ze echt niet meer bij.’

‘Zeker weten?’

‘Zeker weten.’

‘Maar we hebben mijn bakkie toch? En we zijn bijna thuis.’

‘Ach, ik heb verder toch niks te doen.’

Driekus haalt zijn schouders op. ‘We moeten ons voorbereiden op vannacht. Gezinus, vraag jij of Gerda en Jelle klaar staan?’

Gezinus loopt naar de 27mc zender, knijpt in de handmicrofoon:

‘Breaky breaky. Wa is net fuort is Gezinus, do moatst net Horema fiele. Jelle Jelle bisto klear? Over.’

Het duurt even en dan kraakt Jelle’s stem door de commandoruimte:

‘Radio Jelle lûd en dúdlik. Wy binne klear. Wêr bisto? Over.’

‘Rotterdamse hjerring. Om trijeentweintich oere by de seal. Kinne jo byhâlde mei de zombies dêr? Over.’

‘Zombies? Over.’

‘Ja Fryske zombies. Ut dy dokumintêre. New Kids. Over.’

‘Hahaha. Oant letter jim stel frikandels. Over.’

‘Wat was dat allemaal?’ vraagt Driekus.

‘Ze staan om 23:00 klaar bij Delfzijl.’

‘Was dat alles, met zoveel woorden? Ik snap echt niks van dat Fries.’

‘Dat we nu bij Rotterdam zijn en we om 23:00 bij Delfzijl klaarliggen.’




Dinsdag 12 november 2024, 18:57 Moskou

 

‘Klop klop.’

‘Da?’

Kaisa Cherkov doet de deur van Dunya’s kantoor open. ‘Mevrouw, ik heb opnieuw dat opmerkelijke radioverkeer gemeten. Deze keer heb ik een duidelijker locatie gevonden, in de Noordzee, bij Nederland. Het signaal is zeer sterk, en komt wederom vanaf zee. Echter, ik heb gecontroleerd, er varen daar geen schepen, wat duidt op ofwel een geheim militair schip, of activiteit onder water.’

Dunya fronst haar wenkbrauwen. ‘Onder water zeg je? Laat me die gesprekken eens horen, heb je ze al vertaald?’

‘De vertaalsoftware heeft moeite met de tekst mevrouw, het is een Germaanse taal, maar niet een van de bekende talen, en dat maakt het zo vreemd.’

Dunya denkt na. Hoe knoopt ze deze flarden aan informatie aan elkaar. Is er überhaupt wel een verband? Zoeken ze naar onzin? 

Dit signaal verplaatst zich van Frankrijk naar de Noordzee. Volgens de NAVO was er een Zuid-Afrikaanse link gevonden met de Samara. En nu iets met een Germaanse taal.

‘Mevrouw, volgens mijn analyse is er tweewegverkeer op dezelfde frequentie geweest met een locatie aan de Nederlandse kust, een plaats genaamd Harlingen.’

‘Zorg dat je een specialist in Nederlandse en Germaanse talen vindt en hou de signalen in de gaten. Ik wil een correcte vertaling voordat ik iets kan doen.’

‘Waarom ben ik toch zo slecht in aardrijkskunde,’ denkt Dunya. Ze opent een browser en tikt ‘Harlingen’ in.


Dinsdag 12 november 2024, 19:46 Kiel-Windeweer

Petra had de auto van een collega geleend. Zelf heeft ze geen auto, want in Amsterdam doe je alles op de fiets. Liever pakt ze niet eens meer een taxi of een Uber, gezien de spanningen van de afgelopen dagen. 

Gelukkig heeft ze wel een rijbewijs. De rit naar Groningen was prima te doen, de wegen zijn buiten de Randstad niet zo druk. Koffie mee voor onderweg, muziekje aan. Prima dagje zo.

Ze stuurt de Ford Focus door Hoogezand-Sappemeer. Het schemert al een beetje maar ze kan de omgeving goed zien. Dit ziet er toch wel even anders uit dan Amsterdam. 

‘Je zal hier maar wonen,’ denkt ze.

Ze rijdt langs een winkelcentrum en dan door een woonwijk. Met een scherpe bocht draait ze de Nieuwe Compagnie op, een smalle weg op een landelijk dijkje langs een kanaal.

Sommige huizen staan hier zo dicht bij de weg, dat de weg eromheen slingert. De voorgevel van een wit boerderijtje staat pal aan de weg. Ze passeert een smal bruggetje en haar navigatie stuurt haar links langs een hoge zendmast, verder langs het kanaal.

De rechte smalle Sluisweg geeft haar een weids uitzicht op de Groninger landerijen. Daar verderop ligt Kiel-Windeweer. Er is niemand. Ze versnelt. Even gas geven. Best lekker. Dit kan nooit in Amsterdam. Daar is het veel te druk. 

In het dorp moet ze remmen. Een trekker met een grote bak erachter blokkeert het smalle weggetje. Op een ponton op het water ernaast staat een grote gele graafmachine die een grijper het water in duwt, en slib omhoogtrekt. Terwijl de arm omhoogkomt stroomt het bruine water uit de grijper terug het kanaal in. De grijper laat de blubber in de bak van de vrachtwagen vallen en grijpt terug het water in.

Petra toetert. Ze kan er niet langs. 

De man in de machine kijkt niet op of om. Hij heeft een hoofdtelefoon op, en gestaag doet hij zijn monotone, repeterende werk. De man in de trekker kijkt naar achteren, en rijdt iets naar voren. Maar de huizen staan zo strak langs het weggetje dat ze er niet langs kan. 

De man stapt uit en loopt naar haar toe. Petra draait haar raampje omlaag. 

‘Moi, we benn’n nog wel eem bezig vanoamd. Straks kun je der laangs of je moet eem terug en omried’n via Kielsterachterweg.’

Petra probeert hem te verstaan. ‘Terug?’

‘Joah eem keer’n.’

Ze kijkt naar het smalle weggetje. Hier keren? De weg is misschien net twee meter breed, de huizen staan tegen de straat aan, en de kade loopt steil af. 

‘Ik wacht wel even tot er een gaatje is.’

De man knikt en wil weer naar zijn trekker lopen.

‘Meneer?’

De man kijkt vragend.

‘Kent u misschien Driekus Vierkant?’

‘Joah tuurlijk! Iedereen hier kent ja Driekus ja! Daar kun je nait omheen in Kiel-Windeweer, haha. Letterlijk. Haha!’

‘Weet u waar hij woont? En of hij er ook is?’

‘Oh zo. Nee sorry. Ik ken hem van Twitter. Kom hier nait weg, kom zulf oet Veendam. Kwait nait woar die kerel woont.’

De man pakt een pakje shag uit zijn borstzak en begint een peuk te draaien. ‘Ook een?’ vraagt hij.

‘Nee dank u, ik rook niet.” Petra kijkt met een vies gezicht.

De man knikt en loopt naar zijn trekker. Met een zwaar brommend dieselgeluid komt de machine tot leven. 

Even later geeft hij wat gas, en het gevaarte komt in beweging. Hij rijdt een stukje voorbij een oprit zodat Petra er net langs past. Als ze hem passeert steekt hij een wijsvinger omhoog, als groet.

‘Kiel-Windeweer, nooit van gehoord,’ denkt ze. Op Wikipedia had ze het op moeten zoeken. Twee lintdorpen, die aan elkaar zijn gegroeid. Het is een rijksbeschermd dorpsgezicht, beschermd door de monumentenwet. In feite is het een kilometerslang kanaal met aan weerszijden talloze boerderijen en huizen. 

De ruimte en de vrijstaande huizen en grote boerderijen zijn een schril contrast met haar krappe appartement in Amsterdam. ‘Wat een ruimte hebben deze mensen,’ denkt ze.

Ze zet haar auto aan de kant, loopt over een brug, en belt bij een willekeurig huis aan. Een gespierde kale man in een wit overhemd doet open en kijkt haar vragend aan. Binnen hoor je de tv schallen, en de geur van eten dat wordt bereid, komt naar buiten. 

‘Gehaktballen, net als die van mijn moeder,’ denkt Petra.

‘Goedenavond meneer, ik ben op zoek naar Driekus Vierkant, Gezinus Horema, Berend Schuitema of Gerda van den Oever, kent u die?’

De man fronst, schudt nee en zegt niks. 

‘U kent geen van deze mensen?’

‘Nee.’

De man blijft haar aankijken. 

‘Okay dank u wel, fijne avond meneer.’

De man sluit de deur zonder iets te zeggen. Door de deur heen vangt ze een gedempt gesprek op: 

‘Wie was dat, Aaldrik?’ 

‘Deurwaarder voor Driekus, heb mooi niks gezegd!’

Petra loopt hoofdschuddend naar het volgende huis, een boerderij en belt aan.

Een wat norse, ijdele, vrouw met rood haar doet open. ‘Sorry ik doe niet aan collectes,’ zegt ze meteen, en wil de deur dichtdoen. Petra is bijna verrast dat deze vrouw ABN praat.

‘Oh nee sorry mevrouw, ik ben niet van de collecte. Ik ben op zoek naar Driekus Vierkant.’

‘Nou,’ zegt de vrouw, ‘wat heeft hij nu weer uitgespookt?’

‘Kent u hem?’

‘Ja maar niet dat ik dat wil,’ zegt de vrouw geagiteerd. ‘Hij rijdt soms luidruchtig met zijn trekker hier over de dijk. Ik ben er ooit een keer voor gaan staan, want er wonen hier ook gewoon fatsoenlijke mensen, en sindsdien maakt hij permanent grapjes over me op Twitter.’

‘Weet u waar hij woont? En Gezinus en Berend en Gerda?’

‘Ja maar doet u geen moeite, ik heb ze gelukkig al een week niet gezien.’

‘Een week zegt u?’

‘Heerlijk rustig. Die Berend is net zo’n type, met die vreselijke pick-up truck van hem.’

‘Waar wonen ze?’

De vrouw wijst naar een paar huizen verderop. ‘Daar. Sterkte ermee. Fijne avond.’

‘Dank u wel mevrouw, fijne avond.’

Petra loopt naar de huizen. Bij het eerste huis staat een grote RAM pickup truck met een GroenLinks sticker. Ze loopt naar de voordeur en belt aan, maar gezien het onkruid wordt de voordeur nooit gebruikt. Ze tuurt door de ramen van de woning naar binnen. Het is donker. Niets te zien. 

Ze loopt naar de boerderij ernaast. Ook donker. Ze belt aan. Geen reactie. Op de oprit loopt een haan te scharrelen. Ze loopt langszij de boerderij. Achter staat een grote groene trekker met gele wielen. Ze loopt naar een zijdeur en voelt aan de klink. De deur is niet op slot. Ze trekt de deur open. 

‘Hallo?’

Niets.

‘Driekus? Hallo?’

Ze hoort niets. Plotseling voelt ze iets langs haar been glijden. Ze schrikt en gilt. Het is een kitten, die naar haar opkijkt en miauwt. Het beestje geeft haar been kopjes en krult zijn lichaam bijna om haar heen. Petra knielt en houdt haar hand naar voren. De kitten geeft haar hand kopjes en laat zich op de grond vallen, met de pootjes in de lucht. Ze aait over het buikje, het katje grijpt zachtjes haar hand en begint te spelen. Petra ziet het labeltje aan het halsbandje. ‘Samara’.

Petra staat snel op. Samara? Ze kan niet zomaar naar binnen, dat is strafbaar. Maar dit is geen toeval. Er is absoluut een link tussen de K-295 Samara en deze Driekus. Ze kijkt om zich heen. Niemand. Het is donker geworden, en het dorp is uitgestorven. 

Petra stapt de deur binnen en doet de zaklamp op haar telefoon aan. Ze staat in een bijkeuken met goedkope witte tegeltjes, en een wasmachine. Het ruikt er vochtig, naar wasmiddel en naar vieze was die uit een plastic wasmand puilt: overalls, ondergoed en sokken. In de hoek staat een krat vol lege drankflessen. 

Ze doet een tweede deur open en staat nu in de keuken. De keuken is eenvoudig, maar ruim en sfeervol met houten meubels en rode tegeltjes op de vloer. Er liggen vieze borden in de gootsteen, en naast de magnetron liggen plastic verpakkingen van opwarmmaaltijden. Het ruikt naar bedorven etensresten.

Ze loopt door naar de woonkamer aan de voorkant. Houten balken, houten vloer, zwarte neplederen banken. Een lege zak chips ligt op de vloer. Ze trekt wat laden in een kast open. Er is niets bijzonders te vinden. Ze loopt via de keuken terug naar de bijkeuken, en trekt een andere deur open. ‘Hallo?’

Geen reactie. Dit is de grote schuur. Ze knipt het licht aan. Een bouwlamp verlicht de grote ruimte fel. De vloer is van grof beton, de houten gebinten houden het dak op zijn plaats. De schuur staat vol met landbouwmaterieel en opslag van spullen, waarvan Petra geen idee heeft waar het allemaal voor dient.

En er staat een oude caravan. Petra loopt erheen, trekt de deur open en schijnt naar binnen: de caravan staat vol met moderne computerschermen. En er liggen stapels uitgeprinte papieren. Handleidingen van een Russische Kernonderzeeër: de K-295 Самара. 

Ze pakt haar telefoon en begint foto’s te maken. Ze appt ze door naar haar chef. ‘Ik denk dat ik iets groots gevonden heb, maar heb nog geen verhaal rond. Ik verzamel zoveel mogelijk bewijs. Ik blijf hier.’ 

Ze boekt online een hotel in de buurt en maakt meer foto’s.


Woensdag 13 november 2024, 22:21 Delfzijl

‘Twa zombies by it slot. Over.’ 

Jelle had de 27mc in zijn auto meegenomen. Gerda vindt het spannend. Tot nu toe hadden zij en Jelle samen veilig in Harlingen gezeten, terwijl hun vrienden die extreem gevaarlijke reis hadden ondernomen. Maar nu werden ze zelf ook deel van de actie. Ze kijkt naar de grote sluis van Delfzijl. 

‘Groet’n aan je Schiere poedie.’ Klinkt de stem van Gezinus. 

‘Ze zijn nu ter hoogte van Schiermonnikoog. En je krijgt de groetjes?’ zegt Jelle.

‘Ja dat was Gronings, dat versta ik wel.’




Donderdag 13 november 2024, 00:26 Moskou

 

‘Mevrouw, er is weer communicatie gezien vanuit de Noordzee, boven de eilanden, en nu vanuit een andere havenstad in Nederland. Ik heb een taalexpert gevonden. De taal is Fries, dat is een regio in Nederland, daar aan de Noordzee. Dit gesprek lijkt op codetaal.’

Dunya pakt haar telefoon en belt Alexsandr.

‘Da?’

‘Excellentie, ik heb een sterke aanwijzing dat de K-295 Samara in de Noordzee is. De K-335 Gepard moet daar nu dichtbij zijn en zal zich over drie minuten melden volgens protocol. We moeten ze informeren over de locatie van de Samara en het risico op een aanval als de Samara in handen is van Musk. En ze moeten meteen de software-beveiliging installeren.’

‘Begrepen, zorg dat je samen met de admiraal contact legt met de K-335. Vertel ze nog niet over de nieuwe situatie in het land, dat komt later wel.’




Woensdag 13 november 2024, 22:27 Noordzee

 

De K-335 Gepard komt langzaam omhoog. Al weken glijdt de Russische onderzeeër geruisloos door de Noordzee met twee missies: 

1) monitor alle boven- en onderzeese activiteiten van de NAVO. Achtervolg onderzeeërs soms ongezien en soms bewust provocerend en dreigend. Monitor scheepsbewegingen op routes zoals die bij Schotland, Noorwegen en naar Hamburg.

2) breng onderzeese infrastructuren in kaart. Windparken, stroomkabels, netwerkkabels, en pijpleidingen. 

Rusland bereidt zich voor op een oorlog met Europa. Geen zichtbare grondoorlog met soldaten, tanks, gevechten en geweld, maar een stille oorlog door cruciale infrastructuren plat te leggen, om landen te saboteren, hun economie te beschadigen, communicatie te verstoren en energielevering te ondermijnen. 

De missie van de Gepard gebeurt in alle stilte en maakt daarom alleen maar op summiere, afgesproken tijdstippen contact met Moskou, om de locatie en bevindingen door te briefen, en om instructies te ontvangen. 




Donderdag 13 november 2024, 00:30 Moskou

 

‘Moskou. Dit is kapitein Natasja Romanova van de K-335 Gepard. Alle systemen en de crew zijn in orde, we hebben nieuwe stroomkabels in kaa..’

‘Natasja Romanova van de K-335 Gepard. Luister.’ Admiraal Maxim Rybakov onderbreekt het gesprek. ‘We hebben kritische informatie voor jullie. Er zit een beveiligingslek in jullie autonome systeem met het risico dat de besturing en wapensystemen kunnen worden gesaboteerd en overgenomen. We sturen nu via een tweede communicatiekanaal de softwareaanpassing en instructies door. Dit heeft de allerhoogste prioriteit.’

‘Begrepen, admiraal.’

‘Dat is nog niet alles. De K-295 Samara is gekaapt en vermoedelijk bij jullie in de buurt. Er zijn geen wapens aan boord. Maar er is een risico op een aanvaring. Hier is jullie opdracht: zoek de K-295, dwing haar naar de oppervlakte en neem de controle over. Als dat niet lukt dan moet de K-295 tot zinken worden gebracht.’

‘Begrepen, admiraal.’

‘Ga door met het delen van jullie bevindingen.’

‘In Nederlandse en Duitse wateren zijn windparken aangelegd en we hebben de kabels in kaart gebra…’

‘K-335?’




Woensdag 13 november 2024, 11:33 Austin

 

‘Gotcha!’ roept Elon en hij schrikt van hoe hard hij dit riep. Hij kijkt verschrikt naar de deur van zijn panic kelder en naar de beveiligingsschermen. Niemand heeft hem gehoord.

Via de defensiesatelliet had hij de K-335 en de K295 gevonden en gezien waar ze naartoe varen. De K-355 was zojuist naar boven gekomen en had een communicatiekanaal geopend, en niet lang daarna werd ook een digitaal kanaal geopend. Het grijze puntje op zijn scherm was meteen groen geworden, en hij had meteen de controle over de onderzeeër overgenomen. 

‘Ik zal eens laten zien wie hier voor vrijheid vecht,’ zegt hij. ‘Gepard, vaar naar de Samara. Die is gekaapt door terroristen en is op locatie 53.53180, 6.71756. Torpedeer haar.’




Woensdag 13 november 2024, 22:33 Noordzee

 

Aan boord van de K-335 Gepard valt het licht uit en de communicatie met Moskou valt dood.

‘Moskou, hoort u mij? Moskou? Admiraal?’ Kapitein Natasja Romanova kijkt naar haar crew.

‘Kapitein, alles is uitgevallen. Licht, luchtfiltering, verwarming, en besturing.’

‘Controleer de systemen!’

Plotseling versnelt de duikboot, en maakt een scherpe bocht naar rechts. De crew houdt zich vast.

‘Geen controle over roer, hoogteroer en aansturing, kapitein!’

‘Onze torpedo’s worden geactiveerd, kapitein!’




Donderdag 13 november 2024, 00:34 Moskou

 

Dunya trekt de deur van haar kantoor bijna uit het kozijn, rent de trap af naar beneden en roept naar haar collega’s in de grote ruimte: ‘start project Koroljov en project Laika! De instructiecode is 9934991!’

Ze rent naar het bureau van Kaisa Cherkov. ‘Kun je uitzenden op die frequentie?’ 

‘Op 27,325MHz mevrouw?’

‘Ja, met maximaal zendvermogen, nu!’

‘Over drie minuten.’ Kaisa opent een scherm en begint systemen op te starten.

Dunya loopt naar het midden van de ruimte. ‘Mensen, we hebben een kritisch incident. De K-335 Gepard is overgenomen. In tegenstelling tot de K-295 Samara zijn er kernwapens aan boord. Wij moeten de controle terugnemen. Start project Koroljov en project Laika boven de Noordzee!’




Woensdag 13 november 2024, 22:38 Waddenzee

 

Berend, Gezinus en Driekus liggen een beetje te dommelen in de commandoruimte. Nog twintig minuten en dan zijn ze bij Delfzijl, en dat gaat druk worden, dus nu even tijd voor rust.

Uit de 27mc kraakt een Engelse stem met Russisch accent: ‘K-295 Samara, dit is Dunya Kovalenko, Nyx86. Over.’ 

Berend schrikt op en trekt wit weg. Nyx86?!!

De drie mannen kijken naar elkaar en naar Driekus zijn bakkie.

‘K-295 Samara, dit is Dunya Kovalenko, Nyx86. Meld u. U loopt groot gevaar. 0d1n, ben je daar?’

Berend kijkt met grote ogen naar zijn vrienden. Wat moet hij doen? Zij is levensgevaarlijk. Ze is zijn trauma. Welk gevaar? Is zij het gevaar? Of waarschuwt ze voor gevaar? 

‘Moet je antwoorden?’

‘Ja doei, en dat ze dan onze locatie peilt en ons aanvalt?’

‘K-295 Samara, dit is Dunya Kovalenko, Nyx86. De K-335 Gepard is gekaapt en bewapend op weg naar u. Ik wil u helpen. Ik heb informatie en uw hulp nodig.’

De mannen kijken op het grote scherm van de Samara. Op het sonar scherm verschijnt inderdaad een stip en die komt dichterbij.

‘Samara, wat is dat?’ vraagt Gezinus.

‘Dat is de K-335 Gepard, een vrijwel identieke Shchuka-B klasse gevechtsduikboot.’

‘Wegwezen hier, Samara!’

Samara reageert: ‘Hier zijn zandbanken. Gelukkig is het vloed, maar ik kan niet vrij manoeuvreren.’

Driekus, Gezinus en Berend kijken elkaar paniekerig aan. 

Berend pakt de handmicrofoon en zegt: ‘Dit is de K-295 Samara. Dit is 0d1n. Wij zijn ongewapend.’

Plotseling schiet het licht in de Samara op rood en er klinkt een alarm.

‘Torpedo gedetecteerd.’ Zegt Samara.

Driekus schrikt. Zo dichtbij huis na zo’n spannende en dreigende reis. Zo dichtbij. En dan worden ze nu door een andere onderzeeër beschoten? Hier in de Waddenzee?

‘Hey herrings, wat bart der?’, horen ze Jelle zeggen.

‘Jelle nu even niet!’, roept Berend terug.

Mechanische kleppen in de Samara gaan open.

‘Akoestische afweer gelanceerd. Stiltemodus aan’, zegt Samara, en de duikboot valt stil.

‘Wat is dit?’ fluistert Gezinus paniekerig.

‘Sssst!’ fluistert Berend. Hij draait de volumeknop van de 27mc zender op het laagst. ‘Mannen, nu geen geluid maken. 

Een gigantisch harde explosie doet de Samara hard door elkaar schudden.




Woensdag 13 november 2024, 22:43 De Bilt

 

Het Seismisch Monitoring Systeem van het KNMI ontvangt van de vele aardbevingssensoren in Groningen een trilling. Automatisch gaat er een signaal uit, en het X account @AardbevingNL publiceert een kaartje met de locatie: Waddenzee, onder Borkum. M=0,9. 


Woensdag 13 november 2024, 22:43 Waddenzee

 

Driekus zijn oren piepen, hij hoort bijna niets. Hij krabbelt overeind van de vloer van de commandoruimte en voelt of hij niet bloedt en niets heeft gebroken. Hij ziet Gezinus en Berend ook overeind komen. Ze zijn hevig geschrokken.

Berend legt zijn vinger tegen zijn lippen en fluistert. ‘Ssst. Geen geluid maken. De akoestische afweer heeft gewerkt. De torpedo heeft zich vergist.’

‘Wat is akoestische afweer?’ fluistert Driekus.

‘Apparaatjes die het geluid van een onderzeeër nadoen. De sonar in de torpedo gaat dan daarheen, terwijl wij stilliggen.’

‘Maar hoeveel torpedo’s hebben zij aan boord?’ fluistert Gezinus.

‘Misschien wel tientallen. En wij hebben niet zoveel afweer.’

‘En nu?’ 


Donderdag 13 november 2024, 00:44 Moskou

 

‘K-295 Samara, horen jullie mij? 0d1n?’ 

Dunya krijgt geen gehoor. Ze moet 0d1n zover krijgen om te helpen. In de hoop dat hij niet voor Musk werkt. Maar ze krijgt geen reactie. Ze staat op. ‘Wat is de status van project Koroljov?’

‘Project Koroljov is gestart mevrouw. Het lukt ons niet snel genoeg om in de Starlink satellieten boven de Noordzee in te breken en uit te zetten. We proberen nu het grondstation aan te vallen.’

‘En project Laika?’

‘We hebben zes satellieten in de buurt mevrouw, we sturen ze naar de Starlink satellieten.’

‘Val aan. Nu.’


Woensdag 13 november 2024, 11:46 Austin

 

Elon zit dat de Samara niet is geraakt. ‘Nog een torpedo dan. Vuur!’ 




Woensdag 13 november 2024, 22:46, 750 kilometer boven de Noordzee

 

Meerdere Russische spionagesatellieten bewegen met hoge snelheid boven de aarde. Stuwraketten gaan aan, de satellieten veranderen van koers, ze schieten omlaag. 


Woensdag 13 november 2024, 22:47 Waddenzee

 

‘Torpedo gedetecteerd.’ Zegt Samara.

De mannen kijken elkaar weer met grote ogen aan.

‘Akoestische afweer gelanceerd.’ 

Weer horen de mannen de mechanische kleppen in de onderzeeër open en dicht gaan. 

Ze houden zich stevig aan relingen vast en maken zich klein. 

BOEM!!




Woensdag 13 november 2024, 22:47 De Bilt

 

Het X account @AardbevingNL publiceert een kaartje met de locatie: Waddenzee, onder Borkum. M=1,2. 


Woensdag 13 november 2024, 22:48 Waddenzee

 

Deze klap was nog harder. Het duizelt Driekus. 

‘Integriteit behuizing torpedoruimte 99,871%, water gedetecteerd in de sonarboeg’, zegt Samara.

‘Wat betekent dat?’ fluistert Gezinus.

‘Zijn we lek?’ fluistert Driekus terug. ‘Ik ga kijken.’ Hij sluipt op zijn sloffen zo stil mogelijk naar de torpedoruimte.

Berend ziet de meter op de 27mc uitslaan. Hij graait in een tas, zoekt een hoofdtelefoon en plugt deze in.

Hij fluistert in de microfoon. ‘Dit is 0d1n. We hebben twee torpedo’s weerstaan. Wat moeten we doen?’

Driekus loopt naar de torpedoruimte en controleert met een lamp of er geen water naar binnen komt. Alles is droog. Hij klimt naar beneden, naar de sonarruimte in het vooronder. Er ligt water op de vloer. Hij schrikt. Een lek?

‘0d1n, dit is Nyx86. Wij kennen elkaar. Mijn naam is Dunya. De K-335 is gehackt net als jullie dat waren. Je moet naar de K-335 varen, en zo dichtbij komen dat deze geen torpedo’s af kan vuren zonder zelf te worden geraakt.’

‘Er recht op af varen?’ denkt Berend. ‘Is dat geen zelfmoord? En wat als het de hacker niet uitmaakt of de K-335 ook wordt opgeblazen?’

Berend denkt kort na. Op het scherm ziet hij de K-355 steeds dichterbij komen. 

Hij fluistert: ‘Gezinus, we gaan eropaf. Er is een plan. Samara, ga naast de K-355 varen.’

 De Samara komt in beweging en draait.


Woensdag 13 november 2024, 11:49 Austin

 

Elon ziet de Samara draaien, waardoor de duikboot haaks ligt en er meer kans is om deze te raken. Hij vuurt een derde torpedo af. 


Woensdag 13 november 2024, 22:50 Waddenzee

 

‘Torpedo gedetecteerd.’ Zegt Samara. ‘Akoestische afweer gelanceerd.’ 

De Samara draait bij en vaart recht op de K-355 af. De torpedo schiet voorbij de Samara en raakt de afweer.

BOEM!

Driekus valt hard tegen het sonarsysteem aan. Hij bezeert zijn hoofd, voelt, en kijkt naar zijn hand: bloed. En het water stijgt. Zijn sloffen staan nu onder water. Hij schopt ze uit, en begint te zoeken naar het lek. Bloeddruppels druipen van zijn hoofd in het water. 

De Samara vaart nu vlak langs de Gepard. 

‘Dichterbij, Samara en stoppen!’ roept Berend. Hij zet de Starlink aan en doet zijn laptop open. Met spanning wacht hij, turend naar zijn scherm.


Woensdag 13 november 2024, 11:51 Austin

 

Elon ziet de twee duikboten vrijwel zij aan zij liggen, de Gepard met de voorkant naar het zuiden, en de Samara met de voorkant naar het Noorden. 

‘Wat zijn ze aan het doen?’ denkt hij kwaad. Hij kijkt op zijn scherm naar zijn opties. Er zit nog één torpedo in een buis. Hij drukt op de knop. 




Woensdag 13 november 2024, 22:51, 550 kilometer boven de Noordzee

 

Precies op dat moment crashen meerdere Russische spionagesatellieten tegen Starlink en Amerikaanse spionagesatellieten aan. Geluidloos spatten de kunststerren in miljoenen stukjes uiteen.


Woensdag 13 november 2024, 22:51 Waddenzee

 

Driekus kan het lek niet vinden. Hij klimt omhoog, sluit het luik hermetisch, en rent terug naar de commandotoren. ‘We hebben een lek, niet heel groot maar we maken water in de sonarboeg!’

‘Samara, zet de pompen aan,’ zegt Berend, terwijl hij gebiologeerd naar zijn scherm kijkt.

Daar verschijnt een draadloze verbinding, met 1 streepje. De autonome software van de Gepard heeft Berend zijn netwerk gevonden en probeert online te komen. 

‘Let that sink in, eikel! Od1n, w0000t!’ roept Berend juichend. 

Hij verbindt zelf snel met de Gepard, logt in via de digitale achterdeur en neemt de controle over. 




Woensdag 13 november 2024, 22:52 Waddenzee

 

De K-335 ligt stil. Aan boord van de Gepard gaat het licht aan. De luchtverversing gaat weer stromen. De crew haalt letterlijk opgelucht adem.

‘Nog geen controle over de systemen, kapitein. De Samara ligt naast ons.’

Kapitein Natasja Romanova was geschrokken. Met ruim zeventig man varen op een onderzeeër die alle interne levenssystemen uitzet, en zonder controle gaat aanvallen en torpedo’s afschiet op een zusterschip. Wat was haar zojuist overkomen?

‘Gepard, wat is de status?’ vraagt ze aan het scherm.

Geen reactie.

‘Gepard?’

Dan klinkt een andere stem uit het scherm, in slecht Engels. ‘Gepard, dis is de Samara. You were hacked. We hef taken over control. We will tow you to a safe place.’




Woensdag 13 november 2024, 22:53 Waddenzee

 

‘Tow you?’ vraagt Driekus aan Berend.

‘Ja ik heb volledige controle over hun systeem. We komen niet met één maar met twee Russische kernonderzeeërs thuis, haha!’

Hij trekt zijn hoofdtelefoon uit de 27mc zender, draait het volume open en zegt:

‘Moi twee Zieltjes. Sluisje McSluisface, sesam open u in 30!’




Donderdag 14 november 2024, 00:53 Moskou

 

Dunya denkt na. De actie om eigen satellieten een kamikaze aanval op Starlink satellieten uit te laten voeren heeft gewerkt. Starlink is stuk boven de Noordzee. Maar heeft het geholpen? Zijn beide duikboten veilig? Of zijn ze vernietigd? 

Dan hoort ze door de zender: ‘Moi twee Zieltjes. Sluisje McSluisface, sesam open u in 30!’

Ze heeft geen idee wat er wordt gezegd, maar ze is opgelucht om 0d1n zijn stem te horen. Om meerdere redenen. Ze pakt de microfoon en spreekt:

‘K-295 wat is jullie status?’

Ze hoort 0d1n antwoorden: ‘we hebben een lek maar het lijkt onder controle. We hebben ook controle over de K-355.’

‘Wat?’

‘Ja we slepen haar naar een veilige plek.’

‘Je kan niet twee van onze onderzeeërs zomaar kapen!’

‘Blijkbaar kan ik dat wel. En ik wil niet getorpedeerd worden.’

‘Ik heb je geholpen hè. Vertrouw me.’

Berend stond nog helemaal stijf van de adrenaline en een gek euforisch gevoel trok door zijn hele lichaam. ‘Jou vertrouwen? Je bent de engste vrouw die ik ken! En vooruit, ook de knapste!’

Dunya moest stiekem glimlachen om die twee opmerkingen. Ze bloosde zelfs een beetje. Maar ze herpakt zich, want haar collega’s staan haar aan te gapen om die opmerking. 

Ze denkt aan de internationale consequenties als iemand uit een NAVO-land twee Russische onderzeeërs steelt, waarvan eentje met een kernkop aan boord. Net nu wereld zo in spanning zit, en net nu het lijkt alsof Rusland en de NAVO een toenadering kunnen doen.

‘Besef je wel wat je veroorzaakt? Je hebt twee Russische onderzeeërs gekaapt, waarvan één met nucleaire wapens en een hele Russische crew aan boord.’

‘Ja precies daarom. Ik wil nog even blijven leven en wil dat ze me niet aanvallen. Kom me maar opzoeken. Maar pas op, ik heb een kruisraket!’

Dunya denkt: ‘hij zit gewoon met me te flirten.’ Aan de ene kant vindt ze hem bloed irritant, maar aan de andere kant ook weer grappig.

‘Wat is je plan, 0d1n?’

‘De naam is Berend. Die kruisraket mag je komen ophalen. Ik hou de onderzeeërs. Jelle, communicatie alleen in hoge nood!’




Hoofdstuk 13

 

Groningen




Woensdag 13 november, 23:24 Farmsum 

 

Jelle tuurt met een verrekijker over het water. Ze waren tot aan de hekken op de dijk van het Zeehavenkanaal bij Farmsum bij Delfzijl gereden. Er staat een frisse wind. Gerda ritst haar jas dicht, trekt haar nek een beetje in, trekt haar schouders op, steekt haar handen in haar zakken, en tuurt in het donker vanaf de dijk over het water. ‘Zie je al iets?’ Ze kijkt vragend naar Jelle.

Het kanaal is uitgestorven. Heel Farmsum is uitgestorven. De lampjes van de chemische fabrieken verderop fonkelen in de nacht. De lampjes op de windmolens voor ze knipperen synchroon. De wieken maken een zoevend geluid, alsof er elke paar seconden een vliegtuig overkomt.

‘Daar!’ Jelle wijst. In het duister verschijnt in de zee een commandotoren in het water. Langzaam zien ze de contouren van de bovenkant van een onderzeeër. 

‘Niet te geloven, het is ze gelukt!’ zegt Gerda. 

‘Eh,’ zegt Jelle.

‘Wat?’

‘Ik zie twee.’

‘Twee wat?’

‘Twee onderzeeërs.’

‘Tou eem.’

‘Nee echt, ze hebben er twee. Kijk maar!’

Jelle geeft de verrekijker aan Gerda. Ze zet de kijklenzen aan haar ogen, en ziet alleen maar vlekken. 

‘Iets verder van je ogen af,’ zegt Jelle.

Gerda houdt de verrekijker iets af en daar ziet ze het. Nauwelijks in het donker te onderscheiden varen vlak achter elkaar twee vrijwel identieke duikboten. De voorste heeft een groot rond object achterop, de tweede heeft dat niet.

‘Huh? Twee? Was de opmerking van Berend dan echt geen grap geweest?’

Snel stappen ze in de auto, en rijden via de Handelskade Oost over het spoor linksaf naar de Oosterveldweg. De weg is leeg, en het is een lang recht stuk. Jelle rijdt wel 100. 

‘Jelle, niet zo snel, we moeten niet opvallen.’ 

‘Je hebt gelijk. Ik vind het zo spannend nu.’

‘Ja ik ook.’

Ze rijden over de rotonde rechtdoor, over een brug, en slaan linksaf en meteen rechtsaf. Ze parkeren de auto op een parkeerterrein, en stappen snel uit. Jelle pakt een fles Beerenburg uit de achterbak van de auto, en ze rennen een stukje terug, naar het sluisgebouw.

Het grijze sluisgebouw met een metalen gevel moet de vorm van een schip weergeven. 

Jelle en Gerda lopen naar de groene zijdeur, en kijken om zich heen. Jelle belt aan. De deur wordt van binnen open gedaan door een kleine man met een grote grijze snor.

‘Moi Jannes,’ zegt Gerda. ‘Dit is Jelle. Jelle, Jannes. Jannes, Jelle.’

De man pakt de fles drank aan, neemt Jelle even op met een scherpe blik, knikt en zegt: ‘Moi. Jannes Bont. Aangenaam. Kom maar mee.’

Ze lopen de trappen omhoog en komen in de halfronde kamer die boven de sluis hangt. 

Jelle kijkt naar de grote hoeveelheid knoppen en schermen voor zich. 

‘Jannes is een goede vriend van Gezinus, en ze hebben samen veel gevaren. Jannes werkt nu op de sluis,’ zegt Gerda.

Jannes knipoogt, ‘hele goede vriend van Gezinus’, en gaat druk in de weer met de knoppen. Jelle kijkt naar links en rechts en ziet bij beide bruggen over de sluis de verkeerslichten aan gaan, en even later gaan de slagbomen omlaag. Jannes drukt weer op knoppen. Langzaam komen nu beide bruggen omhoog.

Intussen draait de K-295 Samara richting de sluis. Jannes kijkt met grote ogen naar de gigantische onderzeeër. 

‘Is dat Gezinus?’ vraagt Jannes. ‘Hij had gezegd dat hij iets bijzonders zou meenemen, maar dit had ik niet verwacht!’ Hij moet heel hard lachen. ‘Wat is het ja ook een sjomp ja!’

Jannes zet de eerste sluisdeuren open. 

‘We hadden berekend dat we hier een kwartier bezig zouden zijn,’ zegt Jelle, ‘maar met twee onderzeeërs kost dit zeker een half uur.’

‘Twee onderzeeërs?’ vraagt Jannes. ‘Heeft Gezinus twee onderzeeërs meegenomen?’

‘Ja dat was voor ons ook een verrassing.’

Jannes giert het uit van het lachen. ‘Ik wist dat Gezinus een grote grap uit wilde halen, iets met een oudijzerhandeltje had hij gezegd, maar dit is echt fantastisch! Nou, dit oud ijzer levert hem een fortuin op! Twee stuks zelfs! Dat kost hem nog een fles Beerenburg, dat zal ik hem zeggen!’

De K-295 Samara vaart de sluis binnen. Gelukkig is de sluis gebouwd voor grote schepen, en de Samara past er in de breedte en lengte net in.

Jannes sluit de eerste sluisdeuren en opent langzaam de tweede sluisdeuren waardoor het hogere water vanuit het Eemskanaal de sluis in stroomt. 

‘Waarom duurt dit toch zo lang,’ zegt Gerda gestrest.

Het water in de sluis stijgt, en Jannes zet de tweede sluisdeur wagenwijd open. ‘Beetje tijd winnen,’ zegt hij. Het water stroomt nu naar binnen en de Samara stijgt.

De Samara komt in beweging en vaart de sluis uit, het Eemskanaal op.

Jannes sluit de tweede sluisdeuren. Zodra ze dicht zijn opent hij weer de eerste deuren. De tweede onderzeeër vaart de sluis in.

‘K-335’ zegt Gerda terwijl ze de commandotoren voorbij ziet varen. ‘Welke is dat in hemelsnaam? En wie bedient deze dan?’

‘We vragen het ze straks wel,’ zegt Jelle. ‘Eerst wegwezen hier.’

Jannes herhaalt de handelingen.

De K-335 Gepard vaart de sluis uit, het Eemskanaal op.

‘Ik zet de Eelwerderbrug vanaf hier wel eem open, en dan moeten wij snel naar de Woldbrug,’ zegt Jannes.

Jannes grijpt zijn marifoon en rent met Gerda en Jelle naar buiten, richting de auto. 

Terwijl twee Russische kernonderzeeërs traag door het Eemskanaal varen, in het donkere vlakke Groninger landschap, scheurt de Ford Focus van Jelle door de nacht van Farmsum en Appingedam.




Donderdag 14 December, 02:27, Moskou

 

‘Hallo 0d1n, hallo Samara, zijn jullie daar?’

 ‘K-445 Gepard, zijn jullie daar? Over.’

Dunya kijkt naar Kaisa. Ze hebben al ruim een uur geen contact met de Samara en met de Gepard. Er is niet meer op de 27mc uitgezonden, en de Gepard is volledig on-bereikbaar. 

‘Mevrouw, ik kan ook geen satellietbeelden krijgen, onze satellieten in de regio zijn op de Starlink satel-lieten gecrashed.’

Dunya denkt na. 0d1n heet dus Berend. Hij zit achter de kaping van de K-295 Samara. Hij werkt niet samen met Musk. Anders had Musk hem nooit proberen te torpe-deren. 0d1n heeft nu ook controle over de K-335 Gepard. En die heeft wel een nucleaire raket aan boord. Dat is een groot risico. En waar de Samara zonder bemanning is gekaapt, is de Gepard met volle bemanning overgenomen. Die crew is in gevaar. Ze moet contact met ze krijgen. Ze moet contact met hem krijgen. Waar zijn ze? En waar is hij mee bezig? 

Ze pakt haar telefoon en belt Alexsandr.

‘Da?’ Hij neemt meteen op.

‘Excellentie, er is geen contact met de Samara en de Gepard. De kaper is een oude bekende digitale spion, ik vermoed dat hij solitair handelt. We moeten ze vinden en contact zoeken. Zijn er vliegtuigen in de buurt?’

‘Ik vraag na en bel je zo terug.’ Hij hangt op.

Dunya piekert over 0d1n. Hij en zij waren aan elkaar ge-waagd. Op meerdere niveaus. Wat zouden zijn beweegre-denen zijn geweest? Als ze zo terug redeneert, dan zijn alle internationale spanningen van de afgelopen week aan hem te danken. Maar ook heeft hij een grote samenzwering blootgelegd. Wist hij daarvan? Waarom had hij dan niet gewoon alarm geslagen, en al deze moeite gedaan om met gevaar voor eigen leven een kernonderzeeër te stelen?

Haar telefoon gaat. ‘Excellentie?’

‘We hebben een routinevlucht met een verkenningsvlieg-tuig in de regio, geef de laatste locatie van de Samara en de Gepard aan ze door, zij zullen op zoek gaan.’

‘Akkoord.’

‘Dunya, ik snap dat je focus ligt op de Samara en de Ge-pard, maar we hebben een groter probleem. We zijn door heel Rusland Putin’s maffia aan het oprollen, maar in verschillende regio’s zijn onlusten uitgebroken, zowel bij maffia-leden als bij rebellen. Lokale clan-leiders grijpen hun kans en proberen positie te verkrijgen. We moeten dit de kop indrukken. Ik heb je hier harder nodig, voor-dat Rusland vervalt in losse maffiastaatjes waar geweld, onderdrukking en terreur gaat heersen. We hebben je intel en je denkkracht nodig.’

‘Akkoord excellentie, ik zal een klein team op de onder-zeeërs zetten, en de andere teams beschikbaar stellen.’




Donderdag 14 November, 00:48 Eemskanaal, Woldbrug

 

‘Jannes heeft de brug opengezet, we kunnen gewoon doorvaren.’ Berend tuurt naar het grote scherm van Samara. Het witte licht reflecteert zijn witte gezicht. Berend komt sowieso niet veel buiten, maar na een week opgesloten zitten in een onderzeeër, met veel spanning, weinig slaap en zonder zonlicht maakt hem bleker dan hij ooit was.

‘Hoe lang nog eigenlijk?’ vraagt Gezinus. ‘Voordat we thuis zijn?’

‘Als we een beetje door kunnen stomen dan zijn we over drie uurtjes in Kiel-Windeweer,’ zegt Berend.

‘Wow, hoe snel varen we dan eigenlijk?’

‘Zo’n 12 knopen.’

‘Eh… dat is misschien veel te snel?’

‘Hoezo te snel?’

‘Nou, deze dijken zitten vol met sensoren. Als we te snel varen en een te grote boeggolf maken, dan klotst het water over de dijken. Dan gaat er groot alarm af bij Rijkswaterstaat. En aangezien we nu niet met één maar met twee gigantische onderzeeërs door het kanaal varen, kunnen we best heftige golven veroorzaken.’

‘Oh shit. Samara, kun je zien hoeveel golven we maken?’

Samara wacht een seconde. ‘Ik zal de snelheid van mijzelf en van de Gepard aanpassen om te voorkomen dat we te hoge golven maken. De verwachte aankomsttijd wordt aangepast van 3:47 naar 6:35.’

‘Okay, scherp van je Gezinus,’ zegt Driekus. ‘Dan is het in elk geval nog donker. Ik heb ook weinig geslapen. Koffie? En wat te eten?’

‘Ja koffie!’ roepen Berend en Gezinus.

‘Nu weinig golven maar morgen beginnen we een golfslagbad in het Kieldiep. Atoomonderzeeër aangedreven, dat wordt vast een leuke attractie,’ grapt Driekus.




Donderdag 14 November 01:19 Brussel, NAVO HQ

 

‘Ethan, wil jij de nieuwste informatie delen?’ NAVO Secretaris-Generaal Mark Rutte spreekt hem persoonlijk aan in de video call. 

‘Wat een verschil met Stoltenberg,’ denkt Ethan, ‘die heb ik nog nooit gesproken of gezien.’ 

Het was Rutte geweest die hij een paar dagen geleden -of was het alweer een week geleden? Ethan was door alle drukte de tel kwijt – had gezien, in de Starbucks beneden.

Ethan schraapt zijn keel. ‘Moskou meldt dat de laatste positie van de K-295 Samara in de Noordzee is geweest, nabij Nederlandse en Duitse eilanden. Er is daar een incident geweest met een tweede Russische onderzeeër, de K-335 Gepard. Moskou bevestigt dat die laatste een kernkop aan boord heeft, en eveneens onder controle staat van de kapers, maar niet onder controle van Musk.’

De aanwezigen knipperen even met hun ogen. 

‘Twee kernonderzeeërs gekaapt? Met kernwapens? In onze wateren?’ vraagt de Duitse vertegenwoordiger. ‘En Rusland heeft geen controle en geen locatie?’

‘Correct. Rusland meldt verder dat ze een verkenningsvliegtuig in de buurt hebben die gaat zoeken. Ze hebben geen satellietbeelden. Wij ook niet, omdat ze hun eigen satellieten ertegen aan hebben gesmeten.’

‘Wat? Waar zijn die Russen mee bezig? Twee onderzeeërs, een spionagevliegtuig en satellieten op elkaar laten crashen? Dat is toch een openlijke oorlogsdaad?’

‘We hebben kunnen bevestigen dat ze de satellieten hebben laten crashen om verdere schade door Musk te voorkomen,’ zegt Ethan.

‘We kunnen die Russen niet vertrouwen!’ roept de Engelse afgevaardigde, die rood aanloopt.

‘Ho wacht, zonder de Russen hadden we nooit geweten van de achterdeuren van Musk!’ roept de Franse vertegenwoordiger.

De aanwezigen in de videoverbinding beginnen door elkaar te praten en te schreeuwen.

‘STOP!’ 

Iedereen is stil en verrast. De altijd goedlachse en goedgehumeurde Rutte bulderde net door zijn microfoon, sloeg op zijn bureau en kijkt nu bloedserieus, bijna kwaad, en bijt zijn kaken op elkaar. Hij haalt even adem terwijl de rest met grote ogen naar hem kijkt. Het is alsof Rutte bewust een paar seconden extra stilte neemt om de aandacht op zichzelf te vestigen.

Hij neemt nogmaals een hap adem en neemt het woord. 

‘Beste mensen. Het is evident dat we groot gevaar lopen. We moeten zelf ook op zoek naar die onderzeeërs, en begeleid alstublieft dat Russische vliegtuig. Tegelijkertijd is Rusland sinds de coup bijzonder proactief en transparant geweest, wij delen elkaars zorgen met hen. Ik moet wat telefoontjes plegen met Rusland en de Verenigde Staten. 




Donderdag 14 November, 01:36, Eemskanaal, Bloemhofbrug

 

Jelle stuurt de Ford Focus over landweggetjes langs kleine dorpjes met namen als Garreweer en Hoeksmeer. In het grootlicht zien ze het smalle weggetje, de boerderijen schieten links en rechts voorbij. 

Jelle stuurt scherp door de bijna haakse bochten tussen de weilanden, zodat Gerda en Jannes zich vast moeten houden. Hij slaat in Wittewierum linksaf, rijdt tot aan de brug en stopt net voor de brug met piepende remmen.

Jannes springt uit de auto, loopt naar het brughuisje en opent met een speciale sleutel de deur. Hij ramt op een paar knoppen. De lichten gaan aan, de bomen omlaag. Hij drukt op nog een knop, en de brug komt langzaam omhoog.

Hij tuurt in de verte over het water, maar het is donker. De enige verlichting is de serie straatlantaarns op de brug zelf. Jannes loopt terug naar de auto, stapt in en zegt:

‘Laat maar open staan. Die bruggen geven toch vaak storingen, er komt morgen wel iemand naar kijken. Rij maar verder, Jelle!’




Donderdag 14 November, 01:39, Eemskanaal, aan boord van de Samara

 

‘Nog een paar uurtjes, mannen!’ Driekus komt met drie kommen eten aanzetten. ‘Maar ik kon niet langer wachten. Heb even wat energie nodig.’ 

‘Oeh, wat eten we?’ vraagt Gezinus.

‘Iets met vis, opwarmertje. Misschien niet zo lekker als Chinees van de Kersenbloesem in De Groeve, maar als je honger hebt, dan smaakt alles goed!’

‘Ook broccoli?’

‘Pas op mienjong, er zijn grenzen hè.’

‘Hehe.’

‘Het voelt als maanden geleden dat ik lekker gegeten heb. Morgen haal ik Chinees, en ook frikandellen. En shoarma. En een harinkje.’

‘Driekus heeft honger haha,’ zegt Berend.

‘Als een préfrikandel!’ zegt Driekus.

‘Wat is nu weer een préfrikandel dan?’

‘Een peerd.’

‘Driekus, tou eem zeg.’

‘Haha hap. Al ren je toch zo snel, uiteindelijk word je een frikandel.’

‘Gast.’

‘Kun je wel stom vinden, maar dan heb ik je nog niet verteld wat een postfrikandel is.’

‘Man, ik zit te eten!’

Driekus schudt met zijn grote buik en neemt een hap. Met volle mond zegt hij: ‘Ik kan niet wachten tot we de gezichten zien van Die Rooie van 91, en van Bernard, als ze twee onderzeeërs voor hun huis zien.’

‘Bernard? De Gier? Onze oude schoolmeester?’

‘Ja! Weet je nog wat die zei over jou, Berend? Dat je tiepelzinnig was, en niet communicatief, er zou nooit wat van je terecht komen.’

‘Oh ja. En wat zei hij over jou dan, dat je ook nooit verder zou komen dan boertje, omdat je de klas steeds afleidde met je grappen, en nooit oplette.’

‘Ja... Hoe is het eigenlijk met de andere onderzeeër?’

‘Oh, die vaart lekker rustig achter ons aan.’




Donderdag 14 November, 01:43, Eemskanaal, aan boord van de Gepard

 

‘Kapitein, we moeten iets doen. Er is geen communicatie met de buitenwereld, de luiken zijn hermetisch dicht, en we hebben geen enkele controle over de besturing.’

Kapitein Natasja Romanova kijkt zorgelijk naar het grote scherm in haar commandoruimte. In een 3D-weergave ziet ze haar eigen onderzeeër, vlak achter een andere, in een kanaal.

Ze denkt na: ‘We worden een NAVO-land in gevaren. Voor ons vaart de K-295 Samara. Die heeft ons in haar greep. We kunnen alleen maar aannemen dat ze ons vijandig gezind zijn.’

Ze kijkt op en vraagt: ‘wat kunnen we wel doen?’

‘We kunnen proberen een torpedo te laden en af te vuren, kapitein?’




Donderdag 14 November, 01:48, Noordzee

 

Laag over de Noordzee scheert een Russisch verkenningsvliegtuig, van het type Ilyushin IL-20M. Het vliegt richting het gebied waar voor het laatst de Samara en Gepard waren in steeds groter wordende cirkels, om zo deze wateren af te speuren naar een teken van twee onderzeeërs.

Vanaf vliegbasis Leeuwarden stijgen twee F35’s op. Ze zetten koers naar de Noordzee, richting de Waddeneilanden van Nederland, Duitsland en Denemarken, om de Ilyushin te onderscheppen en om zelf ook te speuren naar twee onderzeeërs.

Vanuit marinebasis Den Helder vertrekken verschillende schepen, met de modernste sonarapparatuur, ook om te zoeken.




Woensdag 13 November 12:58 Austin

 

Elon Musk is opgefokt. Even had zijn Starlink verbinding gewerkt, en daarna was deze uitgevallen. Nu had hij geen internet, geen telefoon, geen X, geen contact met de buitenwereld.

De bewaking loopt nog steeds rond zijn huis, dus hij kan ook niet naar buiten. Rusteloos loopt hij door de panic room, trekt een kast open, en pakt een pak chocoladekoekjes. 

Hij eet het ene na het andere koekje op, denkt na. ‘Zou het gelukt zijn, om die gekaapte onderzeeër te laten zinken? En wat moet ik nu doen? Als ik er met de Cybertruck vandoor ga, schieten ze vast op me. En die kan wel veel hebben, maar geen kogels. Of kan ik de bewaking afleiden?

Dan ineens gaat zijn telefoon af. ‘Hee toch bereik?’ Hij kijkt: “Donald Trump.” Even twijfelt hij. Als Donald heult met de Democrats, kunnen ze hem dan lokaliseren, als hij opneemt? Hij neemt de gok en neemt op maar zegt niets.

‘Elon, ben je daar? Elon? Ik heb je nodig. Er is een groot probleem.’

Elon denkt na. Is dit een AI-stem? Of is het de echte Trump? Dan herinnert hij zich dat ze een codewoord hadden afgesproken.

Elon zegt: ‘Wat zegt de robothond tegen de kat?’

Donald Trump zegt: ‘Don’t eat the DOGE. Luister Elon. We weten wat je hebt gedaan en dat is niet fraai. Maar je moet nu met ons meewerken en dan hebben we het later wel over je digitale achterdeur.’

‘Ons? Wie is ons?’

‘Ik zit hier naast Joe, Joe Biden.’

‘Hello Elon.’ Zegt Joe.

Elon schrikt en reageert kwaad. ‘Donald, je werkt samen met onze grootste tegenstander? Ik heb je geholpen om de verkiezingen te winnen! Ga je zo met vrienden om? Er wordt een woke coup gepleegd in Amerika, en jij doet met ze mee?’

‘Elon, luister. Welke coup? Er is geen coup, althans niet in de V.S. Jouw achterdeur heeft voor een kettingreactie aan gevaren gezorgd. Die Russische onderzeeër was gekaapt, en nu is er nog eentje gekaapt.’

‘Fuck,’ zegt Elon. ‘Ik heb geprobeerd ze te stoppen.’

‘Het Russische leger is zacht gezegd niet blij. Gelukkig legden ze de schuld niet bij ons neer maar kwamen ze erachter dat je dit alles stiekem met Putin hebt geregeld. Ze hebben hem afgezet. En ze hebben een paar van onze en jouw satellieten kapot geramd.’

‘Fuck!’ zegt Elon. ‘Putin is afgezet?’

‘Klopt, en Joe en ik hebben contact met de NAVO en met de Russische minister van Defensie, die werkt met ons samen, eh, hoe heet hij Joe?’

‘Alexsandr Vja..’

‘Ja Alexsandr,’ Trump onderbreekt Biden. ‘Luister Elon, je zit diep in de problemen maar wij kunnen jou helpen als je ons nu helpt. Ik wil een deal met je maken. De FBI kan je oppakken voor verraad. We weten dat je in Austin zit, en we hebben je echt zo te pakken. Je krijgt van mij persoonlijk een generaal pardon, als je volledig meewerkt.’

Elon Musk’s hoofd ratelt. Er is geen Amerikaanse samenzwering? Als hij Trump en Biden moet geloven. Trump en Biden samen?! 

‘Donald, word je hiertoe gedwongen?’

‘Elon, stop met die achterlijke samenzweringstheorieën.’

‘Okay, wat moet ik doen?’

‘Kun je controle krijgen over die twee onderzeeërs?’

‘Zodra ze online komen wel ja. En Starlink moet weer aan.’

‘Gaan we regelen. Luister Elon, we komen je ophalen, we weten dat je ergens in je huis in Austin zit. Kom naar buiten, wij regelen beveiligd vervoer naar de dichtstbijzijnde basis.’

Elon twijfelt. Dit is de echte Donald. En hij klinkt overtuigend. Maar wie zegt dat hij niet nu in een valstrik loopt?

‘Heb je enige onderbouwing van wat je net allemaal zei?’

‘Verdomme Elon, we hebben hier geen tijd voor! Er zijn twee nucleaire onderzeeërs zoek, waarvan een met een kernkop. En dat heb jij veroorzaakt. Echt, ik heb je bij de ballen, ik pak je keihard aan als je nu niet meewerkt, veel harder dan Joe hier ooit zou durven. Ik moet het nu van je horen. Werk mee. Take it or leave it!’

Elon moet ineens hard om zichzelf en deze situatie lachen. De ironie dat hij samenzweringen zag, en zelf de grootste begon. ‘Okay Donald. Ik heb een foutje gemaakt. We moeten dit oplossen. Fucking great dat Putin afgezet is, ik mocht hem niet. En hebben we net de eerste echte spacewar meegemaakt met aanvallende satellieten? Dat is zo cool! Ik kom naar buiten. Zeg ze dat ze niet moeten schieten.’




Donderdag 14 November, 02:23 Borgbrug

 

Jelle, Gerda en Jannes waren richting Ten Post gereden. ‘Pas je wel op die flitspaal?’ had Gerda nog gezegd, maar Jelle scheurde over de provinciale weg, richting Groningen, voorbij Ten Boer, sloeg ter hoogte van het binnenrijden van de Stad Groningen linksaf, naar de Borgbrug. 

‘Je moet over de brug, Jelle, want het brughuisje is aan de overkant. Anders kunnen we zelf niet verder door een open brug.’

Jelle scheurt de brug over, en parkeert de Ford Focus in de berm. Jannes springt uit de auto, rent naar het brughuisje, opent de deur met zijn sleutel, gooit de seinlampen aan, de slagbomen omlaag, laat de brug omhoogkomen en rent terug naar de auto.

‘Klein mannetje met korte benen, maar hij probeert te rennen als Usain Bolt,’ zegt Jelle. 

‘Niet iedereen heeft van die lange Friese benen, Jelle,’ zegt Gerda. Jannes stapt hijgend in. 

‘Hebben jullie er problemen mee als ik eem een peukie opsteek?’ vraagt Jannes, terwijl hij in het borstzakje van zijn vest naar een pakje Javaanse Jongens Driekwart grijpt. 

‘Hebben we haast?’ vraagt Jelle. ‘Graag liever even buiten oproken.’ Ze kijken op de Casio horloges die ze van Driekus hadden gekregen. ‘Ze hadden er al moeten zijn toch?’

Jannes stapt uit, draait naast de auto zijn shaggie, steekt hem in zijn mond, en pakt een aansteker uit zijn broekzak. Hij houdt zijn handen als een kommetje om de sigaret en steekt hem aan. 

‘Hai toch mensen, ik krieg der zoveel stress van dit alles ja,’ zegt Jannes. ‘Eem Nico de hand schudden. Kenst ja wol ja. Nico. Nico Tiene,’ en hij neemt een grote hijs. ‘Aine.’ En blaast de rook uit zijn neus. Weer een hijs. ‘Twaie.’ Na precies tien hijsen is de sigaret op, en hij stapt weer in de auto. 




Donderdag 14 November 02:23 Eemskanaal, Samara

 

‘Ach ja die Bernard. Zo zijn helaas veel Groningers. Elkaar een beetje de put in praten,’ zegt Driekus. Het is niks, het wordt niks, en doe normaal, want als je je kop uitsteekt hakken ze hem eraf. Weet je dat blog nog, dat ik een keer schreef, over het Groninger Moeras?’

‘Ja hoe zat dat ook alweer, iets met iedereen op zijn eigen gesubsidieerde graspol, toch?’ zegt Gezinus.

‘Ja dat Groningen vroeger letterlijk een moeras was, maar dat de mentaliteit nog steeds dat van moerasmensen is.’

‘Haha je maakte er vrienden mee.’

‘Haha okay het was misschien een beetje gechargeerd.’

‘Een beetje maar?’ Gezinus grinnikt.

‘Ja haha. Lachen toch. Een beetje prikken met de digitale mestvork. Dat moerasbewoners een droog polletje opzoeken voor droge voeten. En dat de grootste werkgevers, al die semioverheidsinstanties en overheden hele mooie zandruggen voor zichzelf hebben geregeld, waar iedereen graag op staat.’

‘Ja en dat alle andere mensen hopen af en toe ook een schepje zand te krijgen toch?’

‘Precies, en zo krijg je een cultuur van mensen die afhankelijk zijn van ambtenarensalarissen, van subsidies en van uitkerings.’

‘Geen idee hoe ze op eigen benen moeten staan, laat staan een dijkje bouwen, of iets zelf inpolderen.’

‘Ja en dus onderling veel afgunst en nijd, want als iemand anders meer zand krijgt dan gaat dat ten koste van hun eigen graspolletje. In plaats van zelf iets verzinnen.’

‘Dan krijg je ook verdeel en heers, met aasgieren rond subsidiepotjes, vriendjespolitiek, geslijm, gesjoemel, mensen die zich heel belangrijk maken maar niks presteren, met de ellenbogen werken, en politiek en pers die ook niet verder kijken dan het moerasleven…’

‘Een bestuurscultuur die zo slap is als de drassige bodem.’

‘Als het je toch lukt om zelf een dijkje te bouwen dan zullen die bestuurders je dijk lek proberen te steken, of over te nemen. Want wie het zand verdeelt, die heeft de macht.’

Berend hoort het gesprek tussen de twee aan en moet lachen om de cynische vergelijking: ‘Nou laat ze deze onderzeeërs maar mooi van ons af proberen te pakken. Hun macht over ons en onze energierekening raken ze mooi kwijt! Hopelijk zijn we een voorbeeld voor andere Groningers om ook zelf wat te ondernemen.’

‘Haha ja, hoe is het eigenlijk met die andere onderzeeër?’

‘Alles rustig mienjong. Alles goud.’




Donderdag 14 November 02:27 Eemskanaal, Gepard

 

‘We hebben geen controle over de torpedo’s, kapitein. Alle systemen zijn hermetisch afgesloten. We krijgen de luiken niet open, we zitten gevangen in onze eigen onderzeeër. Gelukkig hebben we nog voor weken eten, en voor een week zuurstof.’

Natasja Romanova kijkt bezorgd naar haar team. ‘We moeten de controle terug weten te krijgen. Ik wil dat jullie alle documentatie over dit schip doorpluizen, en op zoek gaan naar een mogelijkheid.’


Woensdag 13 November, 12:45 Austin 

 

Elon Musk zit achter in de grote Cadillac Escalade. Hij zit tussen twee agenten van de FBI in. De auto rijdt de militaire basis op. Ze stappen uit, en hij wordt door zes zwaarbewapende militairen naar een barak gebracht. In het midden van de ruimte staat een bureau, met een groot computerscherm. De militairen staan om hem heen en houden hem nauwlettend in de gaten. ‘Ga zitten,’ zegt er een.

Elon gaat achter het bureau zitten. Op het scherm verschijnt een live videoverbinding, met de militaire staf van het Witte Huis. Aanwezig zijn ook Joe Biden en Donald Trump.

‘Elon, we gaan Starlink weer aanzetten, en jij gaat ons laten zien hoe je controle neemt over die twee onderzeeërs.’


Donderdag 14 November, 03:07 Driebondsbrug, Samara

 

‘Ben wel benieuwd hoe de Veiligheidsregio straks reageert, als ze horen dat we twee kernonderzeeërs de provincie in hebben gesmokkeld,’ grinnikt Driekus. 

‘Maar kernenergie is toch gewoon veilig?’ vraagt Gezinus.

‘Er is geen utopische roze eenhoornscheetjesvorm van energie. Kernenergie is samen met zonnepanelen en windenergie wel de veiligste energiebron op aarde,’ zegt Driekus. ‘En stoot zelfs nog minder CO2 uit. Ik snap de angst voor kernenergie wel, maar angsten zijn irreëel. Ja Tsjernobyl was een ramp. Maar stel dat ooit een oermens zijn rieten hut in brand had gestoken, zijn ze toen ook gestopt met vuur? Nee tuurlijk niet. Ze zijn doorgegaan, omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Atoom-splitsing is een wetenschappelijk wonder. Aan elke vorm kleeft wel een nadeel, je moet de mix van energie vinden die aan de drie kernwaarden voor energie voldoet.’

‘Drie kernwaarden, hoe bedoel je?’

‘De eerste is duurzame beschikbaarheid. Je hebt niets aan energie als die er niet is, of niet structureel op schaal kan worden opgewekt. Voldoende energie moet er altijd zijn, anders krijg je black-outs. Je energie kan nog zo gratis en groen zijn, maar als de energie er niet is, valt deze vorm gewoon af.’

‘Zoals wind en zon bedoel je?’

‘Zon en wind zijn interessant, maar als er geen wind of licht is, is er geen balans tussen aanbod en vraag. Je moet dan wel bufferen, of zorgen voor een permanente basisvoorziening, als back-up. Maar bufferen is duur, en met waterstof is dat vreselijk onrendabel en peperduur zelfs, dus heb je meer aan een permanente energiebasis zoals kernenergie. Maar omdat er op kernenergie een taboe ligt, en er met emotie in plaats van wetenschappelijk en economisch naar energie wordt gekeken, heeft men een soort van utopisch regenbogen hippie idee bij zonnepanelen en wind en waterstof, maar die voldoen dus niet aan de eerste en ook niet aan de tweede kernwaarde.’

‘Wat is dan de tweede kernwaarde?’

‘Betaalbaarheid. Duurzame betaalbaarheid. Je hebt niets aan veilige, groene of aan altijd aanwezige energie als deze onbetaalbaar is of wordt. Energie moet juist veel goedkoper worden, om concurrerend te kunnen produceren zodat hier bedrijven komen, en banen, en dat voedsel, medicijnen en producten goedkoop kunnen worden geproduceerd, en dat mensen betaalbaar hun huis kunnen verwarmen en betaalbaar van A naar B kunnen. In de hele energiewende zie je dat duurzame betaalbaarheid ondergeschikt is gemaakt aan vergroening en dat maakt de economie stuk, het leidt zelfs tot minder welvaart en tot armoede, waardoor vergroening niet meer te betalen valt.’

‘Dus de derde kernwaarde van energie is dan groen?’

‘Nee, veiligheid. Duurzame veiligheid. Veiligheid gaat niet alleen over veiligheid voor de mens, maar ook voor de natuur, dus groen valt gewoon onder veiligheid. Fossiele brandstoffen zijn niet veilig omdat ze uitstoten en vergiftigen. Wind, Zon en kernenergie zijn wel de veiligste energiebronnen op aarde. Dat is een feit!’ 

‘Dus vergroening is helemaal geen thema?’

‘Jazeker wel, groen is een veiligheidsthema. Veiligheid voor ons klimaat, voor onze planeet, en voor ons. En het mooie is dat dus zon, wind en kernenergie de laagste uitstoot hebben, de hoogste veiligheid, lage kosten, en in combinatie ook nog eens altijd beschikbaar. De mix van wind, zon en kernenergie voldoet perfect aan de drie kernwaarden: duurzaam beschikbaar, duurzaam betaalbaar, en duurzaam veilig. En als je dan toch zo graag groene waterstof voor de industrie en scheepvaart wil produceren, dan kun je dat goedkoper en permanent doen met kernenergie dan met wind. Een waterstofambitie zonder kerncentrales slaat nergens op!’

‘Even tussendoor mannen, volgens Samara varen we nu de Stad Groningen binnen,’ zegt Berend. ‘Maar is die brug wel open?’ 

‘Welke brug bedoel je?’ vraagt Gezinus.

‘Driebondsbrug.’

‘Passen we onderdoor als het goed is. Is krap 7 meter hoog, we hebben een beetje speling. Samara, gaat het lukken?’

Samara wacht een seconde en antwoordt: ‘mijn software is niet ontworpen om automatisch onder bruggen door te varen. Ik kan een hoogteberekening voor je maken?’

‘Ja graag.’

‘Omdat het Eemskanaal niet heel diep is, heb ik alle ballasttanks gevuld met perslucht zodat we zo hoog mogelijk varen. Hierdoor is onze hoogste punt van de commandotoren 7 meter 84 boven het waterpeil, met ingeklapte antennes.’

‘Shit!’ zegt Driekus. ‘Hij kijkt verschrikt naar Gezinus en Berend. ‘Acht meter? Dat past niet!’

‘Sorry, ik ben dit helemaal vergeten. Ik heb het over het hoofd gezien!’ zegt Berend. 

Hij pakt de 27mc en zegt: ‘Driebondsbrug moet open. Ik herhaal, Driebondsbrug moet open. Snel!’




Donderdag 14 November, 03:09 Driebondsbrug

 

‘Het is maar goed dat we niet zijn doorgereden naar Kiel-Windeweer’, zegt Jelle. Ze staan met de auto op de P+R Meerstad en kijken uit op de Driebondsbrug.

‘Als we deze brug met de hand openzetten, dan gaan er wel alarmen af hoor,’ zegt Jannes.

‘Hoe bedoel je?’ vraagt Gerda. 

‘Nou die vorige bruggen zijn niet zo cruciaal, maar dit is de Oostelijke Ringweg van Stad. Normaal gesproken moet je dit via de semafoon aanvragen, en dan checken ze wie eraan komt varen.’

‘Oh maar dat moeten we niet hebben, dan slaan ze alarm. En nu?’

‘Wacht. Ik wilde dit voor de volgende bruggen doen, maar ik doe het nu.’ Jannes pakt zijn marifoon, stelt kanaal 81 in en praat in het apparaat:

‘Moi Controlekamer Groningen, dit is Jannes. Jannes Bont, Sluis Farmsum.’

Een stem kraakt door de walkie talkie: ‘Moi Jannes, hier Gerrit van de controlekamer, hoe is het in Farmsum?’

‘Alles goud in Farmsum, Gerrit! Maar hebben jullie de test van vannacht niet doorgekregen? Ik zie dat al jullie bruggen nog dicht zijn.’

‘Welke test?’

‘De test die we vannacht uit moeten voeren van Rijkswaterstaat. Ze willen alle bruggen een uur of wat open hebben om te controleren of de storingen eindelijk weg zijn. Ik heb alle bruggen op het Eemskanaal al opengezet tot aan Groningen. Kijk maar op je scherm.’

‘Verdraaid. Ik zie het. Ik weet helemaal niks van een test, Jannes?’

‘Je weet toch van alle storingen van laatst? Ook die storing met de Driebondsbrug?’

‘Die storingen zijn nu verholpen toch?’

‘Dat moet na de test blijken, ja.’

‘Ik kan die brug toch niet zomaar openzetten?’

‘Nee niet alleen die brug. Al je bruggen moeten open! Ik heb hier de instructie, wacht, ik lees je voor…’

Jannes ritselt met zijn jas alsof hij papieren pakt, en knipoogt naar Gerda en Jelle.

‘Hier staat, alle bruggen Eemskanaal en Winschoterdiep openzetten. De Driebondsbrug, de Sontbrug, Euvelgunnerbruggen, Langmanbrug, de Gideonbrug, alles moet open. Van 3:00 tot 5:30 zodat ze een softwaretest kunnen uitvoeren. Daarna sluiten. Op Donderdag 14 November. Het is vandaag toch 14 november, Gerrit, of zit ik ernaast?’

‘Eh nee dat klopt Jannes, het is de veertiende. Moet ik echt alle bruggen openzetten?’

‘Ja Dikke Tammo, als je ruzie met Rijkswaterstaat wil moet je gewoon lekker lui tv blijven kijken. Tussen drie en half zes is het dalmoment, je wil echt geen ruzie dat je de bruggen pas om zes uur open zet, als al het verkeer op gang komt! En anders moeten ze een nieuw moment plannen en dat wordt pas in het voorjaar. Straks hebben die bruggen weer storing en dan staan ze dagen open!’

‘Nee, dat moeten we niet willen, nee,’ mompelt Gerrit.

Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. Jannes kijkt Gerda en Jelle met spanning aan. Dan klinkt:




‘Dank voor de tip Jannes, ik zet die bruggen tot half zes open en dan vraag ik morgenochtend einde dienst wel eem na waarom dit bij de overdracht niet mee gekomen was.’

‘Hailemoal goud mienjong, we helpen mekaar toch altied!’

Jannes legt de marifoon weg. ‘Zo. Geregeld. Alle bruggen in 1x open. Dat was een oude kameraad van me, ik bel hom morgen wel eem, dat kost Gezinus nog twee flessen Beerenburg, haha.’

Ze zien de verkeerslichten van de brug aanspringen, de slagbomen gaan omlaag en langzaam komt het gigantische brugdek omhoog.

Jelle pakt de 27mc, en zegt ‘frije seil hearen, jou it wat gas.’

Berend draait de 27mc op stil en zegt: ‘Samara, toe maar!’




Donderdag 14 November 05:39 Moskou

 

‘Mevrouw? Kaisa klopt op de glazen deur van Dunya’s kantoor. 

‘Da, kom binnen.’

‘Ik heb weer radioverkeer gezien, wederom vanuit het binnenland van Nederland. De frequentie is anders, maar de zendkracht is identiek. 

Dunya staat op, en loopt met haar naar beneden. ‘Ik wil op die frequentie uitzenden!’

Dan gaat haar telefoon. Het is Alexsandr.

‘Excellentie?’

Dunya, ik heb je voltallige team nodig. Er is een opstand bij de grens met Georgië. En tientallen Putin-clan maffiosi dreigen naar Georgië te vluchten. Ik heb nu satellietbeelden nodig, en alle communicatie daar. Ik ben al troepen aan het weghalen bij Oekraïne, en leg onze activiteiten in Syrië voorlopig neer. Ik heb je nu echt nodig!

‘Stik!’ denkt Dunya. Ze denkt aan Berend. Ze haat hem. En ze houdt van hem. Ze moet hem bereiken. Maar nu moet ze ook Alexsandr helpen. ‘Kaisa, blijf contact zoeken!’




Donderdag 14 November 03:46, Sontbrug, Samara

 

Twee gigantische onderzeeërs varen geruisloos de stad Groningen binnen. Het Eemskanaal wordt hier breder. Naar het noorden is het van Starkenborghkanaal. De onderzeeërs buigen echter af naar het zuiden, richting het Winschoterdiep.

‘En weet je wat nou zo mooi is?’ zegt Driekus.

‘Wat?’ zegt Gezinus.

‘Alles is energie. En niet alleen zoals Einstein dat bedoelde. Ik bedoel, ook ons eten bijvoorbeeld. Kunstmest wordt van aardgas gemaakt, terwijl we uitpuilen van de biomest uit koeien en varkens en kippen. Kunstmest betekent nog meer stikstof en meer CO2. En daarmee zorgen we ervoor dat alles op de akkers en in de kassen goed groeit. Zonder energie, geen eten. Dus ik vind het wel ironisch dat dezelfde mensen die tegen fossiele energie en tegen fossiele subsidies zijn, wel hun brood, broccoli en paprika eten, gemaakt uiteindelijk van fossiele energie.’

‘Wacht, dus wat al die vegans eten, dat is gemaakt met fossiele grondstoffen?’

‘Absoluut! Maar je kippetje ook, want die eet weer graan en mais dat met kunstmest is geteeld. Dus je kan beter van kunstmest af willen, en vol inzetten op biomest.’

‘Maar daar heb je dieren voor nodig!’

‘Precies! Windmolens, zon en waterstof maken geen kunstmest. Dus of je houdt vast aan fossiele kunstmest voor je broccoli, of je accepteert dat we dieren eten en hun mest gebruiken om je broccoli te telen. Broccoli doet het heel goed op beendermeel en bloedmeel overigens, serieus.’

‘Dus als ze tegen fossiele subsidies zijn, en ook tegen veeteelt, dan hebben ze zelf geen vega eten?’

‘Ironisch he,’ grinnikt Driekus. 


Woensdag 13 November 22:17 Washington 

 

Joe Biden en Donald Trump zitten samen met hun militaire topmannen in de Situation Room. Ze hebben net hun call met Musk opgehangen. Het is hem niet gelukt om de onderzeeërs te vinden, laat staan controle over te nemen. Ze zijn volledig offline.

‘We moeten Rusland bellen,’ zegt Donald. Joe knikt. ‘Bel Alexsandr Vjazemski.’

Binnen een paar seconden verschijnt de Russische minister van Defensie op het scherm, samen met collega’s van defensie.

‘Beste Alexsandr, wij hebben nog geen spoor van de onderzeeërs, hebben jullie nieuws?’

‘Wij hebben nog geen informatie. Maar ik moet zeggen dat mijn focus momenteel ligt op interne veiligheid en stabiliteit. Er zijn wat opstanden.’

‘Begrepen. Wij maken ons uiterste zorgen over de twee Russische kernonderzeeërs op drift in NAVO-wateren, ik hoop dat je dat begrijpt.’

‘Uiteraard, en zodra wij informatie hebben delen we deze meteen. Net als ik erop vertrouw dat jullie ook je informatie delen.’

‘Absoluut, dit is een gezamenlijk probleem, Alexsandr.’

‘Waarom leveren jullie Musk niet aan ons uit? Wij hebben heel veel vragen en misschien krijgen wij hem wel zover.’

Donald en Joe kijken elkaar aan. 

‘Ik ben bang dat we dat niet kunnen doen, Alexsandr. Hij geeft volledige medewerking, en we hebben nu toegang tot al zijn systemen,’ zegt Joe.

‘Zoals jullie begrijpen, moeten we in het belang van de stabiliteit van de wereld Rusland bijeenhouden. Wij zijn bereid om te praten over bestaande conflicten, als jullie ons Musk geven.’

Donald en Joe kijken elkaar weer aan. 

‘Heb je het dan over Oekraïne?’ vraagt Donald.




Donderdag 14 November, 04:18 Euvelgunnerbrug

 

‘Maar sowieso, fossiele subsidie, weet je wat ze daarmee bedoelen?’ zegt Driekus.

‘Ja dat bedrijven lagere belasting betalen op energie,’ antwoordt Gezinus.

‘Ja dat heet degressieve belasting. Hoe meer je gebruikt, hoe lager de belasting relatief wordt. Best logisch. Je betaalt absoluut nog steeds wel meer, alleen relatief dus minder. Dat is nog steeds belasting, en helemaal geen subsidie, je krijgt geen geld terug.’

‘Nee als je dat subsidie noemt, dan, dan, dan is een laag inkomen hebben en dus geen 50% belasting betalen ook subsidie?’

‘Precies, er bestaat niet zoiets als fossiele subsidie. Het betekent nog steeds dat je belasting BETAALT, en niet geld toe krijgt.’

‘Het is alsof je tegen mensen met een laag inkomen zegt dat ze toch maar 50% belasting moeten betalen en anders uitmaakt voor belastingontwijkers.’

‘Haha ja precies. Zo is dat. Net als fietsers, die betalen ja ook niks ja, haha! Belastingontduikers zijn ze, allemaal!’




Woensdag 13 November 22:31 Washington 

 

Joe Biden, Donald Trump en Alexsandr Vjazemski hebben een nieuwe beveiligde call opgezet, nu met zijn drieën. 

‘Ik ben bereid om te praten over een staakt het vuren met Oekraïne,’ zegt Alexsandr.

‘Ik denk dat we elkaar kunnen helpen, maar het gaat natuurlijk niet alleen over de oorlog,’ zegt Joe. ‘We moeten het hebben over het veiligstellen van investeringen, de gas- en oliepijpleidingen, het graan, het lithium.’

‘Zover kan ik nu niet gaan, een staakt het vuren wel.’

‘De NAVO wil Oekraïne inlijven, en de EU wil Oekraïne integreren, en dan heb je helemaal niets,’ zegt Donald.

‘Dat is voor mij onacceptabel. Wij hebben de Krim nodig als militaire basis, anders hebben we alleen Syrië nog als uitvalsbasis.’

‘Jij wil je richten op stabiliteit in je thuisland. We willen allebei gas aan Europa verkopen. Hier moeten we toch uit zien te komen,’ zegt Donald Trump.

‘En ik wil Elon Musk.’

‘Dat is onacceptabel. Zijn kennis over onze defensie gaat veel te diep.’

‘Weet je wat,’ zegt Joe Biden. ‘We hebben allemaal onze wensen. Sommige zijn makkelijk. Sommige kunnen echt niet. We komen er onderling nu niet uit. Ik stel voor dat we allemaal een lijst van wensen en no-go’s maken, en we vragen Mark Rutte van de NAVO erbij, en gaan met zijn vieren er vandaag nog met elkaar uit komen, akkoord?’ 




Donderdag 14 November, 04:38 Gideonbrug

 

‘Het is eigenlijk bizar dat we via omwegen gewoon Russische olie blijven inkopen,’ zegt Gezinus. ‘Het gaat gewoon plat om geld. We zijn als burgers een speelbal van belangen tussen Rusland, oliestaten in het Midden-Oosten en de VS. Er zijn velen die klagen dat energie in handen is van het kapitaal, de “olies”, en dat zij miljarden verdienen aan energie’.

‘Ja dat klopt, de invloed van energiebedrijven is gigantisch. Maar die bedrijven investeren ook miljarden, en zij en hun aandeelhouders verwachten rendement. Ze zijn veel voorzichtiger geworden met investeringen omdat de overheid wispelturig is. Als je miljarden geld van derden investeert, dan wil je aan de investeerders kunnen garanderen dat bijvoorbeeld je centrale of je windpark dertig of vijftig jaar lang kan draaien.’

‘Zoals de kolencentrale in de Eemshaven?’

‘Ja bijvoorbeeld, ik bedoel, ik heb liever ook geen kolencentrale, maar als je als overheid eerst bedrijven stimuleert om zo’n ding te bouwen, en als hij er dan staat ineens de spelregels verandert, daar kun je als bedrijfsleven niet op bouwen. Dan ben je onbetrouwbaar.’

‘Wat ik het meest schunnige vond was dat de Nederlandse staat een veel groter belang had in gaswinning en dat ze zich verscholen achter de “olies”.

‘Ja, je hebt een soort van gekke symbiose tussen energiebedrijven en de overheid. Bij de gaswinning waren die belangen enorm verstrengeld, en was de overheid geen scheidsrechter die de spelregels bepaalde, maar onderdeel van het spel, ten koste van de belangen van de burger. Die zich scheel ging betalen voor aardgas. En ten koste van de veiligheid van de Groningers.’

‘Ja dat leek echt wel een samenzwering!’

‘Ik geloof niet in overheden die samen kunnen zweren. Daar zijn ze te incompetent voor, haha. Maar geef ambtenaren en politici toegang tot miljarden en ze zullen dat gebruiken voor hobby’s, voor een decadente welvaartsstaat, nooit om te investeren in een fonds zoals in Noorwegen wel is gelukt, nooit om de lasten van de burgers te verlagen, en nooit om de energietarieven voor bedrijven concurrerend te maken. Kijk maar naar Aldel dat gewoon op kosten is gejaagd en failliet ging. En zo volgen er nog veel meer ben ik bang.’

‘Als iedereen zijn eigen energie op kan wekken, of samen met elkaar, dan heb je die energiebedrijven en overheid mooi niet nodig!’

‘Zo is dat. En daarom hebben wij nu een varende 190 megawatt kerncentrale onder de kont, haha!’

‘Twee zelfs!’

Driekus en Gezinus lachen hard. Ineens schudt de Samara hortend en stotend. Rode alarmsignalen gaan af op het scherm. De mannen moeten zich vasthouden om niet om te vallen.

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Driekus aan Berend.

‘We raakten de bodem even’ zegt Berend.

‘Oh shit, is het hier ondiep?’

‘Nou, het Winschoterdiep is niet echt diep, nee.’

‘Komt dit wel goed?’

‘Joah.’

‘Hoe weet je dat zeker?

‘Nou, voordat we vertrokken heb ik ingebroken op het systeem van het waterschap en opdrachten uitgezet om het Winschoterdiep en het Kieldiep uit te laten baggeren.’

‘Serieus?’

‘Ja, zelfs een paar meter dieper laten maken, haha. Anders waren we nu al in Stad gestrand.’

‘En dat is gelukt?’

‘Tuurlijk, die baggeraars vinden dat mooie handel. Alleen op sommige plekken zijn kabels en er liggen her en der pijpleidingen, dus daar stuiteren we dan een beetje overheen.

‘Trekken we die niet stuk dan?’

‘Nee, denk het niet.’

‘Je denkt het niet?’

‘Komt vast ja goud ja.’


Donderdag 14 November, 04:42 Winschoterdiep, Gepard

 

De bemanning van de Gepard schudt heen en weer. ‘Kapitein, ze varen ons op de klippen!’

‘Hebben jullie al iets gevonden om te kunnen ontsnappen?’

‘We zoeken in de documentatie, Kapitein!’




Donderdag 14 November, 04:48 Duinkerkenbrug

 

‘Maar we pompen geen gas meer uit het Groningerveld. Stel dat er oorlog uitbreekt, dan is Nederland extreem afhankelijk geworden van andere landen voor energie,’ zegt Gezinus.

‘Maak je geen illusies, we zijn allang in oorlog met Rusland, China, en Iran,’ zegt Driekus. ‘Alleen lopen er hier geen soldaten rond en vallen er geen bommen. Ze voeren een sabotageoorlog. We zijn superkwetsbaar. Als ze bij de Eemshaven een stroommast omvertrekken, of ons internet plat leggen, dan hebben we echt een probleem.’

‘Daarom hebben wij een Starlink,’ bromt Berend. ‘Dan kunnen ze wel zeekabels doorknippen, maar blijven wij online.’

‘Zo moeten we veel meer nadenken,’ zegt Driekus. ‘Ik heb een aggregaat in de schuur, en jerrycans diesel. We hebben veel te centrale systemen gebouwd, want dat was makkelijk en lui, maar ook peperduur met energieheffingen. We hebben ons ook heel afhankelijk gemaakt van andere landen, voor energie. Er hoeft echt maar iets te gebeuren.’

‘Dus moet elk huis en bedrijf zelf stroom opwekken, en opslaan?’

‘Ja bijvoorbeeld. En zonder internetsystemen. Want dan valt de boel niet te hacken.’

‘Daarom rij ik in mijn oude Dodge RAM,’ zegt Berend. ‘Benzine of gas erin, en niemand die mijn auto op afstand uit kan zetten.’

‘En daarom moeten we bij grote industrie en grote steden lokaal energie opwekken. Stel dat een deel van het stroomnet wordt platgelegd, dan draaien fabrieken en bedrijven en hele steden gewoon door.’

‘Wedden dat als er echt een energiecrisis of oorlog uitbreekt, we gewoon weer gas gaan pompen uit het Groninger veld?’

‘Ja tuurlijk, de meeste gasputten zijn gewoon nog beschikbaar.’

‘De gaskraan dichtdraaien was een politiek besluit, omdat de olies niet bereid waren om de Groningers netjes te compenseren, en omdat de overheid te incompetent is om schadeherstel en versteviging snel en tegen redelijke onkosten te organiseren. Zeventig procent overheadkosten, dat is gestoord!’

‘Ja maar Groningers eisten zelf ook dat de kraan dicht ging, maar op het provincietehuis hebben ze nooit nagedacht over een noodscenario. Ze hadden beter kunnen uitonderhandelen dat elke Groninger harde euro’s uitbetaald krijgt als er toch weer gas wordt gewonnen. Straks staan ze weer met lege handen als er toch wordt gepompt.’

‘Hadden we door moeten gaan met gaswinning?’

‘Alleen als waakvlam. Zodat je in actie kan komen als de nood hoog is. Het belang in een energiecrisis of oorlog is dan gewoon groter. Dat is misschien een harde waarheid, maar mag geen taboe zijn. En dan wel met keiharde financiële compensatie voor elke Groninger voor elke kuub gas die op wordt gepompt.’

‘Dus het definitief sluiten van gasputten is dom?’

‘Je reinste kapitaalvernietiging. Maar goed, het kost nog vele jaren voordat alle putten dicht zijn. Je weet nooit hè.’




Donderdag 14 November, 06:46 Moskou

 

‘Gepard, over. Samara, over.’ Kaisa blijft haar oproepen herhalen, via alle radiofrequenties die ze maar kan verzinnen. 


Donderdag 14 November, 04:58 Waterhuizerbrug

 

‘Eigenlijk is het raar dat ik mijn eigen groene stroom officieel niet zomaar met de buren mag delen,’ zegt Driekus. ‘Ik mag stroom in een accu stoppen en deze aan de buren geven. Maar ik mag geen kabeltje trekken. Dat is dan verboden of zo.’

‘Misschien moet jij geen kabeltjes trekken, we willen geen brand, ik doe dat wel voor je,’ lacht Berend.

‘Haha nee okay, maar het is puur protectionisme vanuit de overheid. Hun doel is zoveel mogelijk verdienen aan energieheffingen. Stel je toch voor dat iemand buiten hun controle om energie deelt of verkoopt. Ze zitten vast in een fossiel systeem van fossiele centrale opwekking, fossiele centrale controle, en verslaving aan fossiele energieheffingen.’

‘Ja ze proberen dat fossiele systeem nog hopeloos toe te passen op moderne energie, waarbij mensen en bedrijven zelf stroom opwekken, opslaan, delen, en onderling verhandelen.’

‘Precies, we moeten niet alleen van fossiele brandstof af, we moeten van dat hele fossiele systeem af. Je hebt de overheid alleen nodig om daar faire spelregels voor te verzinnen en die te handhaven, ook voor veiligheid. Maar een overheid die zich tot achter de voordeur en tussen buren, straten en wijken bemoeit met hoe je groene energie opwekt en deelt, en daar tot armoede toe asociale heffingen op legt, dat is gewoon achterhaald.’

‘Dit gaat ze alleen wel pijn doen in de staatskas.’

‘Laten we van hun probleem niet ons probleem maken. Zij zijn het die ons in de steek hebben gelaten, die duizenden euro’s per jaar van ons af hebben gepakt met energieheffingen, mensen in armoede en koude huizen duwen, miljarden naar binnen hebben getrokken, en ons geld hebben opgebrand. Zij hebben ons willens en wetens in onveiligheid gebracht, terwijl de kerntaak van de overheid juist is om veiligheid te waarborgen! Ze hebben elk argument zelf verspeeld! Ik heb geen enkel medelijden met ze!’


Donderdag 14 November, 07:08 Moskou

 

‘Gepard, over. Samara, over.’ Kaisa dreunt haar oproep op, en schakelt tussen frequenties en frequenties.




Donderdag 14 November, 05:13 Westerbroeksterbrug

 

‘Stel je toch eens voor, dat we straks thuis zijn, dat de Samara in het Kieldiep ligt, we haspels naar onze huizen trekken, en we onbeperkt gratis groene stroom hebben. We zijn er bijna, mannen!’ zegt Driekus.

‘Dan knip ik hoogstpersoonlijk je meterkast los van het net,’ grapt Berend.

‘Scheelt me meer dan zeshonderd euro per maand! Dat is meer dan €7000 per jaar. €70.000 na tien jaar. En dan over dertig jaar meer dan twee ton!’

‘Ja en dan ga je er nog niet van uit dat stroom alsmaar duurder wordt, mienjong. Reken maar op drie ton die je gewoon in de zak houdt, Driekus.’

‘Drie ton. Daar koop je een nieuwe John Deere van.’

‘Ja of bitcoin, en dan een Lamborghini trekker,’ grapt Berend.

 ‘We zijn toch gek met zijn allen dat we zoveel blijven betalen voor energie.’

‘Nu stook jij ook wel heel veel met je grote boerderij.’

‘Ja okay, maar meer dan de helft is gewoon ordinaire belasting, op een eerste levensbehoefte. Het voelt echt als diefstal. Honderd euro per maand is voor veel mensen veel geld, maar tel even door op een mensenleven, je bent echt tonnen kwijt.’

‘Daarom moeten we ons onafhankelijk opstellen van energiebedrijven en de overheid. Gewoon zelf doen. Niet klagen, geen slachtoffer. Niet mopperen. Poten in de klei, mouwen opstropen. Zelf energie opwekken en delen met elkaar.’

‘Dat klinkt als een mooie revolutie. Dat is een mooie toekomst.’

‘Ja, voor Groningen. Dankzij onze twee kernonderzeeërs, haha!’


Donderdag 14 November, 07:08 Moskou

 

‘Gepard, over. Samara, over!’ 




Donderdag 14 November, 05:29 Rengersbrug

 

‘Weet je waar ze ook niet over nadenken,’ zegt Berend, ‘de behoefte aan stroom gaat exponentieel toenemen.’

‘Ja door warmtepompen en elektrische auto’s,’ zegt Gezinus.

‘Ja maar niet alleen dat. Want denk even aan alle AI-techniek. Samara’s systeem vreet stroom, en met een kerncentrale aan boord is dat geen probleem. Maar we komen ook snel in een wereld met quantum computers, die elke digitale beveiliging snel kan kraken. Om die beveiliging op te schroeven zijn ook weer quantum computers nodig, dus het wordt een race tussen wie de snelste computers heeft, omdat anders de Chinezen of de Russen met gemak onze systemen kunnen kraken en plat kunnen leggen. En voor al die supercomputers is veel stroom nodig. Heel veel stroom. Dus onderaan de streep is het gewoon een spel wie de meeste energie tegen de laagste kosten op kan wekken. Denk maar aan Warcraft, dat computerspelletje. Hoe meer hout en goud je pakt, hoe groter de kans dat je de oorlog wint.’

‘Dus dat idee van consuminderen om energie te besparen heeft weinig zin?’

‘Nou, je huis isoleren heeft altijd zin. Maar mensen gaan echt niet een stap terug doen in comfort. Mensen in het westen willen een behaaglijk warm of koel huis, mensen willen comfortabel van A naar B kunnen reizen. Je gaat toch niet wachten met koken tot de zon schijnt? Het hoeft niet allemaal in superluxe weelde. Maar we willen wel vooruit, en niet achteruit. Alleen Marxisten willen achteruit en die misbruiken klimaat en energie voor hun socialistische agenda.’ 

‘En wat te denken van de miljarden mensen op deze planeet die ook terecht een hogere levensstandaard willen. De energiebehoefte gaat echt gigantisch toenemen. Dat red je niet met wind en zon. En zeker niet met waterstof, want dan gaat driekwart van je energie verloren. Dan moet je 3x zoveel windmolens en zonnepanelen neerzetten, met dus 3x de kosten. Als je van stroom naar waterstof naar stroom gaat dan is die stroom op het laatst dus drie tot wel vier keer zo duur. En als we van fossiele brandstof af willen, dan heb je maar één serieuze oplossing: kernenergie. Hoe eng mensen dat ook vinden.’

‘Ach ja, weet je, dat Groningen zo graag waterstof wil, komt puur omdat het verdienmodel van Gasunie onder druk staat, want wat moeten zij nog met hun gaspijpleidingen als we geen aardgas meer oppompen? Gasunie is gewoon een staatsbedrijf, en komt ook uit het fossiele systeem en dat willen ze in stand houden. Ironisch dat ze Samsom binnenhalen om het fossiele systeem in stand te houden, terwijl hij daar juist tegen streed. Hypocriet ook.’

‘Ja, je ziet dat iedereen in de energiemarkt gewoon voor zichzelf gaat, een overlevingsstrategie. Met smoesjes over het algemene belang, maar ondertussen vooral het eigen belang eerst laten tellen. En de provincie heeft geen benul, die bestuurders en ambtenaren gaan er gewoon maar in mee en verspillen miljarden. Iedereen die een paar centen mee kan verdienen, doet daar ook gewoon aan mee, zoals leveranciers, en de haven. Net als dat de provincie ineens met hun vijand Shell ging heulen om samen waterstofmiljardensubsidies op te halen. Wat een gênante vertoning was dat zeg. Ze lieten zich gewoon voor het karretje spannen. Dat was wel een goed voorbeeld dat gewoon het grotere belang van de burgers en gewone bedrijven sneuvelt, niet alleen met de aardbevingsschade, ook dat ze steeds hoger wordende energierekeningen krijgen en bedreigd worden in hun welvaart en economische positie.’

‘We komen overigens nooit van fossiele grondstoffen af,’ zegt Driekus, ‘olie en gas worden niet alleen gebruikt als brandstof maar ook als grondstof. Denk aan plastics, medicijnen, kleren, het wordt overal voor gebruikt.’

‘Voor kleding moeten we terug naar katoen.’ Zegt Gezinus.

‘Vertel dat even aan de Oeigoeren die in Chinese strafkampen zitten en als slaven katoen moeten plukken. Een derde van al je katoenen kleren, handdoeken en gordijnen is door een Oeigoerse slaaf geplukt.’

‘Ja dat is vreselijk. De wereld is hard en oneerlijk. Wat doe je eraan?’

‘Nou om te beginnen al hun kernonderzeeërs stelen en gebruiken voor gratis groene stroom, haha. Maar even iets anders, hebben jullie ook zo’n honger?’

‘Gast, jij denkt echt alleen maar aan eten hè!’

‘Nou, ik zie dat we bij Hoogezand zijn, ik kan de shoarma van Shalom al bijna ruiken!’




Woensdag 13 November, 23:45 Washington

 

‘Hello Mark,’ zegt Joe Biden. ‘Naast mij zit Donald, en we hebben Alexsandr ook in de call. Alexsandr, dit is Mark, Mark dit is Alexsandr.’

‘Dear mister Vjazemski, het is een eer om u te mogen ontmoeten. Ik heb diep respect voor wat u heeft gedaan, het is een moedige stap geweest, en eentje die de geschiedenis ingaat om de wereld beter en veiliger te maken, en Rusland stabieler en welvarender.’

‘Dank u, meneer Rutte.’ Alexsandr heeft gemengde gevoelens. Enerzijds is hij gevleid door de woorden, anderzijds weet hij dat hij te maken heeft met een raspoliticus. Dus hij moet voorzichtig zijn. Bovendien zit hij nu met drie zwaargewicht onderhandelaars aan tafel, alle drie met de grootste militaire macht op aarde, en hij moet zich in zijn eentje standhouden tegen deze oude westerse vijanden. 

‘Ik waardeer uw woorden, meneer Rutte. Gefeliciteerd met uw nieuwe functie. U had deze situatie vast niet verwacht toen u solliciteerde.’

‘Ha, nee,’ Mark Rutte lacht, ‘maar ik heb alle vertrouwen dat wij de verantwoordelijkheid die wij vieren hier dragen ten goede laten komen aan veiligheid en stabiliteit. Wat dat betreft hebben wij uiteraard wel zorgen als het gaat om de situaties in Oekraïne, het Midden-Oosten en Afrika.’

‘Rusland heeft belangen’ zegt Alexsandr, ‘net als u allen belangen heeft. Wij hebben deze assets nodig om onze veiligheid te waarborgen, en ook om onze economie op te bouwen.’

‘Laten we kijken of we snel overeenstemming kunnen vinden op de makkelijkste punten, en dan houden we alleen de zwaarste onderwerpen over,’ zegt Mark Rutte.


Donderdag 14 November, 05:51 Hoogezand, Samara

 

‘Bijna thuis mannen. Wat een avontuur,’ zegt Gezinus.

‘We zijn bij het Kieldiep, nog een paar kilometer!’ roept Driekus enthousiast. ‘Meer dan honderd jaar geleden werd het veen hier afgevoerd. Van ons land gestoken, geroofd en verkocht. Mijn overgrootouders zagen er niets van terug. Die woonden in een plaggenhut. En onze generatie werd het gas onder de kont vandaan gestolen, op drie kilometer diepte. Ons eigen gas geroofd, aan ons terug verkocht met woekerwinsten. Met kapotte huizen en onveiligheid tot gevolg. Ik vind het wel mooi symbolisch dat wij nu de rollen hebben omgedraaid. Wij hebben een energiebron gestolen, en varen ermee terug. Terug naar de veenkoloniën. Het Kieldiep als bron van energie, net als vroeger, maar dan voor onszelf!’

‘Laten we van Groningen weer het stopcontact van Nederland maken, maar niet langer de pinautomaat. Als Nederland onze stroom wil hebben, dan moeten ze dik betalen!’ lacht Gezinus.

Berend kijkt aandachtig naar het scherm van de Samara. Het 113 meter lange gevaarte mindert vaart, en steekt voorzichtig van het Winschoterdiep naar het Kieldiep. De haakse bocht is zo krap dat de boeg tegen de dijk aanschuurt.

‘Vol gas, Samara!’

‘Haha gas,’ zegt Driekus.

‘Ja okay sorry. Vol kernsplitsing, Samara!’

 De onderzeeër schaaft langs de dijk en vaart met grote moeite en vol kracht het krappe Kieldiep in. 

‘Zet de elektro-aandrijving en het dieselaggregaat ook maar aan, Samara!’

‘Watte?’ vraagt Driekus.

‘Ja we moeten nu letterlijk doorploegen, want het Kieldiep is eigenlijk niet breed en diep genoeg, dus Samara moet alle kracht inzetten om erdoorheen te kunnen varen. Hybride: met accu’s en elektromotoren, en met de stoomturbine op kernenergie, alles op volle kracht tegelijk.’

Met diep gebrom starten twee dieselaggregaten. De ruimte wordt even gevuld met blauwe dieseldamp, terwijl de Samara de snuiver boven op de commandotoren openzet, voor verse lucht en voor het afvoeren van de dieseldampen. 

Driekus wordt blij van de dieselgeur en lacht. ‘Nooit gedacht dat ik ooit nog hybride zou rijden.’

De Samara ploegt zich door de blubber en schuurt met grote moeite aan beide zijden langs de dijken. De grote schroef boort zich letterlijk door de blubberige bodem voort.

‘Ik heb de bocht bij Eska uit laten graven, die hoek redt dit gevaarte nooit. Maar eerst die brug overleven.’ Berend kijkt naar de meters op het scherm van Samara: de krachtinspanning is maximaal en de temperatuur in de kerncentrale neemt toe. Ze voelen de duikboot trillen terwijl ze zich door de blubber van het kanaal ploegt, meter voor meter, langzaam versnellend.




Woensdag 13 November, 23:53, Washington

 

‘Goed, als ik het samenvat, dan gaan zowel de VS als Rusland olie en gas leveren aan Europa. Oekraïne blijft een belangrijke doorvoer. De geplande leidingen vanuit Iran en Qatar via Syrië gaan we tegenhouden. Akkoord?

Mark Rutte kijkt via de videoverbinding naar de andere drie mannen. Hij stelt energietoevoer aan Europa veilig, en dient de belangen van de VS en Rusland door concurrentie uit het Midden-Oosten buiten spel te zetten.

De drie mannen knikken.

‘Dan de kwesties grondstoffen. Dit is geen Rusland versus VS-kwestie over Oekraïense grondstoffen. Europa wil ook meeprofiteren en wil investeringen veiligstellen. We begrijpen dat Afrika Oekraïens graan wil, en dat kunnen we deels ze gunnen, als we ook over de onderlinge verdeling van Afrikaanse grondstoffen overeenstemming bereiken.’

‘Ik vind dat bespreekbaar, maar wij hebben grote belangen in Afrika opgebouwd,’ zegt Alexsandr, ‘daarom moeten we de strategische bases in de Krim en Syrië militair behouden.’

‘Syrië is akkoord, als jullie inderdaad je banden met Iran verbreekt.’ Zegt Trump.

‘Okay, en de Krim?’ vraagt Alexsandr, die plezier begint te krijgen in het handjeklap. ‘Wat een verschil met de bureaucratische Russische machine,’ denkt hij. 




Donderdag 14 November, 05:56, Hoogezand

 

De bemanning van de Gepard voelt dat hun schip het Kieldiep in vaart, en ook de Gepard wordt op volle kracht gezet om zich door het kanaal te graven. Het gevaarte trilt en schudt van de grote energie en de grote weerstand van de blubber.

‘Kapitein! Ik heb iets! Er is een manuele handeling om de luiken van de ontsnappingsboten open te krijgen!

‘De opblaasboten?’ Kun je daarbij?’

‘Ja, onze Gepard is de enige Shchuka-B klasse die voorzien is van speciale noodluiken aan de zijkant voor ontsnapping per opblaasboot. Dat gaat normaal met een elektronische noodknop, maar volgens de handleiding zijn er op het benedendek per luik vier hendels om de waterdichte afsluiting met de hand open te krijgen.’

‘Doe dat meteen! En pak de wapens!’




Donderdag 14 November, 06:02, Hoogezand

 

‘Okay Samara, geef al je kracht! Mannen, hou je vast!’

Drie mannen in de commandoruimte van de K-295 Samara zetten zich schrap.

Met een grote klap ramt de 12000 ton zware Samara door de Meint Veningabrug in Hoogezand. De lage vaste brug is geen enkele barrière voor het immense gewicht en de gigantische aandrijving van de onderzeeër. De sonardempende buitenwand van de Samara schuurt open langs de stenen pijlers, je hoort metaal op steen schrapen.

‘Vaste bruggen, daar was helaas niets aan te doen,’ zegt Berend.

‘Bruggen kapot varen is cultuur in Groningen, dit is gewoon folklore! We zouden er subsidie voor moeten krijgen!’ grapt Driekus. Berend en Gezinus lachen hard mee, want er is inderdaad een vreselijke lijst van recente incidenten met aangevaren bruggen in hun provincie.




Donderdag 14 November, 00:05, Washington

 

‘Heren,’ zegt Mark Rutte, ‘ik ben positief verrast over uw daadkracht en inzet om verder te komen. We hebben overeenstemming over Oekraïne, over Syrië, over grondstoffen, en energiecontracten. Laten we het nu hebben over de onderlinge militaire verhoudingen. De afgelopen week is de samenwerking zeer goed verlopen. Ik ga u misschien verrassen. Maar ik gooi het gewoon maar op tafel. Het is een troef om alle andere pijnlijke punten weg te nemen. Ik weet dat Rusland na de val van de CCCP wilde toetreden tot de NAVO. En dat de NAVO daar nooit op heeft gereageerd. Dat zou een historische stap zijn naar stabiliteit en veiligheid. Dan kunnen we gezamenlijk onze focus verleggen naar economische groei en naar militair tegengewicht tegen China en de situatie in het Midden-Oosten.’

Joe Biden en Donald Trump kijken elkaar aan. Dit hadden zij niet verwacht. Rusland, de oude staatsvijand, bij hun eigen NAVO? 

‘Misschien moeten we dat onderwerp uitstellen,’ zegt Joe Biden. 

‘Wacht even,’ zegt Donald. ‘De VS is de grootste financiële bijdrager aan de NAVO. Als Rusland meedoet, in plaats van vijandig is, dan scheelt dat de Amerikaanse belastingbetaler miljarden aan bescherming, en als Rusland financieel bij gaat dragen aan de NAVO, dan hebben we de sterkste vuist tegen China die we maar kunnen maken.’

Alexsandr is verrast. Uitgenodigd om bij de NAVO te komen? Dat zou een decennialange sluimerende koude oorlog definitief ten einde brengen. 

Mark Rutte zegt: ‘dat is voor mij een droomscenario. Dan is Europa echt verenigd, tot voorbij Moskou. Ik ga wel eisen stellen aan corruptiebestrijding en interne stabiliteit. Maar daar kunnen we als NAVO dan ook aan bijdragen. Een aanval op Rusland is een aanval op alle NAVO-landen.’

‘Ho wacht,’ zegt Joe Biden. ‘We gaan ons geen proxyoorlog vanuit Georgië, Iran of welk land dan ook met Rusland in laten trekken!’

‘Joe. Wie zou dat nog durven, als de NAVO alle tijdzones van de wereld op het Noordelijk halfrond bestrijkt? Wij zijn winnaars!’ zegt Donald Trump.

‘We splitsen de wereld in Goed en Kwaad. Waarbij we Iran, Noord-Korea en China volledig isoleren van India, Afrika en Zuid-Amerika. Dit is historisch, mannen,’ zegt Mark Rutte.

‘Mark, Europa moet dan wel per direct opschalen naar gelijkwaardige bijdrage in de NAVO.’

‘Nou, Donald, daar sta ik pal voor. En dan heb ik nog een laatste suggestie.’

‘Vertel?’

‘Proliferatie. Weg met die kernwapens. Die gaan we recyclen voor groene kernenergie. Dat verzwakt het Midden-Oosten.’

‘Nu je het over kernwapens hebt,’ zegt Alexsandr. ‘We zitten nog steeds met de twee gekaapte atoomonderzeeërs. Hoe lossen jullie dat op?’




Donderdag 14 November, 06:12, Hoogezand, Samara

 

‘Hai toch! Dat wordt morgen een interessant kopje theedrinken met burgemeester Erica, met al die kapotte bruggen,’ grapt Driekus, nadat ze net de spoorbrug bij Eska kapot hebben gevaren.

‘We bieden haar wel gratis stroom ter compensatie,’ grapt Gezinus terug.

‘Ja we zullen nog door wat bruggen heen moeten breken voordat we thuis zijn,’ zegt Berend. ‘’T is ja nait aans ja!’


Donderdag 14 November, 06:14, Hoogezand, Gepard

 

Acht bemanningsleden onder in de Gepard draaien met grote kracht aan hendels van de ontsnappingsluiken aan de zijkant van de onderzeeër. Langzaam ontstaat een kier, en zwartbruin water begint erdoor naar binnen te stromen. 

De mannen proberen met maximale inspanning de luiken naar buiten te draaien, maar deze zitten muurvast: ze gaan niet verder open. Ze worden geblokkeerd door de wal, omdat de duikboot letterlijk tussen de kades door schuurt.

‘Fuck!’




Donderdag 14 November, 06:31, Hoogezand, Samara

 

De Samara en de Gepard verlaten Hoogezand en varen nu door de landerijen richting Kiel-Windeweer. Het is nog donker, op deze koude, vochtige Novemberochtend. Wat koeien staan te kijken naar twee duikboten die langzaam maar gestaag voorbij varen, metershoog boven de Sluisweg uittorend.

Berend kijkt zorgelijk naar het scherm van de Samara. Alle aandrijflijnen stampen op volle kracht om de onderzeeër door het krappe en ondiepe Kieldiep voort te stuwen. 

‘Ehm, mannen?’ Berend wijst naar temperatuurmeters.

‘Wat is dat?’

‘De reactor wordt een beetje warm.’

‘Een beetje?’

‘Nou, een beetje boel, eigenlijk. Samara, wat is er aan de hand?’

‘Ik draai op volle kracht, en er is te weinig koelwater in dit kanaal. Over zes minuten komen we in kritieke fase.’

‘Kritieke fase? Betekent dat een meltdown? Een kernramp??’

‘Shit! Wat nu?’

‘Of we leggen alles stil, en dan halen we Kiel-Windeweer niet, of we moeten meer water regelen!’

Berend pakt de 27mc microfoon, draait de volumeknop open en roept: ‘we hebben snel koelwater nodig! Over vijf minuten! Draai het Verlaat open!’




Donderdag 14 November, 06:31, Kiel-Windeweer

 

Jelle, Gerda en Jannes waren langs de Kielsterachterweg naar Kiel-Windeweer gereden en stonden de twee onderzeeërs op te wachten. 

Na het horen van Berend’s bericht springen ze in de auto en scheuren over de Sluisweg naar het Kielster Verlaat, het sluisje in het Kieldiep, ooit in 1907 aangelegd, met de eerstesteenlegging door jhr. mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh, destijds burgemeester van Groningen en lid van de provinciale staten van Groningen. 

Jelle en Jannes springen uit de auto en beginnen met de hand het sluisje open te draaien. 

‘Koelwater?’ vraagt Jannes, hijgend van de inspanning. 

‘190 megawatt aan kerncentrale koelen, dat is echt veel water!’ zegt Gerda.

Langzaam draaien de sluisdeuren open en water begint er doorheen te sijpelen.

‘Hoeveel tijd hebben we nog?’ vraagt Jelle, terwijl hij meehelpt draaien.

‘Nog één minuut!’




Donderdag 14 November, 06:33, Kiel-Windeweer

 

‘Nog één minuut tot kritisch niveau,’ zegt Samara. ‘Ik ben geprogrammeerd om elke ramp te voorkomen. De reactor wordt uit voorzorg uitgeschakeld om kritische temperatuur te voorkomen.’ 

‘Nee!’ roept Driekus, we zijn er bijna, dit is een kwestie van honderden meters!’

‘Gast, je wil geen meltdown in je dorp!’ roept Berend. ‘We zijn ver genoeg gekomen!’

‘Samara, over.’ Horen ze uit de 27mc komen. De mannen kijken elkaar verbaasd aan. Een onbekende vrouwenstem met Russisch accent.

Meteen daarna klinkt de stem van Jelle: ‘Sluisje open, go go go!’

Een golf aan extra water stuwt richting de Samara en de Gepard, waar inmiddels het water grote stoomdampen opwerpt.

Berend kijkt op het scherm: ‘de temperatuur daalt, doorvaren!’




Donderdag 14 November 08:36 Moskou 

 

Kaisa staat bij Dunya’s deur. Ze klopt aan.

‘Ik heb weer communicatie gezien en weet hun frequenties. Ik heb ze ook kunnen peilen. De Samara vaart in een klein kanaal in het noorden van Nederland!’

Dunya denkt na. ‘Wat moeten ze daar??’ Ze staat op, rent naar Kaisa’s bureau, en pakt de microfoon:

‘0d1n! Berend! Hoe je ook heet! Neem alsjeblieft contact op! De Gepard zal je aanvallen zodra ze kunnen! Waar ben je in godsnaam mee bezig?’

Het duurt even en dan hoort ze zijn stem.

‘Breaky breaky! Hi laiverd. We hebben geen kwaad in de zin. We willen groene stroom voor ons dorp. Laat me met rust.’

‘Besef je wel dat je 72 man hebt gekidnapt? In een onderzeeër met kernkoppen?’

‘Ja dat was niet helemaal het plan, sorry.’

‘Sorry?’ 

‘Ja. Sorry. Ik maak het goed.’

‘Hoe bedoel je?’

Ineens hoort ze de stem van een andere man. ‘Ja hello. Luister. Hij mist je. Hij is verliefd. Hij houdt van je.’

Dunya is even stil. Stiekem vindt ze dat een fijn bericht. Maar wie is dit? Is het een medekaper? Op de achtergrond hoort ze 0d1in in een niet te verstane taal op de andere man mopperen. 

‘0d1n, dit kan op een oorlog uitdraaien. Geef me toegang tot de Gepard. Ik moet ze overtuigen dat ze jullie niet moeten aanvallen.’

‘Je gaat ze niet juist vertellen om aan te vallen?’

‘Nee. De wereld is veranderd. Rusland wordt onderdeel van de NAVO. Dit kunnen we nu echt niet gebruiken.’

‘Wat? De NAVO?’

‘Dit verzin je.’

‘Nee, sterker nog, dat hebben jullie aangewakkerd.’

‘Hoezo?’

‘Geen tijd voor nu, geef me toegang tot de bemanning van de Gepard!!’




Donderdag 14 November 06:48, Kiel-Windeweer

 

Bernard de Gier is een beetje een magere, slungelige man, in de zestig. Hij had ooit een volle bos rood haar, maar dat was nu vooral grijsgrauw, en hij was kalend. Zijn ogen waren er in de jaren niet op vooruit gegaan, en zijn bril met dikke glazen besloeg toen hij hem net opzette.

Hij was op tijd opgestaan, om naar Hoogezand-Sappemeer te fietsen. Het is een heugelijke dag, want dit is zijn allerlaatste werkdag als leraar. Wat had hij lang uitgezien naar dit moment: eindelijk met pensioen. 

Toen hij jong was, had hij had een veel grootser leven voor zichzelf bedacht. Iets met sport, maar bij voetbal werd hij gepest. Zijn vader was een bullebak geweest en zijn moeder had hem eigenlijk veel te beschermend opgevoed. 

Maar nu was hij vrij. Eén laatste dag, en daarna nooit meer die rottige kinderen, en kon hij met zijn vrouw rondreizen, door Europa. Het campertje stond al klaar en ingepakt om naar Zweden te rijden.

Het is nog donker buiten. Hij pakt zijn oude Gazellefiets met geveerd leren zadel en stalen remstangen, legt zijn leren tas op de bagagedrager en trekt er een spin overheen. Hij schopt na veertig jaar naar school fietsen routineus de standaard eronder weg, klikt de dynamo op het voorwiel, slaat zijn been langzamer en strammer dan ooit achterover de fiets, zet zijn voet op het pedaal, en zet af.

Een beetje slingerend fietst hij over de Pieter Venemakade, linksaf de brug de Middelste Klap over, en slaat rechtsaf de Dorpsstraat in, langs het Kieldiep. De dynamo maakt een gierend geluid en door de kleine slinger in het voorwiel – hij was een keer bijna door die rottige Driekus met de trekker van zijn fiets gereden – gloeide zijn koplamp afwisselend feller en doffer.

Hij veegt het vocht van zijn bril. Maar het maakt weinig verschil. Het is mistig. Heel mistig, op deze donkere, koude, vroege ochtend.

‘Moi eem, wat ja een dikke mist ja,’ bromt hij in zichzelf. 

In de verte hoort hij diep gebrom aankomen. Het komt van boven en komt snel dichterbij.

Met heftig luid geraas scheert een enorm vliegtuig laag over het doodstille lintdorpje, en meteen daarna vliegen twee gevechtsvliegtuigen bulderend over, alsof ze achter het vliegtuig aan jagen.

Bernard kijkt verschrikt omhoog als de drie schimmen over hem heen razen. Hij ziet ze nauwelijks door de mist.

Met gebalde vuist omhoog schreeuwt hij, in de ijdele hoop dat de piloten hem horen. ‘Verdomme wat is dat ja voor een asociaal kabaal ja! Er wonen hier ja mensen ja!’

Hij fietst mopperend en hoofdschuddend verder. Hij tuurt over zijn bril door de mist.

Wat ziet hij daar nu in het kanaal uit de mist opdoemen? Bernard knippert met zijn ogen en tuurt. Wat is dat voor gigantisch groot zwart ding? Hij fietst dichterbij. Het is een onderzeeër. Het gevaarte loopt brommend en trillend vast in de blubber van het ondiepe en smalle kanaal.

Bernard stopt en kijkt met open mond, naar het metershoge monster dat tot stilstand komt, en hij kijkt naar het kokende water dat als stoomwolken opstijgt. Er is helemaal geen mist, dit is allemaal stoom. 

Dan ziet hij daarachter nog een gevaarte uit de mist opdoemen. Een tweede, vrijwel identieke onderzeeër knalt met een harde klap op de voorste, met het geluid van verwrongen staal, terwijl sissend, borrelend water uit het Kieldiep als stoom opstijgt.

Bernard valt van schrik van zijn fiets, krabbelt overeind, en kijkt met open mond omhoog naar de twee monsterlijk grote zwarte oorlogsapparaten, onwerkelijk, daar in zijn kleine vredige dorpje, midden in de uitgestrekte landerijen van de veenkoloniën.

Daar, boven op de commandotoren hoort hij een metalen luik opendraaien, en verschijnt het hoofd van Driekus, die onruststoker die hij vroeger in de klas had. 

Driekus kijkt omlaag, ziet zijn oude schoolleraar, en grijnst. Hij steekt zijn wijsvinger een beetje omhoog.

‘Hey Bernard. Moiii!’




Hoofdstuk 14

 

Epiloog. 




Woensdag 14 Mei 2025, 14:34, Kiel-Windeweer

 

De lentezon voelt goed op hun gezicht. Het is typisch meiweer in Kiel-Windeweer. De hemel is strakblauw. Het is drieëntwintig graden, en de frisgroene bladeren aan de bomen waaien zachtjes in het lichte briesje. 

Daar zitten ze, op witte met oranje opklapbare campingstoeltjes in de voortuin van Driekus zijn boerderij, de 34e boerderij vanaf de A7: Gerda, Jannes, Jelle, Natasja, Gezinus, Berend, Driekus. 

Die laatste drie kunnen zich met dit lekkere weer bijna niet meer voorstellen dat ze een half jaar geleden een week lang zonder daglicht zaten.

‘Mijn uitzicht is wel minder nu,’ moppert Driekus quasi gespeeld, terwijl hij naar de blauwwitte koelbox naast zich wijst. Zijn vinger wist langs de stroomkabel omhoog die vanaf de koelbox naar een gigantisch groot donkergrijs gevaarte recht tegenover ze loopt. Dikke stroomkabels liggen in het gras langs de weg.

Hij draait het hengsel van de koelbox, tilt het deksel eraf, pakt een blik Hertog-Jan bier uit de koelbox en trekt het met het typisch holle geluid open, waarbij de druk ontsnapt. Hij geeft het blik aan Berend, en kijkt vragend naar de rest.

‘Ja doe mij ook nog maar een,’ zegt Gezinus. 

‘Hallo, het is half drie, ik doe rustig aan hoor,’ zegt Gerda. 

‘Da, lekker,’ zegt Natasja. ‘Nederlanders zeggen overal lekker tegen, lekker weer, lekker eten, lekker knuffelen.’

‘Lekkere frikandel, lekker op mien trekker, haha. Dat klopt! Lekker, lekker lekker. Lekke onderzeeër! Die inburgeringscursus werkt best goed schat, je Nederlands wordt steeds beter,’ zegt Driekus, en hij slaat zijn arm om haar heen. Ze knipoogt naar hem en houdt zijn hand vast.

‘Dat zo’n dikke boer als jij zo’n knappe Russische kapitein aan de haak slaat, daar snap ik nog steeds niets van,’ zegt Gezinus. ‘Ze had je eerst bijna getorpedeerd, en zie jullie nu, zo klef!’

‘Hij heeft humor,’ zegt Natasja. ‘Dat is het belangrijkst.’

De zeven vrienden kijken naar de twee gigantische onderzeeërs in het Kieldiep voor zich, die meters hoog boven de boerderijen uittorenen, waar ze vroeger de overkant van het dorp nog konden zien.

Tot een half jaar geleden was Kiel-Windeweer een vredig en rustig dorpje. Maar nu lopen er tientallen, wel honderden mensen door het lintdorp, en vele fietsers stappen af. Allemaal toeristen, die de onderzeeërs willen bekijken. Ze maken foto’s, en selfies. De mensen lachen. 

Sommigen lopen naar het groepje vrienden, en vragen of ze met ze op de foto mogen. Daar kan onze vriendengroep maar niet aan wennen, dat ze beroemd zijn geworden. En een beetje berucht ook.

Veel toeristen vragen of ze de Samara en de Gepard mogen betreden. Maar dat is absoluut verboden. Daar zorgt de Russische bemanning van de Gepard wel voor. Die beveiligt de onderzeeërs, en bemant beide kerncentrales.

‘Mis je Dunya niet, Berend?’ vraagt Gezinus. 

‘Joah beetje wel ja.’

‘Wanneer komt ze weer?’

‘Ze is druk in Rusland hè. Land opbouwen. Wist je al dat ze hoofd veiligheidsdienst is geworden?’

‘Nee serieus?’

‘Ja man.’

‘Gefeliciteerd. Kan ze niet remote werken, vanuit jouw huis?’

‘Haha nee. Misschien ga ik wel een tijdje in Moskou wonen.’

‘Maar dan gaan we jou wel missen!’

‘Kom me maar opzoeken, dan doen we een kroegentocht.’

De groep lacht. Een kroegentocht in Moskou. Wie had vorig jaar gedacht dat zoiets kon.

‘Ik had niet gedacht dat we zoveel gedonder over ons heen zouden krijgen,’ zegt Gezinus, ‘Ja misschien een boze gemeente dat voor twee onderzeeërs in het Kieldiep toch een vergunning nodig was. En die boete voor de kapotgevaren bruggen, die snap ik ook nog wel. Maar dat sommige bestuurders zo kwaad op ons werden, dat had ik niet gedacht.’

‘Ik vond het wel heel grappig dat Politie en Defensie en de wereldpers die ochtend allemaal naar Kiel-Windeweer stormden, maar hier niet konden komen omdat alle bruggen stuk waren en open stonden. Die files duurden nog weken, haha!’ zegt Driekus.

‘Ja, het was wel wat overdreven dat ze hier met helikopters landden en ons wilden arresteren,’ zegt Jelle.

‘Ja tot ze erachter kwamen dat we een kernraket hadden.’

‘Met dank aan Dunya overigens, die Natasja overtuigde dat we geen kwaad in de zin hadden. En af heeft gezien van een conflict met de NAVO omdat ze nu samenwerken.’

‘Wat had Defensie dan moeten doen, op ons schieten, zoals ze bij de treinkapingen in De Punt deden?’

‘Nou inderdaad. Je schiet niet zomaar op kerncentrales en kernwapens.’




‘Wat dat betreft hebben we enorm geluk gehad dat we de Gepard ook mee hebben genomen. Hoe was het anders afgelopen?’

‘Kernmacht Kiel-Windeweer,’ zegt Jannes, ‘ik moet nog steeds lachen om dat live tv-interview van Driekus op CNN en BBC.’

‘Ja, hoe zei je dat ook alweer?’

Driekus grijnst. ‘Nou zoiets van we zijn als wingewest, als energiekolonie, meer dan honderd jaar lang afgegraven en leeggezogen, en nu hebben wij twee kerncentrales, en twintig raketten waarvan ééntje met een kernkop. Dat ik tien jaar geleden al vond dat Groningen zich onafhankelijk moest verklaren en de gasbaten moest opeisen, maar niemand wat deed. Dus hebben we het zelf maar geregeld. Inclusief onze eigen verdediging, want als de overheid haar kerntaak van veiligheid verzaakt, ons zelfs bewust in onveiligheid brengt, dan kunnen ze ook geen beroep meer doen op hun geweldsmonopolie, hahaha.’

‘Gast, die botte grappen van jou, je had niet door hoe serieus ze je namen. Zelfs Rutte vloog in om te komen onderhandelen.’

‘Ja en die heb ik mooi eem verteld hoe we hier over hem denken. Onder zijn kabinetten werd extra veel gas gepompt, terwijl ze wisten dat het tot aardbevingen en schade en onveiligheid leidde. Hij stond daardoor gewoon zwak in de onderhandelings.’

‘Voor een broccoliboertje heb je echt een grote mond, zegt Gerda.’

‘Brutalen hebben de halve wereld, helaas hebben de niet-brutalen de andere helft nog,’ grapt Driekus en hij schudt met zijn buik van de grap waar hij zelf het hardst om moet lachen.

‘Gelukkig meen je de helft niet. We kennen je inmiddels wel. Maar dat we niet opgepakt zijn is gewoon een wonder.’

‘Ons geluk was enerzijds die kernraket, maar ook de hoeveelheid aan overheidsinstanties die elkaar in de weg zaten, dat heeft ons ook geholpen.’

‘Ja wie hebben we wel niet allemaal langs gehad? Politie, Defensie, Veiligheidsregio, gemeente, provincie, omgevingsdienst, veiligheidsdiensten, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, en Stralingsbescherming, autoriteit energiemarkt, het OM, noem maar op!’

‘Ach die zitten nog steeds met elkaar te vergaderen. De ene ambtenaar huurt de andere ZZP-er in om zijn werk te doen. Die hebben hier allemaal helemaal geen zin in, haha.’

‘Nee stel je voor dat ze werkelijk iets moeten doen. Maar dan nog, beide onderzeeërs zitten zo klem en vastgezogen, je krijgt ze nooit weer weg hier, zelfs niet met de dikste kranen van Koop.’

‘Wel lachen dat Koop dat negen meter hoge bronzen Leninbeeld aan Kiel-Windeweer heeft geschonken. Als grap.’

‘Maar hoe ging die onderhandeling met Rutte nou verder dan?’

Driekus gaat even rechtop zitten. ‘Nou, hij wilde natuurlijk dat we de kernraket zouden inleveren. En dat we de onderzeeërs aan Rusland terug zouden geven. Maar Dunya en die defensieminister, hoe heet hij?’

‘Vjazemski’

‘Ja die. Die hebben tegen de NAVO gezegd dat wij de onderzeeërs mochten houden, en dat hun crew de Samara en Gepard zouden bewaken en beheren, en hier asiel mochten krijgen, omdat Rusland lid wordt van de NAVO, en er een ontwapeningsprogramma komt. Dus hebben Berend en ik een paar simpele voorwaarden gesteld.’

‘Dat we ze mochten houden dus?’

‘Ja dat sowieso, maar vooral dat heel Groningen onze groene atoomstroom tegen kostprijs plus mag afnemen, zonder energieheffingen en btw. Dat dit ook zou gelden voor alle andere groene energie. En dat mensen zelf energie op mogen wekken en met elkaar delen, zonder dat de fiscus deze eerste levensbehoefte belast.’

‘En dat heeft hij geaccepteerd?’

‘Nou, ook een beetje onder druk van Trump en Musk, moet ik zeggen. Die hebben hem verteld dat als Europa niet doorpakt met economie, innovatie en energiebeleid omgooien, ze de NAVO de rug toekeren. Dus is Rutte naar het kabinet gestapt en heeft dit uit onderhandeld. En verder is Musk een rare kwiebus, maar hij heeft me beloofd om binnenkort langs te komen om te helpen om de overheid hier ook te moderniseren. De helft van de ambtenaren bij DUO, belastingdienst, provincie, gemeente, RuG, Hanze werkt gewoon niet, of is niet productief, en dat moet echt anders. Dat kost miljarden, die mensen moeten gewoon in de echte economie aan het werk.’

‘Wat denk je van alleen al de Nationaal Coordinator Groningen? Daar staan al meer dan duizend ambtenaren op de loonlijst!’ 

‘Het is een schande. Daar gaat het land kapot aan. School ze om tot klusser en zet ze aan het werk in nieuwbouw en schadeherstel. Er is werk zat!’

‘De bezem erdoor. Maar goed. Groningen is nu in elk geval al een proeftuin met energie met concurrerende tarieven, in plaats van de duurste. En het werkt!’

‘Ja klopt, het hele dorp houdt maandelijks honderden euro’s per huishouden over.’




‘Niet alleen dat, maar kijk eens hoeveel geld er nu binnenstroomt aan toerisme, en aan bedrijven die zich hier willen vestigen vanwege de goedkope energie!’

‘Klopt, mijn B&B zit helemaal vol,’ zegt Gerda. ‘Jelle komt bijna niet toe aan zijn muziekzender.’

‘Je bent toch geen Friestalige muziek vanuit Kiel-Windeweer aan het uitzenden?’ grapt Driekus. Jelle knipoogt.

‘En mijn snackbar loopt als een malle!’ zegt Gezinus.

‘Zo grappig dat je je snackbar SMULTATULI hebt genoemd,’ zegt Jelle.

‘Zeker! Frituren op groene onderzeeërstroom! Met specialiteit de onderzeefrikandel. Een frikandel die zwemt in curry en mayo, de toeristen smullen ervan,’ lacht Gezinus.

‘Die boetes betalen we lachend,’ zegt Berend. ‘We verdienen tonnen aan energie en toeristen.’

‘Precies,’ zegt Driekus, ‘goedkope energie is goed voor de economie. Het is nu een kwestie van tijd dat heel Nederland en straks ook Duitsland en de andere landen hun energietarieven en belastingen omlaag gooien. Ze snappen eindelijk dat het oude systeem van centrale opwekking en loodzware energieheffingen niet meer van deze tijd is. Een fossiel systeem.’

‘Hee en als de Russen komen, en kabels kapottrekken en centrales saboteren, dan blijft onze stroom gewoon doordraaien, omdat we het zelf opwekken, we zijn onafhankelijk!’ grapt Jelle, waarop Natasja haar lege blikje naar zijn hoofd gooit.

‘Kameraden. Het is een wonder dat we dit overleefd hebben,’ zegt Driekus ineens serieus.

De rest is even stil. 

‘Ja dit doen we nooit weer…’ zegt Gezinus.

Daar zitten ze dan. Driekus en Natasja. Gerda en Jelle. Gezinus en Jannes. En Berend, die Dunya ineens hard mist.

Stil kijken ze naar de twee onderzeeërs. Ze denken terug aan hun avontuur. Die hilarische kroegentocht in 050, waar alles begon. De weken in de caravan, met het uitpluizen van het plan. De gevaarlijke reis naar de Krim. Het hachelijke avontuur met de vissersboot, de partij Lagavulin en de Russische bewakers. Het kapen en aan de praat krijgen van de Samara. Het varen door de Bosporus, het ontwijken van dieptebommen en aanvallen.

Maar ze denken ook aan de diepe vriendschap die is ontstaan, en de liefdes. Ze denken aan het onbedoelde effect op de geopolitiek. En dan Groningen, eindelijk die florerende energieprovincie. 

‘Weet je,’ zegt Driekus, ‘de meeste mensen proberen maar wat, en het is een wonder dat dingen gewoon niet grandioos mislukken. We hebben gewoon mazzel gehad ja.’

De rest knikt stil.

Driekus zegt: ‘wat dat betreft heb ik nog wel een idee.’

De rest kijkt hem vragend en wat argwanend aan. Komt hier nu weer een of andere grap?

‘Hij is nu vijftig jaar oud en wordt afgedankt. Maar wat als wij hem nu regelen? De U.S.S. Nimitz is een vliegdekschip van 300 meter en heeft twee kerncentrales aan boord. Die moet naar de Eemshaven!’

De hele groep springt hilarisch al schreeuwend op, en duikt bovenop Driekus, om hem de mond te snoeren.




Einde.

 

Drie Kusjes.




Uit de OSINT archieven van Prof. 

Dr. B.J.O. Zomerplaag.

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]


Bonus! Het originele echte 

Smultatuli Broccoli Recept: 
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1) Koop een broccoli.

2) Flambeer deze met een vlammenwerper tot as.

3) Rij met je John Deere naar Shalom Sappemeer, bestel een lekkere Shoarmaschotel Speciaal met scherpe saus en smullen maar!


Kom met ons feesten in 

050 Trekkerstad:
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050 Groningen city is de meest inclusieve stad 

ter wereld, waar in het centrum voetgangers, 

auto’s fietsers, en trekkers welkom zijn.
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© Hoogezand-Sappemeer, Nederland Lid sinds februari 2024

124 Volgend 42 Volgers
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5 Volgend

Jelle Schellema
@Jelleellema

It kin befrieze en it kin Gntjaan. Radiopiraat. Het Friese lied. Luister naar #JelleFM
© Harlingen, Nederland Lid sinds februari 2024

124 Volgend 27 Volgers
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Gezinus Horema
@GezinusHorema

(Onder)Zeevaarder. Wie niet weg is, is Gezinus. Je moet niet Horema luisteren.
Diepe gronden, stille wateren. We all live in a rainbow submarine.

© Doodstil, Eemsmond

378 Volgend 84 Volgers

-] Lid sinds februari 2016
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an Driekus Vierkant & @driekusvierkant-09-10-2024

Als antwoord op
S <
And the best frikandel is drowned in currysaus and mayonnaise, like a

submerged submarine.

A ‘onderzeefrikandel’
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Popke Nathals @BerendSchuitema -19-09-2024
Wat ik leerde bij mijn tijd bij de Il lll dienst was [l I
AN INEEEEEEEEEN s NN vant

ettt rrrrrrrrrrrgd
] [l dus ik snap Schoof en [l
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13 Je hebt gerepost

Driekus Vierkant & @driekusvierkant-19-09-2024
Te koop gevraagd:

Kernonderzeeér met werkende core.
©B nus (2] 1hi 476 (] v

Popke Nathals @BerendSchuitema-18-09-2024
Laten we beginnen met een nucleaire kernonderzeeér

)

Of niet dan @driekusvierkant @GezinusHorema @GerdavdOever
@JelleJellema

@ Dagblad van het Noorden & @dvhn nl-18-09-2024

Stelling van de dag | Nederland kan niet zonder twee extra
kerncentrales dlvr.it/ TDNFb1

O 01 Q2 i 405 N &

Popke Nathals @BerendSchuitema-16-09-2024
Packet Radio test @Jellelellema
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<A< Driekus Vierkant @ @driekusvierkant-11-10-2024

=3

<

Poll!

Zou het met @GezinusHorema @BerendSchuitema en @JelleJellema
en @GerdavdOever lukken om een Russische kernonderzeeboot te
stelen en in Kiel-Windeweer te krijgen?

no way 29%

o o

21 stemmen - Eindresultaten
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Op de achtergrond een NAM locatie.

Lekker pompen.
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Vergunningen B Inkomend - 34 6 augustus 2024 om 14:43
v RE: vergunningen nodig voor boot?
Aan: Driekus

Beste Driekus,
Volgens de gemeentelijke APV is het toegestaan om zonder vergunning een boot te plaatsen.

Echter kunt u mij uitleggen waarom u onderzeeér wilt plaatsen in het Kieldiep? Kunt u tevens de afmetingen en
een foto meesturen van de te plaatsen onderzeeér of boot?

Met vriendelijke groet,

Dhr.
Frontoffice VTH
Secretaris Initiatievenloketten

T
Mob

Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Huis van Cultuur en Bestuur, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

Website www.midden-groningen.nl
Twitter www.twitter.com/middengroningen
Facebook www.facebook.com/middengroningen

Van: Driekus <driekus @driek.us>

Verzonden: donderdag 18 juli 2024 14:13

Aan: Vergunningen <vergunningen@midden-groningen.nl>
Onderwerp: vergunningen nodig voor boot?

Let op! Dit mailadres is niet van de gemeente Midden-Groningen, BWRI of Kielzog. Deze e-mail komt van buiten deze
organisaties. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en zeker weet dat de inhoud veilig is.

Dag gemeente,
Is het mogelijk om een boot in het Kieldiep te plaatsen? Zijn daar vergunningen voor nodig?

En maakt het dan nog uit of het een onderzeeér betreft of een ander soort boot, met een kleine reactor
aan boord?

Alvast dank,

Driekus - Kiel-Windeweer
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Gerda van den Oever
@GerdavdOever

Vandaag niets vernomen van @BerendSchuitema @GezinusHorema
@driekusvierkant...

@JelleJellema zullen we ze in elk geval even een bericht sturen hoe de
wereld erbij staat?

16:02 - 09-11-2024 - 43 weergaven
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4 Jelle Schellema
@JelleJellema

Lokwinske fisk fingers, do bist wrald nijs. Gaos oeral. Dolfinen,
hjerringen en guozzen Ut alle lannen jage yn 'e eastlike Middellanske
See. Trije tutsjes. @GezinusHorema @BerendSchuitema
@driekusvierkant

16:36 - 09-11-2024 - 370 weergaven
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Driekus schrjft met de mestvork.

‘Geen hooivork want die heeft maar twee punten.

e, satire en zelfspot.

s als e een lachspiegel






